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Omdat Hij niet ver wou zijn Wil daarom elkander doen
is de Heer gekomen. alle goeds geduldig.
Midden in wat mensen zijn Wees elkaar om zijnentwil
heeft Hij willen wonen. niets dan liefde schuldig.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Lied 528: 1 en 4
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Wat een vraag! Met deze vraag houd ik me 
niet iedere dag bezig. Misschien geldt dat 
ook voor u. Tegelijk realiseer ik me dat die 
vraag iedere dag mijn leven kleurt. Deze 
lastige vraag werd ons gesteld tijdens één 
van de bijeenkomsten van ‘Ik geloof het 
wel!’. En nu heeft de redactie mij gevraagd 
daar iets over te schrijven. 

Vanaf mijn jeugd nam Jezus een 
vanzelfsprekende plaats in mijn leven in. Ik 
ben opgegroeid in een kerkelijk betrokken 
gezin. Zondag was een feestelijke dag. Mijn 
ouders hadden alle tijd voor het gezin en we 
aten extra lekker. Iedere zondag gingen we 
naar de kerk. Dat hoorde tot mijn gewone 
leven. Soms was dat saai, soms niet. In 
mijn geloofsontwikkeling nam Jezus een 
belangrijke plaats in. Er werd over hem 
verteld, we kregen plaatjes van Jezus te zien, 
in liederen klonk die naam. 

Groter dan 
mijn mogelijkheden

Als jongere deed ik mee aan evangelisatiewerk 
op een camping in Luxemburg. In die tijd 
ging ik zelf gerichter nadenken over Jezus. 
Het al te uitbundige en zelfverzekerde 
spreken en zingen over Jezus bij dat 
evangelisatiewerk was niet de wereld waarin 
ik me thuis voelde. Mensen die meer zoekend 
geloofden, spraken me meer aan. 
Verlangen naar vrede (het was de tijd van 
de Vietnamoorlog en de demonstraties 
tegen kernbewapening), inzet voor een meer 
rechtvaardige samenleving, omzien naar 
mensen die het minder getroffen hebben, 
vormden de kern van mijn geloven. Samen 
met een diaken bezocht ik als student in 
Amsterdam mensen in verpleeghuizen. Hij 
sprak veel traditioneler over geloven dan 
ik, maar hij was voor mij een inspiratiebron 
door zijn trouwe en liefdevolle aandacht voor 
mensen naar wie bijna niemand omkeek. 
In dat alles waren de verhalen over Jezus 
richtinggevend. Ik ontdekte dat ik bij dat 
meer activistische geloven ook behoefte had 
aan verinnerlijking, stil worden, aandacht 
geven aan de bron voor die manier van leven. 

Een theologisch denken dat uitging van niet 
weten kwam bij me binnen. Ik leerde dat 
het woordje ‘God’ staat voor wat ik niet kan 
bevatten, wat groter is dan ik kan vermoeden, 
wat me onvermoed in beweging zet. De 
godsnaam is niet uit te spreken. Een naam 
suggereert dat ik iemand kan aanwijzen, 
vastleggen. Natuurlijk overstijgt dat man- 

of vrouwbeelden. Daarom kreeg ik moeite 
met de naam de HEER. In mijn bidden zei 
ik ‘Liefdevolle’ of ‘Onuitsprekelijke’. Maar 
waar was Jezus bij die manier van denken 
over geloven? In een conferentie in Litouwen 
werd me ineens duidelijk dat ik het nodig heb 
meer oriëntaties een plaats te geven: God, 
de Onzienlijke, de Onuitsprekelijke bepaalt 
me bij verwondering, niet weten en daarom 
langer doorluisteren. Maar dat kan leiden tot 
passiviteit, laten gebeuren wat om tegenspel 
vraagt. Jezus geeft dat voor mij het meest 
betrouwbare gezicht. Hij bepaalt me bij het 
lijden in deze wereld en in het persoonlijke 
leven. Verhalen over Jezus dagen me uit me 
niet neer te leggen bij wat niet goed is, maar 
op te staan, positie in te nemen, iets te doen. 
Ik mag me toevertrouwen aan Liefde die 
groter is dan mijn begrensde mogelijkheden. 

In dat congres in Litouwen kregen we als 
deelnemers een klein houten beeldje van 
Jezus met een doornenkroon, zittend op een 
boomstronk, zijn rechterhand achter zijn 
oor. Ze noemen dat beeldje ‘rupintojelis’, 
de nadenkende Christus. In ons deel van 
Europa kennen we de afbeelding van Jezus 
op de koude steen. Grote exemplaren van dat 
beeldje staan op verschillende kruispunten 
van wegen in de eindeloze bossen in 
Litouwen. Je kunt daar even bij gaan zitten 
en je realiseren dat Jezus naar je luistert in je 
moeilijkheden als werkelijke deelgenoot.  
De afgelopen tijd trekt het wereldnieuws 
me soms naar beneden. Het wereldnieuws 
bespringt me met beelden van onuitsprekelijk 
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lijden, soms zomaar in het beeld van een 
Palestijns kind, gewond, weggeslagen uit 
het vertrouwde leven. Dat geldt ook voor 
diep verdriet van mensen die ik ken. Op 
zulke momenten voel ik me getrokken naar 
dat beeld van de luisterende Jezus met de 
tekenen van zijn lijden. Dat lost het lijden 
niet op, maar het zet me innerlijk stil en wekt 
in me verlangen naar tekenen van opstaan 
uit de dood.

Begin 2022 mocht ik vieren dat ik 75 jaar 
werd. Ik mocht mezelf toen een icoon 
gunnen. Maar hoe vind ik de icoon ‘die mij 
kiest’. Dat had ik geleerd over iconen. Ik kies 
geen icoon, vanuit wat ik mooi vind, maar 
een icoon kiest mij. Dat klinkt mooi, maar 
hoe wordt dat werkelijkheid voor mij? Via, 
via kwamen we bij de iconenschilder Geert 
Hüsstege die ook oudere iconen uit Oost-
Europa verkoopt. In de kamer waar hij ons 
ontving hingen de wanden vol iconen. Het 
was een overweldigende hoeveelheid. We 
gingen met elkaar in gesprek en er waren 
twee iconen die me het meest aanspraken. 
Ik vroeg of we een paar dagen daarover 
mochten nadenken en zo wegen welke icoon 
we wilden kopen. Ik realiseerde me op dat 
moment niet dat ik zelf aan het kiezen was. 
Wat vond ik de mooiste icoon? 

Betrouwbare gestalte

Hij liet ons uit en bij het verlaten van de 
kamer zag ik een icoon die de reisicoon van 
Geert en zijn vrouw Angelique bleek te zijn. 
Bij het kijken naar die icoon gebeurde er iets 
aan mij. Mijn esthetische wensen deden er 
niet meer toe. Deze Christusicoon ‘van het 
Heilig Aanschijn’ koos mij. Onder de icoon 
stond in het Latijn ‘Wie mij ziet, ziet ook de 
Vader’ (Johannes 14 vers 9). Het bleek dat 

Wie is Jezus voor mij?
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Op de vergadering van de Algemene Kerken-
raad (AK) in januari hebben we uitgebreid ge-
sproken over het werk dat tussen september 
en december van het afgelopen jaar is gedaan 
door de Commissie ‘Toekomst van de kerk’. 

Deze commissie - bestaande uit mensen uit alle 
drie onze wijkgemeenten, samen met enkele men-
sen uit de AK - is in die periode een aantal keren 
bij elkaar gekomen, waarbij gesproken is over de 
huidige situatie van onze wijkgemeenten, de pro-
blemen die we hebben en hoe we het bezinnings-
proces over de toekomst van de kerk verder voort 
kunnen zetten. Ik heb tijdens de gemeenteavond 
hier al wat over verteld en u kunt de presentatie 
hierover nog steeds op de website vinden.
De huidige situatie is dat in twee van onze wijkge-
meenten, de Johannesgemeente en Wijkgemeen-
te-Zuid de afgelopen tien jaar een sterke krimp en 
vergrijzing is opgetreden. Het aantal kerkleden is 
hier afgenomen met 30-40 procent en een steeds 
groter aantal van de kerkleden is ouder dan 65 
jaar, in de Johannesgemeente zelfs 59 procent. De 
Kruispuntgemeente is een veel jongere gemeente 
met veel gezinnen met kinderen en hier speelt dit 
proces veel minder. Naast de terugloop in kerk- 
leden is er ook in de Johanneskerk en de Ontmoe-
tingskerk een terugloop in het aantal mensen dat 
de kerkdienst bezoekt, speciaal na de coronape-
riode. Mede als gevolg van de vergrijzing is het 
op dit moment moeilijk om vrijwilligers te vinden 

Vooruit kijken

Kennismaking

Geert deze klassieke icoon zelf geschilderd 
had. Toen we een week later terugkwamen 
vroeg ik hem of hij deze icoon ook voor mij 
wilde schilderen. Nu hangt die icoon bij ons 
in de kamer en bepaalt me iedere dag bij 
dat vertrouwen. Als ik verhalen over Jezus 
binnen laat komen, krijgt de Onzienlijke, 
de Liefdevolle een betrouwbare gestalte. En 

dat maakt dat ik in ieder ander mensenkind 
de trekken van de Liefdevolle kan ontwaren. 
We zijn immers in de richting, naar het beeld 
van de Eeuwige geschapen. 

Wie is Jezus voor mij? Jezus is voor mij de 
betrouwbare getuige van Liefde die het 
kompas in mijn leven mag zijn. Ik hoef me 

niet neer te leggen bij ‘zoals het nu eenmaal 
is’. Jezus nodigt me iedere dag uit op te staan 
uit onverschilligheid, moedeloosheid en 
onmacht. Jezus ging de weg van liefde die 
sterker is dan de dood. 

Gideon van Dam

voor onze organen, zoals de wijkkerkenraden, de 
diaconie, de kerkrentmeesters en de algemene 
kerkenraad. Veel van deze organen zijn nu te-
ruggebracht tot een minimumbezetting. Tevens 
zien we dat veel mensen dit werk al lang doen 
en niet eeuwig door kunnen gaan. Het goede 
nieuws is dat er nog steeds jongere mensen lid 
zijn van onze wijkgemeenten, al komen die vaak 
niet regelmatig naar de kerkdienst. Het is duide-
lijk dat we een groep mensen hebben waar de 
kerkdiensten zoals we die nu hebben, niet meer 
aanspreekt, maar wel lid van de kerk willen zijn. 
Jonge mensen hebben vaak andere bezigheden 
op zondag en zijn meer geïnteresseerd in activi-
teiten op andere tijden en in andere vormen.
Naast de problemen heeft de groep ook gekeken 
naar wat we voor wensen hebben voor de toe-
komst. Zo is het de wens om een beter contact op 
te bouwen met mensen die in de directe omgeving 
van de kerk wonen en ook dat we manieren vinden 
om een kerkvorm te bieden die meer van deze tijd 
is, zonder natuurlijk de mensen te verliezen die nu 
wekelijks naar de kerkdienst komen. Afgesproken is 
nu dit jaar drie verschillende processen te starten:
1.  Te kijken naar hoe wij kerk willen zijn in de 

toekomst. Door het verschillende karakter 
en de verschillende mate van vergrijzing is 
dit een proces dat niet centraal zal worden 
gevoerd, maar in de verschillende wijkge-
meenten door de leden van die wijkgemeen-
ten. Het streven is een revitalisatie van de 

wijkgemeente, waarbij contact zal worden 
opgenomen met alle leeftijdsgroepen, ook 
met de mensen die nu niet aan de kerkdienst 
deelnemen.

2.  Te kijken naar de bestuurlijke opzet van de 
Protestantse Gemeente Eindhoven (PGE). 
Als het aantal beschikbare mensen verder 
afneemt, zal naar andere bestuursvormen ge-
keken moeten worden. Hier is het plan ook 
hulp van buiten te krijgen, onder andere van 
de Classis. De Algemene Kerkenraad zal dit 
proces opzetten met input vanuit de wijken.

3.  Te kijken naar de financiën van de PGE. We zien 
nu een stijging van de kosten en tegelijk een 
daling van de inkomsten. Als er niets verandert, 
kunnen we in grote problemen komen. Het is de 
bedoeling om niet alleen naar kostenbesparingen 
maar ook naar de mogelijkheid van groei van  
inkomsten te kijken. Dit proces zal gedaan worden 
door de kerkrentmeesters, niet alleen in het College 
van Kerkrentmeesters, maar ook in de wijken.

Ik denk dat dit een goed moment is om vooruit 
te kijken naar hoe wij kerk willen zijn in de toe-
komst, waarbij we niet alleen kijken naar onze 
problemen, maar ook wat er goed is en wat ons 
aanspreekt en wat we nog meer kunnen bieden 
als kerk, zowel aan onze kerkleden als ook aan 
andere mensen.

Henk Grootjans, 
voorzitter AK

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen: de nieu-
we voorzitter van het College van Diakenen. 
Mijn naam is Dikkie Verburg, getrouwd met 
Anton en moeder van drie prachtige dochters: 
Eva, Julia en Loïs. In het dagelijks leven ben ik 
docente op Hogeschool De Kempel. 

Onlangs heb ik besloten om de rol van voorzitter 
van het College van Diakenen op mij te nemen. 
Ik vind het fijn om samen met de mooie groep  
diakenen uit onze wijkgemeenten iets voor de 
grote stad Eindhoven te betekenen. Om ons ge-
loof handen en voeten te geven. Ik wil graag 
dat de PGE zich blijft inzetten voor belangrijke 
instanties, zoals ’t Hemeltje en SMH (Steunpunt 

Materiële Hulpvragen), die een verschil maken 
in mensenlevens. Ook de kerstpakkettenactie is  
hiervan een mooi voorbeeld.

Uiteraard ben ik mij bewust van de uitdagingen 
die voor me liggen. Mijn werk en gezin vra-
gen hun aandacht. Toch wil ik, met de andere  
diakenen én gemeenteleden, deze nieuwe rol met 
passie vervullen. Samen bouwen aan een liefde-
volle, betrokken en zorgzame kerk!
Tot slot wil ik mijn voorganger, Leo Steinhauzer, 
hartelijk bedanken voor het vele werk wat hij  
afgelopen jaren gedaan heeft voor gemeente 
Eindhoven en de PGE. 

Dikkie Verburg
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Eyoub is geboren in Ethiopië. In 2003, op veer-
tienjarige leeftijd is hij naar Nederland geko-
men. Eyoub is net na aankomst in Nederland 
bij zijn pleegmoeder gaan wonen in Eindhoven 
en heeft daar bijna twintig jaar gewoond. 
Halverwege 2023 is zij na een ziekbed over-
leden. De laatste maanden heeft Eyoub haar 
liefdevol verzorgd. Ook nu gaat hij nog gere-
geld naar haar graf om haar op te zoeken. 

Eyoub heeft vaak nagedacht over terugkeer. Hij 
wilde namelijk een (nieuw) leven starten. Een 
eigen familie, werken en gewoon een normaal 
leven. De defi nitieve stap heeft hij nooit gezet. In 
Nederland heeft hij, vanwege dat hij op zeer jon-
ge leeftijd naar Nederland is gekomen, privéleven 
opgebouwd. Voor de goede rekenaars onder ons, 

Eyoub verblijft al zo’n twintig jaar in Nederland. Dat 
betekent dus ook dat hij langer in Nederland heeft 
gewoond dan in Ethiopië. 

Na het overlijden van zijn pleegmoeder kwam het ver-
zoek vanuit de familie van Eyoub of we niet toch een 
procedure kunnen starten. Al snel ziet VidK dat Eyoub 
echt een héél groot en liefdevol netwerk om zich heen 
heeft van allemaal mensen die bereid zijn hem te hel-
pen. Het werd dan al snel voor VidK duidelijk dat de 
aanvraag bij de IND ingediend gaat worden. Linksom 
of rechtsom die verblijfsvergunning moet er komen. 
Eyoub verzamelt brieven en bewijzen waarin naar 
voren komt dat hij privéleven in Nederland heeft en 
VidK schrijft een betoog aan de IND waarin zij alles 
aanvoert wat maar aan te voeren valt om te smeken 
dat aan deze inhumane situatie een eind komt.

In oktober 2023 is de aanvraag klaar om naar de 
IND te versturen. Het complete dossier wat wordt 
verstuurd heeft maar liefst 169 pagina’s(!) De IND 
moet deze aanvraag serieus nemen. 

Net voor de kerst wordt VidK gebeld door de beslis-
medewerker die ons graag nog even voor de feest-
dagen wil feliciteren met het feit dat ze aan Eyoub 
een verblijfsvergunning heeft verleend. Eyoub en 
zijn familie zijn ontzettend blij. Dit is het mooiste 
kerstcadeau wat ze hadden kunnen krijgen. Ook 
weten we dat zijn pleegmoeder enorm trots zou 
zijn. En toch, iedereen gelooft dat zij er toch een 
beetje bij is en ook super trots is op Eyoub. 

Vluchtelingen in de Knel, 
Manon Brouwers

Eyoub

Koster op zondagmorgen
Op zondag zijn wij regelmatig koster in de 
morgendienst van 10 uur in de Ontmoetings-
kerk. Samen met collega-kosters regelen wij 
dit en we zijn een keer in de zes weken aan 
de beurt. 

Wij zijn dan al rond 9 uur in de kerk om de deur te 
openen en te kijken of de verwarming aan staat 
of aan te zetten. De lampen aandoen en de kaars 
aansteken, kopjes klaarzetten voor het koffi edrin-
ken na de dienst en dan natuurlijk koffi e en thee 
zetten. Altijd met een koekje erbij.

Wat fi jn is, is dat we in de keuken toch ook een 
beetje de dienst kunnen volgen.

Als de dienst is afgelopen en de koffi e is op, dan 
moet er opgeruimd worden, de afwas in de vaat-
wasser en dat zo een aantal rondes. Alle kopjes en 
zo weer terug in de kasten, met de andere spullen 
die gebruikt zijn. De lampen en de kaars weer uit, 
controleren of alle radiatoren dicht zijn en er geen 
ramen meer open staan.
Dit zijn zo een beetje de dingen die gedaan 
moeten worden door een koster.

Als alles weer is geregeld, kunnen we naar huis 
en hopen we dat alle aanwezigen een goede en 
gezegende dienst hebben gehad. 

Nettie Trapman

Matthäus-Passion
Philips' Philharmonisch Koor en Kamerorkest 
Alveare voeren samen op 12 en 16 maart de 
Matthäus-Passion uit in Eindhoven en Veghel. 
Kom luisteren naar dit meesterwerk van Bach 
over het lijden en sterven van Jezus Christus. 

Hoewel het grootste deel van de tekst van de 
Matthäus Passion bijna 2000 jaar oud is, is de 
boodschap nog zeer actueel. De Matthäus-
Passion vertelt het verhaal van de laatste dagen 
van Jezus Christus. De tekst is samengesteld door 
Picander, pseudoniem van Christian Friedrich 
Henrici. De muziek is van de componist Johann 
Sebastian Bach. Rode draad is het evangelie van 
Matteüs. 

In Nederland houden we van de Matthäus-
Passion. Nergens anders wordt dit werk zo vaak 
uitgevoerd in de veertigdagentijd en nergens 
anders genieten zoveel mensen van de bijzon-
dere muziek van J.S. Bach. Het Philipskoor voert 
de Matthäus-Passion al sinds 1948 jaarlijks op 
diverse plaatsen in Brabant uit. Philipskoor en 
Kamerorkest Alveare zetten deze speciale traditie 
met liefde voort! 

Solisten zijn Maarten van den Hoven (Evange-
list), Vincent Kusters (Christus), Agnes van Laar 
(sopraan), Ingeborg Bröcheler (alt), Peter Gijsbertsen 
(tenor) en Sven Weyens (bas). 
Het geheel staat onder leiding van dirigent Iassen 
Raykov.

De toegang bedraagt €39,- incl. pauzedrankje, 
servicekosten, tekst- en programmaboekje. 
Kaarten zijn te bestellen via 
www.philipskoor.nl/mp-tickets

De uitvoeringen zijn op dinsdag 12 maart om 
19.00 uur in Muziekgebouw Eindhoven (Heuvel 
Galerie 140, 5611 DK Eindhoven) en op zaterdag 
16 maart om 19.00 uur in de Koekbouw, Verleng-
de Noordkade 10-12, 5462 EH Veghel. 
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De aarde en de hemel trouw blijven

Ons super team #deel 1
Ruim een jaar geleden mocht ik aan de slag 
als programma manager bij TINT. TINT bestaat 
uit een team van vijf waarbij ik het programma 
in goede banen stuur en hierbij de twee event  
organizers aanstuur. Ik had nog geen ervaring 
met manager zijn, sterker nog, ik kwam net uit de 
schoolbanken. Mijn beeld van wat een manager is 
en hoe die zich gedraagt was volledig gebaseerd 
op Amerikaanse films en het bijbehorende stereo-
type rondom management; een goede manager 
doet zelf niks en laat anderen hun werk doen, ze 
zijn bazig, geven niets om wat hun werknemers 
vinden en de hele werkvloer roddelt achter hun 
rug om. Uiteraard was ik niet van plan om deze 
rol in die hoedanigheid aan te nemen. Al gauw 
leerde ik hoe deze rol ook een heel zorgzaam en 
meedenkend karakter kan hebben.

Hoe ga je bijvoorbeeld om met werknemers die 
fouten maken?
Direct toen ik bij TINT kwam werken, was mij  
duidelijk dat het een plek is waar je mag leren en 
dus ook fouten maken, dat hoort er nou eenmaal 
bij. Zo leverde één van onze collega’s niet de kwa-
liteit die we van hem vroegen. Ook na een paar 
keer gezegd te hebben; ‘vraag dan iemand van 
ons om hulp als je er niet uitkomt’, veranderde 

er niets. Dus ik besloot een gesprek met hem in 
te plannen waar ik met een open mindset in zou 
gaan om erachter te komen wat er in zijn hoofd 
speelt. Wat bleek, deze collega zag hulp vragen 
als iets negatiefs; hij wilde niemand tot last zijn. 
Nu begreep ik eindelijk mijn collega en had ik 
begrip voor de situatie. In de weken die volgden, 
gingen we samen op zoek naar manieren om de 
situatie te verbeteren; van opdrachten om mee te 
oefenen tot samenwerk-uurtjes inplannen. Het 
was even zoeken naar de juiste oplossingen, maar 
met vallen en opstaan hebben we uiteindelijk een 
wereld van verschil weten te bereiken. Niet alleen 
levert hij nu topwerk binnen TINT, maar ook op 
persoonlijk vlak heeft hij veel waardevolle kennis 
en vaardigheden opgedaan, waar hij de rest van 
zijn leven nog profijt van kan hebben.

Ben jij ook een manager of heb je een leidingge-
vende rol in de kerk? En laat jij ook je innerlijke 
coach naar boven komen wanneer er niet aan de 
verwachtingen voldaan wordt? Maak je ruim-
te voor iemands persoonlijke verhaal en zoek je  
samen naar oplossingen? Het kan best veel tijd en 
energie kosten, maar als je met elkaar in gesprek 
blijft, zul je uiteindelijk niet alleen je organisatie 
omhoog helpen, maar ook je collega's zelf.

Kimberley Drabbels

Ben je benieuwd naar andere manieren hoe 
wij van onze werkcultuur een succes hebben 
gemaakt? Later dit jaar zal ik nog een artikel  
schrijven voor de SAMEN, dus wellicht dan meer…

Kimberly Drabbels
Programma manager bij TINT

www.tint-eindhoven.nl

Ad van der Dussen is emeritus predikant in de Nederlandse Gereformeerde Kerken 
(NGK) en was docent systematische theologie op de Nederlands Gereformeerde 
Predikantenopleiding (NGP). Hij streeft naar oecumene, vrijheid, ontzag voor God, 
openstaan voor nieuwe ideeën en theologische bijsturing.

Het was een geanimeerde bijeenkomst in Heusden, op 22 november 2023, waarop 
het boek ‘De aarde en de hemel trouw blijven’ gepresenteerd werd. Vooraf werden de 
aanwezigen getrakteerd op koffie/thee met een heerlijke Bossche bol. Dat kon geen  
toeval zijn (of juist wel? Toeval is immers datgene wat je toevalt?). Wat ik bedoel is dat 
op de omslag van het boek twee afbeeldingen staan: een Bossche bol en de Sint-Jans  
Kathedraal, verbeeldend de aarde en de hemel. Heel toepasselijk als je deze twee wilt 
verzoenen zonder in gewetensnood te komen. In het boek wordt nagedacht over de 
vraag of je als christen mag genieten van het leven. Deze vraag lijkt actueler dan ooit nu 
er in de wereld zoveel crises tegelijkertijd spelen.
Calvinisten, en ook een grote groep ascetische katholieken, hebben vaak de neiging om 
zo sober mogelijk te leven. Dan houd je tenslotte aandacht over voor wat er echt toe 
doet, voor God, voor je zielenheil.
Maar is dat wel bijbels? Ad van der Dussen bekijkt en vergelijkt het Oude- en het Nieuwe 
Testament, kerkvaders en filosofen die hun stempel hebben gedrukt op onze huidige 
(christelijke) samenleving en pleit voor het goede leven, waarin genieten een zegen is 
waar je naar mag streven, maar waarbij je niet over de schreef mag gaan. 
Het boek bevat:
•  Een diepgravend christelijk betoog over het goede leven
•  Een goede onderbouwing met verschillende filosofische en christelijke bronnen
•  Een uiteenzetting voor de christen e.a. die graag een beetje dieper nadenken

Dorien Sijm

Een boek over christelijke levenskunst
Ad van der Dussen, auteur
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Jaarthema: Ik geloof het wel, deel 5
Oh my God (OMG) – beelden van God 

Kan profetie de democratie redden?
Theologische Conferentie 5-6 maart 2024 te Oostmalle (B) 

Instuif - bijeenkomsten 1ste helft 2024
Elke derde donderdagochtend van de maand 
wordt er in de Ontmoetingskerk een Instuif 
georganiseerd. Steeds met een ander thema, 
andere lezing of activiteit.

Doel van de bijeenkomsten is om elkaar te  
ontmoeten, gezelligheid en verbinding te zoeken 
op een laagdrempelige informele manier.
De thema’s hebben een informatief/maatschap-
pelijk karakter, een uitnodiging tot (geloofs)ge-
sprek of een creatieve activiteit, waarbij we ervan 
uitgaan dat iedereen creativiteit in zich draagt. 
We vinden het belangrijk om af te ronden met een 
gezonde lunch (verse soep en gezonde broodjes), 
zodat je ’s avonds niet meer hoeft te koken.

Hieronder de data voor het komende half jaar. Thema’s worden nog ingevuld.
18 januari Het werk van een wijkagent door Anne Sarton (is geweest)
15 februari EHBO cursus   door Joke Admiraal
21 maart   Eerlijke handel     door Karin Kaashoek
18 april   
16 mei
20 juni

Graag willen we u/jou uitnodigen voor deze bijeenkomsten in de Ontmoetingskerk. Om 10.30 uur staan 
koffie en thee klaar. Het is geen wijk gebonden activiteit, ieder is welkom. In verband met de gezamen-
lijke lunch is aanmelden wel nodig. Na de koffie en thee starten we om 11.00 uur met de activiteit.  
Rond 12.00 uur lunchen we samen met soep en broodjes.
Aanmelden graag t/m maandag voorafgaande aan de Instuif via het mailadres: 
instuifontmoetingskerk@gmail.com  
Telefonisch aanmelden kan bij: Kea van Zweeden telefoon: 2120235, 
Margreet Damsma  telefoon: 2113595 of bij Tinie Kämink telefoon: 2121253. 

Een goed protestant maakt natuurlijk geen 
beelden van God maar gooit ze liever stuk. 
Toch heeft ieder mens - gelovig of niet - een 
godsbeeld. 

Voor de een kan diens godsbeeld een reden zijn 
om helemaal niet meer te geloven in een god: ‘als 
God zo is, dan hoeft het voor mij niet’. Voor de 
ander is diens godsbeeld juist iets dat je koestert 
en dat je overeind houdt. 

Hoe dan ook: het beeld van God verandert door 
de tijd heen, en ook vaak tijdens je leven. Als 
kind heb je meestal een andere voorstelling van 
God dan als vijftigjarige. Godsbeelden worden 
misschien soms stuk gegooid, vaak vallen ze ook 
gewoon in stukken. Vraag daarbij is wat jouw 
godsbeeld over God zegt en wat het over jou zegt. 

Onze samenleving staat onder druk, demo-
cratieën worden aangevochten, wat vertellen 
profeten van toen en nu ons over rechtvaardig 
samen leven? Voor eenieder die zich wil ver-
diepen in de relatie Jodendom-Christendom.

Sprekers:
Ds. Piet van Midden (1949) studeerde Theologie 
en Semitische Talen aan de Vrije Universiteit en 
de Universiteit van Amsterdam. Hij is emeritus 
predikant (PKN) en doceert Hebreeuws aan de 
Universiteit van Tilburg. 

We gaan in deze bijeenkomst onze voorstellingen 
van God uitwisselen. We kijken naar hoe tijdge-
bonden of juist hoe tijdloos godsbeelden zijn.  
En we proberen onder woorden te brengen wat 
voor ieder van ons onopgeefbaar is in onze  
voorstellingen over God. 
De bijeenkomsten zullen bestaan uit gesprek in 
kleine groepjes en ook gezamenlijk gesprek.
Op woensdag 21 februari bent u / ben je om 
20.00 uur welkom in de Johanneskerk (Mercuri-
uslaan 1B). 
Hetzelfde gesprek voeren we nogmaals op don-
derdagmiddag 22 februari om 14.00 uur in de 
Adventskerk (Camphuysenstraat 4).

Lieuwe Wijbenga en Tjalling Huisman begeleiden 
de avond en de middag.
Informatie en opgave: tjhuisman27@gmail.com

Rabbijn dr. Tzvi Marx (1942) studeerde in 1971 
af aan de Yeshiva Universiteit en promoveerde in 
1993 aan de Katholieke Universiteit Utrecht. Hij 
werd directeur onderwijszaken bij het Shalom 
Hartman Instituut in Jeruzalem. Later werd hij  
directeur van het Folkertsma Instituut voor  
Talmoed en Joodse Studies in Hilversum. Hij gaf 
colleges aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
en het Windesheim College in Utrecht. Hij was 
mederedacteur van het tijdschrift Tenachon. 

Drs. Kees Kok (1948) studeerde aan de Katho-
lieke Theologische Hogeschool te Amsterdam. 
Van 1980 tot aan zijn pensioen in 2018 werkte 
hij bij de Stichting Leerhuis & Liturgie en Ekklesia 
Amsterdam intensief samen met Huub Ooster-
huis, wiens werk hij via lezingen en lieddagen 
verspreidde, promootte en in het Duits vertaal-
de. Naast vele preken en artikelen schreef hij  
boeken over liturgie, over de liturgische poëzie 
van Oosterhuis en vertaalde en publiceerde hij 
Joodse poëzie. Sinds 2021 is hij voorzitter van 
Stichting Huub Oosterhuis Fonds. 
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Licht en Leven

Bijbelacademie

Video van en gesprek hierover: 
Dr. Susannah Heschel (1956), dochter van Abra-
ham Joshua Heschel, een van de leidende joodse 
theologen en joodse filosofen van de 20e eeuw, is 
een Amerikaanse geleerde en hoogleraar Joodse 

Studies aan Dartmouth College. Ze is auteur en 
redacteur van talrijke boeken en artikelen en een 
Guggenheim Fellow. Heschels studiebeurs richt 
zich op joodse en christelijke interacties in Duits-
land tijdens de negentiende en twintigste eeuw. 

Ter plekke is overnachting met vol pension gebrui-
kelijk. Prijs conferentie en overnachting vanaf 130 
euro (studenten vanaf 80 euro). Indien gewenst 
kunt u ook voor een enkele dag inschrijven. Heb 
je interesse? Vraag een aanmeldingsformulier aan 
bij de secretaris Kerk en Israël Zuid, 
telefoon +31 (0)623730210 of 
secretariaatkerkenisraelzuid@gmail.com 

Deze conferentie wordt georganiseerd door de 
Classicale Werkgroep Kerk en Israël van de classis 
Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne, 
in samenwerking met de Antwerpse Contact-
groep voor Joods-Christelijke Betrekkingen

Magiërs uit het oosten zijn op zoek naar 
een Koning die gekomen is en die zij willen 
eren en aanbidden. Koningen noemt 
Mattheüs hen niet, wijzen evenmin, al 
zijn zij dat waarschijnlijk wel. 

Zij volgen de weg van het licht dat zij hebben 
gezien. En de ontmoeting met het kind raakt 
en verandert hen. Ze worden gewaarschuwd 
om niet opnieuw naar Herodes te gaan. Ze 
raken ongewild en onbedoeld betrokken bij 
politieke vragen. Ze gaan niet terug naar de 
koning die alles zal doen om aan de macht te 
blijven, die geen moord zal schuwen om zijn 
troon te behouden. 

Ook kerken vragen er niet om dat zij 
zich inlaten met en uitspreken over 
politieke vragen. Toch klinkt ook in 

kerken bezorgdheid en wordt de vraag 
gesteld waardoor, door wie wij ons laten 
leiden. Het wordt steeds duidelijker dat 
barmhartigheid, naastenliefde en omzien 
naar wie en wat kwetsbaar is niet bovenaan 
staan op de heersende politieke agenda. Er 
wordt misschien iets van kerken verwacht, 
er wordt naar kerken gekeken en er worden 
vragen gesteld. Er zal ook wel iets gezegd 
worden, voorzichtig en bescheiden, zoals dat 
kerken vandaag betaamt… met een groot 
beroep op ieders keuzevrijheid én eigen 
verantwoordelijkheid. 

Het aandacht vragen en opkomen voor 
kwetsbaren is een wezenlijke taak van kerken 
en gelovigen. Maar kunnen en zullen er ook 
vragen gesteld worden aan wie zichzelf weten 
te redden en altijd, hoe dan ook, op de been 

willen en zullen blijven? De magiërs uit het 
oosten worden gewaarschuwd om zich niet 
door koning Herodes te laten gebruiken. 
Ze worden om zo te zeggen burgerlijk 
ongehoorzaam, omdat zij niet doen wat de 
koning hun gevraagd heeft. Zij gaan langs 
een andere weg naar huis dan zij gekomen 
zijn. Alsof zij nieuwe mensen zijn, met 
nieuwe ogen, veranderd door de ontmoeting 
met het kind dat hun koning is. 

Een koning die wegen van Licht en Leven 
wijst, die – zo anders dan wij vaak – wegen 
van Vrede en Recht gaat en die wegen vraagt 
van mensen. Het mag ook onze wens en ons 
gebed zijn dat wij ons laten leiden door dit 
kinderlijk licht van de Eeuwige.

Bert Jan van Haarlem

Donderdag 15 februari gaan we verder met de 
brief aan de Romeinen. Het is verrassend en  
bemoe digend te horen wat Paulus in deze brief 
over de mens en het heil van God weet te zeggen. 
Wij zouden ook kunnen zeggen: Paulus maakt duide-
lijk dat de schade van de mens vele male groter is dan 
wij ons voor kunnen stellen. De eeuwenoude huma-
nistische aanpak om de mensen en de wereld beter 
te maken door te appelleren aan zijn wil en inzicht 
wordt in Romeinen 1:18-3:20 in een ander licht ge-
plaatst. De schade in deze wereld (dus ook van de 
mens) is groot en vraagt om een oplossing vanuit een 
verrassende hoek. Op zondag 25 februari spreken 
wij weer over het bijzondere van Jezus Christus. 
Deze keer gaat het over de vraag of Jezus alleen 
relevant is binnen een ‘religieuze bubbel’ of dat Hij 
ook ons zicht op de wetenschap weet te beïnvloeden. 
Het is een spannend onderwerp, niet alleen voor 
postmodern denkende mensen.

Werner Gugler
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Rondom de kerken

oprechte liefde gaat. Het kan voelen als een 
risico om tegen de norm in te gaan, niet op jezelf 
te vertrouwen maar op God. Maar wat je er voor 
terugkrijgt is de rust om in vertrouwen te kunnen 
leven. Hierin is God en Jezus mijn ‘safe space’, 
mijn plek waar ik mezelf mag zijn en waar God 
mij liefhad alvorens ik geboren was. 

De gevolgen van je afhankelijk mogen weten van 
de Heer is iets om continu na te streven, meer 
mee te oefenen en te willen ervaren. 

Jesse Begeer

tech bedrijf dat groot geworden is door te bouwen 
op eigen kracht, een aantal vrienden die zelf alles 
opgebouwd en verdiend denken te hebben. 

In vertrouwen leven

Om mezelf te blijven herinneren waar ik mijn 
kracht en genade mag vinden, (her)luister ik 
regelmatig “de kracht van uw liefde”, opwekking 
488. Het voelt oprecht alsof je gedragen wordt 
door de Geest, wanneer je merkt dat het om 

Ik ben Jesse Begeer, 26 jaren oud, werkzaam bij 
VDL ETG Eindhoven. Mij is gevraagd om een co-
lumn te schrijven voor het blad “SAMEN”, terwijl 
ik in Zuid-Korea op vakantie was. Zoals ik nooit 
wil stoppen met de wereld te ontdekken, zo wil 
ik nooit stoppen met Jezus beter te leren kennen. 
Matteüs 7 verzen 13 en 14 leert dat het een zoek-
tocht is om de “nauwe poort naar het leven” te 
vinden en dat het vaak de gemakkelijke keuze is 
om “de brede weg, die velen volgen”, te bewan-
delen. Dit herken ik wanneer ik mezelf weer eens 
verlies in de drukte van het leven, zij het werk 
of sociale aangelegenheden. Toch motiveert het 
telkens weer om een stukje te mogen ontdekken 
van wie Jezus is en wil zijn voor mij.

Wat ik het meest recent heb ondekt, is wat het 
betekent om een zorg uit handen te geven en bij 
God neer te leggen. Voor de meeste mensen die 
opgroeien of opgegroeid zijn met het Christelijk 
geloof, zal dit concept niet vreemd klinken. Toch 
heeft het lang geduurd voordat ik dit kon accepte-
ren en hiermee ging oefenen, dit ging praktiseren. 
Oefenen om bewust iets biddend aan God voor 
te dragen en vervolgens te wachten. Te wachten 
in vertrouwen dat God de leiding heeft en neemt. 
En dit vertrouwen heeft Hij niet geschonden en ik 
geloof dat dit nooit zal gebeuren. Wat eerder zal 
gebeuren is dat ik de touwtjes zelf weer in handen 
neem en van mijn eigen kracht uit ga. Dit is over-
al om me heen toch de norm, werken in een high 

C
o
lu

m
n Wie is Jezus?

D
e
 P

e
n Hebt U dat ook?

Je bent een krant of een tijdschrift aan het le-
zen of je krijgt post, en dan raakt het iets in je. 
Zodat het in je hoofd blijft als iets kostbaars.

Ik knipte de woorden uit. Bewaarde ze in een 
mooi mapje met vakjes, dat dichtgebonden wordt 
met een lintje. Enkele voorbeelden van knip-
sels en post wil ik aan u doorgeven, opdat u er 
misschien ook wat aan heeft.

*  ‘Iedereen draagt iets kostbaars in zich dat in 
geen ander te vinden is. Dat te vinden is je 
weg’. Waar deze woorden uitgeknipt zijn, weet 
ik niet.

*  ‘Blijf je verwonderen………….. het mooiste 
overkomt je’. Bij een kerstwens geschreven op 
een kerstkaart.

*  Overlijdensbericht in ED: ‘Niemand weet wat 
leven is, alleen dat het gegeven is. En dat van 
dit geheimenis God het Begin en Einde is’.
Huub Oosterhuis.

*  Nog een overlijdensbericht, 
 ‘je was mijn noord, mijn zuid, mijn west en oost,

  je was al mijn verdriet en al mijn troost,
  mijn nacht, mijn middag, mijn gesprek, mijn 

lied,
 voor altijd, dacht ik, maar zo was het niet’.

*  Andere kostbaarheden: Een mooie foto van één 
van de schilderijen ‘de Schepping’ geschilderd 
door Wietske voor het jubileum van De Mor-
genster 1996.

*  Een brief van een vriendin uit Canada, wat de 
laatste brief van haar was. Mooie herinnering. 

*  Een zelf beschilderde ansichtkaart met woor-
den om me op te vrolijken in het ziekenhuis. 
Van  mijn dochter.

*  Een gedicht uit de weekbrief van de Geestelijke 
Verzorging van het Diaconessenhuis Eindhoven, 
eind 1999/begin 2000. Ik lag daar toen. Iedere 
patiënt kreeg zo’n blaadje met informatie op 
het nachtkastje: ‘Vurige wens’ (gedicht van 
J. van Opbergen).
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Open Huis Sint Cathrien
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 13.30 uur
in de Catharinakerk, Begijnenhof 2; 
op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
in de Petruskerk, Kloosterdreef 31. 
(12.15 – 12.45 uur meditatieve oecumenische viering)
broodmaaltijd om 12.45 uur
tel. 2569124; www.openhuiscathrien.nl
IBAN NL75TRIO0198481446

Inloophuis ’t Hemeltje
Hemelrijken 117
zondag t/m donderdag 12.00 - 15.00 uur
tel. 2468785
IBAN NL42INGB0006870550
www.inloophuishemeltje.nl
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Vanuit het Open Huis

Bedwants

Vurige wens.
Dat er licht mag zijn
Licht in onze ogen:
dat wij elkaar zullen zien
zo goed als nieuw.

Licht in onze harten
dat wij ruimte scheppen
plaats maken voor velen

Licht in onze gedachten:
dat wij komen tot nadenken 
en eerlijke besluiten.

Het is de laatste tijd erg druk in het Open Huis. Zowel 
in de Catharinakerk als op zaterdag in de Petruskerk 
weten veel dak- en thuislozen ons te vinden. Dat be-
tekent, dat het aantal van hen toeneemt, of zouden 
we meer bekend worden en weten meer mensen dat 
er iets te halen valt? Maar wat dan? Gaat het alleen 
om eten en drinken? Ja, waarschijnlijk voor sommi-
gen wel. Zij hebben geen of heel weinig inkomsten 
en weten de economische touwtjes niet aan elkaar 
te knopen. Voor anderen ligt het meer divers. Som-
mige gasten komen al meer dan 30 jaar. Een van 
onze vaste gasten komt vooral de krant lezen en de 
puzzel maken in de rust van de ontmoetingsruimte 
met een lekker kopje koffie erbij. Anderen hebben 
andere redenen. Ik vroeg een van hen waarom hij al 
zo lang naar het Open Huis komt.

Hans: ‘de gastvrijheid is hartverwarmend. Alle gast-
vrouwen en -heren geven je het gevoel: fijn dat je 
er bent. Dat kom je in de gewone wereld niet zo 
vaak tegen. Er komen hier veel verschillende soorten 

'Erasmus’ is een Europees programma waarbij 
studenten, van universiteiten uit de hele EU, een 
paar maanden aan een andere universiteit stu-
deren. Dit telt dan mee voor hun studie aan hun 
eigen universiteit. Op het vliegveld kom ik vaak 
ouders tegen die hun kind komen afhalen, die een 

Licht in onze huizen:
dat er vriendschap en
gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang
dat we te zien zijn,
niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen:
dat wij niet dwalen en 
elkaar tot doolhof zijn.

mensen, maar allemaal mogen ze hier zichzelf zijn. 
Wat zo fijn is, is dat je je verhaal kwijt kunt. Ik ben 
vrijgezel en soms zit iets me hoog en wil ik het aan 
iemand vertellen. Dat kan hier altijd. Vaak bij de vrij-
willigers, maar ook regelmatig bij een van de andere 
gasten. In de loop van de jaren leer je elkaar kennen 
en vorm je samen een soort familie. Belangrijk is, dat 
iemand zich betrokken toont. Dan voel je je gehoord. 
Over familie gesproken: in de loop van de jaren trek 
je met elkaar op en soms gebeurt het dat iemand in-
eens weg blijft. Laatst gebeurde dat nog. Dan stop ik 
een kaartje in de bus met: waar blijf je. We missen je. 
Dat is toch een soort familie? Dat je gemist wordt? 

Dat gemeenschapsgevoel vind ik heel belangrijk. 
Je ontmoet elkaar, vaak iedere dag, je praat met  
elkaar in de rust, de ontspanning van deze ruimte. Ik  
vergelijk het wel eens met een stamkroeg, maar dan 
zonder alcohol. 
Ik heb ook iedere dag de drive om naar buiten te 
gaan. Ik moet eruit om te lopen, mijn gedachten op 

een rij te zetten en dan is het fijn als je een doel hebt, 
als je weet, dat aan het einde van deze tocht er een 
warme plek is met lieve mensen, een plek waar je 
onbekommerd kunt zitten.’

Terwijl wij zo zitten te praten, herinneringen ophalen 
aan vele jaren Open Huis, komt er iemand binnen, 
die net de revue gepasseerd is, omdat we hem al 
zo lang niet meer gezien hebben. Wat een verras-
sing! Niet alleen voor ons, maar ook voor deze on-
verwachte gast. Hij begon ook direct aan een stuk 
levensverhaal. Een warme ontmoeting!
Hans: ‘ik geef om mensen en ieder mens kan fouten 
maken. Je zou kunnen zeggen dat de gasten hier een 
soort rafelrand zijn van de maatschappij, die zich 
hier thuis voelen. Vele kunnen de ‘ratrace’ van de 
huidige samenleving niet volgen, hebben drempel-
vrees, maar hebben hier een plek, waar ze herkend 
en gewaardeerd worden. Zo mooi, dat dat hier kan.’

Bernadette van Litsenburg

Licht op deze plaats, 
om elkaar bij te lichten,
elkander toe te schijnen
met geloof in Hem
die eens geroepen heeft:
‘Ik ben het Licht van de wereld’.
 

Deze en veel meer mooie woorden en post heb-
ben mij kracht en mooie herinneringen gegeven.

Thea Kamminga

V
a
ria

paar maanden in bijvoorbeeld Madrid of Bologna 
heeft gezeten. Ik sprak een moeder die op haar 
dochter wachtte, die een paar maanden in Spanje 
had gestudeerd. Er was een probleem geweest, 
de dochter moest eerder terugkomen, want in 
het huis waar ze had verbleven, was bedwants  
geconstateerd. Zeer besmettelijk en lastig, en  
onder studenten helaas maar al te bekend. 

Het was erg sneu dat de dochter haar verblijf had 
moeten inkorten. De moeder vroeg zich af: Kan 
ik haar straks wel omhelzen, of is dat geen goed 
idee vanwege besmettingsgevaar? Daar wist ik 
geen antwoord op. Ik kon alleen maar sterkte 
wensen en veel succes met de verdere studie. 

Mirjam van Nie
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JOHANNESGEMEENTE
Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b T 2435248
Wijkredactie, De Pannelaan 6 T 2912214
E-mail: redactie-woensel@pkn-eindhoven.nl
Koster: mw. M. Anpong T 2424870

Kerk in Son, Zandstraat 26, Son
Kerkbeheer: dhr. P. Greijdanus    T 06 19546912
E-mail: kerkbeheerson@gmail.com

VIERINGEN
Zondag 4 februari

Zondag 11 februari

Zondag 18 februari

Zondag 25 februari – de tweede zondag in 
de veertigdagentijd
De zondagen in de weken voor Pasen hebben 
eigen namen gekregen. Die zijn ontleend aan de 
Psalmen die op deze zondagen worden gebeden. 
De tweede zondag van de vasten draagt de naam 
Reminiscere (Gedenk: Denk aan uw barmhartig-
heid, Heer Psalm 25: 6). We lezen Marcus 9: 2-13.
De thema’s van de zondagen op weg naar  
Pasen zijn breder dan alleen de aandacht voor het 
lijden van Jezus. Vandaag klinkt het verhaal van 
Jezus’ verheerlijking op de berg. Een moment van 
schitterend licht. Jezus gaat de weg van Wet en 
Profeten: Hij ontmoet Mozes en Elia. Met nadruk 
schrijft Marcus over Elia.

Vespers
Op woensdagavond 14, 21 en 28 februari zullen er 
korte avondgebeden zijn. We volgen de gegevens 
van de veertigdagentijdkalender van de Protestant-
se Kerk: Ga mee!. De vespers beginnen om half acht 
(19.30 uur) en zullen ook uitgezonden worden.

VANUIT DE GEMEENTE

Joachim en Anna
Zin en betekenis in de ouderdom 2
Dinsdagmiddag 20 februari zal Wil van Egmond 
verder met ons nadenken over dit thema.
Om te beginnen grijpen we terug op wat we met 
elkaar besproken hebben in november, want dat 
is toch al even geleden:
Hoe kijkt de samenleving naar ouderen? En hoe 
kijken wij als ouderen naar onszelf? Is ouder wor-
den alleen lastig? Iets waar je tegenop ziet?  Een 
schrikbeeld? De dominante waarden van onze 
samenleving zijn vaak: ‘zo lang mogelijk jong en 
vitaal blijven’. Op zich is daar, denk ik, niet veel 
mis mee. Goed voor het eigen lichaam zorgen is 
ook Bijbels. Maar is er niet meer te zeggen?
Er is weinig aandacht voor zingeving en/of ge-

loofsbeleving. (Dat begint overigens ook in de 
samenleving nu wel te komen). Op deze middag 
willen we daar opnieuw naar kijken en daar dan 
wat dieper op ingaan.
Wat betekenen al die extra levensjaren? Kunnen 
we ook met zelfrespect oud zijn? Van belang 
daarbij lijkt mij dat we, om te beginnen, proberen 
de ouderdom te zien als een volwaardig deel van 
de levensloop als geheel. Daar zelf zin en betekenis 
aan proberen te geven. Alleen of samen met andere 
ouderen.
Dat betekent wel dat we op zoek moeten gaan. 
Goed oud worden is een opdracht. Er moet werk 
worden verzet. Herman Andriessen (1927-2013) 
theoloog, filosoof en pastoraal psycholoog zal 
ons daarbij met zijn schrijven van dienst zijn. Hij 
spreekt over ontwikkelingstaken die eigen zijn 
aan goed oud worden, daar zullen we, ook aan de 
hand van Bijbelverhalen op ingaan.
We beginnen de middag in de Johanneskerk als 
altijd om 14.00 uur. We luisteren naar inleidende 
woorden en worden uitgenodigd daarover met el-
kaar in gesprek te gaan. We sluiten 16.00 uur af en 
daarna is er gelegenheid iets met elkaar te drinken.
Een vrijwillige bijdrage is welkom – er staat een 
doos in de hal.
We stellen het op prijs als u zich van tevoren aan-
meldt, uiterlijk 18 februari, via de mail 
joachimenanna@hotmail.com, of via de telefoon: 
Gonnie v.d. Pijl: 2621624 of Klaas Meijer: 2410633
Iedereen is welkom ongeacht leeftijd/wijk/woon-
plaats/al dan niet betrokken bij de Johanneskerk.

Wil van Egmond

Kerstpakkettenactie 2023 “een actie voor 
mensen door mensen”

 
Het nieuwe jaar is begonnen. Met de start van 
het kerstweekend, kwam de Kerstpakkettenactie 
van 2023 tot een einde. We mochten met de hulp 
van alle vrijwilligers (coördinatoren, inpakkers en 
bezorgers) weer 134 pakketten inpakken voor 
de mensen die een steuntje in de rug zo kunnen  
gebruiken met deze dagen.

Zonder de hulp van alle vrijwilligers, de sponsoren 
en alle mensen uit Son en Breugel die boodschap-

pen hebben gebracht en geld hebben gegeven, 
was dat nooit gelukt.
Wij bedanken de Lions en het van Doorne-fonds 
voor hun gulle gift, waardoor wij een extraatje 
in de vorm van een cadeaubon in de pakketten 
konden doen. Dankzij Mark Thunnissen konden 
we alle pakketten voorzien van ragoutbakjes en 
ragout. De Plus van Marcel en Jeannette Verhoe-
ven heeft de boodschappen bezorgd en ervoor 
gezorgd dat iedereen die een pakket kreeg ook 
een kerstbrood ontving. De Etos in Son en Breugel 
heeft gul gegeven met allerlei verzorgingspro-
ducten en kleine cadeautjes en dankzij de HEMA 
waren de aangeschafte cadeaubonnen feestelijk 
ingepakt. 

Hierdoor is de Kerstpakkettenactie echt een actie 
van het hele dorp ‘voor mensen door mensen’  
gebleken. 
Alles wat overgebleven is, hebben wij naar de 
Voedselbank in Best gebracht
We kijken terug op een succesvolle actie. 
Tot volgend jaar!!

Stichting Kerstpakkettenactie  
Son en Breugel 

Koffie-inloop, een gezellige plek om samen 
te komen 
Iedere donderdagmorgen van 10:00 - 12:00 uur 
is er in de hal van de Johanneskerk een koffie-in-
loop. Iedere passant is hier van harte welkom 
om een bakje te doen. Vraag gerust uw buren 
of andere belangstellenden mee. Leuk om elkaar 
te ontmoeten. Soms ontstaan er verrassende  
gesprekken over kerk staat en maatschappij. 
Het is vast iets voor u om zich ook eens in het  
gesprek te mengen of gewoon maar te luisteren. 
Als u de twee strandvlaggen ziet wapperen vóór 
de ingang van de kerk is de koffie gezet. 
En: het team vrijwilligers kan versterking gebrui-
ken, wie zou kunnen komen helpen? Reacties: 
janneke.vanwijk@hotmail.com

Wie ons zijn voorgegaan
Op 26 november is overleden Jannie Rosenbrand, 
in de leeftijd van 86 jaar. Op 1 december was de 
dankdienst voor haar leven in de Johanneskerk. 
Jannie had een onvoorstelbare levenskracht. Al 
langer kampte ze met haar gezondheid, maar ze 
vond telkens de kracht om door te gaan. En toen 
het niet meer kon, had ze daar ook vrede mee. Ze 
vertrouwde erop dat haar leven gedragen is in 
Gods hand, ook over de grens van de dood heen. 
In de dankdienst voor haar leven lazen we Psalm 
139: 1-16, over Gods innige aanwezigheid en be-
trokkenheid bij het leven. Voor Jannie was het ge-
loof, God, onlosmakelijk verbonden met het leven. 
Zonder er veel woorden aan te geven voelde ze 
zich gedragen door God. Dat was een diep gevoel 
– geloof in God was de grondtoon voor haar leven.
Jannie heeft heel veel gedaan in de kerk.  
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Diaken geweest, gekookt voor Samen Eten; ze 
schonk koffi e na de diensten, bezocht ouderen in 
de Eerdbrand, en ga zo maar door. Het belang-
rijkste in haar leven waren de mensen nabij: Jan 
natuurlijk, de kinderen, de kleinkinderen. Ze heeft 
altijd, zolang het enigszins ging, liefdevol voor hen 
gezorgd, met een enorme drive: het liefst deed ze 
drie dingen tegelijk. Ze onderhield contact met 
iedereen, via Facebook, Whatsapp. De mensen om 
haar heen waren haar levensadem. 
We bidden om kracht en troost voor Jan, voor de 
kinderen en kleinkinderen. En het vertrouwen dat 
God hen in alles nabij is.

Op 14 december is Arie Nieuwenhuizen over-
leden, en de dankdienst voor zijn leven was op 
21 december in de Johanneskerk. Het ging al een 
lange tijd niet goed met Arie, zijn lichaam liet hem 
meer en meer in de steek. 
En dat was zo verdrietig om te zien, want Arie 
was altijd een energieke man. Sportief, een ech-
te doener. Zijn zorg en liefde werden zichtbaar in 
wat hij deed voor anderen; zijn gezin, vrienden, 
de gemeente. Hij wilde dat het anderen goed 
zou gaan, en daar had hij alles voor over. Over 
zijn geloof sprak hij niet veel, maar het raakte 
en voedde hem. Op een of andere manier had hij 
een lijntje naar ‘Boven’. In het gemeenschap zijn 
vond hij iets wat buitengewoon was. Hij ervoer 
het licht, van God gegeven, in het samen van 
familie, gemeente, vrienden, zelfs voorbijgangers 
op de camping. 

We lazen Mattheus 5: 14-16, ‘Jullie zijn het licht 
voor de wereld.’ Een tekst die bij Arie paste: laat 
je licht schijnen, door het goede te doen voor de 
mensen om je heen. Eens heeft hij in een kerk-
dienst opgeschreven: ‘Ik kan de wereld veran-
deren door de ander niet te veroordelen. Als we 
dat allemaal zouden doen, dan…’ Er spreekt een 
verlangen uit naar heelheid. Naar ruimte en licht. 
Op de kortste dag van het jaar waren we samen 
en konden, ondanks het gemis, in warmte en 
nabijheid zijn leven gedenken. We hopen en bid-
den om kracht voor Ineke, voor zijn kinderen en 
allen die hem liefzijn. Arie is 79 jaar geworden.

Kirsten Wuijster

Agenda
wo 7 Leerhuis
di 13 Wijkkerkenraad
wo 14 Vesper (19.30 uur)
wo 21 Vesper
 20.00 uur Jaarthema, Johanneskerk
do 22 14.00 uur Jaarthema, Adventskerk
vr 23 Samen eten
wo 28 Leerhuis
 Vesper

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3  T 2437651
Wijkredactie, Diepmeerven 26 T 2122563
E-mail: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl
Kerkbeheer: dhr. V. Valstar T 06-19036008

VIERINGEN

Zondag 4 februari
Vandaag vieren we eerst samen Avondmaal in de 
kring. Na een korte preek vieren we de bevesti-
ging van twee nieuwe ambtsdragers, diakenen: 
Maaike Bril en Ellen Melis. Fijn dat zij ons als 
gemeente gaan helpen om bij de diaconale les te 
blijven!

Zondag 11 februari
Straatpastor Rob Kosterman, diaken in de katho-
lieke kerk, is onze voorganger vandaag.

Woensdag 14 februari, Aswoensdag
Na de sobere maaltijd is er om ongeveer 19.30 uur 
een vesper aan het begin van de Veertig dagen.

Zondag 18 februari, eerste zondag in de 
Veertigdagentijd
Onze voorganger vanmorgen om 10.00 uur is 
Anneke Nieuwenhuizen, voorheen coördinator 
van het Open Huis in de Sint Cathrien.
’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed, 
verzorgd door de liturgiewerkgroep.

Zondag 25 februari, tweede zondag in de 
Veertigdagentijd
Onze jaarlijkse dienst met vluchtelingen is er 
op deze tweede zondag in de Veertigdagentijd. 
Samen met Vluchtelingen in de Knel en de Huis-
kamer voor vluchtelingen bereiden de diaconie en 
Jaap Morgenstern deze dienst voor. Het thema is 
‘De vluchteling tussen ons in’. We zullen horen 
van een aantal vluchtelingen hoe zij bijdragen 
aan onze samenleving. ’s Avonds om 19.00 uur is 
er weer een avondgebed.

Zondag 3 maart
Vanmorgen om 10.00 uur is onze voorganger 
emeritus collega  ds. Chris Mondt uit Eindhoven.
Vanavond om 19.00 uur is er een avondgebed.

VANUIT DE GEMEENTE

Huiskamergesprekken
In maart en april zijn er weer Huiskamerge-
sprekken, bestemd voor hen die er in het najaar 
nog niet aan hebben meegedaan. Het thema is 
muziek. 

Lieuwe en ik hebben het erg interessant gevon-
den om mee te maken wat voor verschillende 
muziek de deelnemers in het najaar meebrachten. 
Het was mooi om samen te luisteren naar die mu-
ziek en te horen wat de ander raakt in een kerk-
lied of een popsong, een muziekstuk of een aria. 
Dus als je nog niet hebt meegedaan, schrijf je in!
Er komen weer speciale inschrijfformulieren met 
data om uit te kiezen.
Als je iemand kent van wie je denkt dat die het 
ook interessant vindt om mee te doen, nodig die 
uit. Hoe meer zielen…

Wijkbrief
Af en toe merk ik dat mensen de (digitale) Wijk-
brief, het Bulletin, niet krijgen omdat ze niet op 
de hoogte zijn van het bestaan. Het verschijnt 
eenmaal in de twee weken en er staat actuele in-
formatie in over kerkdiensten, gespreksgroepen, 
gemeenteavonden, acties voor de Voedselbank en 
noem maar op. Goed om op de hoogte te blijven. 
Krijg je de Wijkbrief niet en wil je die graag ont-
vangen, mail even naar: 
zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl
Vermeld er bij dat je het Bulletin graag wilt 
ontvangen.

In memoriam
Op 9 december is Nanny Kaan overleden, zij werd 
89 jaar oud.
Uit één van de gespreksgroepen waaraan zij 
meedeed:
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen en voor God 
verschijnen?
(Psalm 42 vers 3)

Op 29 december overleden: Broos Odé, hij werd 
91 jaar oud. 
Nog geen twee weken later op 9 januari overleed 
zijn vrouw Francina Wilhelmina Odé-Deurloo, 
zij was 84 jaar.
In hun geloof en leven lag de nadruk op het 
tweede gebod:
Heb uw naaste lief als uzelf.
(Marcus 12: 31)

Op 13 januari is Tannie Kosters overleden, 87 jaar 
oud werd zij.
Boven de rouwkaart staat:
Een vaste burcht is onze God.
(Gezang 898, een lied dat Luther schreef)

Ook op 13 januari overleed Jaap Sluiter, hij werd 
95 jaar.
Boven de rouwkaart staat:
De Heer is mijn herder.
(Psalm 23)

U doet niets, want U bent God.
Onder deze prikkelende titel heeft Stephan de 
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Jong zeer korte (een kleine bladzijde) overpein-
zingen geschreven. Het zijn er veertig, één voor 
elke dag in de Veertigendagentijd (zondag niet). 
We gaan ze bespreken op de maandagavonden in 
de Veertigdagentijd, vanaf 19 februari.
Wil je meedoen, meld je aan bij ds. Tjalling: 
06 15 69 59 19 / tjhuisman27@gmail.com.
Meer informatie vind je elders in deze SAMEN.

Jaarthema Ik geloof het wel, deel vijf: Gods-
beelden
Lieuwe Wijbenga en Tjalling Huisman begeleiden 
deze bijeenkomst over Godsbeelden. Hij staat 
in de reeks rond het jaarthema van onze geza-
menlijke kerken: Ik geloof het wel! Je kunt kiezen  
tussen een avond en een middag. Op woensdag 
21 februari ben je om 20.00 uur welkom in de 
Johanneskerk (Mercuriuslaan 1B). Op donder-
dagmiddag 22 februari om 14.00 uur gaan we in 
gesprek in de Adventskerk (Camphuysenstraat 4).
Tijdens deze bijeenkomsten zullen we soms wat 
uitleg geven, maar we gaan ook in kleine groep-
jes in gesprek. 
Meer informatie vind je elders in deze SAMEN in 
de rubriek Agenda.

Gespreksgroep 35 tot ongeveer 55 jaar
Vorig jaar waren het nog stamppotjes, nu hebben 
we op twee avonden in verschillende samenstel-
ling in twee gastvrije huiskamers vegetarische 
maaltijden gegeten. Iedereen heeft wat gemaakt 
of meegenomen. De komende maanden komen 
we weer een aantal keer bij elkaar. Wil je eens 
ervaren of het wat voor je is, van harte welkom. 
Stuur even een berichtje naar: 
tjhuisman27@gmail.com / 06 15 69 59 19.

Achttienplus gespreksgroep
Deze maand gaan we nog op bezoek bij de Re-
monstranten in Utrecht en bij onze Ethiopische 
medekerkgebruikers. Daarna gaan we bedenken 
hoe we al onze bezoekervaringen kunnen verwer-
ken in een kerkdienst.
Wil je mee op bezoek en / of meedenken, mail of 
app ds. Tjalling Huisman: 06 15 69 59 19 / 
tjhuisman27@gmail.com

Bijbelgroep
De Bijbelgroep is er eind januari geweest. De vol-
gende bijeenkomst is op vrijdagavond 1 maart om 
18.00 uur in de Ontmoetingskerk. We eten eerst 
samen. Als je tussen de ongeveer 18 en ongeveer 
30 bent, kom eens een keer meedoen om te kijken 
of het wat voor je is.
Je kunt je aanmelden bij ds. Tjalling Huisman: 
06 15 69 59 19 / tjhuisman27@gmail.com

Vakantie
Van 9 tot 16 februari heb ik vakantie, 
maar Lieuwe Wijbenga is er dan gelukkig wel.
Hartelijke groet, 

Tjalling Huisman

Bericht vanuit de diaconie Eindhoven-Zuid.
December was een drukke maand. Er was het  
adventsontbijt met schrijven voor Amnesty. Er  
waren adventskalenders en kerstmagazines om 
mee te leven. Er waren diverse kerstvieringen, in 
de kerk en daarbuiten. Bijv. de kerstmaaltijden 
in het Hemeltje, waar Karin en familie een groot 
aandeel in hadden.
Er werden kerstpakketten uitgedeeld met daarbij 
de mooie zelfgemaakte kaarten vanuit een crea-
tieve groep dames uit de kerk. Bij de kerstvierin-
gen is dan weer gecollecteerd voor de pakketten, 
waardoor dit werk ook steeds weer door kan 
gaan.

Nu in het nieuwe jaar blijven we nog steeds  
Moldavië steunen in o.a. de collectes bij het 
avondmaal. We beginnen weer met de voorbe-
reidingen naar Pasen toe. Er komen weer kaarten 
voor paasgroeten voor gedetineerden. Er komen 
weer 2 SoSoSo maaltijden (Soep, Soberheid en 
Solidariteit): 1 op aswoensdagavond 14 februari 
en 1 op een zondag. 40 dagen kalenders zijn weer 
aangevraagd.
Er komt weer een bijzondere dienst aan met 
vluchtelingen op 25 februari, zie de aankondiging 
van Tjalling daarover.
En er komen in februari 2 diakenen bij. 4 februari 
worden ze bevestigd. Een mooi vooruitzicht.

Marieke Visser

Nieuws over het Avondmaalsproject Moldavië 
Waarschijnlijk weet u wel dat KerkinActie meer-
dere projecten steunt in Moldavië. Projecten voor 
eenzame ouderen, voor kinderen, voor jonge-
ren die uit de boot dreigen te vallen. Onderwijs, 
thuiszorg, buitenschoolse opvang, sportprojecten. 
Bethanië is één van die projecten en daar leest u 
hier wat meer over.

De situatie in zijn land is niet makkelijk. Voor-
ganger Igor Kohaniuk (47), directeur van Kerk in 
Actie-partner Bethania, kan wel wat oorzaken 
noemen van de grote uitzichtloosheid in zijn land. 
“De corruptie die op grote schaal plaatsvindt 
en de politieke instabiliteit zijn boosdoeners. 
Vanaf het begin van onze onafhankelijkheid als 
land is het lastig een kant te kiezen: moeten we  
richting Oost of West?” Vooral veel oudere men-
sen koesteren goede herinneringen aan de Sovjet-
tijd waarin het hele leven geregeld was. Jongeren 
willen de aansluiting bij Europa veel meer zoeken. 
Met zijn twee dagcentra in de dorpen Tintareni 
en Bulboaca wil hij hoop bieden aan de meest 
kwetsbaren: kinderen die lijden onder een moei-
lijke gezinssituatie en ouderen die niemand heb-
ben. Kinderen krijgen een gezonde maaltijd, hulp 
bij hun huiswerk en liefdevolle aandacht, ouderen 
krijgen zorg én een maaltijd aan huis. 
Het lijkt wel een druk zoemende bijenkorf in 
de eetzaal van het dagcentrum van Kerk in  
Actie-partner Bethania in Tintareni. Het is een 

gezellige boel. Vrolijk pratende kinderen zitten 
aan lange tafels en krijgen een warme maaltijd 
opgediend. Na een dankgebed voor het eten zijn 
de bordjes zo leeg. Nastea, een meisje van 7 jaar, 
is er ook. Ze vindt het heel fijn om naar Bethania 
te gaan. Na schooltijd rent ze bijna naar het cen-
trum. Haar moeder is er dan al, zij is juf in een 
van de huiswerkklassen. “Eerst gaan we eten. Dat 
is altijd zo lekker! En gezellig, want mijn vrien-
den Alex en Nathan zijn er ook. Daarna mogen 
we buiten spelen op het grote sportveld. Na een 
poosje roept de juf ons en gaan we in de klas ons 
huiswerk maken. Als er nog tijd over is, mag ik 
schilderen. Dat doe ik het aller-, allerliefst!”
Igor Kohaniuk is een gedreven man. Waarom hij 
dit werk doet? “Mensen hebben hoop nodig in 
alle uitdagingen. Met ons werk laten we Gods 
liefde zien.”

Wij steunen als gemeente ook dit project in  
Moldavië. Met de Avondmaalscollecte elke maand, 
incidenteel met verkoop van wijn en honing of  
andere activiteiten. Extra giften zijn altijd welkom! 

Namens de diaconie, 
Antje Dekker

Kerkdienst met vluchtelingen
Op zondagmorgen 25 februari hebben we 
onze jaarlijkse dienst, met extra aandacht voor  
vluchtelingen in Nederland en in de wereld. Een 
kerkdienst met vluchtelingen. Het thema van 
deze dienst is ‘De vluchteling tussen ons in’. Een 
aantal vluchtelingen zal iets vertellen over hoe 
zij bijdragen aan de Nederlandse maatschappij, 
dat zijn verrassende verhalen. We zetten deze 
verhalen in het kader van onze joods-christelijke  
traditie, waarin de opvang van vreemdelingen hoog  
gewaardeerd wordt. In de Bijbel staat: ‘Iemand 
die als vreemdeling in je land verblijft mag je niet 
onderdrukken, heb hen lief als jezelf.’
Tijdens deze dienst zal één van de vluchtelingen 
ook muziek maken. En de coördinator van Vluch-
telingen in de Knel zal vertellen hoe het nu gaat, 
welke zorgen er zijn en welke successen gevierd 
worden. De collecte is voor het werk van  Vluchte-
lingen in de Knel. 
Namens de voorbereidingsgroep: 
Anneke Schep, Jaap Morgenstern, 

Marieke Visser, Sjaak Huijzer,  
Tjalling Huisman, Antje Dekker

KRUISPUNTGEMEENTE
Adventskerk, Camphuysenstraat 4 T 2520472 
Wijkredactie,      T 2097623
E-mail:  w.gugler@filternet.nl
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predikant@kruispuntgemeente.nl
Website: www.kruispuntgemeente.nl
Kerkbeheer: dhr. T. Poot  T 06 53362677
E-mail: beheerder@kruispuntgemeente.nl

Wat mij beweegt
Als Kruispuntgemeente willen wij missionaire  
gemeente zijn. Dit betekent dat wij niet voorname-
lijk naar binnen gericht willen zijn, maar dat onze 
activiteiten bewust naar buiten gericht moeten 
worden. Ik schrijf bewust ‘moeten worden’ want 
van nature is elke gemeente geneigd om vroeg of 
laat zich naar binnen te richten. ‘Men’ zorgt voor 
een fijne en gezellige sfeer in de kerk, ziet naar  
elkaar om en probeert te voorzien in de geestelijke 
en sociale behoeftes van de gemeenteleden. Daar 
is op zich niets mis mee. Maar geleidelijk aan voelt 
men zich zo thuis in een religieuze of sociale ‘bub-
bel’ dat men steeds minder oog heeft voor de mis-
sionaire kant van kerkzijn. Een naar buiten gerichte 
kerk is trouwens veel meer dan het ondersteunen 
van christelijk-sociale projecten. Ook daar is niets 
mis mee – tenzij dat het ‘christelijke’ weinig meer 
met de person van Christus te maken heeft. 
Als voorganger van het Kruispunt vraag ik me 
daarom samen met de kerkenraad steeds weer af 
waar wij nu eigenlijk qua missionaire beweging 
terecht zijn gekomen en welke kant wij (misschien) 
op moeten. Naar buiten gericht zijn kost tijd, ener-

gie en geld dat blijkbaar ten koste gaat van activi-
teiten binnen de eigen gemeente. De verleiding is 
groot om in de kerk een rekensommetje te maken 
– vooral op financieel gebied. Bijna automatisch 
komt de logische vraag of wij het ons eigenlijk  
kunnen veroorloven om missionaire projecten  
financieel te ondersteunen. Vooral als er blijkbaar 
weinig geld beschikbaar is. Het dilemma lijkt  
eenvoudig samengevat te kunnen worden: óf meer 
bezuinigen óf een beroep op de gemeenteleden 
doen om meer te geven. 
In deze redenering wordt echter een geestelijk 
principe over het hoofd gezien dat met geloof, 
dank offer en zegen te maken heeft. Ik zou ook kun-
nen zeggen: “God laat zich niets schenken!” – Hij 
geeft veelvoudig terug wat wij Hem uit geloof en 
liefde geven. Vooral als wij investeren in Zijn plan 
en ons gebed dat ‘Zijn Koninkrijk kome’ en dat 
mensen van Zijn evangelie mogen horen. 
Als Kruispuntgemeente ondersteunen wij de  
ZuiderLichtFamilie die Arabisch-Nederlandse sa-
menkomsten organiseert in de Emmauskerk in 
Eindhoven. Regelmatig ga ik in deze bijeenkom-
sten spreken – terwijl Samer Younan mijn woorden 
vertaalt voor bezoekers uit verschillende Arabisch-
talige landen. Het is ontroerend te zien welk ver-
langen vele moslims hebben om Jezus te leren 
kennen. Het gaat niet om ‘zieltjes te winnen’ maar 
om mensen de weg te wijzen naar een leven met 

Christus. Velen zijn gefrustreerd van de religie waar 
ze vandaan komen; velen zijn nieuwsgierig gewor-
den omdat ze verhalen hoorden over wat Jezus in 
het leven van (ex)moslims gedaan heeft. Het is 
prachtig om in zo’n bijeenkomst samen bekende 
liederen te zingen in het Nederlands en het Ara-
bisch. Sommigen willen bewust met Jezus leven en 
laten zich binnenkort dopen. Het is een geestelijk 
voorrecht om zo’n werk te mogen steunen met ver-
houdingsgewijs kleine financiële toezeggingen en 
te mogen zien wat God vandaag allemaal doet. Dat 
het ook iets met ons doet hoef ik niet eens te bena-
drukken. God laat zich niets schenken. Ik kan alleen 
zeggen: Kom en zie wat op de tweede zaterdag-
middag van de maand in de Emmauskerk gebeurt, 
zodat wij het afleren te rekenen of wij ons deze 
ondersteuning eigenlijk kunnen veroorloven.
Met een hartelijke groet,

Werner Gugler 

In memoriam
Op 13 januari is op 87-jarige leeftijd Tannie  
Kosters overleden.
Tannie was hartelijk en trouw in het contact.  
Zij bezocht vele jaren lang de middagdiensten. 
Ook was Tannie altijd present bij de kerstvieringen 
van de seniorenkring.
De uitvaart in het crematorium in Helmond heeft 
op maandag 22 januari plaatsgevonden.

De kerkdienst 2

U doet niets, want U bent God

In een aantal stukjes probeer ik iets te zeggen 
over de liturgie van onze kerkdiensten. De 
eerste reden dat ik dat doe is, omdat ik merk 
dat ik een deel van onze standaardliturgie als  
langdradig ben gaan ervaren. Onze standaard-
liturgie is ontstaan vanuit de Liturgische Bewe-
ging in de Protestantse Kerken, zeg maar vanaf 
de jaren zestig van de vorige eeuw. 
De tweede reden is dat de liturgiewerkgroep 
van de Ontmoetingskerk merkt dat veel men-
sen niet meer weten wat de betekenis is van 

Onder deze prikkelende titel heeft Stephan de 
Jong veertig zeer korte (een kleine bladzijde) 
overpeinzingen geschreven. Hij schrijft ze, in 
navolging van Augustinus, als brief of gebed 
aan God. 

Omdat het er veertig zijn, is het boekje geschikt 
om te lezen in deze Veertigdagentijd: elke dag één 
bladzijde om over na te denken (op zondag niet). 

De korte overpeinzingen bevatten veel gedachten 
over God, zogenaamde Godsbeelden. Daarom 

sommige onderdelen van de liturgie. Goede 
redenen om eens stil te staan bij de kerkdienst. 
Als u / jij dit leest en een vraag of opmerking 
hebt, graag!

De gebeden
Ik heb het idee dat er in kerkdiensten te vaak en 
soms ook te lang gebeden wordt. Bidden is een 
goede zaak, het is God dienen met je hart. Maar 
te lang bidden, daar moest Jezus al niets van  
weten. En te vaak een gebed in een dienst, naar 

zullen we ook elke keer een gedicht lezen dat een 
gedachte over God verwoordt. Zo komen onder 
anderen de dichters Joost Zwagerman, Ed Hoor-
nik en Bertus Aafjes voorbij.

Elke avond begint om 20.00 uur met het aanste-
ken van een kaars, we sluiten rond half tien af. De 
data zijn: de maandagavonden 19 en 26 februari 
en 4, 11, 18 en 25 maart. 

Informatie en opgave kan bij ds. Tjalling Huisman, 
06 15 69 59 19 / tjhuisman27@gmail.com

mijn idee haalt dat de kracht (misschien kan ik 
beter zeggen: het hart) eruit. 

De volgende gebeden hebben een plaats in veel 
standaard liturgieën:
*  Het drempelgebed, op de drempel van de dienst 

kom je voor Gods Aangezicht. Je realiseert je 
dat dat een bijzondere ontmoeting is. Met een 
mooi oud woord gezegd: verootmoediging.

*  In het kyriegebed breng je voor Gods Aange-
zicht alles wat er in je hart leeft aan dankbaar-
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De meeste diensten zijn online te volgen:

Johanneskerk en De Kapel: via kerkdienstgemist.nl
Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
Kruispunt via: www.kerkdienstgemist.nl en www.xpunt.info

Let ook op nadere aankondigingen via de website www.pkn-eindhoven.nl 
en de weekbrief van uw wijkgemeente!

Bovenaan de wijkberichten vindt u de adresgegevens van de betreffende wijkkerken.

Zondag 4 februari 2024 Collectedoel: Kerk in Actie - 
  Werelddiaconaat

Johanneskerk 10.00 uur gezamenlijke dienst in Son 
 12.00 uur viering velerlei (dienst De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur ds. H. de Raaf
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler 
 19.00 uur verdieping
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. T. Huisman

Zondag 11 februari 2024 Collectedoel: Kerk in Actie - 
  Noodhulp

Johanneskerk 10.00 uur ds. M. de Vries, Bergeijk
 12.00 uur pastor E. Smits (dienst De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur dhr. P. Flach
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur aanbidding
Ontmoetingskerk 10.00 uur dhr. R. Kosterman

Woensdag 14 februari 2024

Johanneskerk 19.30 uur vesper

Zondag 18 februari 2024 Collectedoel: Kerk in Actie - 
  Binnenlands Diaconaat

Johanneskerk 10.00 uur ds. M. van den Beld
 12.00 uur viering velerlei (dienst De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur mevr. P. Zweers
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk 10.00 uur mevr. A. Nieuwenhuizen  
 19.00 uur avondgebed

Woensdag 21 februari 2024

Johanneskerk 19.30 uur vesper

Zondag 25 februari 2024  Collectedoel: PKN - Missionair Werk

Johanneskerk 10.00 uur ds. B.J. van Haarlem
 12.00 uur ds. B.J. van Haarlem (dienst De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur gezamenlijke dienst in de Johanneskerk
Kruispunt 10.00 uur ds. R. Roelofse, Katwijk
 19.00 uur bijbelacademie
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. T. Huisman
 19.00 uur  avondgebed

Woensdag 28 februari 2024

Johanneskerk 19.30 uur vesper

Collecte 
U kunt uw collectebijdrage overmaken op IBAN nummer NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE-collecten onder vermelding van de afkorting van uw 
wijkgemeente (JK = Johannesgemeente, KP = Kruispuntgemeente en OK = Wijkgemeente-Zuid), de datum van de zondag en het collectedoel.
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heid en zorgen, wanhoop, schuldigheid over 
jezelf of de ander of de wereld, alles waarmee 
je bent opgestaan. Heer ontferm U of Kyrie-
eleison is de echo van de roep van de blinde 
man, die Jezus te hulp roept. Omdat ieder op 
een andere manier die morgen is opgestaan, is 
dit een lastig gebed voor de voorganger: hoe 
verwoord je iets dat allen aan het hart gaat? 
Laatst koos een gastvoorganger ervoor om 
ieder zelf in stilte dit gebed te laten zeggen. 

  Na het kyriegebed komt het gloria, meestal een 
lied dat God looft als Degene die te hulp komt.

*  Dan heb je ‘het gebed van de zondag’, dat 
al het gebedene nog eens samenvat en voor 
de lezing van de Bijbel komt. Soms wordt dit 
gebed vervangen door een gebed om de 
Heilige Geest.

*  Tenslotte heb je -  na uitleg en verkondiging 
-  het dankgebed en de voorbeden, vaak af-
gesloten met het Onze Vader. Ik vind het mooi 
als een kerk een voorbedeboek heeft, waarin 
je een voorbede kunt schrijven. Een andere 
vorm die ik van jongeren meekreeg, is dat de 
voorganger aan de gemeente vraagt om een 

voorbede uit te spreken. Een kaarsje aansteken 
is ook een vorm waarin ieder in stilte kan bid-
den, zoals ook het ‘stil gebed’.

Het laatste jaar laat ik soms het drempelgebed weg, 
en veel vaker het gebed van de zondag. Het kyrie-
gebed verwoordt dan wat die gebeden zeggen.
Wat vinden jullie trouwens van zo’n voorbede-
boek? 
De volgende keer gaat het over lezingen en 
liederen.

Tjalling Huisman
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Uitgave van de Protestantse Gemeente Eindhoven
pkn-eindhoven.nl
periode: 04-02-2024 t/m 02-03-2024
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Verschijnt 10 maal per jaar

Adres Hoofdredactie van SAMEN
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: samen.redactie@pkn-eindhoven.nl

Leden van de Hoofdredactie van SAMEN
Wil van Egmond, Bert Jan van Haarlem, 
Jaap Stooker en Joke Wytzes-de Bie

Attentie
Het volgende SAMEN-nummer: 
03-03-2024 t/m 06-04-2024

Inleverdata t.b.v. het volgende SAMEN-nummer:
•  12 februari: kopij voor het wijkbericht  

bij de wijkredactie
•  14 februari:  complete wijkbericht  

bij de hoofdredactie
•  7 februari:  kopij van schriftelijke reacties  

op artikelen bij de hoofdredactie
•  14 februari: kopij voor het overige gedeelte  

bij de hoofdredactie

Kerkelijk Bureau
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Geopend op afspraak
Telefonisch bereikbaar:
- maandag t/m donderdag van 09.00 – 11.30 uur
- telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

Protestantse Gemeente Eindhoven
IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Eindhoven 
o.v.v. uw doelbestemming

Collectebonnen
U kunt een veelvoud van € 20,00 storten op
IBAN: NL69 RABO 0373 7186 67 t.n.v. 
PGE - Collectebonnen o.v.v. adresgegevens 
en aantal bonnen van €1,- en/of €2,-.
De bonnen worden u daarna zo spoedig mogelijk 
toegestuurd.

Kerkblad SAMEN
IBAN: NL03 RABO 0373 7186 91 t.n.v.
PGE - Kerkblad SAMEN o.v.v. gift SAMEN

Indien een artikel uit dit kerkblad wordt  
overgenomen, dan met bronvermelding.  
Op de foto’s rust copyright.
Alle herkenbare personen op foto’s hebben  
hun toestemming voor publicatie verleend.

Drukwerk: Snep

ALGEMENE KERKENRAAD
Voorzitter: dhr. H. Grootjans, 
p/a Camphuysenstraat 4, 
5615 KS Eindhoven, tel. 2985888,
e-mail: AK.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Scriba: vacant
e-mail: AK.scriba@pkn-eindhoven.nl

DIACONIE
Voorzitter: mw. D. Verburg-Burger, 
e-mail: CvD.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Secretaris: vacant
e-mail: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32
t.n.v. College van Diakenen Protestantse
Gemeente Eindhoven o.v.v. uw doelbestemming

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Predikant: dhr. Tj. Huisman,
Heezerweg 229, 5643 KB,
tel. 8448177 / 06-15695919,
e-mail: tjhuisman27@gmail.com
vrije dag: zaterdag
Kerkelijk werker: dhr. L.T. Wijbenga,
Hoogepat 22, 5502 HC Veldhoven, 
tel: 06-19356774, e-mail: l.t.wijbenga@ziggo.nl
Scriba: mw. S.A. Trapman,
Waterfront 135, 5658 SG, tel. 8424442,
e-mail: EhvZuid.scriba@pkn-eindhoven.nl
IBAN wijkfonds: NL88 RABO 0373 7187 13
t.n.v. Wijkgemeente Eindhoven-Zuid - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming 
IBAN bloemenfonds: NL87 RABO 0373 7369 67

Kerkbladbezorging: 
Strijp-Gestel-Meerhoven: 
dhr. T. Schneider, tel. 2518614 
Stratum-Tongelre:
dhr. J. Trapman, tel. 2122482
e-mail: j.trapman@chello.nl

JOHANNESGEMEENTE
Predikant: dhr. B.J. van Haarlem,
Brunelleschiweg 8, 5624 CJ, tel. 2366339,
e-mail: bjvanh57@gmail.com
Predikant: mw. K.M. Wuijster, 
Ithacastraat 28, 5631 JE, tel. 8795522,
e-mail: k.wuijster@gmail.com
Kerkelijk werker: mw. P. Zweers,
tel. 06-58774450 
e-mail: kerkelijkwerkerpetra@gmail.com
Scriba: mw. A. Buitenhuis-Kreeft,
Chamonixlaan 19, 5627 LX, tel. 06-12392751, 
e-mail: Johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl 
IBAN: NL66 RABO 0373 7187 21
t.n.v. Johannesgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

Kerkbladbezorging:
dhr. S. Nauta, tel. 2425633
e-mail: nauta.sjaak@gmail.com

KRUISPUNTGEMEENTE
Predikant: dhr. W. Gugler,
Vullinghspark 6, 5591 DB Heeze, tel. 2097623,  
e-mail: predikant@kruispuntgemeente.nl
Scriba: mw. G. van de Bos-van Voorst,
Akkerwinde 13, 5684 HG Best, tel. 06-48126533,  
e-mail: scriba@kruispuntgemeente.nl
IBAN: NL13 RABO 0373 7187 05
t.n.v. Kruispuntgemeente - wijkfonds 
o.v.v. uw doelbestemming

EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE 
ZUID-NEDERLAND
Predikant: mw. S. Freytag, tel. 06-43955283, 
e-mail: ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
Scriba: dhr. T. Tempelaar, Amerlaan 2, 
5626 BP, tel. 2623104,
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

KINDERDIENST/JEUGDWERK
Eindhoven-Zuid, 
Floor de Nooij, tel. 2122563, 
e-mail: smits.de.nooij@hetnet.nl 
Johannesgemeente,
Linda van Dijk, tel. 06-10258550,  
e-mail: l.e.vandijk@gmail.com
Kruispuntgemeente
Hanna Hardeman-van der Zwan, 
e-mail: bertenhanna@gmail.com 

STUDENTENPASTORAAT/TINT
Studentenpastor/life coach: mw. M.S. van Tuijl
e-mail: m.v.tuijl@tue.nl
TU/e Atlas
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
www.tint-eindhoven.nl
Scriba: dhr. W. Mak, Grondheuvel 20,
5685 AV Best, tel. 0499-310383,
e-mail: willem.mak@xs4all.nl

PREDIKANTEN/GEESTELIJK VERZORGERS 
GGZE Grote Beek, mw. A. Bremmer,
tel. 06-83667851, e-mail: Alice.Bremmer@ggze.nl
GGZE Grote Beek, mw. I. Hyvärinen,
tel. 2970619, e-mail: ai.hyvarinen@ggze.nl
GGZE De Woenselse Poort, dhr. B.Veldhorst,
tel. 2613791, e-mail: bj.veldhorst@ggze.nl
MMC, mw. Petra Zweers, tel. 8889582
Petra.Zweers@mmc.nl 
Severinus, mw. K. Seijdell, tel. 06-11403496,
e-mail: karin.seijdell@severinus.nl

INLOOPHUIS ’t HEMELTJE
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

OPEN HUIS SINT CATHRIEN
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant
Tel. 0800-0432 (gratis) 
iedere dag van 14.00-20.00 uur

SENSOOR (SOS Telefonische Hulpdienst)
Tel. 0900-0767 of 040-2125566
24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele 
ondersteuning. Chat en e-mail: www.sensoor.nl
Info: www.sensoor.nl/brabant
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Snelle & Davina Michelle : 17 miljoen Mensen

Viering velerlei De Kapel op zondag 
1 oktober 2023 met jongeren 
"Hoe maak ik de wereld mooier?" is het  
thema dat een aantal jongeren van de jeugdkerk 
van de PKN hebben gekozen voor een muzikale  
viering. In deze viering lieten ze een aantal liedjes 
horen van de afgelopen 5 jaar die indruk op hen  
hebben gemaakt. In hun uitleg gingen  zij in op 
de betekenis die deze liedjes voor hen hebben.
Want zoals de wereld er nu uitziet, is niet altijd 
zo hoopvol. En veel jongeren ervaren een enorme 
machteloosheid. Hoe ga je daarmee om? Wat zijn 
de lichtpuntjes waar zij zich op willen richten?
Deze viering werd voorbereid door Anouck, Jael,  
Linde, Naomi, Tobias, Mirjam en Feike. 

Uitleg door Jael
Vaak als ik het lied ‘17 miljoen mensen’ hoor denk 
ik aan de tijden dat het minder goed ging en hoe 
moeilijk de wereld soms eigenlijk kan zijn, maar 
hoe bijzonder het is dat er altijd mensen zullen 
zijn die je steunen en je helpen. 
De zin ‘17 miljoen mensen, De neus in dezelfde 
richting komen we hier uit’, vind ik erg belang-
rijk, omdat hij je laat weten dat, als we allemaal 
samenwerken en iedereen een steentje bijdraagt, 
we er samen uitkomen.
Het lied is in 2020 uitgebracht door Davina Michelle 
en Snelle. Het is een cover van het lied ‘15 miljoen 
mensen’ uit 1996 van Fluitsma & Van Tijn. Het num-
mer kwam uit toen het coronavirus zich verspreidde 
in Nederland en veel mensen het zwaar hadden.  
Davina Michelle en Snelle droegen het nummer op 
aan hulpverleners, leraren, vakkenvullers en álle  
andere 17 miljoen mensen van Nederland. 
Er zijn zo veel mensen op de wereld en er wonen 
ook zoveel mensen in ons land. Iedereen is anders 
en wil andere dingen, waardoor je je soms heel 
verslagen kan voelen in je eentje.  Maar er zijn 
altijd mensen die achter je staan, omdat mensen 
toch vaak dezelfde dingen meemaken, waardoor 
we meer verbonden raken met elkaar.

Jael

Davina Michelle & Snelle- 
17 Miljoen Mensen; liedtekst
Ik zou eigenlijk juist nu een arm om je heen willen 
slaan
Zoveel nieuws, zo stil is het op straat
Een elleboog was nooit zo beschaafd, en er is wel 
meer raars want

Ik bel m’n moeder met een trilling in de stem
Door wat er moest van de minister-president
Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng
En ik denk aan alle zorg om gezondheid en banen
Op televisie is nu alles zo beladen
Ik denk aan grootmoeders en vaders
Maar gek genoeg brengt het ons samen

17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in 
hun waarde

Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente 
op hun kamer
En ondertussen kneiter harde werkers, in de zorg 
die amper slapen
Maar, 17 miljoen mensen
Is het best wel effe schrikken, zit de helft inmid-
dels thuis
Maar, 17 miljoen mensen
De neus in dezelfde richting komen we hier uit, met

17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in 
hun waarde
 

Fluitsma & Van Tijn - 
15 Miljoen Mensen; liedtekst
Land van 1000 meningen
Het land van nuchterheid
Met z`n allen op het strand
Beschuit bij het ontbijt
Het land waar niemand zich laat gaan
Behalve als we winnen
Dan breekt acuut de passie los
Dan blijft geen mens meer binnen
Het land wars van betutteling
Geen uniform is heilig
Een zoon die noemt z`n vader Piet
Een fiets staat nergens veilig

refrein:
15 Miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor
Die laat je in hun waarde
15 Miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die moeten niet `t keurslijf in
Die laat je in hun waarde 
Het land vol groepen van protest
Geen chef die echt de baas is
Gordijnen altijd open zijn
Lunch een broodje kaas is
Het land vol van verdraagzaamheid
Alleen niet voor de buurman
De grote vraag die blijft altijd
Waar betaalt `ie nou z`n huur van
`t Land dat zorgt voor iedereen
Geen hond die van een goot weet
Met nasiballen in de muur
En niemand die droog brood eet

Davina Michelle & Snelle Fluitsma & Van Tijn


