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Lijden Het leed dat is,  
drukt niet zo zwaar
als vrees voor allerlei gevaar.
Doch komt het eens in huis,
dan helpt God altijd weer
en geeft Hij kracht naar kruis.
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Maar bij binnenkomst trof ik een me-
vrouw aan in jubelende stemming. Er hin-
gen slingers in haar eenpersoonskamer en 
bij binnenkomst vroeg ze aan mij of ik 
soms taart wilde hebben.

Ze vertelde drie jaar geleden een bij-
na-doodervaring te hebben gehad en daar 
heel gelukkig van geworden te zijn!
In die bijna-doodervaring had ze als in een 
film haar leven voorbij zien komen in de 
aanwezigheid van een milde en bemoedi-
gende sfeer. Het was niet beoordelend ge-
weest, maar liefdevol en open!

Het geheel was warm en harmonieus ge-
weest; toen ze weer teruggehaald werd 
hoorde ze mensen zeggen: ‘reanimatie ge-
slaagd’ en daar lag ze weer in felle lampen 
op een koud bed. Ze had meteen heimwee 
gehad naar de plek waar ze zich zo geluk-
kig en gewenst gevoeld had.

Sinds deze ervaring vertelde ze iedereen 
die ze maar tegenkwam, dat ze niet bang 
meer was voor de dood! Ze keek er juist 
naar uit: daarom maakte ze nu een feestje 
van de laatste dagen van haar leven!!

Ook dit was een vorm van ‘lijden’ die ik 
absoluut niet verwacht had. 
Helemaal geen lijden: heimwee!

Als jonge verpleegkundige werkte ik op de 
kraamafdeling. Daar lag een jongedame 
van buitenlandse afkomst, die vanwege 
vroegtijdige weeën al lange tijd aan een 
infuus met weeënremmers lag. Ze had al 
vijf kinderen: meisjes en lag daar in het 
ziekenhuis altijd te breien in bed. 

Mij werd gevraagd om een stuk over lijden 
te schrijven vanwege mijn ervaring in het 
werk in een ziekenhuis als transferver-
pleegkundige / palliatief verpleegkundige.

Ik werkte op de afdeling oncologie en er lag 
een man bedlegerig op bed met zeer uitge-
breide slokdarmkanker. Zodanig uitge-
breid, dat je de slokdarm open zag liggen 
en het voedsel letterlijk zag passeren.

Daarbij was er op de kamer echt een on-
verdraaglijke geur aanwezig: van afster-
vend weefsel… Het was bijna niet uit te 
houden daar – dit ondanks allerlei geur-
maskerende interventies.

Deze man had – in de 80-er jaren nog vrij 
ongebruikelijk – een euthanasieverklaring 
voor ‘als het niet meer zou gaan’…

Bij de verzorging van deze man had ik 
de gelegenheid om goed met hem door 
te praten over de kwaliteit van zijn leven 
op dat moment en hoe hij tegen zijn si-
tuatie aan keek!

Tot mijn grote verbazing ervoer hij nog 
een grote kwaliteit van leven en was hij 
blij met elke dag die hem nog gegeven 
was. Dat zijn kleinkinderen nog even op 
bezoek kwamen was hem een groot geluk!

Nee, de gedachte aan een euthanasie was 
er helemaal niet: dat was er alleen maar 
voor als hij écht niet meer kon, maar zo 
ging het toch prima…! Hij ervoer niet veel 
pijn en kon de geur zelf goed verdragen…!

Vol verbazing ging ik terug naar de colle-
ga’s, want in onze ogen was dit het ‘ultie-
me lijden’ en kon het bijna niet slechter…!

Een belangrijke les had ik geleerd: iemand 
bepaalt altijd zelf wat lijden voor hem/haar 
is…… en we kunnen dat nooit voor ie-
mand invullen! We kunnen alleen aanslui-
ten bij de eigen beleving van iemand…!

Iemand bepaalt altijd zelf 
wat lijden voor hem/haar is

Op cardiologie trof ik op een dag een 
dame die binnen enkele dagen aan een 
hartaandoening zou komen te overlijden.
Ze was weduwe en had al twee kinderen 
verloren; ik verwachtte een moeilijk ge-
sprek te hebben over al die verliezen die 
ze had gehad. 
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Lijden

Regelmatig bezocht ik haar en hadden 
we goede gesprekken – dit ondanks haar 
matige beheersing van de Nederlandse 
taal. De gesprekken gingen over koetjes 
en kalfjes, maar soms vroeg ze mij heel 
persoonlijk of ik al kinderen had. En 
welke anticonceptie ik gebruikte etc.

Toen ik terugkwam van een vrij weekend 
hoorde ik tot mijn verbijstering, dat er bij 
mevrouw een spoed-keizersnede was ge-
weest en dat het kindje doodgeboren was!
En het was weer een meisje geweest……
De baby had vol necrotische (doodweef-
sel) plekken gezeten door… gaten van 
breinaalden!
Deze wanhoop en ‘lijden’ van moeder 
(en kind) had ik niet goed op waarde 
geschat…

Lijden is er soms ook in een andere vorm:
Bijna wekelijks heb ik een patiënt die 
geen enkele contactpersoon heeft… 
Niemand komt er op bezoek en voor de 
was moeten we in het ziekenhuis maar 
iets regelen…

Voor een gesprek over ‘de toekomst’ 
kan ik vaak niemand bellen, behalve 
bijvoorbeeld de ambulante begeleider 
die er 1x per 14 dagen aan huis komt…
Als ik het levensverhaal van zo’n patiënt 
hoor, wordt soms ook wel duidelijk waar-
om iedereen bij hem/haar weg gegaan is…

Maar bij anderen is het soms alleen maar 
pech en weggevallen contacten.
Wat een moeilijk leven moet zo iemand 
hebben: ik zie maar een fractie van het 
verdriet en het lijden van zo’n persoon…!

In het ziekenhuis is er een goed team van 
geestelijk verzorgers, waar mensen terecht 
kunnen om hun verhaal te vertellen of uit te 
spreken wat hen dwars zit. Vaak is het ook 
nodig dat het levensverhaal verteld wordt of 
dat men kan delen wat er ‘in de weg zit’ al-
vorens er rust gevonden kan worden.

Daarnaast is er een team van palliatief 
artsen en palliatief verpleegkundig spe-
cialisten, die bijna dagelijks langs gaan 
bij patiënten die een korte levensver-
wachting hebben.

Zij proberen in gesprekken erachter te 
komen wat belangrijk is voor de patiënt 
en familie in deze laatste levensfase en 
schrijven alleen behandeling en medica-
tie voor die helpend is voor het comfort.

Lijden is er natuurlijk niet alleen in het 
ziekenhuis.

Lijden is universeel en lijkt bij een mens 
te horen.

Er is veel psychisch lijden, relationeel 
lijden, psychiatrisch lijden, lijden aan 
het leven etc. etc.

‘Het leven is niet makkelijk’, zei mijn 
moeder altijd al en de meeste mensen 
beamen dit wel.

Hij, die het lijden zelf kent, 
kan ons troost geven

Gelukkig kennen we Iemand die ons lij-
den begrijpt, omdat Hij het zelf heeft 
meegemaakt en ervaren heeft. 

Hij, die het lijden zelf kent, kan ons troost 
geven. In de komende periode - de Lijden-
stijd - staan wij stil bij de lijdensweg die 
Christus is gegaan.

Mogen we er troost en bemoediging uit 
halen voor onze eigen levensweg…

Een goede tijd gewenst! 
	 Carla Valstar-Wijsman

Een mens lijdt dikwijls  
nog het meest
door al het lijden  
dat hij vreest,
en dat nimmer op komt dagen.
Zo heeft hij meer te dragen
dan God te dragen geeft.

Het leed dat is,  
drukt niet zo zwaar
als vrees voor allerlei gevaar.
Doch komt het eens in huis,
dan helpt God altijd weer
en geeft Hij kracht naar kruis.

De vraag om iets te schrijven over het lijden 
in de wereld drukt mij zwaar op de maag. 
Want ik behoor volgens mij tot de meest ver-
wende generatie ooit. Geboren in 1960. De 
toen net aangeboorde aardgasvelden vorm-
den één van de financiële grondslagen van 
de verzorgingsstaat waarin ik opgroeide. 

Mijn beide ouders hebben gestudeerd, wat mijn 
vader een riante carrière (uiteindelijk bij Philips 
Medical Systems) opleverde met dito inkomen. De 
huizen waarin wij woonden werden steeds groter, 
de vakanties steeds luxer. Ik kon goed leren en 
studeren (Eindhovens Protestant Lyceum - nu Huy-
gens, daarna de Vrije Universiteit, terug naar mijn 
geboortestad). 

Mijn generatie studeerde waar ze zin in had (zon-
der zorgen over een baan) en net zolang als ze 
wilde (zonder prestatiebeurs). Een collegejaar 
kostte slechts 500 gulden! En hoewel er een 
grote jeugdwerkeloosheid was tegen de tijd dat 
ik afstudeerde, had iedereen recht op een eigen 
woning en een riante uitkering. 
Zelf vond ik vrij snel goed betaald werk, dankzij 
contacten van mijn vader. Verder ben ik man, wit, 
keigezond, hetero. In bezit van alle zeven vinkjes. 
Wonend (single) in een riant appartement van 
70m2 (Tivoli) als prepensionado: twee werkda-
gen per week. Kortom: het lijden voltrekt zich ver 
van mijn bed. Een lijden, van mens en natuur, dat 
waarschijnlijk ten dienste staat van de welvaart en 
veiligheid die ik mijn hele leven heb genoten. 

Zoiets ligt zwaar op de maag. Hoe dan toch verbin-

ding te zoeken met dat wereldse lijden? Als Boed-
dha het prinsenbestaan achter je laten? Als Sint 
Franciscus de melaatsen gaan dienen? Als de Jood-
se filosofe Simone Weil het leed en leven van fa-
brieksarbeiders delen, tot je er aan ten onder gaat? 
Op dinsdagochtend 3 februari viel mij iets onge-
kends ten deel op dit vlak. Rond half elf betrad ik 
het Parktheater en werd gevraagd linksom de gro-
te zaal in te gaan. Die zaal zat tot mijn grote ver-
rassing afgeladen vol met een grote diversiteit aan 
mensen: jong, oud, man, vrouw, wit, gekleurd, 
hoofddoeken, afrokapsels, grijze kuiven, hippe 
baardjes. Twee maanden na haar plotselinge over-
lijden kwamen al deze mensen bijeen om Esra te 
gedenken. Zelf had ik Esra leren kennen als bezoe-
ker van ons Socratisch Café. Met haar hulp hebben 
we een keer iets soortgelijks georganiseerd voor 
een groep jongeren uit minderheidsgroepen, rond 
het thema ‘rechtvaardigheid’
.

Veel leed in onze omgeving 
hebben we niet in de gaten

Esra groeide op als Marie-José Sengers in een 
groot katholiek Brabants gezin te Bergeijk. Zij 
leerde Bekir Altmis kennen tijdens een vakantie in 
Turkije. Toen hij in Nederland opdook werden ze 
verliefd en zijn ze getrouwd. Esra leerde Turks, be-
keerde zich tot de Islam en koos er na verloop van 
tijd voor om een hoofddoek te dragen. Zo verenig-
de zij verschillende werelden in haar eigen manier 
van leven - tegen de stroom in. Daar heeft ze ook 
haar levenswerk van gemaakt: het verbinden van 
verschillende gemeenschappen door talentont-
wikkeling, empowerment, inclusie en armoede-

bestrijding. Daartoe 
richtte ze o.a. de 
stichting ‘Ik Wil’ op. 
Waar ze ook kwam, 
met haar gulle Bra-
bantse glimlach 
creëerde ze een vei-
lige omgeving waar 
kwetsbare mensen 
zich gesteund voel-

den en hun eigen kracht hervonden. 
Al die mensen waren hier samengekomen in de 
Hertog Jan zaal. Een muzikant speelde op de Turk-
se fluit, een imam zong verschillende verzen uit 
de Koran. Familie, vrienden, collega’s deelden hun 
ervaringen, deelden hun gemis - in diverse talen. 
Hoe ontroerend en bemoedigend deze herdenking 
ook was, het maakte mij pijnlijk duidelijk dat onze 
eigen stad, industrieel welvarend, mensen als Esra 
broodnodig heeft. Er is veel leed in onze directe 
omgeving, zonder dat wij dat in de gaten hebben 
binnen onze eigen bubbel. Die kwetsbare mensen 
opzoeken met een gulle Brabantse glimlach, over 
de grenzen van leef- en geloofsgemeenschappen 
heen, dat is wat Esra ons voordeed. 
Daarbij moet wel even vermeld worden dat Esra 
geen heilige was als Boeddha of Sint Franciscus. 
Ze was een mens van vlees en bloed, kon zeer 
veeleisend en eigengereid zijn. Maar goed: ze 
mag dan geen heilige zijn, Esra Altmis is aan het 
eind van die bijeenkomst wel tot ereburger van 
Eindhoven benoemd. 
Postuum, een unicum!

Erik Boers

Esra en het lijden in onze gescheiden werelden
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s Meepraten over de toekomst van Eindhoven

Op uitnodiging van een aantal leden van de ge-
meenteraad van Eindhoven is er begin februari 
een bijeenkomst geweest op het stadhuis van 
Eindhoven om mee te praten over een aantal 
thema’s die de gemeente heeft vastgesteld 
voor de toekomst van Eindhoven. De uitnodi-
ging was gericht aan alle kerken en andere le-
vensbeschouwelijke organisaties binnen Eind-
hoven. Aan deze bijeenkomst hebben ook twee 
mensen van de Protestantse Gemeente Eindho-
ven deelgenomen, waar ik er een van was.

Het eerste dat die avond opviel, was de hele grote 
opkomst. Er waren zo’n 80 mensen van meer dan 40 
verschillende kerken en andere groeperingen in Eind-
hoven aanwezig. Deze grote diversiteit van groepe-

ringen is mede veroorzaakt door de grote expat-ge-
meenschap in onze stad en zijn omgeving. Naast 
traditionele Nederlandse kerken waren er een groot 
aantal migrantenkerken aanwezig. De avond was 
opgezet door twee leden van de gemeenteraad die 
graag met ons kennis wilden maken en met ons pra-
ten over een tweetal van de thema’s die de gemeen-
te Eindhoven voor de toekomst heeft opgesteld:
- �In het Eindhoven van de toekomst zien wij el-

kaar en voelen we ons thuis
- �Het Eindhoven van de toekomst is leefbaar en veilig

Na een inleiding door de gemeente, waarbij 
een overzicht werd gegeven over het werk van 
de gemeente aan plannen voor de lange termijn 
toekomst van Eindhoven verdeelden de aanwe-
zigen zich over een aantal gesprekstafels, waar 
we het gesprek aangingen over de twee eerder 
genoemde thema’s onder leiding van een be-
leidsambtenaar en een gemeenteraadslid. Aan 
de tafel werd ieder van de deelnemers gevraagd 
wat voor activiteiten zij doen die te maken heb-

ben met deze thema’s en ook welke problemen 
ze tegenkomen. Gesproken werd onder andere 
over onderlinge contacten met andere kerken en 
geloofsgemeenschappen, contact met de buurt, 
hulp aan daklozen enzovoorts. 

Veel kerken zoeken ruimtes om samen te komen. In 
dat verband is het mooi dat een aantal migranten-
kerken op dit moment van onze gebouwen gebruik 
maken. Een van de problemen die veel kerken, waar-
onder de onze, te maken hebben is het nieuwe par-
keerbeleid van de gemeente Eindhoven, waar ook 
twee van onze eigen kerken mee te maken hebben. 

Het was een mooie avond waar duidelijk werd 
welke grote diversiteit er op dit moment bin-
nen Eindhoven bestaat. De meeste aanwezigen 
vonden het een geslaagde avond die opvolging 
verdient.

Henk Grootjans,
voorzitter Algemene Kerkenraad
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gebed voorstelt als onderdeel van de tafelze-
gen in huiselijke kring: ‘Heer God, hemelse 
Vader, zegen ons en deze uwe gaven die wij 
uit uw milde goedheid ontvangen. Door 
Jezus Christus, onze Heer. Amen’. Luther 
laat zien dat de gehele maaltijd een gave is 
die wij van God ontvangen.

‘Uwe gaven’ moeten we niet te smal opvatten. 
Het zijn de salade en de pan met pasta of de 
schaal met dampende aardappels die klaar-
staan op de tafel. Maar ook vallen onder die 
gaven de inspanningen van de kok die de 
maaltijd heeft bereid en de arbeid op het veld 
en in de fabriek die eraan vooraf ging. En 
ook de verbondenheid met eventuele tafel-
genoten en alle mensen die eten is een gave.

Anders gezegd: aan tafel wordt voedsel aan 
ons en worden wij aan elkaar gegeven als 
geschenk van de goede God die daarin zelf 
met ons wil zijn. Aardse goederen als ga-
ven van God beschouwen is heel Bijbels. 
In dat spoor zijn genieten van een Net-
flix-serie, van de contacten en gedachte-
wisselingen die sociale media je bieden, 
van de intieme gemeenschap met een an-

der mens, ook goede gaven van God.
De valkuil is nu te denken dat de vastentijd 
geen gave is. Zoals eten een gave is, is niet-
eten dat ook. Vasten is de herontdekking 
van (onder andere) eten als gave, als iets 
‘niet-vanzelfsprekends’, door het ontvangen 
van die gave uit te stellen. Vasten is de gave 
van de voorbereiding op het feest van de 
opstanding, die wij in ontvangst nemen 
door ons – vanuit de vrijheid waarin God 
ons gesteld heeft – veertig dagen te onder-
werpen aan het ‘afzien van…’.

Telkens wanneer in een vrij ogenblik je 
hand naar je smartphone neigt om je ti-
meline te checken en je die handeling 
uitstelt, telkens wanneer je normaal ge-
sproken bij de koffie de koektrommel 
zou openen maar die nu dicht laat, 
breng je je de komst van dat grote feest 
te binnen. Door te vasten worden we 
onderdeel van de wereldwijde gemeen-
schap van mensen die door te vasten 
heel lichamelijk ruimte maken voor 
God in hun leven en zich bewust voor-
bereiden op het feest van God die zich-
zelf steeds opnieuw aan wil schenken.

Vasten én bidden
Vasten schept ruimte voor verlangen naar het 
grote feest. In de ruimte van dat verlangen 
kan gebed opkomen en tijd en aandacht 
voor de naaste. Verschillende Bijbelse verha-
len vermelden al het samengaan van vasten 
en bidden. In dat spoor vieren veel kerken in 
de Veertigdagentijd doordeweeks (want zon-
dag is een feestdag, geen vastendag!) extra 
vespers of andere vormen van getijdengebed.

Dat bidden kan ook persoonlijk en op een-
voudige manieren vormgegeven worden: 
door het gebruik van veertigdagenkalen-
ders, apps, dagelijkse vastene-mails, medi-
tatieve boekjes – er is allerlei materiaal in 
omloop dat in de vastentijd kan helpen de 
aandacht te richten op God en elkaar. Dat 
is uiterst behulpzaam (zolang je je er niet 
door laat overspoelen): het verlangen en de 
ruimte die door vasten ontstaat, wil worden 
gekoesterd als een gave van God zelf.

Mirella Klomp
Prof. dr. Mirella Klomp is 

hoogleraar Praktische theologie en  
Theoloog der Nederlanden 2024-2025.

Bron: protestantsekerk.nl

Wanneer op Aswoensdag de Veertigda-
gentijd begint, betekent dat al eeuwen 
voor veel christenen het begin van ‘de 
grote vasten’. In deze periode bereiden 
mensen zich voor op het komende 
Paasfeest door ‘af te zien van…’ en 
‘ruimte te maken voor…’.

Tegenwoordig onthouden veel mensen die 
vasten zich van eten en drinken door bij-
voorbeeld alcohol, vlees en/of snoep te mij-
den. Ook wordt van andere dingen afge-
zien: de vanzelfsprekendheid van uitvoerige 
conversaties aan tafel, roken, Netflix kijken, 
sociale media, soms ook seks. Door te vas-
ten ontstaat ruimte voor God en de ander.

In de eeuwen na de Reformatie nam het 
gebruik om te vasten onder protestanten 
af, maar sinds een paar decennia leeft 
juist onder hen het vasten weer op. Waar 
komt de hernieuwde belangstelling voor 
dit gebruik vandaan? En waarom zou je 
het doen als protestant, vasten?

Terugkeer van een eeuwenoude traditie
De hernieuwde aandacht voor vasten hangt 
samen met tenminste twee dingen: veran-
deringen in onze cultuur en veranderingen 
in onze kijk op wat geloof is in die cultuur. 

In onze samenleving is veel aandacht voor 
voedsel, onder andere in relatie tot onze ge-
zondheid. In het streven naar ‘gezonde voe-
ding’ en/of een gezond gewicht zijn diëten, 
vasten en kuren vandaag de dag geregelder 
praktijken dan in voorbije eeuwen. Het tij-
delijk of permanent laten staan van (bepaal-
de soorten) voedingsproducten is voor veel 
mensen niets nieuws. Dat kan ook het vas-
ten om religieuze redenen ‘gewoner’ maken.

Als het gaat om onze kijk op geloof dan is 
er sinds enkele decennia in de liturgiewe-
tenschap, en meer recent ook breder in de 
theologie, systematisch meer aandacht 
voor rituele praktijken. In een cultuur die 
sterk gericht is op ervaring, beleving en 
emotie, ontstaat (weer/meer) ruimte voor 
de opvatting dat christelijk geloof niet al-
leen of vooral een zaak is van het hoofd, 
maar (ook) een heel lichamelijk gebeuren.

Dat soort aandacht heeft ook altijd zijn uit-
werking op de praktijken van mensen zelf en 
zo is er voor protestanten nieuwe ruimte 
ontstaan voor rituelen, het aanhaken bij 
oude tradities en het in grote vrijheid zelf 

modelleren daarvan. Daardoor is het frame 
‘vasten-is-voor-katholieken’ wat naar de ach-
tergrond verdwenen en zien we in protes-
tantse kringen een terugkeer van het vasten

Uitstellen van de ontvangst van goede 
gaven
Eten is ‘een ding’ in de christelijke gods-
dienst. Onze omgang met voedsel en 
onze maaltijdgebruiken weerspiegelen 
hoe we als mensen omgaan met elkaar en 
met God. De Schriften staan vol verhalen 
van eetbaar en niet-eetbaar voedsel, van 
maaltijden die gedeeld worden, van gas-
ten en gastgevers, van tafelrituelen en ta-
felgesprekken. Vaak willen die verhalen 
uitdrukken hoe God zelf in dat voedsel 
en die maaltijden op ons toe komt en bij 
ons wil zijn – de Maaltijd van de Heer.

De Maaltijd van de Heer: teken en zegel 
van de belofte van het evangelie/het 
Avondmaal is daarvan bij uitstek een 
voorbeeld. Afzien van eten en drinken, 
en in het verlengde daarvan ook van an-
dere dingen die we als vanzelfsprekend 
beschouwen, is daarmee ook ‘een ding’. 
Maar wat is daar de zin van?

Voor een protestants perspectief op de 
zin van vasten neem ik mijn vertrekpunt 
bij Maarten Luther. 
Wie was Maarten Luther? In zijn Kleine 
Catechismus werpt hij een interessant licht 
op de maaltijd wanneer hij het volgende 

Een protestantse 
visie op vasten
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2026: Europa kiest voor strengere 
migratieregels – wat betekent dit voor 
mensen op de vlucht?

In 2026 veranderen de Europese regels voor 
migratie en asiel ingrijpend. Nieuwe wetten die nu 
al zijn aangenomen of worden voorbereid, gaan dan 
echt gelden. Ook in Nederland sluiten deze plannen 
aan bij voorstellen om het asielbeleid strenger te 
maken. De Europese Unie zegt dat deze regels 
bedoeld zijn om het aantal mensen dat Europa 
binnenkomt te beperken. Maar in de praktijk hebben 
ze grote gevolgen voor mensen op de vlucht én voor 
organisaties en vrijwilligers die hen helpen.

Snellere procedures, minder zorgvuldigheid
Een belangrijk onderdeel is het Migratie- en 
Asielpact (2024). Dit pact maakt het moeilijker 
om asiel aan te vragen. Asielprocedures worden 
vooral aan de grens afgehandeld en moeten 
sneller verlopen. Dat betekent vaak: minder tijd om 
een verhaal goed te vertellen en een grotere kans 
op afwijzing. In sommige gevallen kunnen zelfs 
kinderen vast worden gehouden aan de grens.

Vluchtelingen in de knel
Hulp bieden kan strafbaar worden
Ook de Facilitation Directive (2024) baart 
zorgen. Deze richtlijn kan ertoe leiden dat hulp 
aan mensen zonder verblijfsvergunning sneller 
wordt gezien als iets strafbaars. Dit raakt niet 
alleen vluchtelingen, maar ook vrijwilligers, kerken 
en hulporganisaties die vanuit menselijkheid en 
naastenliefde ondersteunen.

Meer controle en surveillance
Daarnaast zet Europa steeds meer technologie in. 
Door aanpassingen in de Europol-verordening 
worden gegevens van migranten vaker verzameld 
en gedeeld. Denk aan vingerafdrukken en andere 
biometrische gegevens. Hierdoor kunnen mensen 
langdurig gevolgd en gecontroleerd worden.

Gedwongen terugkeer centraal
De meest ingrijpende verandering wordt verwacht 
met de Deportation Regulation (2026). Deze 
wet legt de nadruk op gedwongen terugkeer. 
Mensen kunnen langer worden opgesloten, 
soms tot wel 24 maanden. De tijd voor vrijwillige 
terugkeer wordt korter, waardoor mensen sneller 
in een gedwongen traject terechtkomen.

Grenzen steeds verder naar buiten
Tegelijkertijd verplaatst Europa de grensbewaking 
steeds vaker naar landen buiten de EU. Via 
samenwerking met derde landen en organisaties 
zoals Frontex probeert Europa te voorkomen dat 

mensen überhaupt kunnen vertrekken. In sommige 
gevallen gebeurt dit in landen waar migranten 
worden vastgezet of slecht worden behandeld, 
terwijl toezicht op mensenrechten beperkt is.

Wat kunt u doen?
Juist nu is betrokkenheid belangrijk.
•	� Blijf geïnformeerd en praat erover
	� Ga het gesprek aan in uw omgeving en binnen 

uw kerk of gemeenschap.
•	� Steun organisaties die opkomen voor 

recht en menswaardigheid
	� Zo kunnen zij mensen blijven helpen én beleid 

kritisch volgen.
•	 Teken een petitie
	� Bijvoorbeeld die van De Goede Zaak tegen 

het normaliseren van hard migratiebeleid (zie 
hun website: "Doorbreek de normalisatie van 
extreemrechts aan de formatietafel").

•	 Steun ons financieel
	� Zodat wij een krachtige lobby en campagne 

kunnen blijven voeren.
	 NL72 RABO 0170 0253 06
	� t.n.v. Stichting Vluchtelingen in de Knel
	� o.v.v. vaste donatie

Tot slot
In een tijd waarin het beleid steeds harder wordt, 
blijft één opdracht overeind:
omzien naar de vreemdeling.

Eef Daey Ouwens
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Praten over het evangelie?

Bijbelacademie

Een hele tijd geleden kwamen er twee 
jonge meiden bij mij op bezoek. Ze had-
den een schoolopdracht met heel wat vra-
gen die ze aan een dominee voor moesten 
leggen. Zoals ik uit de telefonische voor-
spreking had begrepen, hadden deze 
scholieren weinig kerkelijke achtergrond. 

Op zich vind ik dat soort interviews best 
wel leuk maar tegelijkertijd voel ik ook 
een bepaalde onzekerheid. Zullen ze wel 
begrijpen wat ik zeg, wat mij ten diepste 
beweegt? Zo werd dan onder andere de 
vraag gesteld: ‘Wat vindt u mooi in uw 
beroep en wat vindt u moeilijk?’ 

Het zijn heldere vragen – maar de ant-
woorden zijn wat lastiger. Als ik bij-
voorbeeld zeg: Ik vind het heerlijk om 
met mensen over het evangelie te praten 
- dan heeft zo’n antwoord alleen zin als 
de ander weet wat het ‘evangelie’ is. 

Het is verbazend om te horen welke idee-
ën er in omloop zijn over wat men onder 
‘evangelie’ verstaat. Ik denk bijvoorbeeld 
aan iemand die het woord evangelie met 
deze stellige woorden omschreef – waar-
bij ze haar wijsvinger op een manier ge-
bruikte die duidelijk maakte dat er geen 
andere uitleg mogelijk was: ‘We moeten 
onze naaste liefhebben. Daar gaat het in 

het evangelie om! Dat is wat Jezus wilde.’ 
Een ander vermoedt dat het om een be-
paald religieus gevoel gaat dat sommigen 
krijgen die er een spirituele aanleg voor 
hebben. En voor veel anderen zegt het 
woord ‘evangelie’ niets! 

De taalverwarring rondom het evangelie 
gaat volgens mij nog verder. Laat ik het 
zo formuleren: Aangenomen dat wij we-
ten dat je ‘evangelie’ letterlijk kunt verta-
len met Good news – een blij makend 
bericht dat daarin bestaat dat God uit 
liefde een probleem heeft opgelost dat 
wij zelf nooit hadden kunnen oplossen – 
dan is er voor velen vaak niet duidelijk 
wat dit met hun leven te maken heeft. 
Het kan een beetje overkomen als een 
mededeling die wij voor kennisgeving 
kunnen aannemen in de trant van: Goed 
te weten dat God het probleem dat Hij 
met de mens had, zelf heeft opgelost. 

Om een lang verhaal kort te maken: 
Wanneer wij over het evangelie praten, 
lopen wij gevaar verkeerd begrepen te 
worden. Dit ligt misschien ook aan ons 
als wij niet helder genoeg zijn, of wan-
neer wij over een ‘oplossing’ spreken ter-
wijl het ‘probleem’ niet duidelijk is. Ik 
vind het soms best moeilijk de juiste ba-
lans te vinden. Het heeft weinig zin om 
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toekomstperspectief. Ze kunnen vaak niet naar 
school, krijgen te maken met kinderarbeid, 
huiselijk geweld en vroege huwelijken. Met het 
You are Beautifulproject ondersteunt Kerk in 
Actie meisjes in Caïro en omgeving. Ze krijgen 
onderwijs, medische zorg en bescherming, terwijl 
hun ouders leren over de rechten en mogelijkheden 
van hun dochters. Zo krijgen meisjes de kans om 
hun zelfvertrouwen te versterken en een betere 
toekomst tegemoet te gaan.

ZONDAG 15 maart 2026
Collecte: Werelddiaconaat via Kerk in Actie 

Moldavië
KINDEREN EN OUDEREN WORDEN GEZIEN
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken 
veel mensen in het buitenland. Kinderen en 
ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg 
en aandacht die ze nodig hebben. In de twee 

opvangcentra van de christelijke organisatie 
Bethania worden deze kwetsbare kinderen na 
schooltijd opgevangen, krijgen ze een warme 
maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ouderen 
krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, 
en kunnen in de opvangcentra terecht voor 
gezamenlijke activiteiten en een warme douche.

ZONDAG 22 maart 2026
Collecte: Werelddiaconaat via Kerk in Actie 

Burkina Faso
MEER VOEDSEL EN INKOMEN VOOR 
BOERINNEN
In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking 
van landbouw. Door onvoorspelbare regenval en 
droogte mislukken oogsten en is er regelmatig 
te weinig te eten. Boeren en boerinnen leren 
droogtebestendige gewassen verbouwen en 
zorgvuldig omgaan met de vruchtbaarheid van 
de bodem. Ze maken eigen compost en beperken 
bestrijdingsmiddelen. Dat verbetert hun oogst. 
Via spaar- en kredietgroepen krijgen met name 
vrouwen de kans om kleine bedrijven te starten, 
waardoor hun inkomsten toenemen en hun 
positie versterkt wordt.

ZONDAG 29 maart 2026
Collecte: Vandaag wordt de bestemming 
van de collecte per wijk bepaald.

ZONDAG 1 maart 2026
Collecte: Zending via Kerk in Actie 

Libanon
MEEBOUWEN AAN EEN STABIELE 
SAMENLEVING
Christelijke opleidingen in Libanon combineren 
het delen van academische kennis met geestelijke 
toerusting. Aan de Haigazian University in Beiroet 
studeren jongeren bedrijfskunde, economie 
en sociale wetenschappen, terwijl geestelijke 
begeleiding hen helpt persoonlijk en professioneel 
te groeien. Dit draagt bij aan een stabiele 
samenleving, waar het land naar snakt. Wilbert 
van Saane, uitgezonden door Kerk in Actie en de 
GZB, verzorgt deze lessen en biedt pastorale zorg. 
Mirjam Polak, ondersteund door Kerk in Actie, 
werkt als docent psychologie.

ZONDAG 8 maart 2026
Collecte: Werelddiaconaat via Kerk in Actie

Egypte
EEN BETERE TOEKOMST VOOR MEISJES IN 
ACHTERSTANDSWIJKEN
Meisjes in kwetsbare wijken in Egypte groeien 
op in onveilige omstandigheden, zonder 

Toelichting bij  
collectedoelen

over Gods liefde (de oplossing) te spre-
ken, terwijl de ander zijn schouders op-
haalt en denkt: waar ligt het probleem? 
Dit – zo legde ik aan de vragensteller uit 
– is één voorbeeld van dingen die ik als 
predikant mooi én moeilijk vind. 

Ik weet nog heel goed dat wij nog over vele 
andere onderwerpen spraken die niet op 
hun lijst stonden. Het waren kritische vra-
gen in alle oprechtheid gesteld door mensen 
die op zoek waren. Vaak genoeg kon ik al-
leen zeggen: het antwoord moeten jullie 
zelf ontdekken. Het heeft weinig zin als ik 
jullie (juiste) informatie geef. In de zoek-
tocht naar de waarheid over God en de 
mens gaat het vaak genoeg om transforma-
tie. Wij veranderen. Wij krijgen zicht op 
een werkelijkheid die wij langs de weg van 
informatie niet hadden gekregen. De Bijbel 
noemt dit de werking van de Heilige Geest. 
Dit gebeurt denk ik steeds als wij mensen 
het wagen aan God te vragen: Wie bent U 
werkelijk en wat wilt U met mijn leven?

Werner Gugler

Donderdag 12 maart – 20.00 uur
Zegen en vloek zijn volgens de Bijbel levensbepalende machten of 

uitwerkingen. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen? Kunnen wij als 
mensen zegen en vloek beïnvloeden? Kan iemand gezegend zijn ook al 
lijkt zijn leven meer op een vloek? Het Bijbelse verhaal van Bileam die 

van Israëls vijand ‘ingehuurd’ werd om Israël te vervloeken  
(Numeri 22-24) zal ons de weg wijzen in dit vraagstuk.

Zondag 22 maart – 19.00 uur
In Hebreeën 11 laat de schrijver zien hoe cruciaal 'geloven' onder 

het Oude Verbond was. Hij noemt daarom voorbeelden van bekende 
geloofshelden. Hoeveel te meer is het geloven onmisbaar in onze relatie 

tot Jezus Christus die het Nieuwe Verbond met zijn bloed heeft ingesteld. 
Maar wat betekent geloven eigenlijk? Moet men blind geloven? Of tegen 

alle zichtbare schijn in? Wij worden in dit hoofdstuk meegenomen naar 
een interessant uiteenzetting in deze (blijkbaar) verwaarloosde brief. 

Op zaterdag 28 
maart 2026 is het 
weer zover! Korfbal-
vereniging CKV Rust 
Roest organiseert 
dan haar jaarlijkse 
vlooienmarkt van 
10.00 – 13.00 uur.  

De vlooienmarkt vindt plaats op Sportpark 
Strijp aan de Rijstenweg 9 (5652 CG, 
Eindhoven).

Vanaf 10.00 uur is het terrein open en kun je op 
zoek gaan naar de mooiste pareltjes en de beste 
koopjes. Je kunt er terecht voor kleine meubelen, 
kleding, tassen en schoenen, servies, speelgoed, 
lampen, tuinartikelen, en nog veel meer. En na-
tuurlijk ben je ook welkom voor een drankje, 
(warme) lekkernijen en veel gezelligheid. 

Kom vooral een kijkje nemen!

De opbrengst van de vlooienmarkt gaat volledig 
naar de vereniging. Spullen (over) voor de verkoop? 
Daar zijn wij blij mee! Vanaf 4 februari 2026 kunnen 
spullen aangeboden worden bij het clubhuis, op za-
terdagen van 10.00 – 12.00 uur (als er competitie-
wedstrijden zijn) en op woensdagen tussen 18.00 
en 1900 uur. In de carnavalsvakantie is het clubhuis 
gesloten voor het brengen van spullen.

Vlooienmarkt  
CKV Rust Roest  
28 maart 2026

In de afbeelding hierboven is de locatie van 
CKV Rust Roest aangegeven. Uiteraard kunnen 
wij ook spullen ophalen, dit doen wij op vrijdag 
27 maart 2026. Neem hiervoor contact op via  
vlooienmarkt@rustroest.nl. Houd er rekening 
mee dat we alleen bruikbare spullen ophalen.

Vragen of opmerkingen? Stuur gerust een e-mail 
naar vlooienmarkt@rustroest.nl. Tot 28 maart bij 
de jaarlijkse vlooienmarkt van CKV Rust Roest!
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Open Huis Sint Cathrien
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 13.30 uur
in de Catharinakerk, Begijnenhof 2; 
op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
in de Petruskerk, Kloosterdreef 31. 
(12.15 – 12.45 uur meditatieve oecumenische viering)
broodmaaltijd om 12.45 uur
tel. 2569124; www.openhuiscathrien.nl
IBAN NL75TRIO0198481446

Inloophuis ’t Hemeltje
Hemelrijken 117
zondag t/m donderdag 12.00 - 15.00 uur
tel. 2468785
IBAN NL42INGB0006870550
www.inloophuishemeltje.nl

8

Rondom de kerk

9
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Joachim en Anna
Dinsdag 10 maart 14.00 uur Johanneskerk

Bachs Matthäus Passion: rondleiding door 
een muzikale kathedraal
Spreker: Jos Thomassen

We kennen onze buurtgenoot Jos Thomassen, 
dirigent van de Roostenzangers, als een in-
spirerende spreker, die eerder een lezing voor 
ons hield over de Messiah van Händel.

Bachs lijdensmuziek oefent nog steeds een grote 
aantrekkingskracht uit. Zijn Matthäus Passion is 
een complex werk, dat intensief bestudeerd is en 
waarover vele publicaties verschenen zijn. Uit die 
literatuur heeft de spreker enkele belangrijke vi-
sies verzameld; hij zal deze proberen over te bren-
gen op een manier die ook door muzikaal minder 
geschoolde toehoorders te begrijpen is. Het ver-
haal zal geïllustreerd worden met beeld en geluid.

Er zal ruime aandacht zijn voor de spiritueel-liturgi-
sche betekenis van de Matthäus Passion, die door 
Bach immers bedoeld is als rituele lezing van het 
lijdensverhaal, een ‘muzikale preek’. Bach was een 
meester in de muzikale retorica (welsprekendheid); 
zijn muziek is van een enorme zeggingskracht. In 
zijn verklanking is er een nauwe verbondenheid 
tussen de muziek en de tekst, zelfs tot op woord-
niveau. Dit alles verweven met een rijke symboliek: 
achter de noten gaan vaak verborgen betekenissen 
schuil. De structuur van de compositie is enerzijds 
gebaseerd op getallen, anderzijds is er een duide-

Ik ben niet christelijk
Op vrijdag 6 februari was er voor geestelijk ver-
zorgers met een zending van de PKN een inspira-
tiedag georganiseerd. Je kon er collega’s uit het 
hele land ontmoeten en workshops volgen over 
interessante onderwerpen. Er waren 150 plaat-
sen en volgens de PKN die de dag organiseerde, 
waren die vrij snel uitverkocht. Samen met twee 
geestelijk verzorgers uit de buurt toog ik die dag 
naar Nijkerk. Het werd een prachtige dag met veel 
ontmoetingen, inspiratie en een lekkere lunch.

Maar wat mij het meest bijblijft, is het verhaal van 
Michelle van Tongerloo. Zij is huisarts in Rotterdam 
én straatarts bij de Pauluskerk in Rotterdam. Dat 
laatste ging ze doen omdat ze gevraagd werd door 
haar voorganger en het haar wel interessant en uit-
dagend leek. Maar ze had geen idee waar ze aan 
begon. Ze vertelt dat ze bij aanvang naar protocol-
len vroeg, want zo was ze opgeleid. Maar die wa-
ren er niet. ‘Begin maar gewoon’, was het advies, 
‘en dan zie je het wel’. En dat deed ze. Ze vertelt 
over haar patiënten die op vrijwel alle terreinen van 
het leven problemen hadden. Ze had er voor ons op 
een groot scherm ook ‘vieze plaatjes’ bij, zoals ze 
het zelf noemde, van open wonden die niet konden 

genezen bij iemand die op straat moest leven. Ze 
vertelde over ziekenhuizen die weigerden straat-
patiënten op te nemen, chirurgen die zich achter 
wet- en regelgeving verschuilden om iemand niet 
te hoeven behandelen. Relatief kleine klachten die 
onbehandeld bleven, werden daardoor steeds ern-
stiger, soms met de dood tot gevolg. 

Hoe ben je een goede straatarts wanneer de Neder-
landse systemen van zorg en zorgverzekering dat werk 
eigenlijk onmogelijk maken terwijl je ziet dat er voor je 
patiënten veel meer nodig is dan je kunt bieden? Ver-
schuil je je achter protocollen en richtlijnen, of stort je je 
helemaal in de hulpverlenersrol waarbij je altijd aan het 
werk bent? Dat is een interessant spanningsveld voor 
iedereen die in de zorg werkt. Soms vraagt een patiënt 
of een situatie meer van je dan je volgens je functiebe-
schrijving hoeft te geven. Dan loop je na je dienst nog 
even naar die patiënt die het zo moeilijk heeft. 

Michelle vertelt dat ze erachter kwam dat ze moet 
stoppen met ‘het systeem’ te veranderen. Het is ver-
loren moeite te vechten tegen iets waarop je geen 
invloed hebt. Bij mij zou de vraag zich dan opdringen 
wat je in je eentje kunt doen wanneer je overspoeld 

wordt door vragen en problemen die je niet kunt 
verhelpen. Ik zou me zo machteloos voelen wanneer 
je belt om hulp en je krijgt telkens geen gehoor. 

Maar Michelle ging buiten het systeem om werken. Als 
er geld nodig was voor een behandeling, dan zamelde 
ze geld in. Schakelde anderen in om te helpen. Dat liep 
zo goed dat ze een stichting heeft opgericht: lekkerge-
ven.nl. Ze heeft inmiddels al zo veel teweeggebracht 
op haar plek in de samenleving. Door te zorgen, naast 
mensen te staan, met een open oog, oor en hart. ‘Ik ben 
niet christelijk,’ zei ze. Maar ik kon alleen maar denken 
dat zij tot de meest christelijke mensen behoort. 

Zie ook: Michelle van Tongerloo: Komt een land 
bij de dokter.

Petra Zweers,
geestelijk verzorger MMC
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De eerste maand van het nieuwe jaar is 
alweer voorbij. Gelukkig is daarmee ook 
de kou verdwenen. Onze gasten hadden 
het zwaar. Outreachend medewerkers 
van Ervaring die Staat (EdS) gaan actief 
langs plekken waar daklozen overnach-
ten om hen over te halen naar de winter-
noodopvang te gaan. Toch lukt dat niet 
altijd, omdat er zogenaamde zorgmij-
ders zijn. Als de temperatuur -10 aantikt, 
kunnen daklozen gedwongen worden 
om binnen te slapen. In het Eindhovens 
Dagblad van 8 januari 2026 heeft hier-
over een uitgebreid artikel gestaan. 

De maand december kregen we veel donaties. Op 
15 december jl. kwam Pieter van de Hoogeband 
met de Geluksbus van de Staatsloterij namens het 
Kansfonds cadeautjes brengen, een grote frituurpan 
en een grote staafmixer. Geen luxe als er dagelijks 
voor 50 – 70 gasten gekookt wordt of tenminste iets 
warms wordt geserveerd. Daarnaast was er voor 
onze gasten een Hemels toetje na een heerlijk lunch. 

Op 17 december waren we uitgenodigd bij de 
Stichting Handmelken in Best. We kregen een 
cheque overhandigd. Het is altijd fijn als er ook 
buiten Eindhoven aan ons gedacht wordt. Dit 
geldt overigens ook voor de Voedselbank in 

Best, waarvan we ook weleens bijzonder eten 
ontvangen. Op 16 januari kwam er een delegatie 
van Eindhoven365 City Marketing. In de maand 
november was er door DeNormaalsteZaak van 
Eindhoven een actie gehouden voor duurzame ge-
dragsverandering. Men ging op tournee door Eind-
hoven met het repair-café en kringloopwinkels, o.a. 
Dorcas. Daarbij werd uitgelegd dat dingen langer 
te gebruiken zijn door ze bijv. te laten repareren of 
ze naar de kringloopwinkel te brengen, zodat een 
ander er nog plezier van kon hebben.

In onze Nieuwsbrief, die elke drie maanden 
uitkomt, gaan we nog uitgebreider in op de 
donaties, die we ontvangen hebben. Zou u de 
Nieuwsbrief willen ontvangen, stuur een email 
naar secretariaat@inloophuishemeltje.nl

In december was er een vacature ontstaan voor 
een huiskamerbegeleider. Gelukkig kunnen wij 
melden, dat deze inmiddels weer is opgevuld.

Door de grote hoeveelheid kleding die wij krijgen 
zijn we genoodzaakt kleding alleen nog aan te 
nemen op dinsdag- en woensdagmiddag tussen  
15.00 - 17.00 uur. Daarbij is ook de limiet gesteld 

van maximaal 2 zakken per persoon. Wij willen 
graag kleding, geschikt voor onze gasten, dus spij-
kerbroeken, T-shirts en warme jassen, vooral voor 
mannen. 

Wilt u meer weten over Diaconaal Inloophuis  
’t Hemeltje, kijk op de website 
www.inloophuishemeltje.nl 
of neem contact op met 
secretariaat@inloophuishemeltje.nl

Wij wensen u alle goeds!

Met vriendelijke groet,
Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje

Ditta van Eijken, Secretaris

Vanuit ’t Hemeltje

lijke relatie tussen vorm en inhoud. Daarbij maakt 
Bach het menselijk tekort, zoals dit naar voren 
komt in de persoon van Petrus, tot een centraal 
thema en vormbepalend element. 

De spreker hoopt met zijn voordracht iets meer 
inzicht te geven in de rijkdom en diepgang van dit 
monumentale werk, zodat men er nog meer van 
zal kunnen genieten.

We beginnen de middag in de Johanneskerk als 
altijd om 14.00 uur. We sluiten om 16.00 uur af, 
en daarna is er gelegenheid iets met elkaar te 
drinken. Een vrijwillige bijdrage is welkom - er 
staat een doos in de hal. Voor ons is het belangrijk 
dat u zich aanmeldt, uiterlijk 8 maart, via de mail:  
joachimenanna@hotmail.com of via de telefoon: 
Gonnie v.d. Pijl: 2621624; Klaas Meijer: 2410633
Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd / woon-
plaats / al dan niet betrokken bij de Johanneskerk. 

Namens Joachim en Anna, 
Janneke van Wijk- Hoek
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Geen touw aan vast te knopen? Wakker wor-
den met beelden waar je niets mee kunt… 
De meeste mensen besteden weinig aan-
dacht aan hun dromen. Maar dat is jammer. 
Een oud Joods commentaar op de Bijbel 
zegt: ‘Een droom niet onderzoeken is als 
een brief van God die je ongelezen laat’. 

In vele godsdienstige tradities spelen dromen 
een beduidende rol. Denk bijvoorbeeld aan be-
kende dromen uit de Bijbel. 

Jacob ziet in zijn slaap engelen op- en neerklim-
men langs een ladder en weet daardoor dat hij 

de juiste keuze heeft gemaakt. 
Jozef droomt, als hij nog jong is, over zijn toe-
komstige leiderschap: in zijn droombeeld buigen 
de korenschoven van zijn broers voor de zijne. 

De drie wijzen uit het oosten ontmoeten in een 
droom een engel die hen waarschuwt niet langs 
keizer Herodes te reizen.

Hoe mooi zou het zijn om onze eigen dromen eens 
te onderzoeken? Die brieven níet ongelezen te laten?

Godsdienstpsychologe Barbara Koning heeft zich 
erin verdiept en verrassende ingangen gevonden. 

Op dinsdag 24 maart zal zij in een lezing ingaan op de 
eigen soort wijsheid van dromen. Achtergrondinfor-
matie en praktijkvoorbeelden zullen verduidelijken 
hoe we ook als eigentijdse personen waarde kunnen 
hechten aan onze dromen. In het dromen vindt een 
unieke vorm van ‘brede-band-denken’ plaats. Het 
emotionele centrum in onze hersenen speelt daarbij 
een grote rol. We kunnen leren van onze dromen. En 
inzichten verwerven waar we overdag met ons ‘ge-
zonde verstand’ niet bij kunnen…

Waar: Johanneskerk, Woensel
Wanneer: dinsdag 24 maart 2026, Let op! 
Het begint om 19.30 uur!
Aanmelden: k.wuijster@gmail.com

Kirsten Wuijster

Dromen: tekens uit de hemel? 
Jaarthemabijeenkomst 5



10 11

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 	T 2437651
Wijkredactie, Diepmeerven 26	 T 2122563
E-mail: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl
Kerkbeheer: dhr. V. Valstar 	 T 06-19036008

VANUIT DE GEMEENTE

Van de diaconie
Van het carnaval zijn we nu weer in de Veertigdagentijd 
gekomen. Dit jaar hebben we niet centraal 
veertigdagentijdkalenders besteld. Ook hebben we 
nog geen goede andere vorm voor Sososomaaltijden 
bedacht en/of gevonden. Gelukkig zijn er al diverse 
maaltijden in de kerk die gewoon wel doorgaan. 
In de Veertigdagentijd hebben we de laatste jaren 
ook steeds een dienst voor en met de vluchteling 
gehouden, in samenwerking met Vluchtelingen in 
de Knel. Dit jaar is de dienst op zondag 8 maart. De 
voorganger is dan Rob Kosterman, die vanuit zijn 
werk het ook heel belangrijk vindt om vluchtelingen 
een gezicht te geven. Het thema van de dienst is: ik 
besta en heb je nodig.
Op welke manier kunnen we hen helpen?

 

Nieuwe scriba
Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Agaath van Bergen, 
nu viereneenhalf jaar met pensioen. In mijn werkzame 
leven werkte ik op de operatiekamers in het Màxima 
Medisch Centrum als anesthesiemedewerker. Ik heb 
de eer om Sonja Trapman op te volgen als scriba van 
de wijkkerkenraad van de Ontmoetingskerk. Het is 
een hele uitdaging voor me, maar ik heb er zin in. 
Sonja kijkt de eerste maand nog met mij mee en dan 
neem ik haar taak helemaal over.

Agaath van Bergen

JOHANNESGEMEENTE
Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b	 T 2435248
Wijkredactie, De Pannelaan 6	 T 2912214
E-mail: redactie-woensel@pkn-eindhoven.nl
Koster: dhr. J. Huizinga	 T 06 36564112

Kerk in Son, Zandstraat 26, Son
Kerkbeheer: dhr. P. Greijdanus	 T 06 19546912
E-mail: kerkbeheerson@gmail.com

VIERINGEN 

Zondag 1 maart 
gezamenlijke dienst in de Kerk in Son
We vieren ook de Maaltijd van de Heer.
Voorganger: ds. Jan Hendrik Kip

Zondag 8 maart
Voorganger Johanneskerk:  
mw. Bieneke de Waal-van der Vlies
Voorganger Kerk in Son:  
mw. Anneke Nieuwenhuizen

Zondag 15 maart - Laetare! - Verheugt u!
Deze vierde zondag van de Veertigdagentijd heeft 
een bijzonder karakter. Hoewel het een tijd van 
inkeer is, nemen we een voorschot op het licht 
van Pasen. De liturgische kleur van deze zondag is 
dan ook roze: het paars van de Lijdenstijd wordt 
licht gekleurd door het wit van Pasen. We lezen 
Johannes 9. De Cantorij zal zingen in deze viering.
Voorganger Johanneskerk: ds. Kirsten Wuijster
Voorganger Kerk in Son: ds. Marie-Jantien Kreeft

Zondag 22 maart - Judica - Verschaf mij recht
Op deze vijfde zondag van de Veertigdagentijd 
lezen we Ezechiël 37: 1-14, over het dal van 
doodsbeenderen, die tot leven komen. En we le-
zen Johannes 11, over de opwekking van Lazarus. 
In deze teksten klinkt het geheim van Pasen door, 
over leven na dood, opstanding, licht. 
Voorganger Johanneskerk: ds. Kirsten Wuijster
Voorganger Kerk in Son: ds. Matthijs de Vries

Zondag 29 maart – Palmzondag 
Gezamenlijke dienst in de Johanneskerk met 
de Kerk uit Son en Wijkgemeente-Zuid
Vandaag, op de zesde zondag van de Veertigda-
gentijd, is het Palmzondag. We vieren samen met 
de Wijkgemeente-Zuid, en gemeenteleden uit Sint 
Oedenrode, Son en Breugel.
Voorgangers: 
ds. Kirsten Wuijster en dhr. Lieuwe Wijbenga

Vespers in de Veertigdagentijd
In de Veertigdagentijd is er elke woensdag een ves-
per in de Johanneskerk waarin we ons voorbereiden 
op het feest van Pasen. De data in maart zijn 4, 11, 
18 en 25 maart. De vespers beginnen om 19.30 uur.

In de Stille Week zullen er eveneens vespers 
zijn: op maandag 30 maart, dinsdag 31 maart en 
woensdag 1 april. Aanvang: 19.30 uur.

Witte Donderdag - 2 april 
Voorganger Johanneskerk (19.30 uur):  
ds. Kirsten Wuijster
Gezamenlijke dienst van de Johannesgemeente 
en De Kapel
Voorganger Kerk in Son (20.00 uur):  
ds. Welmoed van Seventer

Goede Vrijdag - 3 april 
Voorganger Johanneskerk (19.30 uur): 
ds. Bert Jan van Haarlem
Gezamenlijke dienst van De Kapel en de 
Johannesgemeente
Voorganger Kerk in Son (20.00 uur): 
dienst door voorbereidingsgroep

Stille Zaterdag - 4 april - Paaswake 
Voorganger Johanneskerk (21.00 uur): 
ds. Kirsten Wuijster
Voorganger Kerk in Son (20.00 uur): 
ds. Welmoed van Seventer

VANUIT DE GEMEENTE

Bijeenkomst Tour - Zolang het dag is:
Het is vreemd, hoe het er in het leven soms aan toe 
kan gaan. Er kunnen grote, angstige dingen plaats-
vinden, in je eigen leven of van naasten, maar ook 
op wereldniveau - haast ieder uur komen er nieuwe 
beangstigende berichten op je af. Tegelijkertijd gaat 
het alledaagse leven gewoon maar door: bood-
schappen doen, avondeten bereiden. Je lacht, maakt 
plezier, en blijft intens veel houden van de mensen 
om je heen. Het kan soms zo op spanning staan. 
Op vrijdag 13 maart gaan we bij Tour met dit 
thema aan de gang: hoe volhard je in hoop en 
vriendelijkheid, in een wereld die ons steeds maar 
uitdaagt om hoop op te geven? Hoe vinden we 
kracht in kwetsbaarheid? Hoe kunnen we blijven 
geloven in het goede dat komt, zelfs als de wereld 
dat geloof keer op keer tegenspreekt?
Met verschillende werkvormen gaan we met deze 
vragen om, waarin we ook de bijbellezing van 15 
maart een plek gaan geven, over een blinde man 
die door Jezus genezen wordt (Johannes 9). 
We beginnen om 18.30 uur met een gezamenlij-
ke maaltijd. Om 20.00 uur begint het inhoudelijke 
programma, en rond 21.45 uur ronden we af met 
een kleine viering. Daarna is er gelegenheid om na 
te praten bij borrel en nootje. Het is fijn als je je van 
tevoren opgeeft, zowel wanneer je wilt mee-eten 
als wanneer je voor het hoofdprogramma komt. 
Aanmelden kan tot 9 maart bij 
tour_organisatie@googlegroups.com, of bij 
k.wuijster@gmail.com. We zien uit naar een 
mooie avond samen!

Kirsten Wuijster
Gespreksgroep Rafaël
Op woensdag 1 april komt de groep Rafaël weer bij 
elkaar, om 20.00 uur in de Johanneskerk. Het is een 
groep voor gemeenteleden in de leeftijd van achttien 
jaar en ouder. Eens in de zes weken komen we bij 
elkaar en bespreken dan een bepaald onderwerp, na 
uitgebreid te hebben bijgepraat. De variatie in thema’s 
is groot. Als het je leuk lijkt om te komen, of als je nog 
vragen hebt, mail dan naar: k.wuijster@gmail.com.  
Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort!

Kirsten Wuijster

Zij die ons zijn voorgegaan
Op 16 december overleed in de leeftijd van 81 jaar 

Aafke Ridder. Actief en creatief als Aafke Ridder was, 
was het een enorme slag dat ze in de laatste periode 
van haar leven zo plotseling teruggeworpen werd in 
wat zij kon. Verdrietig en ingrijpend was het dat Aafke 
Ridder steeds meer afhankelijk werd van anderen en 
zelf zorg nodig had. Dat was voor haar de omgekeerde 
wereld. Aangewezen zijn op anderen was een vreemde 
ervaring voor haar. Kleurrijk en energiek was Aafke 
Ridder. Het viel haar niet zo moeilijk om een paar 
dingen tegelijk te doen, allemaal met evenveel zorg 
en aandacht. Vaak had ze een eigen kijk op dingen en 
mensen, steeds vanuit de vraag wat anderen nodig 
zouden kunnen hebben en de gevoeligheid voor wat 
anderen meemaakten. Bij haar uitvaart lazen wij over 
‘de storm op zee’ en zongen: ‘Wees maar niet bang, 
zegt Gij, hier is mijn hand’. Wij wensen haar man en 
hun kinderen en hun gezinnen kracht en moed van de 
Eeuwige op hun levensweg.

Op 25 januari overleed in de leeftijd van 84 jaar 
Jan de Wild. Zijn niet heel sterke gezondheid was 
jarenlang een bron van zorg en problemen, maar 
Jan de Wild overwon ze ook telkens weer. De laatste 
jaren leefde Jan de Wild steeds meer in een eigen, 
kleiner wordende wereld. Het loslaten en verliezen is 
al veel eerder begonnen dan in de laatste weken en 
dagen van zijn leven. Voor alles was Jan de Wild een 
familieman die het liefste met zijn gezin bij elkaar was. 
Met alles wat hij wist en kon was hij er voor zijn gezin. 
Het belangrijkste was voor hem om samen, bij elkaar 
te zijn. Hij deed dingen precies en zorgvuldig en zijn 
brede belangstelling zorgde ervoor dat hij over veel 
dingen uitgesproken opvattingen had. Die bracht hij 

te berde met een mooie mengeling van stelligheid en 
bescheidenheid. Naast werk en gezin bleek er ook nog 
ruimte en tijd te zijn voor hobby’s. Bij zijn begrafenis 
lazen we de trouwtekst van Jan en Nelly: ‘Wandelt in de 
liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad.’ Wij wensen 
zijn vrouw en kinderen en hun gezinnen de troost van 
de nabijheid van de Eeuwige en van mensen.

Bert Jan van Haarlem

LUTHERSE GEMEENTE
Kerkdiensten in Dommelhoefstraat 1a
Wijkredactie, Amerlaan 2	 T 2623104
E-mail: redactie@lutherszuidnederland.nl
Website: www.lutherszuidnederland.nl 

VAN DE PASTORAATGROEP

Nu we geen predikant hebben, zullen we als 
gemeenteleden extra aandacht voor elkaar moeten 
hebben. De pastoraatgroep wil hierbij ondersteunen.
Heeft u behoefte aan een goed gesprek maar niemand 
die luistert? In veel gevallen kan een telefoongesprek 
of een bezoek door een gemeentelid u al helpen. U 
kunt hiervoor contact opnemen met Leny Rampert 
van de pastoraatgroep:  Telefoon: 064476 6775.
Zij kan met u bespreken wat voor u belangrijk is 
en ervoor zorgen dat iemand u bezoekt of belt. 

De pastoraatgroep

Uit de Kernwerkgroep
De kernwerkgroep is op 8 januari bij elkaar gekomen. 
Aan de orde kwamen onder meer de volgende 
punten. De verzendkosten van de Lutherroos worden 
steeds hoger. Het voorstel uit de werkgroep aan de 
kerkenraad is om in elk geval abonnees te vragen om 
over te stappen op een digitale versie.  In verband 
met het Preventiebeleid Veilige Kerk is voor de 
Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland kern 
Eindhoven, in samenwerking met de Protestantse 
gemeente Veldhoven, een vertrouwenspersoon 
aangesteld, namelijk ds. Karin Seijdell. 

KRUISPUNTGEMEENTE
Adventskerk, Camphuysenstraat 4	 T 2520472 
Wijkredactie, 	     T 2097623
E-mail: w.gugler@filternet.nl
predikant@kruispuntgemeente.nl
Website: www.kruispuntgemeente.nl
Kerkbeheer: dhr. T. Poot 	 T 06 53362677
E-mail: beheerder@kruispuntgemeente.nl

VIERINGEN

De vieringen van de Kruispuntgemeente staan op 
pagina 14 bij de kerkdiensten.
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In onze moderne wereld lijkt er een nieuwe 
religie te zijn opgestaan: die van het 'ik'. We 
leven in een tijdperk waarin succes vaak wordt 
gemeten aan de hand van wat we bezitten, 
hoeveel aandacht we opeisen en hoe goed we 
onze eigen belangen veiligstellen. ‘Eerst ik, dan 
de rest’, lijkt het ongeschreven motto. Maar 
terwijl we druk bezig zijn met het bouwen 
van onze eigen koninkrijkjes, merken we dat 
de muren om ons heen steeds dikker worden. 
Vervreemding en eenzaamheid nemen toe.

De verschuiving van 'Ik' naar 'Wij'
Binnen de filosofie van de Sanatan Dharma (Hin-
doeïsme) herkennen we dit gedrag als een overma-
tige focus op het Ahamkara (het ego). Het ego fluis-
tert ons in dat we afgescheiden zijn van de ander en 
dat we moeten wedijveren om schaarste. Het resul-
taat is een samenleving die draait op transacties in 
plaats van transformaties; we doen alleen iets voor 
een ander als er voor onszelf wat tegenover staat.

Tegenover dit individualisme staat een van de 
mooiste pijlers van de hindoetraditie: Siwa.

Wat is Siwa precies?
Siwa wordt vaak vertaald als 'vrijwilligerswerk', maar 
de spirituele lading is veel dieper. Het is onbaatzuch-
tige dienstbaarheid. Het is handelen zonder te kijken 
naar de vruchten van je actie (Nishkama Karma). In 
een wereld die vraagt ‘Wat levert het mij op?’, vraagt 
degene die Siwa beoefent: ‘Wat kan ik bijdragen?’

In de Bhagavad Gita (één van de heilige hindoege-
schriften) wordt ons geleerd dat we er recht op heb-
ben om acties te verrichten, maar niet gefocust moe-
ten zijn op de resultaten van deze acties. Dat klinkt in 
onze westerse oren misschien vreemd, maar het is de 
sleutel tot bevrijding. Wanneer je de buurman helpt 
omdat het je plicht (Dharma) is, en niet omdat je 
hoopt op een wederdienst, breek je de ketenen van 
het eigenbelang. Je ervaart dan een diepe innerlijke 
rust die met geld of status niet te koop is.

Siwa in je omgeving
Onbaatzuchtigheid hoeft niet groot of meesle-
pend te zijn:
- �Het oprapen van zwerfvuil, ook al heb je het 

niet zelf neergegooid.
- �Luisteren naar een verhaal van een buurtbewo-

ner, ook al heb je het eigenlijk druk.
- �Je talenten inzetten voor het wijkblad of de 

buurtvereniging, puur omdat de  gemeenschap 
er sterker van wordt.

Wanneer we handelen uit eigenbelang, krimpt 
onze wereld tot de omvang van onze eigen scha-
duw. Maar wanneer we overgaan tot Siwa, breidt 
ons bewustzijn zich uit. We herinneren ons weer 
dat we geen losse eilandjes zijn, maar golven in 
dezelfde oceaan van verbondenheid.

Laten we proberen om de 'ik-cultuur' vaker te 
doorbreken met een daad van Siwa. Namasté (ik 
groet het licht in u, dat ook in mij schijnt).

Vinay Narain 
Hindoe geestelijk verzorger en 

Pandit/voorganger Mandir Triloki 
Dhaam (hindoetempel)

Siwa werkt  
bevrijdend!
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Ten noordwesten van Gunzenhausen ligt de 
Altmühlsee, een deel van de rivier de Altmühl dat 
sinds 1985 bestaat. De diepte is slechts 2,5 tot 
maximaal 3 meter omdat 
deze simpelweg is ontstaan 
door kunstmatige inundatie 
van het vlakke landschap 
rond de Altmühl. 

Een mooie plek om de avond 
en de etappe af te sluiten.

Markus Matthias

Het is dinsdagavond om 18.00 uur. De avond 
begint zoals gebruikelijk met het eten op 
onze vaste locatie. We starten dit keer met 
een lichte maaltijd, omdat we weten dat er 
later vanavond nog meer lekker eten zal zijn. 
Tijdens het eten merk ik dat we benieuwd 
zijn naar wat de avond gaat brengen. 

Bij de studenten van Navigators Netwerk Eindhoven 
leeft al langer het verlangen om een keer een 
kampvuuravond te hebben. Ze hebben zin in een 
avond met uitdaging, avontuur en diepgang. Daarom 
heb ik iemand uit mijn netwerk benadert die vaker mee 
is geweest met 4M*. Samen met drie andere mannen 
organiseert hij vaker dit soort kampvuuravonden. Dus 
we zijn bij hen aan het juiste adres.

Tijdens het eten ontvangen we een cryptische 
omschrijving waar we naar toe moeten. Een 
deel van de groep is bezig met de afwas, terwijl 
anderen op zoek zijn naar de locatie van onze 
kampvuuravond. Na een tijdje zoeken vinden we 
de juiste locatie en stappen we de auto in. We 
parkeren de auto bij een donker pad en lopen 

deze in, op zoek naar de achtertuin waar de 
avond zal plaatsvinden.

Aangekomen op de locatie is het tijd voor onze 
eerste opdracht: twee schoorstenen bouwen, 
om zo een kampvuur te maken. We krijgen 
verschillende plankjes en spijkers en bouwden zo 
met elkaar een schoorsteen (zie foto). Een deel 
van de groep heeft enige ervaring met het maken 
van een kampvuur en een deel doet dit voor de 
eerste keer. Dus we moeten elkaar helpen. 

Kampvuuravond

De Lutherwandeling van Wittenberg naar Rome in 1510
Etappe 18: Van Wernfels naar Gunzenhausen
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Achter Luther aan lopen
Een tocht op stevige stappers 

Markus Matthias over zijn wandeltocht in het 
voetspoor van Luther. Een serie met belevenissen, 
ontmoetingen, overdenkingen en beschouwingen 
opgedaan tijdens zijn voettocht in navolging van 
Luther in 1510 met Rome als einddoel.

Wij vertrokken vanuit Wernfels onder een heldere 
hemel. Onze eerste stop op een helling was al 
van verre zichtbaar: Kalbensteinberg met zijn vele 
kersenbomen. Voordat we de stad binnenreden, 
zagen we een wegwijzer naar Spalt (6 km). 

Deze belangrijkste stad in de regio, met 
veel bezienswaardigheden, is belangrijk 
voor Luthers biografie, omdat Georg 
Spalatin (eigenlijk: Burkhardt) (1484-
1545), de hofprediker van Frederik de 
Wijze en een vertrouwde vriend van 
Luther, hier vandaan kwam. Hij had 

zichzelf op humanistische wijze vernoemd naar zijn 
geboorteplaats Spalt. Georg Burkhardt uit Spalt 
moet ook de honderden kilometers hebben gelopen 
die wij vanuit Wittenberg de andere kant op liepen. 

Bijzondere aandacht verdient de Evangelisch-
Lutherse kerk in Kalbensteinberg, oorspronkelijk 
gewijd aan de Heilige Maria. Het is opmerkelijk 

dat de kerk en haar interieur nooit het slachtoffer 
zijn geworden van brand, oorlog of beeldenstorm. 
De originele kunstschatten zijn dan ook bewaard 
gebleven en worden beschouwd als een 
‘Frankische schatkist’. De oprichters waren een 
patriciërsfamilie uit de Rijksstad Neurenberg, die 
tot in de 18e eeuw over het dorp heerste.

De huidige kerk werd gebouwd tussen 1464 en 
1488. De financiering gebeurde via aflaten. Tot 
de Reformatie was de kerk een bedevaartskerk. 
Het doel van de bedevaart was een terracotta 
beeld van de Maagd Maria met Kind, dat volgens 
de legende druppels bloed huilde en dat zich nu 
in het koor bevindt. Voordat de Reformatie in 
1542 werd ingevoerd en het grootste deel van de 
inventaris uit de kerk werd verwijderd, bevonden 
zich in de kerk ook relikwieën van Sint Walburga, 
de 11.000 Maagden en Sint Christoffel.

Tussen 1609 en 1613 werd de kerk gerestaureerd 
en opnieuw versierd met laatgotische 
kunstwerken die tijdens de Reformatie uit de 
kerken hier en in Neurenberg waren verwijderd. 
Daartoe behoren delen van het protestantse 
hoofdaltaar uit 1611, waarin in het centrale 
altaar een Madonna in een halo staat. Ze draagt 
het kindje Jezus op haar rechterarm en een appel 
in haar linkerhand (een verwijzing naar Eva?). 
Het beeld dateert van rond 1470. Midden in een 

protestantse kerk staat een Madonna uit de tijd 
van vóór de Reformatie! 

Onder de preekstoel bevindt zich de palmezel, 
een mobiel, gotisch, gebeeldhouwd beeld voor 
de Palmzondagprocessie. Het werd rond 1470 
in Neurenberg opgericht. Jezus rijdt op een ezel 
Jeruzalem binnen. In zijn linkerhand houdt hij de 
teugels vast en zijn rechterhand heeft hij zegenend 
opgeheven. Het beeld staat op een eenvoudige plaat, 
gemonteerd op houten wielen voor de processie.

Interessant zijn ook twee gotische schilderijpanelen 
die als prentenbijbels kunnen worden opgevat. De 
levens van Jezus en Maria worden afgebeeld in 2 
x 28 scènes in een gemeenschappelijk kader. Het 
werk werd in 1480/90 gemaakt. De afbeeldingbijbel 
is ongeveer 1,00 × 2,75 meter groot. Elk van de 

56 scènes bestaat uit een rechthoekig schilderij, 
ongeveer 20 centimeter hoog en 17 centimeter 
breed, en is daarmee qua formaat vergelijkbaar met 
een miniatuur in boekverluchting. 

Langzaam naderden we het oude Romeinse 
gebied, namelijk de Romeinse Limes, of preciezer 
gezegd de Raetische Limes, op het meest 
noordelijke punt. Met het overschrijden van die 
grens zouden we ons in de 3e eeuw al “in Italië” 
hebben bevonden. Van de originele stenen werd 
een funderingsmuur herbouwd, die één van de vele 
wachttorens moest voorstellen. 

Het is even wat werk om de schoorstenen stabiel te 
krijgen, maar we zijn trots op het resultaat. Daarna 
was het tijd voor het echte werk: het vuur! Het is 
even oefenen en uitproberen, maar als eenmaal de 
schoorsteen goed brandt, is het een prachtig vuur! 

Terwijl ons vuur goed brandt en de worsten liggen 
te braden op het vuur is het tijd voor de inhoudelijke 
pitch. Jaco deelt een pitch over Exodus 34:5-9. God 
komt bij Mozes op de berg Sinai. Voor God aan 
Mozes de tien geboden geeft, vertelt Hij wie Hij 
is. Ook vertelt God hoe trouw Hij is. Terwijl Jaco 
deze pitch vertelt, kijken we met elkaar in het vuur. 
Soms kijk ik naar boven, naar de hemel. Het is een 
heldere avond en we kunnen mooi de sterren zien. 
Dan komt het besef weer iets dieper, dat we een 
grote en geweldige God hebben, die zo liefdevol en 
trouw is. God die zo dicht bij Mozes wil komen. God 
die ook zo dicht bij ons wil komen.

*�4M is een beweging die mensen uitdaagt om betekenisvol te le-
ven. Dit doen ze o.a. door karakterweekenden te organiseren voor 
mannen. Waarbij mannen fysiek en geestelijk worden uitgedaagd. 

Ymke van Gaalen, 
stafwerker Navigators Eindhoven, 

eindhovennavigators.nl

VIERINGEN

Zondag 1 maart
Johanneskerk - 
12.00 uur
Viering Velerlei

Zondag 8 maart
Johanneskerk - 
12.00 uur
Oecumenische viering, 
Elcke Smits

Zondag 15 maart
Johanneskerk - 
12.00 uur
Viering Velerlei

Zondag 22 maart
Johanneskerk - 
12.00 uur
Oecumenische viering, 
Bert Jan van Haarlem

Zondag 29 maart
Johanneskerk - 
12.00 uur
Oecumenische viering, 
Feike Weeda

Witte Donderdag - 
2 april
Johanneskerk - 
19.30 uur
Gezamenlijke  
viering met de  
Johannesgemeente

Goede Vrijdag - 
3 april
Johanneskerk - 
19.30 uur
Gezamenlijke  
viering met de  
Johannesgemeente

De Kapel

Pasen - Zondag 5 april
Johanneskerk - 12.00 uur
Oecumenische viering, Jef De Schepper

De collecte in elk van onze vieringen is voor onze 
goede doelen: de Huiskamer voor Vluchtelingen 
en Vluchtelingen in de Knel.

OECUMENISCHE, LITURGISCHE VIERINGEN
Een oecumenische, liturgische viering wordt door 
vrijwilligers van de liturgiegroep samen met een 
voorganger voorbereid. Tijdens de viering lezen 

we teksten uit de Bijbel. Daarbij volgen we meest-
al het oecumenisch leesrooster maar gaan daar 
vrij mee om. Soms lezen we ook teksten uit an-
dere tradities en uit de eigen tijd. We tasten en 
zoeken naar hoe de oude verhalen uit de Bijbel in 
ons leven nu van betekenis kunnen zijn en spelen 
in op de actualiteit. We delen brood en wijn met 
elkaar. We zien de vieringen als gemeenschapsge-
beuren en zetten daarom de stoelen in een halve 
cirkel zodat we elkaar zien. De voorgangers heb-
ben verschillende achtergronden waardoor iedere 
viering een eigen accent krijgt. Het koor van De 
Kapel luistert deze vieringen muzikaal op en on-
dersteunt de samenzang. Na de viering treffen we 
elkaar bij koffie en thee. Wees welkom. 

OVERWEGING 
We zitten weer in de veertigdagentijd. In de eer-
ste eeuwen van het christelijk geloof de voorbe-
reidingstijd op het doopsel in de paasnacht. Een 
gelegenheid om het eigen doopsel weer eens te 
herbeleven. Wat heeft het tot nu toe voor mij 
betekend? Wat kan het nog betekenen? Van 
oudsher is het ook vastentijd. Vroeger bij veel 
mensen een gepaste tijd om sober te leven, 
want de wintervoorraad was erg geslonken en 
de nieuwe oogst was er nog niet. Daar hebben 
wij geen last meer van. Wij hebben meer last van 
te veel en te vol. Daarom is het ook voor ons een 
goede tijd om het eens met wat minder te doen: 
consuminderen in plaats van consumeren. Niet 
alleen wat eten en drinken betreft, maar vooral 
ook wat het geestelijk voedsel betreft. Sober le-
ven, sober denken, honger en leegte opzoeken 
als in een woestijn. Het kan ons helpen om wat 
waardevol is beter op zijn waarde te schatten. 
Zo kunnen we ruimte scheppen voor de vreugde 
van een paasgeloof als een warm bad, een her-
beleving van ons doopsel.

Jef De Schepper

VIERINGEN VELERLEI
Viering Velerlei - zondag 1 maart 
Deze viering komt in de reeks te staan van eerdere 
Vieringen Velerlei waarin we ons weer laten inspi-
reren hoe muziek en geloof samengaan.
Dit keer is het thema: Hoe zien we God?
Paul Mulder en Sjef Ernes willen op 1 maart de 
Viering Velerlei wijden aan teksten en beelden ge-
maakt door dichters, liedschrijvers en kunstenaars, 
waarmee is gepoogd een godsbeeld te vangen of 
hun beeld van God te verwoorden. Dat dat heel 
verschillend is voor culturen en religies zal blijken. 
We gaan ook in gesprek met elkaar, hoe zien wij 
God? Alleen de vraag al kan meervoudig worden 
uitgelegd, dat zal blijken. Gelukkig ook een vraag die 
door AI nog niet beantwoord kan (en zal) worden.

Paul Mulder en Sjef Ernes

Viering Velerlei - zondag 15 maart
Vrijwillig, maar niet vrijblijvend 
Je naaste liefhebben als jezelf, zelfs je vijanden 
liefhebben. Dat is niet iets wat vanzelf gaat. En 
willen we de ander helpen, of willen we ons echt 
met haar verbinden. In deze Viering Velerlei zal 
er eerst een overzicht zijn van wat de Bijbel en 
anderen hierover zoal gezegd hebben. Daarna 
gaan we aan de hand van een aantal prikkelende 
stellingen met elkaar in gesprek.

Paul Grooten en Ward Cottaar

A
g
e
n
d
a

In de aankomsthal gingen de schuifdeuren 
open en er kwamen drie mannen uit, met kale 
hoofden. Die kale hoofden waren bedekt met 
zwarte stippen. Met open mond keek ik er naar. 

De man naast mij zei: ‘Die komen uit Turkije, 
daar is een haarkliniek waar je implantaten kan 
laten plaatsen. Over een paar weken hebben ze 
net zo’n mooie haardos als u.’ ‘Hoe weet u dat 
allemaal?’ vroeg ik. Toen kwam er een heel ver-
haal, over kaalheid, en hoe je aan nieuw haar kan 

komen. Ik wist niet dat het bestond. 
Ook dat is een reden om naar het vliegveld te 
gaan. Om dingen te horen waar je nog nooit van 
gehoord hebt.

Mirjam van Nie

Kaal

V
a
ria
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Wie Wat Waar

Verschijnt 10 maal per jaar

Adres Hoofdredactie van SAMEN
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: samen.redactie@pkn-eindhoven.nl

Leden van de Hoofdredactie van SAMEN
Jaap Stooker, Gea Vos en Joke Wytzes-de Bie

Attentie
Het volgende SAMEN-nummer: 
05-04-2026 t/m 02-05-2026

Inleverdata t.b.v. het volgende SAMEN-nummer:
•	� 16 maart: kopij voor het wijkbericht
	 bij de wijkredactie
•	 �18 maart: complete wijkbericht 
	 bij de hoofdredactie
•	 11 maart: kopij van schriftelijke reacties
	 op artikelen bij de hoofdredactie
•	 �18 maart: kopij voor het overige gedeelte
	 bij de hoofdredactie

Kerkelijk Bureau
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Geopend op afspraak
Telefonisch bereikbaar:
- maandag t/m donderdag van 09.00 – 11.30 uur
- telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

Protestantse Gemeente Eindhoven
IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Eindhoven 
o.v.v. uw doelbestemming

Collectebonnen
U kunt een veelvoud van € 20,00 storten op
IBAN: NL69 RABO 0373 7186 67 t.n.v. 
PGE - Collectebonnen o.v.v. adresgegevens 
en aantal bonnen van €1,- en/of €2,-.
De bonnen worden u daarna zo spoedig mogelijk 
toegestuurd.

Kerkblad SAMEN
IBAN: NL03 RABO 0373 7186 91 t.n.v.
PGE - Kerkblad SAMEN o.v.v. gift SAMEN

Indien een artikel uit dit kerkblad wordt  
overgenomen, dan met bronvermelding.  
Op de foto’s rust copyright.
Alle herkenbare personen op foto’s hebben  
hun toestemming voor publicatie verleend.

Drukwerk: Snep

ALGEMENE KERKENRAAD
Voorzitter: dhr. H. Grootjans, 
p/a Camphuysenstraat 4, 
5615 KS Eindhoven, tel. 2985888,
e-mail: AK.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Scriba: vacant
e-mail: AK.scriba@pkn-eindhoven.nl

DIACONIE
Voorzitter: mw. D. Verburg-Burger, 
e-mail: CvD.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Secretaris: vacant
e-mail: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32
t.n.v. College van Diakenen Protestantse
Gemeente Eindhoven o.v.v. uw doelbestemming

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Predikant: vacant
Kerkelijk werker: dhr. L.T. Wijbenga,
De Sitterlaan 80, 5505 AE Veldhoven, 
tel: 06-19356774, e-mail: 
ehvzuid.kerkelijkwerker@pkn-eindhoven.nl,
niet bereikbaar tussen donderdag 18.00 uur en 
zaterdag 10.00 uur
Scriba: mw. A.M. van Bergen,
Oudaen 82, 5653 KH, tel. 06-10958037,
e-mail: ehvzuid.scriba@pkn-eindhoven.nl
Pastorale kerngroep, e-mail: 
ehvzuid.kerngroeppastoraat@pkn-eindhoven.nl
IBAN wijkfonds: NL88 RABO 0373 7187 13
t.n.v. Wijkgemeente Eindhoven-Zuid - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming 
IBAN bloemenfonds: NL87 RABO 0373 7369 67

Kerkbladbezorging: 
Strijp-Gestel-Meerhoven: 
dhr. T. Schneider, tel. 2518614 
Stratum-Tongelre:
dhr. J. Trapman, tel. 2122482
e-mail: j.trapman@chello.nl

JOHANNESGEMEENTE
Predikant: mw. K.M. Wuijster, 
Ithacastraat 28, 5631 JE, tel. 8795522,
e-mail: k.wuijster@gmail.com
Kerkelijk werker: vacant
Scriba: mw. A. Buitenhuis-Kreeft,
Chamonixlaan 19, 5627 LX, tel. 06-12392751, 
e-mail: Johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl 
IBAN: NL66 RABO 0373 7187 21
t.n.v. Johannesgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

Kerkbladbezorging:
dhr. S. Nauta, tel. 2425633
e-mail: nauta.sjaak@gmail.com

KRUISPUNTGEMEENTE
Predikant: dhr. W. Gugler,
Vullinghspark 6, 5591 DB Heeze, tel. 2097623,  
e-mail: predikant@kruispuntgemeente.nl
Scriba: mw. G. van den Bos-van Voorst,
Akkerwinde 13, 5684 HG Best, tel. 06-48126533,  
e-mail: scriba@kruispuntgemeente.nl
IBAN: NL13 RABO 0373 7187 05
t.n.v. Kruispuntgemeente - wijkfonds 
o.v.v. uw doelbestemming

EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE 
ZUID-NEDERLAND
Predikant: vacant
Scriba: dhr. T. Tempelaar, Amerlaan 2, 
5626 BP, tel. 2623104,
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

KINDERDIENST/JEUGDWERK
Eindhoven-Zuid, 
Floor de Nooij, tel. 2122563, 
e-mail: smits.de.nooij@hetnet.nl 
Johannesgemeente,
Linda van Dijk, tel. 06-10258550,  
e-mail: l.e.vandijk@gmail.com
Kruispuntgemeente
Hanna Hardeman-van der Zwan, 
e-mail: bertenhanna@gmail.com 

STUDENTENPASTORAAT/TINT
Studentenpastor/life coach: mw. M.S. van Tuijl
e-mail: m.v.tuijl@tue.nl
TU/e Atlas
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
www.tint-eindhoven.nl
Scriba: dhr. W. Mak, Grondheuvel 20,
5685 AV Best, tel. 0499-310383,
e-mail: willem.mak@xs4all.nl

PREDIKANTEN/GEESTELIJK VERZORGERS 
GGZE Grote Beek, mw. A. Bremmer,
tel. 06-83667851, e-mail: Alice.Bremmer@ggze.nl
GGZE Grote Beek, mw. I. Hyvärinen,
tel. 2970619, e-mail: ai.hyvarinen@ggze.nl
GGZE De Woenselse Poort, dhr. B.Veldhorst,
tel. 2613791, e-mail: bj.veldhorst@ggze.nl
MMC, mw. Petra Zweers, tel. 8889582
Petra.Zweers@mmc.nl 
Mw. K. Seijdell, e-mail: info@zinlab.nl,  
tel.06-17137235

INLOOPHUIS ’t HEMELTJE
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

OPEN HUIS SINT CATHRIEN
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant
Tel. 0800-0432 (gratis) 
iedere dag van 14.00-20.00 uur

SENSOOR (SOS Telefonische Hulpdienst)
Tel. 0900-0767 of 040-2125566
24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele 
ondersteuning. Chat en e-mail: www.sensoor.nl
Info: www.sensoor.nl/brabant

Uitgave van de Protestantse Gemeente Eindhoven
pkn-eindhoven.nl
periode: : 01-03-2026 t/m 04-04-2026
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Collecte 
U kunt uw collectebijdrage overmaken op IBAN nummer NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE-collecten onder vermelding van de afkorting van  
uw wijkgemeente (JK = Johannesgemeente, KP = Kruispuntgemeente en OK = Wijkgemeente-Zuid), de datum van de zondag en het collectedoel.
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n Samen naar de kerk in maart 2026

 
Zondag 1 maart 2026		 Collectedoel: Kerk in Actie - Zending
Johanneskerk	 10.00 uur	 gezamenlijke dienst in Son
	 12.00 uur	 Viering Velerlei (De Kapel)
Kerk in Son	 10.00 uur	 ds. J.H. Kip
Kruispunt	 10.00 uur	 gastvoorganger	
	 19.00 uur	 verdieping
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 dhr. L. Wijbenga
Lutherse gemeente	 10.30 uur	 dr. A. Ipenburg
 
Woensdag 4 maart 2026           
Johanneskerk	 19.30 uur	 vesper
 
Zondag 8 maart 2026 	 Collectedoel:  
		  Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Johanneskerk	 10.00 uur	 mevr. B. de Waal-van der Vlies
	 12.00 uur	 pastor E. Smits 
		  oecumenische viering (De Kapel)
Kerk in Son	 10.00 uur	 mevr. A. Nieuwenhuizen
Kruispunt	 10.00 uur	 ds. A. Groen, Sliedrecht
	 19.00 uur	 aanbidding
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 dhr. R. Kosterman
Lutherse gemeente	 10.30 uur	 ds. I. Hyvärinen
		  dienst in de Kapel van de GGzE
 
Woensdag 11 maart 2026 					   
Johanneskerk	 19.30 uur	 vesper				 
Kruispunt	 19.30 uur	 ds. W. Gugler 				  
		  (biddag voor gewas en arbeid)	
 
Zondag 15 maart 2026 	 Collectedoel: 				  
		  Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Johanneskerk	 10.00 uur	 ds. K.M. Wuijster
	 12.00 uur	 Viering Velerlei (De Kapel)
Kerk in Son	 10.00 uur	 ds. M.J. Kreeft
Kruispunt	 10.00 uur	 ds. W. Gugler
	 19.00 uur	 ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 dhr. J. Lankhaar 
Lutherse gemeente	 10.30 uur	 ds. E. van der Panne
 
Woensdag 18 maart 2026 					   
Johanneskerk	 19.30 uur	 vesper				 
 
Zondag 22 maart 2026	 Collectedoel: 				  
		  Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Johanneskerk	 10.00 uur	 ds. K.M. Wuijster
	 12.00 uur	 ds. B.J. van Haarlem 
		  oecumenische viering (De Kapel)
Kerk in Son	 10.00 uur 	 ds. M. de Vries
Kruispunt	 10.00 uur	 ds. W. Gugler
	 19.00 uur	 bijbelacademie
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. P.J. Rebel
Lutherse gemeente	 10.30 uur	 ds. I. Reinholdt

 
Woensdag 25 maart 2026	
Johanneskerk	 19.30 uur	 vesper
 
Zondag 29 maart 2026	 Collectedoel: 			 
Palmzondag		  Door wijken zelf in te vullen 
Johanneskerk	 10.00 uur	 ds. K.M. Wuijster en dhr. L. Wijbenga
	 12.00 uur	 pastor F. Weeda 
		  oecumenische viering (De Kapel)
Kerk in Son	 10.00 uur 	 gezamenlijke dienst in de Johanneskerk
Kruispunt	 10.00 uur	 ds. C. Rentier, Amersfoort
	 19.00 uur	 geen bijeenkomst
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 gezamenlijke dienst in de Johanneskerk
Lutherse gemeente	 10.30 uur	 ds. E. van der Panne
 
Maandag 30 maart 2026	
Johanneskerk	 19.30 uur	 vesper
 
Dinsdag 31 maart 2026	  
Johanneskerk	 19.30 uur	 vesper
 
Woensdag 1 april 2026
Johanneskerk	 19.30 uur	 vesper
 
Donderdag 2 april 2026	 Collectedoel: Algemeen kerkenwerk
Witte Donderdag			 
Johanneskerk	 19.30 uur	 ds. K.M. Wuijster
		  gezamenlijke viering Johannesgemeente 	
		  en De Kapel 
Kerk in Son	 20.00 uur	 ds. W. van Seventer 
Kruispunt 	 19.30 uur	 ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	 19.30 uur	 liturgiecommissie
Lutherse gemeente	 19.00 uur	 ds. B.J. van Haarlem
 
Vrijdag 3 april 2026		  Geen collecte 			 
Goede Vrijdag		  i.v.m. offer van onze Heer		
Johanneskerk	 19.30 uur	 ds. B.J. van Haarlem 
		  gezamenlijke viering De Kapel en  
		  Johannesgemeente
Kerk in Son	 20.00 uur	 dienst door voorbereidingsgroep
Kruispunt 	 19.30 uur	 ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	 19.30 uur	 dhr. L. Wijbenga
Lutherse gemeente	 19.00 uur	 ds. E. van der Panne

 
Zaterdag 4 april 2026	 Collectedoel: Ervaring die Staat 
Paaswake		
Johanneskerk		  21.00 uur	 ds. K.M. Wuijster 
Kerk in Son		  20.00 uur	 ds. W. van Seventer
Kruispunt 		  19.30 uur	 ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk		  21.30 uur	 liturgiecommissie
Lutherse gemeente		  19.00 uur	 ds. H. Cuperus

De meeste diensten zijn online te volgen:

Johanneskerk en De Kapel: via kerkdienstgemist.nl
Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
Kruispunt via: www.kerkdienstgemist.nl en www.xpunt.info

Let ook op nadere aankondigingen via de website www.pkn-eindhoven.nl en de weekbrief van uw wijkgemeente!

Bovenaan de wijkberichten vindt u de adresgegevens van de betreffende wijkkerken.
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Zaterdag 7 maart - 18.30 uur
Oecumenische viering in de Johanneskerk 
Voorganger: Marleen Kremers 
Thema: De tragiek van koning Saul
Het koor zingt o.l.v. Karel Baken prachtige liederen 
uit het Oosterhuis Repertoire. 

Donderdag 19 maart - 15.30 uur
Leerhuis in de zijzaal van de Johanneskerk
o.l.v. Alex van Heusden. 
Thema: David en Bathsheva

Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven



16

Be still

Muziek

The night is loud.
My heart is racing.
Thoughts like waves won’t let me sleep.
I've tried to fight this on my own,
but I'm tired of being strong and weak.
Then your word cuts through the noise 
like a quiet but certain voice.

You say, "My child, lay it down. 
I am here. I'm holding ground.

The world is shaking.
Fear is rising.
Mountains moving in my sight.
Everything I trusted in.
Feels like it’s slipping out of time.
But you remain. You never change.
You stand above the wind and rain. 
When I don't know which way to go,  
you whisper truth.
My soul already knows.
You are God above it all.
 You don't tremble.
You don't fall. 

Be still and know that I am God.
I reign above the storm, the flood.
When your strength is gone, I'm holding on.

We still know that I am God. 
The nations on the earth may say,
but my word will never break. 
Lift your eyes. Your help is near.
Be still. 

Be still. I'm here.
I carry burdens not my own.
Warn the weight of silent prayers.
But every tear I couldn't speak.
You counted, you were there.
I've seen your hand in broken places.
Found your grace in darkest days.
Even when my faith was thin,
your mercy pulled me back again.
I let go. I trust your plan.
My life is safe within your hand.

Be still and know that I am God. 
I reign above the storm the flood.
When your strength is gone, I'm holding on.
The mountains fall, the seas may rise.
Do not fear what lies ahead.
Be still. Be still instead.

Lord of hosts, you're here with me,  
my refuge, my victory. 
You break the bow, you come the war. 
You are the one I'm living for. 
From age to age, your truth remains. 
You are exalted over all the earth.
Every name will bow and sing.
You are God eternally.
Be still and know that I am God.
My love for you will never stop.
I am here.
Don't be afraid.
I'm already away.
Be still know that I am God. 
I hope tomorrow rest your soul.
Lay down your fear. 
Be still. I am here.
And I am God.

Lied geïnspireerd op muziek van  
Josh Grobanen door AI gegenereerd.

Het lied is geïnspireerd op psalm 46:10

Psalm 46

Bij God zijn we veilig.
Hij is onze schuilplaats,  
onze burcht waar we veilig zijn.
Hij heeft ons altijd geholpen  
als we in moeilijkheden zaten.
Daarom zullen we nooit bang zijn,
zelfs niet als de aarde schudt,
zelfs niet als de bergen in de zee vallen.
Laat het water maar bruisen en schuimen!
Laten de bergen maar beven  
door de kracht van de golven!
Er stroomt een rivier door de stad van God.
Die rivier maakt de mensen blij.
In die stad woont de Allerhoogste God.
Daarom zal die stad niet veroverd worden.
Vóór de dag begint, komt Hij de stad helpen.
Volken en koninkrijken bedreigen de stad.
Maar als Hij spreekt,
beven de volken,
wankelen koninkrijken,
lijkt de aarde te smelten.
De Heer van de hemelse legers is met ons.
De God van Jakob is onze burcht  
waarin we veilig zijn.
Kom en zie wat de Heer doet.

Hij kan oorlogen veroorzaken
en oorlogen laten ophouden.
Hij breekt bogen,
slaat speren stuk,
steekt strijdwagens in brand.

Hij zegt: "Houd op! Want Ik ben God.
Ik heers over de volken,
Ik heers over de hele aarde."
De Heer van de hemelse legers is met ons.
De God van Jakob is onze burcht  
waarin we veilig zijn.


