
Uitgave: Protestantse Gemeente Eindhoven • JUNI 2024 • Jaargang 53, no. 6 • www.pkn-eindhoven.nl

Ik geloof het wel

Zoals de cederbomen hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron de nederige vromen.

Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn.

Zij zullen vruchten dragen voor ’s Heren heiligdom
tot in hun ouderdom, tot in hun grijze dagen.

Welsprekend is hun leven: God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods, zijn recht is hoog verheven.

Psalm 92: 7 en 8
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Kerst 2018

Bijeenkomsten georganiseerd rondom 
het thema: Ik geloof het wel. Mij werd 
gevraagd om een korte samenvatting te 
schrijven over deze bijeenkomsten. 

Zelf heb ik niet alle activiteiten kunnen 
bijwonen die telkens op een middag en 
op een avond georganiseerd werden. Wel 
mocht ik samen met collega Huisman in 
de laatste bijeenkomst een soort evaluatie 
houden. Wat hebben deze ontmoetingen 
met de deelnemers gedaan? Welke ‘vruchten’ 
kwamen voort uit al deze gesprekken?

in een sfeer van 
vertrouwen

 
Wat een prachtige veelgenoemde vrucht was, 
ligt in het gegeven dat in deze bijeenkomsten 
gemeenteleden met zeer verschillende 
geloofsovertuigingen met respect naar elkaar 
luisterden. Er was behoefte om over zijn/haar 
geloof en geloofstwijfel te praten. Blijkbaar 
ervaren veel gelovigen het als moeilijk om in 
hun omgeving (familie, vrienden, werk) te 
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Ik geloof het wel!

praten over je geloof. Hier in de kerk kon erover 
worden gesproken. Hier kon pijn en verdriet, 
teleurstelling en vreugde worden gedeeld.
Uiteraard waren er uitspraken in de trant 

van: dit of dat geloof ik niet meer. Ik 
denk hierbij aan een bijeenkomst over het 
bijzondere van Jezus Christus. 

met respect  
naar elkaar luisteren

 
Het bleek herhaaldelijk dat de vraag waarom 
Jezus moest sterven veel ‘pijnmomenten’ 
opriep. Er was echter in deze zetting niet 
de tijd of ruimte om dieper in te gaan 
op deze kwestie. Of beter gezegd: het 
verhaal achter het verhaal te ontdekken. 
Maar toch, zulke bijeenkomsten kunnen 
een geweldige mogelijkheid zijn voor 
een bewustwording. Het gaat soms niet 
primair om de vraag wat ik wel/niet geloof 
maar waarom ik iets wel/niet geloof. In 
een sfeer van vertrouwen kunnen deze 
vragen worden gesteld en kunnen oude 
wonden worden genezen. Daar geloof ik 
in. Daarom is het goed (geweest) om zulke 
gespreksbijeenkomsten te organiseren. 

Werner Gugler

Wie door God zelf is aangeraakt 
is als een groene boom 
die aan het water staat 

en bloei en vruchten die zij draagt
als wonder blijft beleven, 
een ongedacht gegeven.

Refrein: 
in de ogen van de ander, 

in haar doen en daad 
spiegelt zich het beeld van God, 

naar wie wij zijn gemaakt

tekst:
Marijke Koijck-de Bruijne,

uit Eva’s lied

Lied van de boom 
aan stromend  

water

De laatste bijeenkomst van het jaarthema 
werd ingeleid door ds. Tjalling Huisman 
en ds. Werner Gugler met het lezen van 
het gedeelte uit Lucas 24 (vs. 13 t/m 35) 
over de Emmaüsgangers. Hun blik werd 
vertroebeld waardoor zij Jezus tijdens 
het gesprek niet herkenden.

Na het openingsgebed interviewden Tjalling 
en Werner elkaar met de vragen die wij 
daarna kregen.

Wat is er met mij gebeurd tijdens de 
besprekingen rond het jaarthema?
Was er een nieuw inzicht voor jou  
of welk oud inzicht heeft zich versterkt?
Hoe is tijdens je leven je geloof veranderd?
Wat zou voor jou leven zonder je  
geloof betekenen?
Wat doet je geloof in je leven?

In groepjes gingen we hierover met  
elkaar in discussie.
We hadden het over:

Heb elkaar lief en het geloof in engelbewaarders.
Eensgezind maar toch in verscheidenheid.

‘Ik geloof ’t wel’ Respect voor elkaar.
We geloven oecumenisch.
Geloof is en geeft houvast.
Geen nieuw inzicht.
Openheid.

Op de boom (zie foto) konden we briefjes 
plakken met wat voor ons belangrijk was 
en is. Onder andere bemoediging, houvast, 
gedachtewisseling, ontmoeting, saamhorigheid, 
nabijheid, leerzaam en geloof delen.

Mag ik de wens uitspreken dat voor velen 
deze bijeenkomsten een positief effect op 
hun geloofsleven hebben gehad.

Ik ben als volwassene gedoopt. Omdat ik 
niet uit een christelijke familie kom (maar 
wel op christelijke scholen heb gezeten) heb 
ik het christelijk geloof zo meegekregen en 
is inderdaad mijn leven na mijn doop heel 
positief veranderd. Ik heb beloofd Jezus te 
volgen en zou mij niet kunnen voorstellen te 
leven zonder christelijk geloof.

Daarom: waar leggen we de klemtoon op: 
‘Ik geloof ’t wel’  of ‘Ik geloof ’t wel’.
Wat mij betreft: IK GELOOF.

Ay Lan Huizinga -Tjoa

Mij spreekt de blomme een tale   

Toen mij werd gevraagd een stukje voor SAMEN te 
schrijven, moest ik daar wel even over nadenken. 
Heb ik wel iets te vertellen, wat de moeite van 
het lezen waard is? Toen schoot mij bovenstaande 
gedichtregel te binnen, de eerste regel van 
het gedicht van Guido Gezelle. Misschien was 
deze dichtregel wel een goed aanknopingspunt 
voor mijn verhaal. Het was in 2004 namelijk 
de titel van een kleine tentoonstelling in de 
Catharinakerk o.l.v. Steef van de Neut over 
symbolisch bloemschikken in kerkdiensten. Ik 
was één van haar hulpjes bij het maken van de 
stukken voor deze tentoonstelling samen met de 
andere leden uit de bloemengroep van, toen nog, 
de Emmaüskerk. Maar daarover straks meer.

Misschien is het goed om mij aan u voor te 
stellen, omdat velen mij niet zullen kennen en 
mijn achtergrond heel bepalend is geweest voor 
wie ik nu ben.

Ik ben met bloemen opgegroeid. Mijn wieg 
stond in Aalsmeer, waar zowel de familie van 
mijn vader als mijn moeder woonde. Een dorp 
onder de rook van Amsterdam en Schiphol. Een 
overwegend protestants dorp, waar het leven van 
veel mensen in het teken stond van de handel 
in bloemen. Met een grote veiling om de hoek 
en een vader die geregeld te vinden was in de 
veiling, waren bloemen in mijn ouderlijk huis een 
vanzelfsprekendheid. En zo leerde ik onbewust 
heel veel bloemennamen kennen. 

Er was veel gemeenschapszin in het dorp, 
verenigingen en koren; er waren er veel. Naast de 

bloemen heb ik ook de liefde voor het zingen van 
huis meegekregen. Mijn ouders zongen in het 
plaatselijk oratoriumkoor en tijdens de afwas en bij 
het harmonium hebben we menig lied van Johannes 
de Heer ten gehore gebracht, tot groot genoegen 
van de buren. Ik heb de traditie van mijn ouders 
overgenomen en vanaf 1991 zing ik met veel plezier 
bij de Eindhovense Oratorium Vereniging. Het naar 
de kerk gaan, bidden voor het eten en het lezen uit de 
Bijbel na het eten; het waren vanzelfsprekendheden 
voor ons als kinderen. Ik kijk met dankbaarheid 
terug op mijn jeugd.

Een sprong in de tijd. In 1975 kwam ik, inmiddels 
getrouwd met Hans, in Enschede te wonen, waar 
onze kinderen geboren zijn en in 1989 verhuisden 
we naar Eindhoven, vanwege het werk van Hans 
bij Philips. De Emmaüskerk werd de kerk waar ik 
onderdak vond. Hier maakte ik kennis met Steef van 
de Neut, die samen met Adri Pel zich verdiept had 
in het maken van symbolische bloemschikkingen bij 
de schriftlezingen. Voor de christelijke feestdagen, 
de adventstijd, de 40-dagentijd, Allerzielen en de 
startzondagen maakten zij mooie bloemstukken, 
waarbij een uitleg niet ontbrak. Het raakte mij, dat 
je met enkele bloemen iets moois kunt maken en 
een aanvulling kunt zijn op de schriftlezingen. Nadat 
Adri dit werk niet meer kon doen, kwam er een 
bloemengroep van zo’n vijf mensen, waar ik er één 
van was o.l.v. Steef. Van haar leerden we veel over 
de symbolische betekenissen van bloemen, vormen 
en kleuren. Zoals de  judaspenning: als teken van 
verraad, in gedroogde vorm lijken de vliezen op 
zilverlingen, het geld dat Judas kreeg als loon voor 
zijn verraad. De zonnebloem: als beeld van de Vader 

in de hemel, de bloem richt zich altijd naar de zon. 
Klimop als beeld van trouw: altijd groen, hecht zich 
en klimt naar het licht. Maar ook aarde gebruikten 
we als beeld van leven en vruchtbaarheid, stenen als 
teken van onwrikbaarheid, een brood doormidden 
gescheurd als teken van delen met elkaar. De kleuren 
waren eveneens een belangrijk onderdeel in de 
schikkingen. De bloemstukken moesten er immers 
ook mooi uit zien en overeen komen met de tijd van 
het jaar en de feestdagen. Wit met de betekenis van: 
vreugde, feest. Rood: liefde, maar ook lijden. Paars: 
vaak gebruikt met de adventstijd en 40-dagentijd als 
teken van verwachting en ingetogenheid. 

Bij het bedenken van de bloemschikkingen die bij 
het leesrooster pasten, kregen we hulp van een 
overkoepelende bloemengroep van de PKN. In die 
groep zaten, naast bloembinders, ook theologisch 
geschoolde mensen. Zij bedachten schikkingen en 
gaven daar een speciaal boekje van uit, dat wij als 
basis voor onze bloemstukken konden gebruiken.
Zo kon het dus zijn, dat in heel veel protestantse kerken 
tegelijkertijd dezelfde soort stukken te zien waren. 

Ook na het stoppen van Steef en het samengaan 
van de Emmaüskerk met de Morgenster als 
Johanneskerk bleef onze bloemengroep bestaan. 
Het was mooi om met elkaar iets te maken wat 
een zinvolle bijdrage was bij de kerkdiensten. Ik 
ben inmiddels al enige jaren gestopt als lid van 
de bloemengroep. Gelukkig is dit overgenomen 
door anderen en worden er op hoogtijdagen nog 
steeds mooie symbolische bloemschikkingen 
gemaakt. Nu, in deze lentetijd, kunnen we weer 
volop genieten van al die prachtige bloemen 
met al die verschillende kleuren en vormen, en 
zoals Guido Gezelle dat lang geleden zo mooi 
verwoordde: ‘Mij spreekt de blomme een tale, mij 
is het kruid beleefd, mij groet het altemale, dat 
God geschapen heeft’. 

Anja Raadsen
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Moderne Liefde
Tegenwoordig zijn het niet alleen de oudere gene-
raties, die kritisch zijn tegenover het gebruik van 
smartphones. Steeds vaker wordt er erkend dat so-
ciale media een negatieve impact kunnen hebben 
op je mentale gesteldheid en je wereldbeeld. Ook 
wordt er ervaren dat veel smartphone-fanaten min-
der connecties maken in hun directe omgeving. Als 
je niet om je heen kijkt, weet je ook niet wie daar 
allemaal zijn natuurlijk. Ook voor moderne liefde en 
daten is dan dus een nieuwe strategie nodig.

TINT heeft samen met Studium Generale van de 
Technische Universiteit Eindhoven een evenement 
georganiseerd rondom het thema Online Dating. Dit 
gaat dan over apps zoals Tinder, Bumble, Hinge en 
een hele hoop meer. Op een vragenlijst, beantwoord 
door ongeveer 100 studenten, blijkt dat 65% van 
hen dating apps (heeft) gebruikt, een absolute meer-
derheid. Toch is 67% van de aanwezige studenten 
single en dat is vaak niet naar eigen wens. Zijn die 
dating-apps dan een goede of een slechte zaak? We 
vroegen het aan dating-expert Tila Pronk (Associate 
Professor Universiteit Tilburg), die aanwezig was bij 
het evenement. Zij heeft zich verdiept in deze da-
ting-apps en weet ons meer te vertellen over deze 
manier van ‘moderne liefde en connectie’.

Als eerste maakt Tila ons meteen duidelijk dat 
deze dating-apps niet objectief ‘goed’ of ‘slecht’ 
zijn, maar dat dit een stuk genuanceerder ligt; het 
gaat er om hoe je deze apps gebruikt. Veel mensen 
krijgen namelijk last van een overdaad aan keuzes 
op deze apps. Hierdoor neemt vaak de interesse in 
alle potentiële partners af en komen alle gebruikers 
van de apps in een negatieve spiraal van afwijzing 
na afwijzing. Niemand springt er nog voor hen 
bovenuit en ze springen er zelf ook voor niemand 
anders bovenuit. Tila geeft aan dat het gemiddeld 
aantal profielen dat een Tinder-gebruiker in een 
aandachtspanne bekijkt boven de honderd is; een 
hele hoop meer dan wat volgens haar gezond is. 

Klopt het dan echt dat smartphones en apps zo 
slecht zijn, als ze zelfs voor moderne liefde en con-
nectie een obstakel vormen? Niet per se, geeft Tila 
aan. Zolang je voor jezelf beperkt hoeveel profielen 
je bekijkt en echt de tijd neemt om de profielen 
die je bekijkt ook tot je door te laten dringen, is 
volgens Tila met daten via apps niks mis. Ook blijkt 
uit onze vragenlijst dat voor een kwart van de stu-
denten het gebruik van dating-apps tot een relatie 
heeft geleid. Het kan dus zeker voor succes in het 
liefdesleven zorgen.

Als laatste boodschap krijgen we mee, dat het 
toch wel een goed idee is om de smartphone 
wat vaker weg te leggen en om je heen te kijken. 
Connectie leggen met de mensen om je heen blijft 
immers ook heel waardevol. Misschien dat je zelfs 
wel oogcontact maakt met iemand die ontzettend 
leuk blijkt te zijn. Maar goed, daarvoor moet die 
persoon ook wel om zich heen aan het kijken zijn 
en niet zelf door Tinder aan het scrollen zijn.

Kasper de Bruijn
Event organizer/student- 

assistent bij TINT
www.tint-eindhoven.nl
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'Tila Pronk vertelt, foto: Maud Staassen'
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Theologie Voor Geïnteresseerden 
(TVG) Amsterdam 

Ben je op zoek naar inspiratie en verdieping 
van het geloof? Of wil je meer weten over de 
christelijke geloofsbronnen en nadenken over 
de plaats van geloof en kerk in de samenle-
ving? Misschien is de cursus Theologie Voor 
Geïnteresseerden dan iets voor jou. Bij de TVG 
Amsterdam is er het komende jaar nog plaats. 

Waarom Theologie Voor Geïnteresseerden?
Mensen willen het (eigen) geloof verkennen en 
verdiepen. Studie van de theologie is daarvoor een 
goede vorm. Dit gebeurt aan theologische facultei-
ten en in hogere  beroepsopleidingen. Echter niet 
alleen daar: ook de cursus TVG biedt daartoe alle 
gelegenheid. De grote verscheidenheid in deel-
aspecten (vakken) maakt theologie verrassend en 
boeiend. Zo komen vakken als Oude Testament, 
Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Ge-
loofsleer aan bod. Evenals Liturgiek, Pastoraat en 
Diaconaat, vakken waarbij wordt ingegaan op hoe 
praktiserend geloven eruit kan zien. En daarnaast 
Filosofie (docent, prof. dr. Wessel Stoker, voorheen 
predikant in Eindhoven), Ethiek, Wereldgodsdien-
sten, Jodendom en Contextuele Theologie, een vak 
waarbij onder andere wordt gekeken in hoeverre 
ervaringen en gebeurtenissen uit het leven van 
mensen bepalend zijn voor de wijze van geloofs-
beleving. Er wordt les gegeven door docenten van 
hogescholen of universiteiten en door predikanten 
die elk in hun eigen vakgebied zijn gespecialiseerd.

Voor wie? 
De TVG-cursus is voor iedereen toegankelijk. Voor-
opleiding of lidmaatschap van een kerk is niet ver-
eist, wel een brede belangstelling voor theologie.
De cursus heeft veel te bieden als je bijvoorbeeld
- meer wil weten over de Bijbel;
- andere geloofsdimensies wil ontdekken;
- �je wil oriënteren op ontwikkelingen in kerk 	

en samenleving;
- meer wil weten over andere wereldreligies;
- op zoek bent naar nieuwe zingeving;
- �toegerust wil worden voor activiteiten in de kerk.
Etc.

Janneke:
Na 3 jaar de cursus met veel plezier gevolgd te 
hebben, kreeg ik op 30 april jl. mijn TVG-certificaat 
uitgereikt. Ik vond de cursus echt interessant, 
diepgaand en boeiend, met een breed spectrum 
aan theologische onderwerpen. Iedere docent had 
zo zijn / haar eigen manier van lesgeven, en een 
eigen blik op het vakgebied. Daardoor was er veel 
afwisseling. Volgend seizoen krijg ik de kans om 
via zoom nog een aantal vakken van de nieuwe 
docenten en nieuwe onderwerpen te volgen, heel 
fijn, want ik ben nog lang niet uitgeleerd.

Tijd, duur en plaats 
De volledige cursus bestaat uit drie leerjaren (in-
schrijving voor enkele vakken of voor één jaar is 
ook mogelijk). Wie de drie jaar doorlopen heeft, 
ontvangt een certificaat. De cursisten van het eer-
ste, tweede en derde jaar volgen de lessen gezamen-
lijk, dus na een cyclus van drie jaar heeft iedereen 
alle lesstof doorgenomen. De cursus wordt gehou-

den in de Paaskerk, Augustinuspark 1 te Amstelveen 
van 27 augustus 2024 t/m 22 april 2025. Elke keer 
op dinsdag van 10.00 uur tot 13.00 uur (2 lessen van 
75 minuten met een pauze van 30 minuten). Een 
beperkt aantal cursisten kan ook online deel-
nemen. Dit laatste geldt alleen nog voor het 
studiejaar 2024/2025.

Verdere informatie 
De kosten bedragen per cursusjaar € 350,- in-
clusief ondersteunend materiaal. Dit komt 
neer op € 5,50 per les van 75 minuten. Een re-
cente evaluatie van de cursus onder 28 cursis-
ten leverde een gemiddeld ‘rapportcijfer’ van 
ruim boven de negen op. En wij, ondergete-
kenden, kunnen dat van harte onderschrijven! 
Voor meer informatie en aanmelding kun je 
terecht bij de secretaris: Pieter Licht, e-mail: 
tvg.amsterdam@outlook.com of via de website:  
www.tvg-amsterdam.nl. Ben je geïnteresseerd? 
Neem gerust contact op met Janneke van Wijk (der-
dejaars cursist) janneke.vanwijk@hotmail.com of 
Joke Wytzes (tweedejaars cursist), 
joke-wytzes@hotmail.com. We vertellen je er 
graag meer over en sturen je op verzoek ter 
oriëntatie de digitale studiegids 2024/2025 toe.

Janneke van Wijk-Hoek en 
 Joke Wytzes-de Bie 

Paaskerk Amstelveen

Etappe 8: van Zwickau naar  
Reichenbach en Plauen

Markus Matthias over zijn wandeltocht in het 
voetspoor van Luther. Een serie met belevenissen, 
ontmoetingen, overdenkingen en beschouwingen 
opgedaan tijdens zijn voettocht in navolging van 
Luther in 1510 met Rome als einddoel.

Reichenbach en Plauen waren en zijn de twee 
grootste steden in het Vogtland. Het hele ge-
bied is een van de nieuwe nederzettingen 
die rond 1200 in Oost-Duitsland ontstonden 
en waar kolonisten uit het westen (Franken) 
en oosten (Slaven) elkaar ontmoetten.

Zo gezien, liep Luther door een relatief modern gebied 
in die tijd, misschien vergelijkbaar met onze perceptie 
van steden in de Verenigde Staten van Amerika. Hier 
bestonden geen aloude, maar vrij nieuwe kerken en 
kloosters. Des te zekerder konden we er van zijn dat we 
in Luthers voetsporen traden zodra we op het markt-
plein van een van deze steden langs de oude rijksweg 
stonden. En de mijlpalen ter plekke, die weliswaar 
tweehonderd jaar jonger zijn, bevestigden deze indruk.

Sinds 1485 behoorde dit gebied tot de gebieden 
van de Ernestijnse linie en was dus onder de heer-
schappij van Luthers toenmalige vorst, Frederik de 
Wijze. Het Vogtland werd daarom heel gauw na 
1517 evangelisch. Grotendeels gebeurde dat door 
de lokale overheden of door de predikanten die 
hier in dienst waren. Ze waren door persoonlijke 
contacten of door de geschriften van Luther over-
tuigd geraakt dat ze kerk en godsdienst moesten 
veranderen. In het jaar 1529 was de reformatie in 

het hele Vogtland uitgevoerd. Het waren warme 
dagen toen we op pad waren in het Vogtland. Het 
graan, vooral het koolzaad, was rijp voor de oogst.
Sommige paden waren vrij steil, zelfs de steden, 
vooral Reichenbach, lagen op steile hellingen, 
zoals we nog nooit eerder hadden gezien. Zo is 
de hellingsgraad van de Liebaustraße in Reichen-
bach ruim 16 procent!

Vanuit Zwickau liepen wij via Schönfels, met een 
sterk en indrukwekkend kasteel ter bescherming 
van de handelsroute en via Neumark (een “nieu-
we marktplaats”), met de kerk die pas 12 jaar 
gereed was toen Luther hier langskwam, naar 
Reichenbach.

Josef Lewin (van) Metzsch (1507-1571), die 
Luther in 1519 bij de Leipziger Disputatie met Jo-
hannes Eck over het primaatschap van de paus 
had gezien, voerde hier in 1526 de Reformatie uit. 
Metzsch is er een mooi voorbeeld van hoe her-
vormingsgezinde mensen Luther herhaaldelijk om 
advies vroegen omdat ze niet zeker wisten hoe ze 
belangrijke vragen op basis van de Bijbel moesten 
beantwoorden. Blijkbaar waren sommige mannen 
(!) in zijn gemeente van mening dat de Bijbel po-
lygamie toestond en dat een man in Reichenbach 
meerdere vrouwen mocht hebben. Luthers ant-
woord op deze vraag (9-12-1526; WA.B 4, p. 141 
v.) was heel eenvoudig: “De christelijke vrijheid 
moet gebaseerd zijn op de liefde, dat wil zeggen 

dat alles de naaste moet dienen en wel op zo'n 
manier dat er geen noodzaak van gemaakt wordt 
en dat het geen gewetensproblemen oplevert.”
Omdat polygamie volgens de Bijbel geen gebod 
is en er in 1526 geen noodzaak tot polygamie be-
stond, maar alleen schandaal op zou leveren, is 
het trouwen met meer dan één persoon aan een 
vrije (!) christen niet toegestaan. Je moet dus van 
het Oude Testament geen wetboek maken en de 
manier van leven van de aartsvaders niet als ver-
plicht model nemen.

Vanuit Reichenbach gaat de weg via Limbach 
met een mooi kerkje, dat in 1510 toen Luther hier 
langskwam, net opgebouwd werd. Verderop heb-
ben wij prachtig uit kunnen rusten bij de stuw-
dam van Pöhl, een kunstmatig meer en recreatie-
gebied dus. Deze dagroute was echter bijzonder 
lang en wij moesten verder. Maar de route was 
ook bijzonder mooi langs de “witte Elster”.

In Plauen is de reformatie nauw verbonden met de 
naam van Georg Eulner (ca. 1460–1538) die sinds 
1529 hier de eerste protestantse superintendent 
werd. Hij was eerder de “Komtur” (commandant of 
“manager”) van de hier aanwezige “Kommende” 
(vestiging) van de Duitse Orde, om de hier liggende 
landgoederen te administreren, vergelijkbaar met 
een kloosterling die ver van het eigenlijke klooster 
toezicht hield op de goederen van het klooster.
Plauen is tegenwoordig bekend vanwege de 
“Plauener Spitze”, Kantwerk uit Plauen met een 
soort satijnsteek of platsteek.
Bovendien is Plauen (in Duitsland) als geboorte-
stad van Erich Ohser alias e.o.plauen (1903-1944) 
bekend, de tekenaar van de stripreeks “Vader en 
zoon”. De tekstloze verhalen gaan over de erva-
ringen van een mollige, kale vader en zijn zoontje, 
die vaak ongebruikelijke oplossingen vinden voor 
allerlei alledaagse problemen.

Prof. dr. Markus Matthias
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Bijbels Bijbellezen 18 
Zonder Tenach is Jezus niet te begrijpen

De kerkdienst 6
Iedereen heeft de vraag 'Hoe gaat het?' al 
oneindig keer gesteld en al oneindig keer 
beantwoord. Het is een beleefdheidsvraag 
en je hoopt ‘Goed hoor, en met jou?’ te 
horen, en het zou mooi zijn als je dat ook 
kunt antwoorden. Maar wat als dat níet 
het antwoord is dat je kunt geven? 

Je zult het ook meegemaakt hebben: die periode 
in je leven waarin het helemaal niet goed met je 
gaat. Waarin je je grote zorgen maakt over de 
gezondheid van jezelf of je echtgenoot. Waarin 
het helemaal niet lekker loopt met een van je 
(klein)kinderen. Wanneer je ernstig ziek bent 
of wanneer je door moet zonder je partner. 
En zo kunnen er nog veel meer redenen zijn 
waardoor het niet goed met je gaat.

Iedereen weet dat ‘Hoe gaat het?’ niet een 
uitnodiging is om meteen te vertellen wat je uit 
je slaap houdt. Je zult dan ook vaak iets zeggen 

als ‘ooh, wel goed hoor’. Want wanneer het 
echt niet goed met je gaat, maak je continue de 
keuze wanneer je wat aan wie vertelt. En ook als 
je bezig bent met herstellen en er duidelijk een 
periode vóór en na is, kies je wie je wat vertelt. 

een cadeau verpakt in 
vertrouwen

Want wat je vertelt, is een persoonlijk 
verhaal over wat je hebt meegemaakt, 
waar je doorheen gaat en het maakt je 
uitermate kwetsbaar. Zo’n verhaal zie ik 
als een cadeau dat je iemand geeft. Het is 
verpakt in vertrouwen. De ontvanger mag 
dit verhaal ontvangen en moet er respectvol 
mee omgaan. Door goed te luisteren en geen 
oordeel, mening of advies te geven. Door het 
verhaal niet meteen als kapstok te gebruiken 
om het eigen verhaal aan op te hangen. Door 

niet in te vullen dat je wel weet wat de ander 
voelt of doormaakt. Kortom: door een open 
houding te hebben, zoals je met open handen 
een geschenk aanneemt. Daarom moet je 
als ontvanger wel tijd en ruimte hebben of 
maken om het verhaal te ontvangen. En als 
verteller moet je daar rekening mee houden: 
je kunt niet je hele verhaal vertellen wanneer 
iemand de trein moet halen.

Vertellen en luisteren, je verhaal delen, open 
staan voor de ander die het moeilijk heeft. 
We noemen het in de kerk pastoraat. Een 
goed ontvangen verhaal kan helend zijn voor 
iemand die zich daardoor gehoord en gezien 
voelt. Want dat is wat we uiteindelijk willen: 
je gezien en gehoord weten. En soms is dat 
door een haastig ‘Hé, hoe gaat het?’ en soms 
ontstaat er een mooi gesprek. Zo gaat het.

Petra Zweers

In een aantal stukjes probeer ik iets te zeggen over 
de liturgie van onze kerkdiensten. De eerste reden 
dat ik dat doe is, omdat ik merk dat ik een deel van 
onze standaardliturgie als langdradig ben gaan 
ervaren. Onze standaardliturgie is ontstaan vanuit 
de Liturgische Beweging in de Protestantse Kerken, 
zeg maar vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw. 
De tweede reden is dat de liturgiewerkgroep van 
de Ontmoetingskerk merkt dat veel mensen niet 
meer weten wat de betekenis is van sommige 
onderdelen van de liturgie. Goede redenen om 
eens stil te staan bij de kerkdienst. Als u / jij dit 
leest en een vraag of opmerking hebt, graag!

Rituelen en symbolen
Geloven en samenkomen rond je godsdienst 
gaan altijd gepaard met rituelen en symbolen. 
In vroeger tijden torende de preekstoel meestal 
hoog uit boven de gemeente, symbool voor het 
Woord van God dat niet uit jezelf komt maar van 
buiten – van ‘Boven’. Je kon meemaken dat de 
predikant op diens weg omhoog naar de kansel 
ergens midden op het trapje bleef staan om 

daar in stilte een gebed te doen, om kracht en 
zegen. Die predikant droeg tot zo’n vijftig jaar 
terug vaak een zwarte toga met een baret. Dat 
waren tekenen van de academische studie van 
de voorganger. De baret deed de predikant op de 
preekstoel af, vaak is er op oude preekstoelen een 
haakje om ‘m op te hangen. Het zwart is in onze 
tijd vaak verruild voor het wit. Veel predikanten 
dragen een albe als toga, dat is eigenlijk niet 
meer dan een onderkleed. Het staat niet zozeer 
symbool voor academische scholing, maar drukt 
uit dat je het Woord niet verkondigt als jouw 
eigen onderneming, maar als geroepene.

De liturgische beweging in de Protestantse kerk 
heeft weer veel symbolen en rituelen uit de 
Rooms Katholieke kerk in ere hersteld. Ze waren 
verdwenen na de reformatie, maar ten onrechte 
vond men. De Paaskaars kwam terug. Die heeft 
een dubbele betekenis: hij staat symbool voor 
de godslamp, het licht van God dat altijd brandt; 
en hij staat symbool voor de opstanding van 
Christus. De stola (de sjaal over de toga van de 

voorganger) en het antependium (voorhangsel, 
kleed dat hangt in de kerk) kwamen terug met 
hun liturgische kleuren en betekenissen. Wit 
staat voor opstanding en geloof, die kleur wordt 
gebruikt op de meeste feestdagen. Maar op 
Pinksteren is de kleur rood, kleur van het vuur van 
de Geest en de liefde. In tijden van inkeer, Advent 
en de Veertigdagentijd, is de kleur paars en soms 
ook roze; dat staat voor inkeer, bezinning. Op 
Goede Vrijdag is er soms een zwart antependium. 
De rest van het jaar is de kleur groen, dat symbool 
staat voor hoop en groei.

Nog vele rituelen en symbolen zou ik kunnen 
opsommen, zoals het gaan staan op bepaalde  
momenten, of het vormen van een kring, de 
vredegroet brengen. Maar interessanter vind ik 
de vraag: zijn er symbolen of rituelen waarvan je 
denkt: dat zegt mij niets meer, zouden we die niet 
beter kunnen afschaffen?
De volgende keer schrijf ik iets over het gebouw.

Tjalling Huisman

Beste lezers, ik kan me zo voorstellen, dat de 
zin waarmee ik de vorige keer afsloot, niet 
voor een ieder meteen duidelijk is. Nog even 
een stap terug dan.

1. �Het volk Israël (dat is niet hetzelfde als de staat 
Israël!) in de Bijbel wordt ons getekend als 
representatief voor ALLE VOLKEN. De bedoeling 
is dat alle volken met dat ene volk mee gaan 
doen. Dat wil zeggen dat alle volken in Israëls 
Schrift (Tenach, Mozes en de Profeten) de 
hoogste [namelijk van (deze) God afkomstige] 
humaniteit zullen herkennen EN DAARNAAR 
GAAN HANDELEN!!! Zodra dat gebeurt, zeg 
maar GESCHIEDT, dan is het vrede op aarde.

2. �In het verhaal over Jezus horen we zijn 
kritiek op de wetsopvatting van Farizeeën, 
Schriftgeleerden en Tempelautoriteiten: Jullie 
lezen Mozes en de Profeten VERKEERD. Zoals 
jullie dat lezen KNECHT je de mensen en breng 
je ze eerder (op een andere manier) terug naar 
Egyptische toestanden en dus eerder richting 
Benauwenis dan Bevrijding. Dat is pervers en 
daarmee vorm je geen goede uitnodiging naar 
ALLE VOLKEN om met ons mee te doen. Zoals 
IK het lees en leef, zo moet het.

3. �Met andere woorden de juiste lezing van 
Tenach (O.T.) vind je bij Jezus. Daarmee (zeggen 
de Evangelisten) is Jezus het WARE ISRAEL. En 
kunnen de volkeren aan Hem een voorbeeld 
nemen en Hem VOLGEN. Jezus volgen is dus 
zijn manier van lezen (=zijn manier van LEVEN) 
overnemen. Dat is dus zijn lezing van Mozes en 
de Profeten! Dus: het Nieuwe Testament valt 
alleen te begrijpen als je de Bijbelse begrippen 
uit Tenach kent en begrijpt.

4. �Er staat heel veel in de weg van die kennis en 
dat begrip. Wij (het christendom) hebben nooit 
Tenach beschouwd als onmisbaar om Jezus te 
verstaan. Sterker nog, dat was dat boek van 
die godsmoordenaars (Joden). Met moeite 
hebben de kerken het O.T. geaccepteerd als 
aanloopje naar Jezus. Immers je moest weten 
wie alles geschapen had en VOORAL dat je een 
zondige zak was! Zodat je wist voor wie Jezus 
gestorven was, namelijk voor JOUW zonden! U 
hoort het al, er heeft een enorme verschuiving 
plaatsgevonden van de zonden der WERELD 
naar MIJN zonden. In Nederland is dat vanaf 
de 17e en vooral 18e eeuw. De zogenaamde 
Nadere Reformatie, het (zondige) IK nam in de 
verkondiging de plaats in van de ZONDEN DER 

WERELD. Ook de zonden der wereld werden 
verkruidenierd tot wat Herman Heijermans 
noemde ‘kamertjeszonden’. Waardoor de 
Zondag bijvoorbeeld verwerd van VRIJE DAG 
tot dag waarop niets mocht.

Over wat die zin ZIE HET LAM GODS DAT DE 
ZONDEN DER WERELD WEGDRAAGT, dan wél 
betekent, de volgende keer iets meer.

Wim de Leeuw

Bijbelacademie
Gebedsgenezing is een omstreden onderwerp. Voor 
de ene groep zijn de wonderen alleen met het tijdperk 
van de apostelen verbonden en daarom vandaag ook 
niet meer te verwachten. Andere groepen trekken naar 
bepaalde plaatsen of personen waar God blijkbaar 
vandaag nog bezig is genezing te schenken. En 
buiten het christelijk erf bieden talloze esoterische 

therapeuten hun diensten aan, waarvan velen gebruik 
maken met de houding ‘Baat het niet schaadt het niet’. 

Kunnen wij vanuit de Bijbel wijzen naar een 
gezonde omgang met het verlangen naar 
gezondheid? Wat mogen wij werkelijk geloven  
(of verwachten) van God?

Op zondag 23 zal er geen Bijbelacademie 
plaatsvinden. 
Wel zal er op die avond een Bijbelstudie worden 
verzorgd. Thema en spreker zijn nog niet bekend.

Werner Gugler
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Rondom de kerken

Open Huis Sint Cathrien
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 13.30 uur
in de Catharinakerk, Begijnenhof 2; 
op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
in de Petruskerk, Kloosterdreef 31. 
(12.15 – 12.45 uur meditatieve oecumenische viering)
broodmaaltijd om 12.45 uur
tel. 2569124; www.openhuiscathrien.nl
IBAN NL75TRIO0198481446

Inloophuis ’t Hemeltje
Hemelrijken 117
zondag t/m donderdag 12.00 - 15.00 uur
tel. 2468785
IBAN NL42INGB0006870550
www.inloophuishemeltje.nl

Ik heb er al eerder over geschreven dat onze 
vrijwilligers trainingen krijgen aangeboden om hun 
functioneren in het Open Huis te optimaliseren. We 
hebben twee soorten trainingen: in het voorjaar 
zijn er twee momenten van training die ten dele 
het karakter hebben van supervisie (onder leiding 
van een professional terugkijken op het werken als 
vrijwilliger) en in het najaar twee trainingen die een 
verdiepend en kennis bevorderend karakter hebben.

Onlangs hebben we de voorjaarstraining 
afgesloten en daar wil ik iets over vertellen. Onze 
trainster Dineke bleek inmiddels al ruim tien jaar  
deze trainingen te verzorgen. Daarom stelde ze 
ons de vraag: ‘Wat is er blijven hangen van al die 
trainingen. Leer je er van en sluiten ze aan op het 
werken met onze doelgroep: dak- en thuislozen?’ 
We hebben daar in groepjes over gepraat en het 
was mooi om te zien dat in iedere groep werd 
gezegd, dat het fijn was dat je tijdens de training 
mocht zijn die je bent, dat alles gezegd kon worden. 
Dat is uiteraard een goede basis voor een training 
waar ook moeilijke momenten aan bod komen.

Over het algemeen werd het als prettig ervaren 
om over het werk te praten en vooral over 
bijzondere situaties die er regelmatig zijn. Als zich 
zo’n situatie voordoet, blijkt dat we zoiets al eens 
besproken hebben en dat de herkenning helpt 
om op een goede manier te reageren. Belangrijk 
daarbij is ook dat je elkaar vertrouwt en weet 
wat je aan elkaar hebt. We hebben huisregels, 
die altijd op tafel moeten liggen, zodat iedereen 
weet, gasten en vrijwilligers, waar ze zich aan te 
houden hebben. 

Er kwam een vraag: ‘Wat moet je doen als een van 
je collega’s zich niet aan de regels houdt of werk 
dat gedaan moet worden niet ziet? Hoe spreek je 
iemand daarop aan zonder dat de sfeer daar slecht 
van wordt?’ Iedereen blijkt dat moeilijk te vinden. 
We hebben wat mogelijke situaties besproken en 
mogelijke interventies. Dat bleek verhelderend.

Dineke had daar een interessant model bij 
gevonden, UBAA: uitspreken, bespreken, 
afspreken en aanspreken. Als je het in die volgorde 

doet, moet het lukken om iemand ergens op aan 
te spreken zonder dat het vervelend wordt.

Er kwam nog een vraag: ‘Wat doe je als een 
van de gasten heel luidruchtig met zijn mobiele 
telefoon bezig is?’ Onze ontmoetingsruimte is 
over-akoestisch dus iedereen heeft er last van als 
iemand veel geluid maakt. We spreken af, dat het 
geluid van de telefoon uit moet en als je gebeld 
wordt, kun je in het gangetje bij het toilet praten. 

We hadden een goed gesprek samen, maar wel 
pittig. Dineke besloot om met iets vrolijks te 
eindigen. Wat is er leuk aan onze gasten? En 
toen kwamen de lieve, grappige en ontroerende 
voorbeelden. Wat kijken onze vrijwilligers dan 
toch met mooie emoties en dat is nodig om dit 
vrijwilligerswerk lang te kunnen volhouden en 
velen doen het al vele jaren met plezier omdat ze 
met een warm hart naar de gasten kijken. Het was 
een mooie afronding van de training.

Bernadette van Litsenburg

Uit het Open Huis
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a Wat mij beweegt: bidden voor de ander
In ons geloofsleven neemt het gebed een 
belangrijke plaats in. Christenzijn zonder 
persoonlijk gebed is (eigenlijk) niet mogelijk. 
Als Kruispuntgemeente hebben wij in ons 
visiedocument staan dat wij een biddende 
gemeente willen zijn waarin Christus centraal 
staat. Daarom is er ook op de tweede zondag 
van de maand een gebedsbijeenkomst waar 
wij telkens een ander aspect van het gebed 
willen belichten. 

Hoewel wij van de opdracht en noodzaak van het 
gebed (waarschijnlijk) allemaal overtuigd zijn, blijft 
bidden voor velen moeilijk. Bidden in je eentje, zeg 

maar in de binnenkamer waar niemand behalve God 
mijn gebed hoort, wil misschien nog lukken. Maar 
samen bidden als echtpaar of in een groep is vaak 
een ander verhaal. Uiteraard zijn er ook velen die 
daar minder moeite mee hebben. Christenen bidden 
voor elkaar én voor anderen. Daar is normaliter niets 
mis mee. En dit brengt mij bij het onderwerp ‘Wat 
mij beweegt’. Ik moest denken aan een interview 
in het EO-programma Adieu God? Daarin vertelde 
een jonge man dat het geloof dat hij van huis heeft 
mee gekregen nu geen actieve rol meer in zijn leven 
speelt. Wat hem echter irriteert is een (goedbedoelde) 
reactie van christenen die met het oog op zijn passief 
geloof nu tegen hem zeggen: ‘We bidden voor je’. 

Z
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n In stilte gaat open wat gesloten is. 

Hoe kostbaar en bijzonder is het als iemand zich 
opent en je ziet iets open gaan. Alsof er een druppel 
dauw wordt afgeschud van een bloemblad en het 
bloempje zich ontvouwt en naar de zon richt. Het 
heeft iets van een ontroerende maar hachelijke 
schoonheid. Hoe kwetsbaar is dat. Je hoeft maar 
iets verkeerds te zeggen en de blaadjes sluiten 
zich weer en iemand sluit zich weer af en op in 
zichzelf. Bijzonder frustrerend! Dat is wat we onze 
stagiair voor houden. Als het leed al geschied is. 
Want daar leer je het meeste van. Ja, we hebben 
een stagiair Geestelijk Verzorger binnen de 
Woenselse Poort. We hebben er meer gehad. Dit 
gaat niet per se over de laatste.

Een volgende les is als we een gesprek bespreken 
- een verbatim – zo letterlijk mogelijk uit de 
herinnering opgeschreven en gelegd naast de 
exacte transcriptie om de verschillen te zien 
tussen dat wat je je herinnert en dat wat er echt 
gebeurde in dat gesprek. Zo kun je een moment 
betrappen bij jezelf of bij de ander dat kennelijk 
om de een of andere reden van belang is. De 
vraag waar de verschillen vandaan komen is een 
interessante. Daar kun je uren over praten. 

Des te frappanter is het dat je op die manier 
kan zien dat de meeste mensen graag open 
willen gaan, mits ze gezien worden. Ieder mens 
lijkt zo wel wat op Jezus op de berg. In zo’n 
gespreksverslag kunnen we zien hoe iemand wel 
drie maal een aanzet doet - dezelfde vraag stelt op 
een andere manier – alsof je bij de eerste misser 
nog een herkansing krijgt en nóg een herkansing. 
Tenslotte dek je de ander weer onverrichterzake 
toe. Ontdekken wordt een hele klus.

Ik zou onze stagiair willen bemoedigen met: ‘Ach 
joh, geeft niet, kan gebeuren’. Maar ik  besef dat 
ik daarmee de cliënt te kort doe en de stagiair 
overigens eveneens. Zo heb ik zelf ook moeten 
leren aandacht te geven aan die kleine woordjes 
in een gesprek. En ik strijk met mijn hand over mijn 
hart, al is er een stemmetje in mijn achterhoofd dat 
stilletjes zegt dat het eigenlijk echt niet kan, vind ik, 
vinden wij. De stagiair houdt vol dat het zijn goed 
recht is iets anders te vinden. Ik ben tevreden over 
het gesprek zegt hij. Tevreden, het enige woord dat 
goed is waar ‘te’ voor staat. Ad rem reageer ik met  
‘te’-recht als in terechtwijzen ook. 

Wrok is als 
een steen in je hand

En nee, ik keur het niet goed als je vindt dat je na 
drie rondjes in de binnentuin met een klagende 
cliënt genoeg gelopen hebt en er klaar mee bent. 
Vindingrijk komt hij met een pasklare en panklare 
oplossing: we gooien er een ritueel tegen 
aan. Of ik daar dan nog even mee wil helpen. 
Misschien heb ik een idee? Ik kende de cliënt 
en zijn wonderlijke lotgevallen. Al eerder bij het 
zoveelste rondje en bij de zoveelste herhaling van 
zetten, bij alle echte ingebeelde vroegere relaties 
was hij ondanks of dankzij een overstelpende 
liefde met een intense boosheid achtergebleven. 
‘Kan ik ze vergeven en zo ja hoe?’ Het boek van 
vergeving door Desmond en Mpho Tutu werd een 
leidraad om over vergeving te leren en voor een 
eventuele praktijk ervan. Waarom zou hij eigenlijk 
zijn exen vergeven, vroeg hij. ‘Wat dacht je ervan 
dat je dat voor jezelf doet? Wrok is als een steen 

in je rechterhand als je rechts (handig) bent. Het 
zit voortdurend in de weg.’ Materiaal voor een 
ritueel? We moeten het voorlopig uithouden in 
het niemandsland tussen open gaan en dicht 
blijven. Een ontdekking in wording!

Vandaag deed ik een boekje open over de leraar 
en de leerling. Over de wisseling onderling: de ene 
keer is de mentor de docent en de andere keer is 
de leerling de leraar en dat kan een stagelopende 
student zijn maar even goed een gelouterde 
collega of een door het leven beproefde cliënt. 

Berend Veldhorst
Geestelijk Verzorger  

GGZE Woenselse Poort 

Waarom vond hij deze opmerking zo vervelend? 
Ik denk dat we niet eens veel invoelingsvermogen 
nodig hebben om te begrijpen waarom al zijn 
allergiehaartjes overeind gingen staan bij het horen 
van ‘we bidden voor je’. Waar ligt nu het probleem? 
Zoals ik al zei: bidden voor anderen is een Bijbelse 
opdracht. En hoeveel moeders (en grootmoeders) 
bidden niet voor het geloof van hun kinderen 
of kleinkinderen – soms tientallen jaren lang. 
Uiteraard doen dit ook vaders en grootvaders (hoop 
ik tenminste). En wat wordt er niet om gebeden dat 
een zogenaamd ongelovige partner (van jezelf of 
van je kinderen) tot geloof komt. Ook daar is niets 
mis mee. Het probleem ontstaat als je het tegen de 

ander zegt. Misschien is het goed bedoeld wanneer 
wij de ander op de hoogte brengen dat wij voor 
hem bidden. In geval van ziekte bijvoorbeeld – of 
een moeilijke situatie waarin de ander verkeert – 
kan het zinvol en vertroostend zijn te vertellen dat 
wij voor hem/haar bidden. 

het gebed 
niet misbruiken

Misschien is het beter te vragen: Zou je het fijn vinden 
als ik voor jouw situatie bid? Maar om tegen iemand 
die verwijderd is van het geloof te zeggen dat wij voor 
hem bidden, kan echt verkeerd vallen. De ander kan 
het gevoel krijgen dat hij publiekelijk als ongelovige 

gelabeld wordt die nu via het gebed met God te 
maken krijgt. Hij kan het bijvoorbeeld opvatten als 
een soort dreiging dat de Almachtige hem weer (of 
voor het eerst) op het juiste pad gaat brengen. 

Waarom moet de ander weten dat wij voor hem 
bidden? Dit zegt vaak meer over ons dan dat het de 
ander helpt. Ik vrees dat zo’n mededeling eerder 
averechts werkt. Een (geestelijke) manipulatie is 
niet echt bevorderlijk voor het ontwikkelen van 
zelfstandig geloof. 

Het luistert nauw. Gebed is goed. Praten over je gebed 
is (meestal) onwijs. We kunnen ons hieraan schuldig 
maken wanneer wij iets beweren en dan benadrukken 
dat we veel hebben gebeden. We gebruiken het gebed 

(of God) dan als ijzersterk argument waar de ander 
niets tegen in kan brengen. Zoals een jongeman in 
mijn vorige gemeente die tegen een meisje zei dat 
God hem in het gebed duidelijk heeft gemaakt dat 
zij bij hem hoort. Onder de indruk (of gewoon druk?) 
van deze informatie ging ze met hem in zee. Gelukkig 
zijn beiden trouwens niet geworden. 

Geestelijke manipulatie komt helaas in allerlei 
vormen voor. Wij moeten ervoor waken dat wij het 
gebed niet misbruiken. Mijn advies: gewoon blijven 
bidden voor de ander en praat er niet over. ‘Laat 
dan uw linker hand niet weten wat uw rechter 
hand doet’ (Matt. 6:3) geldt ook voor het gebed. 

Werner Gugler



1110

W
ijk

b
e
rich

te
n

W
ij
k

b
e
ri

ch
te

n

VANUIT DE GEMEENTE

Stiltegebed
Het stiltegebed is er op de maandagavonden 3, 10 
en 17 juni. Het is een kort avondgebed met veel 
stilte, steeds van 19.30 tot ongeveer 19.50 uur.

Gebedenboek 2 juni
Op zondag 2 juni zal er een voorbedenboek in de 
kerk liggen. De achttienplusgroep, die de dienst 
voorbereidt, wil u / jullie allemaal uitnodigen om 
er een voorbede in te schrijven. Die voorbeden 
worden uitgesproken tijdens de kerkdienst. (Als u 
een persoonlijke voorbede voor iemand anders er 
in wilt schrijven, vraag die ander dan eerst even 
of die dat goed vindt).

Vegetarische hapjes 2 juni
Na de dienst van 2 juni wil de gespreksgroep (18+) 
graag wat hapjes met elkaar delen tijdens het na-
praten. Natuurlijk maken Maarten, Rosalijn, Bernou, 
Eef, Maaike, Koen, Marte en Tjalling zelf hapjes. 
Maar het zou fijn zijn als u / je mee wilt helpen. Het 
mogen zoete hapjes zijn maar ook hartige.

Gespreksgroep 35 tot ongeveer 55 jaar
We sluiten dit gespreksjaar af met samen eten. Dat 
doen we op vrijdagavond 7 juni, traditiegetrouw bij 
Christine en Teun Praasterink – hopelijk in de tuin. 
Meedoen is een mooie informele mogelijkheid om 
kennis te maken met de groep. Voor info: 06 15 69 
59 19 / tjhuisman27@gmail.com

In memoriam
Op 22 april is Kriemhild Kruisinga-Göbner overle-
den, zij werd 84 jaar oud.
Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand 
van ons sterft voor zichzelf. 
Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wan-
neer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of 
we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. 
(Romeinen 14: 7, 8)

Op 24 april is Jacobus Theodorus (Koos) van Loon 
overleden, hij werd 85 jaar oud.
Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
(Psalm 23: 4)

Bezorgen van SAMEN
In het Paasnummer heb ik, als coördinator van de 
kerkbladbezorging, u gevraagd of iemand mij zou 
kunnen helpen om ons kerkblad SAMEN te be-
zorgen bij 14 rondbrengers in onze kerkgemeen-
te. Daar is positief op gereageerd. Heel fijn. Een 
echtpaar heeft deze taak van mij overgenomen en 
zij brengen de 14 pakketjes rond in onze wijken. 
Super, mijn dank is groot. 

Mocht u onverhoopt geen SAMEN ontvan-
gen, dat is mogelijk als er onverwacht een 

JOHANNESGEMEENTE
Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b	T 2435248
Wijkredactie, De Pannelaan 6	 T 2912214
E-mail: redactie-woensel@pkn-eindhoven.nl
Koster: mw. M. Anpong	 T 2424870

Kerk in Son, Zandstraat 26, Son
Kerkbeheer: dhr. P. Greijdanus	   T 06 19546912
E-mail: kerkbeheerson@gmail.com

VIERINGEN

Zondag 2 juni Gastpredikant

Zondag 9 juni – de derde zondag na Pinksteren 
Na een lange onderbreking pakken we de draad 
van lezingen uit het oudste evangelie weer op. Wij 
lezen Marcus 3: 20-35. Daarnaast wordt Rechters 
12: 1-6 aangereikt. Conflicten en confrontaties 
spelen een grote rol in de lezingen.
Wij vieren de Maaltijd van de Heer.

Zondag 16 juni Gastpredikant

Zondag 23 juni Gastpredikant

Zondag 30 juni – de zesde zondag na Pinksteren
De lezingen zijn Jesaja 3: 35 – 4: 6 en Marcus 
5: 22-43. Er wordt verteld van genezingen. Dan 
komt ook de wereld van onrecht en ongeluk in 
beeld. De pijn en het verdriet, waarvan bevrijd 
moet worden, worden zichtbaar en benoemd.

VANUIT DE GEMEENTE

Koffie-inloop
Elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur 
koffie-inloop in de hal van de Johanneskerk.

Zij die ons zijn voorgegaan
Op 23 april overleed mevrouw Ina de Bruijn-de 
Putter in de leeftijd van 91 jaar. De laatste jaren 
van haar leven, waarin ze steeds meer uit handen 
moest geven, zijn niet makkelijk geweest voor Ina 
de Bruijn en haar naasten. Ina de Bruijn was er 
met haar aandacht en belangstelling voor men-
sen, ook een beetje met een randje van nieuws-
gierigheid. En ze was ook uitgesproken in wat ze 
van dingen en over mensen vond. Ze vond het 
lastig om zaken niet in de hand te hebben en als 
dingen niet gingen zoals ze wilde en had bedacht. 
Zoals zij was en met wat zij kon, zocht en vond 
ze haar plaats onder de mensen. Ook in onze ker-

kelijke gemeente. Ze zal gemist worden met haar 
aandacht, haar kunstzinnigheid en creativiteit  
Wij wensen haar kinderen en hun gezinnen kracht 
bij dit verlies en de liefdevolle aanwezigheid van 
de Eeuwige bij hun verdriet.

Op 2 mei overleed mevrouw Dingena Brink in de 
leeftijd van 90 jaar. Niet lang na haar negentig-
ste verjaardag overleed zij onverwacht, terwijl zij 
haar bloemen en planten aan het verzorgen was. 
Wij wensen haar familie de troost en de nabijheid 
van de Eeuwige en de kracht om elkaar vast te 
houden.

Dank voor steun na overlijden  
Henk Jochems
Hartelijk dank voor het mooie Paasstuk dat in de 
Goede week persoonlijk is bezorgd. Ook dank 
voor alle steunbetuigingen en berichten zowel 
persoonlijk als via SAMEN. Dit heeft mij geraakt 
en gesteund, dank daarvoor.

Geeske Jochems-Harms

Agenda juni
di   11	  Vergadering kerkenraad
vr   14	  Tour
di   18	  �Werkgemeenschap van predikanten en 

kerkelijk werkers 
Vieringenberaad

wo 19	  Vergadering Algemene Kerkenraad
vr   21	  Filmavond slavernijverleden
za  22	  Redactie SAMEN
vr   28	  Samen eten

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 	T 2437651
Wijkredactie, Diepmeerven 26	 T 2122563
E-mail: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl
Kerkbeheer: dhr. V. Valstar	 T 06-19036008

VIERINGEN

Zondag 2 juni, eerste zondag na Trinitatis
De achttienplus gespreksgroep heeft de regie 
over de dienst van vandaag. Zij willen in de dienst 
iets laten terugkomen van alle bezoeken aan an-
dere kerkgemeenschappen en de synagoge en de 
hindoetempel van het afgelopen jaar. Werktitel 
van de dienst is 'Ontmoetingen met God'. Verte-
genwoordigers van de bezochte godshuizen wor-
den ook uitgenodigd voor deze dienst. De dienst 
begint zo ongeveer kwart voor tien met koffie, 
thee, limonade en samenzijn. 

Zondag 9 juni, tweede zondag na Trinitatis
Vandaag een dienst van Schrift en Tafel waarin de 
cantorij onder leiding van Marja Bottenberg weer 
zal zingen. We lezen vandaag een lastige tekst uit 
Marcus 3 (20-35): is Jezus zijn verstand verloren, 
is hij bezeten? In dit gedeelte het struikelvers over 
de ‘zonde tegen de Heilige Geest’ waar veel men-
sen tegenaan zijn gelopen.

Zondag 16 juni, derde zondag na Trinitatis
Ook vandaag is er weer een ‘Kerkdienst Anders’, 
voorbereid door het werkgroepje. Het wordt een 
dienst waarin gedichten een rol spelen, maar hoe 
of wat precies – dat weet ik bij het schrijven van 
dit stukje nog niet.

Zondag 23 juni, eerste zondag van de zomer
Vandaag is ds. Chris Mondt in ons midden, hij is 
emeritus predikant in Eindhoven.

Zondag 30 juni, tweede zondag van de zomer
Op het Oecumenische leesrooster staat een tekst 
uit Marcus (5: 22 – 43) en een tekst uit het boek 
Handelingen (11: 19 – 26). Welke zal ik kiezen voor 
deze laatste dienst waarin ik in jullie midden voor-
ga? Ik heb nog geen keuze kunnen maken.

MIJN VERTREK
De meeste lezers hebben het al wel gehoord: ik 
vertrek als predikant van Eindhoven-Zuid. De laat-
ste dienst is op zondag 30 juni. Ik heb het eerder 
geschreven en verteld: ons vertrek heeft niets te 
maken met de gemeente van de Ontmoetingskerk. 
Integendeel: ik heb juist het gevoel en de ervaring 
dat we op een inspirerende manier samen op weg 
zijn. Het heeft wel alles te maken met onze persoon-
lijke afwegingen. Door de ziekte van Margreet zijn 
we ons gaan realiseren dat de plaats waar wij wo-
nen niet de plaats is waar wij willen blijven wonen. 
En als je ernstig ziek wordt, realiseer je je meer dan 
voorheen dat je misschien niet meer veel tijd hebt 
om te luisteren naar de verlangens die je koestert. 
Dus zijn we – in eerste instantie – op zoek gegaan 
naar een ander huis in Eindhoven en omgeving. Dat 
hebben we niet gevonden. Bovendien begon tijdens 
het zoeken steeds meer het besef te groeien dat we 
het liefst terug willen naar Noord-Holland. Rondom 
Amsterdam wonen de mensen met wie we al die 
jaren in Groningen en in Eindhoven contact zijn blij-
ven houden. Fijn om wat dichter bij hen in de buurt 
te wonen! Vandaar dat ik ja heb gezegd tegen het 
beroep dat de gemeente Uitgeest-Akersloot en de 
gemeente Egmond op mij deden. Het was een sim-
pele persoonlijke keuze, maar tegelijk een lastige 
beslissing. Want voor de gemeente van Eindhoven 
komt het onverwacht en ook ongelegen. Dat be-
seffen we ons goed. Het is moeilijk om nu al – na 
amper vier jaar - weg te gaan. Tegelijk dragen wij 
vele goede herinneringen met ons mee. We hopen 
dat jullie die met ons delen.

Tjalling Huisman

bezorger uitvalt, kijk dan op de website  
https://www.pkn-eindhoven.nl/kerkblad_samen_1
U kunt dan alle nummers van SAMEN over een 
heel jaar of langer terug lezen.

Thijs Schneider

LUTHERSE GEMEENTE
Kerkdiensten in Dommelhoefstraat 1a
Wijkredactie, Amerlaan 2	 T 2623104
E-mail: redactie@lutherszuidnederland.nl
Website: www.lutherszuidnederland.nl 

UIT DE WIJKGEMEENTE

Een avond over de lutherse liturgie
Het meest nutteloze en tegelijkertijd het meest 
waardevolle is de eredienst. Daar gaat deze 
avond over. Vanaf begin dit jaar vieren we in 
de Dommelhoefkerk alle diensten gezamenlijk 
waarbij elke dienst in het kader van een van de 
drie geloofstradities staat. Naar aanleiding van 
het verschijnen van de brochure ‘De eredienst, 
een gang door de liturgie’ willen we op 20 juni 
samen in gesprek gaan over de kern, het wezen 

van liturgie in het algemeen en ook op de lutherse 
liturgie en de verschillende onderdelen in deze li-
turgie. Lutheranen zijn vaak zeer gehecht aan hun 
liturgie, hun wijze van vieren. Het is een goede 
gelegenheid om het er samen met de doopsge-

zinden en remonstranten over te hebben en uitleg 
bij de liturgie te krijgen. De brochures liggen in de 
kerk om mee te nemen. Wie wil kan deze van te-
voren lezen. U kunt de brochure ook vinden op de  
website www.luthersinfo.nl

Voorafgaande aan de bijeenkomst op 20 juni bent 
u van harte uitgenodigd voor een eenvoudige 
maaltijd om 18.00 uur.
Wilt u zich voor de maaltijd opgeven, graag tot  
18 juni bij Susanne Freytag:
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl of  
06-43955283
De bijeenkomst begint vervolgens om 19:00 uur 
in de Dommelhoefkerk, Dommelhoefstraat 1A

Susanne Freytag

KRUISPUNTGEMEENTE
Adventskerk, Camphuysenstraat 4	 T 2520472 
Wijkredactie, 	     T 2097623
E-mail:  w.gugler@filternet.nl
predikant@kruispuntgemeente.nl
Website: www.kruispuntgemeente.nl
Kerkbeheer: dhr. T. Poot 	 T 06 53362677
E-mail: beheerder@kruispuntgemeente.nl

Wandelafspraak
Geregeld ga ik met mensen wandelen, ergens 
in het bos of op de hei rondom Heeze. Het praat 
gewoon anders als je naast elkaar loopt. En het 
is ook niet erg als er stiltes vallen. Soms heb je 
tijd nodig om onder woorden te brengen wat je 
denkt of voelt. Ik kan het echt aanraden. Wil je 
een keer met mij (weer) door de natuur in Hee-
ze lopen om een en ander bij te praten – voel je 
vrij om een afspraak te maken. Het liefst over-
dag – maar in de periode na Pinksteren heb ik 
’s avonds ook weer meer tijd. Een mailtje sturen  
(w.gugler@filternet.nl) werkt het beste. Uiteraard 
kom ik ook voor een gewoon huisbezoek bij je langs.

Werner Gugler 

UIT DE WIJKGEMEENTE

Zondag 12 mei was een feestelijke dienst; er wa-
ren deze ochtend drie jonge dopelingen. Ze ont-
vingen een zichtbaar teken dat God zich blijvend 
aan hen wil verbinden. We feliciteren de ouders 
van harte en wensen hen veel vreugde bij het 
grootbrengen van kun kind.

Woensdag 22 mei is er een gemeenteavond. Het 
reilen en zeilen binnen onze gemeente wordt hier 
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1 juni is er weer een SOVE- viering
Voorganger is Franck Ploum

Thema: ’nieuwe hemel, nieuwe aarde’

Het koor verleent haar medewerking  
o.l.v. Karel Baken

Aan de piano: Geert Broeksteeg

Plaats: Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b
Aanvang: 18.30 uur

Iedereen is van harte welkom.

Namens SOVE, Wil van Egmond

SOVE-vieringen
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besproken en toegelicht. Bij het indienen van de 
kopij is de avond nog niet geweest. In een vol-
gend nummer zullen we hier meer over vertellen.

Het Pinksterfeest wordt wel eens een riskant 
feest genoemd; de Heilige Geest die ons werd 
geschonken kan ons bemoedigen, maar kan ons 
ook inzicht geven waardoor we andere keuzes 
gaan maken in het leven. Een keuze om te leven 
als volgeling van Jezus en niet meer primair voor 
onszelf. Een van onze gemeenteleden deed in 

de Pinksterdienst belijdenis van haar geloof. Zij 
mocht vertellen wat het voor haar concreet be-
tekent om met God te leven. We zijn blij met de 
stap in het geloof die deze jonge vrouw heeft ge-
nomen en wensen haar Gods zegen in het vervolg 
van haar leven.

Bij het verschijnen van dit nummer zijn de exa-
mens al grotendeels achter de rug en wordt er 
met spanning gewacht op het resultaat. We wen-
sen de jongeren uit onze gemeente veel succes 

met dit alles en hopen dat de vlaggen uit de kast 
gehaald kunnen worden.

Binnen onze gemeente kampen verschillende 
mensen met ziekte. We wensen hen beterschap 
en veel sterkte in de weg die ze moeten gaan. 
Ook degenen die dicht bij hen staan willen we 
niet vergeten, voor hen kan het ook een moeilijk 
proces zijn. 

Gerda van den Bos

Arrestatie
Het viel mij op dat er in de terminal veel 
mensen met een uniform van de douane 
rondliepen. Toen ik in de gebedsruimte kwam, 
stond een man wijdbeens met zijn handen 
tegen de muur, terwijl iemand in het uniform 
van de douane hem aan het fouilleren was. 

Mijn mond viel open. Wat was hier aan de hand? 
Ik werd de gebedsruimte uitgeduwd, door nog 

iemand anders. Deze persoon vertelde mij dat 
er een grote oefening gaande was. Personeel in 
opleiding, die bij de douane zouden gaan werken. 
Vandaar al die uniformen. Hij zei: Wat ze nu aan 
het doen zijn, dat mag helemaal niet. Iemand 
aanhouden in een gebedsruimte. Als er in een kerk 
een dienst bezig is, mag niemand daar ingrijpen, 
dat staat in de wet. Dit is dus even een leerpuntje 
voor ze. Ja, de kerk, of een gebedsruimte is een 

vrijplaats. Daar mag je bidden, en niemand, zelfs 
de douane of de politie mag dat verstoren. Wat 
goed, om daar nog eens op gewezen te worden. 
We leven in een land met vrijheid van godsdienst, 
niemand mag een ander verhinderen, daar uiting 
aan te geven. Ook dat hoort bij de opleiding van 
een douanier. Ik heb ze verder veel succes bij hun 
opleiding gewenst. 

Mirjam van Nie

Keti Koti 
Het feest of de herdenking van de afschaf-
fing van de slavernij. Verschrikkelijk en in-
drukwekkend hoe met mensen, die tot slaaf 
zijn gemaakt, werd omgegaan.

In deze tijd roept Keti Koti veel discussie en een 
veelheid aan emoties op. De tegenstelling tussen 
mensen die helemaal achter deze dag staan en 
mensen die vinden dat het al zolang geleden is, 
dat alles wat er in die tijd is gebeurd, geen in-
vloed meer kan hebben op mensen nu. Ook de 
kerken hebben zich schuldig gemaakt aan sla-
vernij. Om stil te staan bij dit gebeuren, wordt er 
op 21 juni een filmavond georganiseerd door de 
Raad van Kerken Eindhoven. 

Programma:

19.45 uur: 
inloop met koffie en thee.
20.00 uur: 
de documentaire ‘Wit is ook een kleur’.
Na afloop: 
discussie.
Afsluiting: 
met een gebed.
Plaats: 
Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b Eindhoven.

Betty van Spreeuwel
Secretaris Raad van Kerken Eindhoven
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In wat voor land leef ik eigenlijk?
In gesprek met schrijver  
Karin Amatmoekrim 

In wat voor land leven wij eigenlijk? Dat is een vraag die ons als remonstranten in 
Eindhoven ter harte gaat, in het licht van het koloniale verleden van Nederland en hoe dat 
doorwerkt in onze samenleving nu. Die vraag is des te urgenter nu polarisatie en populisme 
de boventoon voeren. 

In gesprek met schrijver Karin Amatmoekrim diepen we deze vragen uit. Vooral aan de hand 
van twee van haar boeken: De man van veel over Anton de Kom – verzetsheld, banneling, 
schrijver, staatsvijand van de Nederlandse overheid en zwarte echtgenoot van de witte, 
Haagse Petronella. En: In wat voor land leef ik eigenlijk?, een biografie van de Surinaams-
Nederlandse journalist en schrijver Anil Ramdas. Zijn werk kan ons volgens Amatmoekrim 
iets zeggen over hoe Nederland zich de laatste tijd heeft ontwikkeld.

Dinsdag 4 juni, 20.00 uur
Remonstrantse kerk, Dommelhoefstraat 1A
Toegang: 5 euro

Zie voor meer informatie: 
https://eindhoven.remonstranten.nl/agenda/schrijfster-amatmoekrim
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Toekomst-2
Zoals beloofd hier een aantal ideeën om aan de 
toekomst te werken. Persoonlijk vind ik de kerken 
over het algemeen, te vrijblijvend. Ik ben ervoor 
om bij toetreding tot de kerk te vertellen dat er 
van ieder kerklid verwacht wordt om in een zelf 
te kiezen periode werk voor de kerk te doen. Alle 
werk is belangrijk en je mag verwachten dat ie-
dereen uit liefde of geloof iets wil bijdragen aan 
de opbouw van de kerk. Daar hoort een talenten-
bank bij, zodat er bij behoefte gevraagd kan wor-
den om die belofte nu waar te maken. 

Kerkdienst
De oude vorm van kerkdienst voorlopig handha-
ven voor wie daar behoefte aan heeft. Tegelijker-
tijd met vaart de verschillende (leeftijds)groepen 
polsen wat hun wensen zijn voor een kerkdienst 
en hen meteen laten experimenteren. Willen men-
sen zelf graag een preek houden, dan moet dat 
kunnen. Er zal dan wel een predikant beschikbaar 
moeten zijn voor  begeleiding. Veel mensen den-
ken niet geschikt te zijn voor ouderling of diaken. 
Laat hen beginnen als assistent en zij zullen zelf 
ontdekken waar hun sterke kanten liggen.
Alles zoveel mogelijk op zondag organiseren. Bij-
voorbeeld de jeugdclub of een andere groep wil 
1x per maand bezoeken afleggen. Organiseer dat 

op zondag en kom terug naar de kerk om na te 
praten en samen te eten. Als ieder zijn of haar ei-
gen brood meeneemt en op een schaal legt om er 
samen van te eten, dan zijn er nauwelijks vrijwil-
ligers nodig. Deze maaltijden altijd afsluiten met 
een korte viering of een moment voor het Avond-
maal. Ga kijken bij andere gemeenten in het land, 
waar zo’n proces al in gang is gezet.

Voor het paasontbijt in de kerk wat extra klaar-
maken en daarmee na de dienst naar een oudere 
gaan en samen lunchen. Kan trouwens vaker per 
jaar. De kerst- en paaskaarten uitbesteden aan de 
jeugdclub. U hebt geen idee hoe fijn het is om een 
gesprekje met een jong mens te hebben.

Ouderenpastoraat
Splits de leeftijdsgroep 65+ in 65-80 jaar en 80 
jaar en ouder. Tegenwoordig kunnen veel mensen 
vanaf 65 tot hun 80ste nog een vitaal leven lei-
den. Laat het vanzelfsprekend zijn dat er op hen 
een beroep gedaan wordt.
Het ouderenpastoraat richt zich allereerst op de 
groep 80-plussers met bezoeken en met de vraag 
waar men behoefte aan heeft.
Een mini-enquête leerde mij:
•	�eens wat vaker mensen zien om te begrijpen 

hoe het in de kerk gaat;
•	�een pastoraal werker, die af en toe langs komt;  

dat de bezorger/ster van SAMEN of Kerkbalans  
eens aanbelt en vraagt hoe het ermee gaat of 

•	�op het raam klopt en even zwaait;
•	�zelf mis ik het Avondmaal. Ik weet dat ik erom 

kan vragen, maar ik denk dat het een vanzelf-
sprekend aanbod aan ouderen en zieken zou 
moeten zijn.

Activiteiten
Een kerk die oud wordt, moet te rade gaan bij an-
dere ouderen en vragen naar hun oplossingen Het 
eerste antwoord zal zijn: VRAGEN. Nu er in de kerk 
te weinig vrijwilligers zijn, kijk dan  over de kerk-
muren en ga vragen in een kerk met veel jongeren.

Geen feestelijkheden meer omdat er geen vrijwilli-
gers zijn? Vraag de jeugdgroep daar om hulp. 
Contact met de omwonenden? Organiseer een ken-
nismaking voor de buurt met een kleine tentoonstel-
ling en met gratis pannenkoeken. Vraag diezelfde 
jeugdclub om te bakken en om tevoren te flyeren. 

Voor de jaarlijkse verkoop idem of vraag de scouting 
in de buurt en deel de opbrengst voor hun clubkas.

Meer ideeën? Komt gerust eens langs, de koffie staat 
klaar. Wel zelfbediening, ik ben zelf ook grijs en oud.

Geeske van der Veen
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     Samen naar de kerk in juni 2024
De meeste diensten zijn online te volgen:

Johanneskerk en De Kapel: via kerkdienstgemist.nl
Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
Kruispunt via: www.kerkdienstgemist.nl en www.xpunt.info

Let ook op nadere aankondigingen via de website www.pkn-eindhoven.nl 
en de weekbrief van uw wijkgemeente!

Bovenaan de wijkberichten vindt u de adresgegevens van de betreffende wijkkerken.
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Adres Hoofdredactie van SAMEN
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: samen.redactie@pkn-eindhoven.nl

Leden van de Hoofdredactie van SAMEN
Wil van Egmond, Bert Jan van Haarlem, 
Jaap Stooker en Joke Wytzes-de Bie

Attentie
Het volgende SAMEN-nummer: 
07-07-2024 t/m 31-08-2024

Inleverdata t.b.v. het volgende SAMEN-nummer:
•	 �17 juni:  kopij voor het wijkbericht  

bij de wijkredactie
•	� 19 juni:  complete wijkbericht  

bij de hoofdredactie
•	� 12 juni:  kopij van schriftelijke reacties  

op artikelen bij de hoofdredactie
•	�� 19 juni:  kopij voor het overige gedeelte  

bij de hoofdredactie

Kerkelijk Bureau
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Geopend op afspraak
Telefonisch bereikbaar:
- maandag t/m donderdag van 09.00 – 11.30 uur
- telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

Protestantse Gemeente Eindhoven
IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Eindhoven 
o.v.v. uw doelbestemming

Collectebonnen
U kunt een veelvoud van € 20,00 storten op
IBAN: NL69 RABO 0373 7186 67 t.n.v. 
PGE - Collectebonnen o.v.v. adresgegevens 
en aantal bonnen van €1,- en/of €2,-.
De bonnen worden u daarna zo spoedig mogelijk 
toegestuurd.

Kerkblad SAMEN
IBAN: NL03 RABO 0373 7186 91 t.n.v.
PGE - Kerkblad SAMEN o.v.v. gift SAMEN

Indien een artikel uit dit kerkblad wordt  
overgenomen, dan met bronvermelding.  
Op de foto’s rust copyright.
Alle herkenbare personen op foto’s hebben  
hun toestemming voor publicatie verleend.

Drukwerk: Snep

ALGEMENE KERKENRAAD
Voorzitter: dhr. H. Grootjans, 
p/a Camphuysenstraat 4, 
5615 KS Eindhoven, tel. 2985888,
e-mail: AK.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Scriba: vacant
e-mail: AK.scriba@pkn-eindhoven.nl

DIACONIE
Voorzitter: mw. D. Verburg-Burger, 
e-mail: CvD.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Secretaris: vacant
e-mail: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32
t.n.v. College van Diakenen Protestantse
Gemeente Eindhoven o.v.v. uw doelbestemming

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Predikant: dhr. Tj. Huisman,
Heezerweg 229, 5643 KB,
tel. 8448177 / 06-15695919,
e-mail: tjhuisman27@gmail.com
vrije dag: zaterdag
Kerkelijk werker: dhr. L.T. Wijbenga,
De Sitterlaan 80, 5505 AE Veldhoven, 
tel: 06-19356774, e-mail: 
ehvzuid.kerkelijkwerker@pkn-eindhoven.nl
Scriba: mw. S.A. Trapman,
Waterfront 135, 5658 SG, tel. 8424442,
e-mail: EhvZuid.scriba@pkn-eindhoven.nl
IBAN wijkfonds: NL88 RABO 0373 7187 13
t.n.v. Wijkgemeente Eindhoven-Zuid - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming 
IBAN bloemenfonds: NL87 RABO 0373 7369 67

Kerkbladbezorging: 
Strijp-Gestel-Meerhoven: 
dhr. T. Schneider, tel. 2518614 
Stratum-Tongelre:
dhr. J. Trapman, tel. 2122482
e-mail: j.trapman@chello.nl

JOHANNESGEMEENTE
Predikant: dhr. B.J. van Haarlem,
Brunelleschiweg 8, 5624 CJ, tel. 2366339,
e-mail: bjvanh57@gmail.com
Predikant: mw. K.M. Wuijster, 
Ithacastraat 28, 5631 JE, tel. 8795522,
e-mail: k.wuijster@gmail.com
Kerkelijk werker: mw. P. Zweers,
tel. 06-58774450 
e-mail: kerkelijkwerkerpetra@gmail.com
Scriba: mw. A. Buitenhuis-Kreeft,
Chamonixlaan 19, 5627 LX, tel. 06-12392751, 
e-mail: Johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl 
IBAN: NL66 RABO 0373 7187 21
t.n.v. Johannesgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

Kerkbladbezorging:
dhr. S. Nauta, tel. 2425633
e-mail: nauta.sjaak@gmail.com

KRUISPUNTGEMEENTE
Predikant: dhr. W. Gugler,
Vullinghspark 6, 5591 DB Heeze, tel. 2097623,  
e-mail: predikant@kruispuntgemeente.nl
Scriba: mw. G. van de Bos-van Voorst,
Akkerwinde 13, 5684 HG Best, tel. 06-48126533,  
e-mail: scriba@kruispuntgemeente.nl
IBAN: NL13 RABO 0373 7187 05
t.n.v. Kruispuntgemeente - wijkfonds 
o.v.v. uw doelbestemming

EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE 
ZUID-NEDERLAND
Predikant: mw. S. Freytag, tel. 06-43955283, 
e-mail: ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
Scriba: dhr. T. Tempelaar, Amerlaan 2, 
5626 BP, tel. 2623104,
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

KINDERDIENST/JEUGDWERK
Eindhoven-Zuid, 
Floor de Nooij, tel. 2122563, 
e-mail: smits.de.nooij@hetnet.nl 
Johannesgemeente,
Linda van Dijk, tel. 06-10258550,  
e-mail: l.e.vandijk@gmail.com
Kruispuntgemeente
Hanna Hardeman-van der Zwan, 
e-mail: bertenhanna@gmail.com 

STUDENTENPASTORAAT/TINT
Studentenpastor/life coach: mw. M.S. van Tuijl
e-mail: m.v.tuijl@tue.nl
TU/e Atlas
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
www.tint-eindhoven.nl
Scriba: dhr. W. Mak, Grondheuvel 20,
5685 AV Best, tel. 0499-310383,
e-mail: willem.mak@xs4all.nl

PREDIKANTEN/GEESTELIJK VERZORGERS 
GGZE Grote Beek, mw. A. Bremmer,
tel. 06-83667851, e-mail: Alice.Bremmer@ggze.nl
GGZE Grote Beek, mw. I. Hyvärinen,
tel. 2970619, e-mail: ai.hyvarinen@ggze.nl
GGZE De Woenselse Poort, dhr. B.Veldhorst,
tel. 2613791, e-mail: bj.veldhorst@ggze.nl
MMC, mw. Petra Zweers, tel. 8889582
Petra.Zweers@mmc.nl 
Mw. K. Seijdell, e-mail: info@zinlab.nl,  
tel.06-17137235

INLOOPHUIS ’t HEMELTJE
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

OPEN HUIS SINT CATHRIEN
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant
Tel. 0800-0432 (gratis) 
iedere dag van 14.00-20.00 uur

SENSOOR (SOS Telefonische Hulpdienst)
Tel. 0900-0767 of 040-2125566
24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele 
ondersteuning. Chat en e-mail: www.sensoor.nl
Info: www.sensoor.nl/brabant

 
Zondag 2 juni 2024		  Collectedoel: Diaconie
Johanneskerk	 10.00 uur	 ds. C. Mondt
	 12.00 uur	 viering velerlei (dienst De Kapel)
Kerk in Son	 10.00 uur	 ds. Pumplun
Kruispunt	 10.00 uur	 ds. W. Gugler
	 19.00 uur	 verdieping
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. T. Huisman
 
 
Zondag 9 juni 2024		  Collectedoel: Algemeen Kerkenwerk
Johanneskerk	 10.00 uur	 ds. B.J. van Haarlem
	 12.00 uur	 pastor J. De Schepper (dienst De Kapel)
Kerk in Son	 10.00 uur	 ds. M. van den Beld
Kruispunt	 10.00 uur	 ds. W. Gugler
	 19.00 uur	 aanbidding
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. T. Huisman
 
 
Zondag 16 juni 2024			 Collectedoel: Diaconie
Johanneskerk	 10.00 uur	 ds. J.W. Beks
	 12.00 uur	 viering velerlei (dienst De Kapel)
Kerk in Son	 11.30 uur	 dienst bij Zonhove 
Kruispunt	 10.00 uur	 ds. W. Gugler
	 19.00 uur	 ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. T. Huisman  

 
Zondag 23 juni 2024		 Collectedoel: Kerk in Actie - 		
		  Werelddiaconaat
Johanneskerk	 10.00 uur	 ds. M. van Tuijl
	 12.00 uur	 pastor E. Smits (dienst De Kapel)
Kerk in Son	 10.00 uur	 ds. J.W. Beks
Kruispunt	 10.00 uur	 ds. A. Vastenhoud, Sommelsdijk
	 19.00 uur	 bijbelacademie
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. C. Mondt

 
Zondag 30 juni 2024		 Collectedoel: Kerk in Actie -  
		  Werelddiaconaat

Johanneskerk	 10.00 uur	 ds. B.J. van Haarlem
	 12.00 uur	 viering velerlei (dienst De Kapel)
Kerk in Son	 10.00 uur	 gezamenlijke dienst in de Johanneskerk
Kruispunt	 10.00 uur	 prop. H.A. van Toor, Zetten
	 19.00 uur	 geen bijeenkomst
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. T. Huisman

     Collecte 
U kunt uw collectebijdrage overmaken op IBAN nummer NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE-collecten onder vermelding van de afkorting van uw  
wijkgemeente (JK = Johannesgemeente, KP = Kruispuntgemeente en OK = Wijkgemeente-Zuid), de datum van de zondag en het collectedoel.
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n ‘Vieringen Velerlei’ in De Kapel

Als oecumenische geloofsgemeenschap, 
voortgekomen uit de Eindhovense 
Studentenkerk, willen we wat experimenteren 
met ons samen zijn. Daarom houden we nu 
regelmatig in plaats van onze liturgische 
vieringen, zogenaamde ‘Vieringen Velerlei’.

Bij deze vieringen proberen we op een andere manier 
inspiratie te vinden in ons geloof en na te denken 
over hoe wij willen leven. We blijven daarbij dicht 
bij onze grondtonen: oecumene in de christelijke 
traditie, de wijze waarop we onze gemeenschap 
vormgeven en ons maatschappelijk engagement. 

En we proberen ook anderen en andere organisaties 
erbij te betrekken. 

Deze vieringen doen we nu een ruim half jaar en we 
hebben al vele verschillende thema’s gehad. Gaand 
van meditatieve vieringen tot workshops rond het 
thema ‘ervaren van autisme’; van het denken over hoe 
jouw God (of god) er uitziet, tot het begrijpen hoe de 
slavernij voor nog niet iedereen iets uit het verleden is. 

Kenmerk van de vieringen is zeker dat er van 
iedereen een actieve inbreng is. Er is een kleine 
groep die het thema voorbereidt, maar tijdens de 

viering zelf draagt iedereen zijn steentje bij en 
inspireert (of onderwijst ook wel eens) de anderen. 

Heeft u interesse? De vieringen staan aangekondigd in 
het kerkdienstenrooster in SAMEN en meer informatie 
is te vinden in de agenda op de website van De Kapel: 
https://kapel-eindhoven.nl/. De meeste vieringen 
vinden plaats in de Johanneskerk; ook onze vaste 
plek voor de liturgische vieringen.

Ada Luijten
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Als ik God was
Viering velerlei van De Kapel op zondag  
1 oktober 2023 met jongeren 

‘Hoe maak ik de wereld mooier?’ is het thema dat 
een aantal jongeren van de jeugdkerk van de PKN 
hebben gekozen voor een muzikale viering. In deze 
viering lieten ze een aantal liedjes horen van de af-
gelopen 5 jaar die indruk op hen hebben gemaakt. 
Zij gingen in op de betekenis die deze liedjes voor 
hen hebben. Want zoals de wereld er nu uitziet, is 
niet altijd zo hoopvol. En veel jongeren ervaren een 
enorme machteloosheid. Hoe ga je daarmee om? 
Wat zijn de lichtpuntjes waar zij zich op willen rich-
ten? Deze viering werd voorbereid door Anouck, 
Jael, Linde, Naomi, Tobias, Mirjam en Feike.

Aankondiging door Naomi
‘Groter dan ik’ van Froukje eindigt met de tekst. De 
tijd, tijd tikt maar door en je sluit je ogen ervoor. 

Wat nou als we onze ogen niet sluiten. Maar ze juist 
openen en naar het probleem kijken. Het probleem 
kan op veel manieren worden opgelost. Het liefste 
doen we dit samen. Maar als je het gevoel hebt dat 
alles groter is dan jezelf, dan voel ik mezelf snel mach-
teloos. Het probleem wordt dan steeds groter en ik 
een stukje kleiner. Ik kan dan troost vinden in het ge-
loof en in het gevoel van God. Maar machteloosheid 
kan zich ook uiten in twijfel en eenzaamheid.

Dan voel ik me eenzaam, dat ik het even allemaal niet 
meer weet. Zo eenzaam dat alles te moeilijk voelt. 
Ook dan kan ik steun zoeken in God en in mijn geloof. 
Toch voel ik die steun niet en zou ik willen dat God 
wat dichterbij stond. Dat Hij me meer zou begeleiden, 
mijn hand zou vast pakken en me de weg laten zien. 

Als ik daaraan denk, geeft het me weer vertrouwen 
en moed. Ik hoef het niet alleen te doen, ik mag het 
samen doen. Met andere mensen, met God. Maar 
als God zo ver weg voelt zou ik willen dat Hij wat 
dichterbij was. “Dat Hij zou wrikken tot Hij los was, 
om op zijn minst wat dichterbij te zijn.” 

In het volgende lied waar we naar gaan luisteren 
zingt Froukje hier ook over. Over het gevoel van 
“eenzaam en alleen staan”. Als ik luister naar dit 
lied denk ik dat ze het heeft over je alleen voelen 
in deze wereld. Dan bedoel ik niet zonder mensen 
maar juist van binnen alleen, alsof je niet groot 
genoeg bent om echt iets te kunnen doen. Dan wil 
je dat God dichtbij staat. Ze zingt over wat zij zou 
doen als ze God was. Niet om het beter te doen, 
alleen om het gevoel van “alleen” weg te halen.

Naomi

Froukje: Als ik God was

Met z'n allen in een cirkel rond de tafel
Zie door m'n oogleden de eeuwige gezichten
En ik heb gezocht naar een motief  
om ze te haten
Maar al wat stuk is, heb ik zelf aangericht

Ben dankbaar voor m'n leven,  
ook wel voor m'n dood
En ik dank u voor wat lukt en  
mezelf voor het gekloot
En ik dank u voor het eten,  
dank u voor de wijn
Ook al is het niet te vreten en  
is het glas te klein

Dank u voor m'n toekomst,  
troebel en bevlekt
Dank voor een systeem  
dat aan alle kanten lekt
Ik dank u wel
Ik dank u echt

[chorus]
Als ik God was
Zou ik laten zien dat ik trots was
'T Oké is dat je niet bij de rest past
'K Zou het laten weten als ik echt was
Als ik God was
Zou ik laten zien dat ik trots was
'T Oké is dat je niet bij de rest past
'K Zou het laten weten als ik echt was, echt was

Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen
Maar verlichting blijkt altijd van korte duur
Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen
'K Sta al jaren met m'n rug tegen de muur

Ik ben dankbaar, maar ook eenzaam
Ben jij daar eenzaam in de hemel?
Ik kan best een keertje meegaan als je wil

[chorus] 2x
Als ik God was
Zou ik wrikken tot je los was
Op z'n minst wat dichterbij zijn
Met een poging tot al blij zijn
Als ik God was
Dan zat ik aan die tafel
En dan deden we dit samen
Waarom doen we dit niet samen?
Niet samen
Ik zou het laten weten als ik echt was
Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was


