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Pinksteren

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,

verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.

Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,

een warmte in hart en ogen.

Lied 691: 2
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opdracht. De Heilige Geest in je laten 
werken. Waarbij Paulus dat koppelt aan 
het goede doen. Dat schrijft hij in de 
regels daarvoor: ‘Blijf ver weg van alles 
wat slecht is, en houd vast aan alles wat 
goed is. Houd van elkaar zoals broers en 
zussen van elkaar houden. Laat altijd 
zien dat je respect hebt voor de ander. 
Doe dat met heel je hart.’
In een tijd waarin verdeeldheid en 
afstand naar elkaar toe de overhand 
lijkt te hebben, is deze opdracht juist 
weer belangrijk. Zoals dat altijd 
belangrijk is. Zo hebben we allemaal 
dat vuur in ons. Misschien nu nog een 
klein vonkje. Maar Pinksteren roept 
ons op om die vonken te doen overslaan.

In voorbereiding op een zangavond in 
Veldhoven kwam ik Lied 427 uit het 
Nieuwe Liedboek tegen. Een lied met 
als titel: ‘Vonkje van hoop’. Het lied 
heeft één couplet:

Vonkje van hoop, diep in mij, 
lieve God, wakker het aan 
tot een vlam van vertrouwen. 
Wakker aan, wakker aan, 
dat wij gaan in vurige liefde.
Vonken die overslaan.

Op www.liedboekcompendium.nl staat 
een mooie uitleg bij dit lied. Hieronder 
volgt een fragment daaruit:

Lied 427 is een lied waarin kort en 
krachtig gebeden wordt rond het beeld 
van vuur en vlammen.
Aan God wordt gevraagd om het ‘vonkje 
van hoop, diep in mij’ aan te wakkeren. 

Het Pinksterfeest heeft vele beteke
nissen. Het is een feest van hoop. Van 
vuur. Van ontvangen en doorgeven. 
Gevuld worden door Gods Geest, en 
niet stil kunnen blijven. Het vuur 
van liefde en vertrouwen wordt 
ontbrand en is niet meer te blussen.

Vuur speelt in de Bijbel een belangrijke 
rol. Het betekent veel meer dan licht en 
warmte alleen. Als het volk Israël Egypte 
eindelijk mag verlaten, gaat God voor 
hen uit in een lichtende vuurzuil. Zo kan 
het volk ook ’s nachts verder trekken. 
De vrijheid tegemoet (Exodus 13:21-22).
Dat God ons mensen nooit in de steek 
laat, komt ook terug in een tekst uit 
Jesaja. De profeet beschrijft hoe zijn 
Heer zorgt voor gerechtigheid en recht.  
‘De kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Ongebroken en vol vuur zal hij het 
recht op aarde vestigen’ (Jesaja 42:3-4).
Dat vlammen kunnen overslaan, 
herkennen we vanuit de liefde. Ook dat 
is de Bijbel niet vreemd. Het boek 
Hooglied spreekt erover. ‘De liefde is 
een vlammend vuur, een laaiende vlam’ 
(Hooglied 8:6).
Die liefde vinden we terug in het 
Pinksterfeest. Als de leerlingen van 
Jezus worden vervuld met de Heilige 
Geest. ‘Er verschenen aan hen een soort 
vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen 
neerzetten’ (Handelingen 2:3).
Allemaal voorbeelden hoe God zich 
openbaart in vuur.

Laat de Heilige Geest  
in je werken

De apostel Paulus schreef in zijn brief 
aan de Romeinen (Romeinen 12:11) 
ook over een vuur:
‘Laat uw enthousiasme niet bekoelen, 
maar laat u aanvuren door de Geest en 
dien de Heer.’
In de Bijbel in Gewone Taal is het net iets 
anders verwoord: ‘Laat de Heilige Geest 
in je werken, en dien God, de Heer.’
Dat is een mooie, maar ook pittige 

Er is mij gevraagd om een stuk te 
schrijven over hoe het is voor een 
‘buitenstaander’ om in de kerk te zijn 
en een dienst bij te wonen. Buiten
staander is in deze zin niet negatief 
bedoeld maar eerder vanuit een 
perspectief van iemand die niet bekend 
is met de cultuur binnen de gemeen
schap van de kerk. Ik wil u meenemen 
in mijn belevenis van de diensten die 
ik tot nu toe heb mogen bijwonen.

Allereerst, ik ben niet volledig onbekend 
met het geloof. Wel ben ik zonder geloof 
opgevoed. Echter, de normen en 
waarden die ik heb meegekregen vanuit 
huis komen overeen met die uit het 
christelijk geloof. Ik heb de grote lijnen 
van het christelijk geloof meegekregen 
vanuit school en mijn omgeving. 
Hierdoor is mijn interesse aangewakkerd 
in het geloof, de gebruiken en gewoonten.  

Mijn kennis over het geloof en de gemeen-
schap is de afgelopen jaren toegenomen 
dankzij mijn schoonfamilie. Bij mijn 
schoonfamilie is ruimte voor interesse 
en vele vragen. Ik kan u vertellen, de 
afgelopen jaren zijn er door mij vele 
vragen gesteld om mijn begrip en kennis 
te vergroten. Nieuwsgierigheid is een 
eigenschap die zorgt voor verdieping op 
meerdere vlakken van het leven. Het 
heeft mij veel geleerd over uw gemeen-
schap. 

Zoals al eerder genoemd wil ik u mee-
nemen in mijn belevenis en ervaringen 
van een ‘ongelovige’ in de kerkdienst. 
Mijn eerste ervaring met een kerkdienst 
was helaas online. Het land zat nog op 
slot door de corona. Hierdoor heb ik niet 
de gehele ervaring gehad want de 
gemeenschap kon niet samenkomen. 
Tijdens deze dienst werd ik geconfronteerd 
met het feit dat mijn kennis minder 
groot was dan ik van tevoren dacht. 
Mijn kennis was slechts het topje van de 
ijsberg. Dit resulteerde in een vragen vuur 
vanuit mij richting mijn schoonfamilie. 
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Vonkjes van Hoop Buitenstaander 
in de kerk 

Die hoop kan door allerlei tegenslagen 
en teleurstellingen weggezakt zijn. Ze 
is er nog wel, maar zwak en verborgen. 
Ze moet aangeblazen, aangewakkerd 
worden. ‘Wakker aan, wakker aan!’
In de tekst wordt verondersteld dat het 
kleine vonkje van hoop, door Gods 
toedoen, verandert tot een vlam van 
vertrouwen, opdat wij kunnen gaan in 
vurige liefde.

In het Pinksterverhaal verschenen aan de 
leerlingen een soort vlammen, die zich 
als vuurtongen verspreidden en zich op 
ieder van hen neerzetten (Handelingen 
2:3). Hier is dat vuur de Heilige Geest, 
die de leerlingen in staat stelt om Gods 
grote daden te verkondigen. En als 
wij dit lied zingen dan geldt dat ook 
voor ons. Dan worden we vonken die 
overslaan.
Het kleine zwakke vonkje, waar het lied 
mee begon, wordt aan het eind een 
vlammende, niet meer te blussen 
vuurzee die de wereld in lichterlaaie zet. 
Het is God, de Geest van God, die ons 
zo in staat stelt om anderen te doen 
delen in liefde en vertrouwen.

Op dezelfde website staat ook een mooie 
uitvoering van dit lied. Luister er eens 
naar. Laat het vuur in je ontvlammen, 
en laat het overslaan. In woord en daad.

Lieuwe Wijbenga,
Kerkelijk werker in Eindhoven  

en Veldhoven
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Ik wil de focus leggen op de fysieke 
diensten die ik heb bij mogen wonen. 
Een van de eerste diensten die ik heb 
bijgewoond was de kerstviering. Ik was 
tegelijkertijd nerveus en nieuwsgierig 
naar deze dienst. Ik trad een voor mij 
onbekende wereld in. Ik mocht deel uit 
maken van een gemeenschap waar ik 
niet bekend mee was. Hoe zou de dienst 
eruit zien, werd er veel gezongen en wat 
werd er dan gezongen? Waren er 
gebruiken of tradities die plaats gingen 
vinden? Hoe zou ik kunnen deelnemen 
hieraan als ik niet wist wat de bedoeling 
was? 

Niet alle taal was  
bekend voor mij

Ik ben er met een open blik ingestapt, 
klaar om verrast te worden. Ik was 
onder de indruk van de overweging, het 
verhaal wat werd verteld en hoe er een 
koppeling werd gemaakt met het heden. 
De gedachten achter deze viering blijft 
namelijk altijd relevant. Helaas betrapte 
ik mijzelf erop dat niet alle taal die 
gebruikt werd tijdens de dienst bekend 
was voor mij waardoor het niet altijd 
even duidelijk was voor mij. Ik bedacht 
mij dat de eerst volgende dienst ik alle 
woorden ging opschrijven die ik niet 
kende zodat ik na de dienst hier vragen 
over kon stellen. 

Er viel mij meer op tijdens de dienst. 
Op een gegeven moment wenst iedereen 
elkaar de vrede. Dit was een gebruik dat 

onbekend was voor mij. Het kwam vrij 
onverwachts, waardoor ik bang was een 
fout te maken, door niet naar behoren 
te kunnen participeren. Voor u is dit 
‘gewoon’ gebruik en verloopt dit 
vlekkeloos. Nu verwacht ik tijdens de 
dienst geen uitleg over hoe, wat en 
wanneer een gebruik plaatsvindt. 
Echter wilde ik als vreemde wel mee 
kunnen doen uit respect richting de 
gemeente. 

Je voelt tijdens het zingen
de gemeente samenkomen

Er werd veel gezongen tijdens de dienst. 
De liederen verschenen op de beamer 
waardoor je als ‘vreemde’ mee kan doen 
tijdens het zingen. Je voelt tijdens het 
zingen de gemeente samenkomen en er 
is een fijne, gemoedelijke en veilige 
sfeer. De diversiteit in de liederen vond 
ik interessant. In de liederen komen 
namelijk ook woorden en gebruiken 
voor die onbekend waren voor mij. 

Wat mij het meest is bijgebleven van de 
diensten is de gemeenschap. Iedereen is 
welkom. Mensen zijn oprecht geïnte-
resseerd in wie je bent. Onwetendheid is 
niet erg. Er ontstaan her en der mooie 
gesprekken. Een gemeenschap zoals de 
Johannesgemeenschap ben ik nog niet 
tegengekomen, laat staan er deel van uit 
te mogen maken. Het is voor mij een 
warme ontvangst geweest. Dank u wel!

Danique Keizers,
partner van Esther Visser

Dan worden we vonken  
die overslaan
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tijdens Pinksteren, waardoor zij in vreemde 
talen spreken en met kracht het evangelie 
verkondigen, wat leidt tot de bekering van 
duizenden mensen. Dat is de kernboodschap 
van Handelingen 2 in één zin. 

Bekering van duizenden mensen. Dat lijkt in 
Nederland iets van ooit. We zijn bij wijze van 
spreken al blij als de daling van het aantal 
kerkleden en/of kerkgangers een beetje minder 
hard gaat. En toch! De VU kwam recent met 
opwekkend nieuws. Uit het onderzoek God in 
Nederland 2024 blijkt dat sprake is van een 
trendbreuk. Generatie Z (mensen geboren tussen 
1997 en 2012) is positiever over kerk en geloof 
dan de voorgaande generatie. Nu weet ik wel dat 
dat niet gelijk staat aan bekeerd zijn, maar toch.

Als wiskundige kon ik het niet laten even in de 
cijfers te duiken. Vanuit het adagium ‘je hebt 
leugens, grote leugens en statistiek’ kan ik uit 
fi guur 1 in het onderzoek afl eiden dat de Rooms-
Katholieke kerk nog twee onderzoeken (oftewel 
2 periodes van 9 jaar) mee kan en dan op 0% 
is gekomen. Met een jonge paus van 69 jaar is 
dat ongeveer één pontifi caat. Een vergelijkbare 
prognose geldt voor de PKN. De kleine orthodoxe 
protestantse kerken blijven stabiel en de overige 
kerken en religies groeien een beetje door. Het 
percentage Nederlanders dat lid is van een kerk 
bodemt dan in 2042 op 14%.

Het onderzoek heeft meer goed nieuws: onder 
kerkleden is een toename van het geloof zichtbaar. 

Mijn oren vielen van mijn hoofd bij deze conclusie. 
Gelukkig wordt het uitgelegd: de niet-gelovigen 
en minder-gelovigen hebben de kerk inmiddels 
verlaten, zodat alleen de echte gelovigen (wij dus)  
zijn overgebleven. Qua activiteiten is het schraal: 
minder kerkgang, minder Bijbel lezen en minder 
bidden. Religie wordt belangrijker gevonden dan 
9 jaar geleden: 59% van de bevolking vindt religie 
van belang voor het behoud van onze normen en 
waarden, en 43% voor de Nederlandse identiteit. 
De waarde van religie is hiermee gegroeid. Van de 
ondervraagden vindt 61% het geen goede zaak 
als de kerken zouden verdwijnen, terwijl dit 9 
jaar geleden nog 54% was. En uit de cijfers mag 
duidelijk zijn dat dus vooral niet-kerkleden dit 
vinden. Gezag heeft de kerk niet veel meer, zeker 
meneer pastoor niet. De protestantse predikant(e) 
wordt echter wel zo’n twee keer zoveel geraad-
pleegd bij gewetensproblemen als in 2015.

Het onderzoek trekt als conclusie. Hierbij identifi ceren 
Nederlanders zich met de samenleving door 
middel van collectieve religieuze en niet-religieuze 
uitingen, zoals nationale christelijke feestdagen en 
herdenkingen, respecteren ze grondrechten, 
zoals de vrijheid van godsdienst, en staan ze 
voor gelijkheid en individuele zelfbeschikking. De 
dalende kerkelijke godsdienstigheid leidt zodoende 
niet tot het uiteenvallen van de Nederlandse 
samenleving of tot moreel verval. Dat is nou eens 
een mooie conclusie voor Pinksteren. Bijna heel 
Nederland twee vrije dagen, we weten wellicht ook 
nog dat het christelijke feestdagen zijn, meestal 
niet waarvoor ze zijn ingesteld en wat gevierd 
wordt, maar we vinden het wel belangrijk. Afblijven 
dus van die tweede Pinksterdag.

Een sociale ontmoetingsplaats
waar de Geest waait

Wat zegt dit nu aan onze Protestantse Gemeente 
Eindhoven? Ten eerste, we doen er toe, we heb-
ben bestaansrecht, we worden gewaardeerd. Ten 
tweede, als we doen wat we deden krijgen we 
wat we kregen. Dan komt de basale voorspelling 
van neergang dus als selffulfi lling prophecy uit. Ik 
pleit er dan ook voor op te houden met na te den-
ken over de toekomst van de kerk als organisatie 
en het besturingsmodel dat erbij hoort. Veel beter 
is onze energie te steken in religie, liever nog in 
geloof. Dat onze kerk een sociale ontmoetings-
plaats is, waar het echt ergens over gaat, waar 
de Geest waait.

Geniet van de zomer, geniet van de Geest en van 
de zielen om je heen.

Benjamin Jansen
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In de Nederlandse politiek hoor je tegen-
woordig niet anders. Er zijn zoveel dingen te 
doen en problemen op te lossen. We moeten 
onze defensie uitbreiden vanwege de dreiging 
uit Rusland, we moeten meer doen tegen 
klimaatverandering, we hebben een stikstof-
probleem en ook is er veel geld en aandacht 
nodig voor zorg en onderwijs. 

Echter het is niet mogelijk om het allemaal tegelijk 
te doen. Niet alleen vanwege gebrek aan geld 
maar ook zeker door gebrek aan personeel. De 
politiek moet dus keuzes maken en dat is niet 
makkelijk als er voor ieder probleem grote druk is 
uit de samenleving om dit op te lossen.

Lokaal staat de gemeente Eindhoven voor een 
dergelijk probleem. Dit hangt samen met de sterke 
groei die de gemeente verwacht door te maken als 
gevolg van de economische activiteit in en rond 
onze gemeente. De gemeente Eindhoven is dan 
ook druk bezig met te kijken welke prioriteiten 
gesteld moeten worden. Hiervoor heeft ze talloze 
gesprekken gevoerd met groeperingen uit de 
samen leving. Zo was er afgelopen week een bij-
eenkomst waar vertegenwoordigers uit verschil-
lende religieuze organisaties in gesprek gingen 
met de gemeente Eindhoven over wat zij belangrijk 
vinden bij dit proces. Hierbij waren ook twee mensen 
uit de Protestantse Gemeente Eindhoven aanwezig. 
In kleine groepjes ging het gesprek over wat wij 
belangrijk vinden, wat we zeker willen houden 
en wat er nieuw bij moet komen. Uit al deze 
gesprekken gaat de gemeente keuzes maken voor 

wat er nodig is in de uitbreidingsplannen. Ik vind 
het heel mooi dat het proces zo uitgevoerd wordt 
en dat we mochten meepraten.

In onze gemeente hebben we te maken met een 
soortgelijk proces, al is dit van een andere aard. 
Bij ons is er sprake van krimp en vergrijzing. 
Hierdoor hebben we minder geld maar vooral ook 
minder vrijwilligers om te doen wat wij gewend 
zijn. Als iemand door zijn of haar leeftijd afscheid 
neemt, is het steeds moeilijker om een vervanger 
te vinden. Het werk wordt daardoor de laatste 
tijd door een steeds kleinere groep mensen 
gedaan. Om overbelasting te voorkomen zullen 
we in de komende jaren keuzes moeten maken en 
daarbij een aantal dingen waar we aan gewend 
zijn moeten laten vallen, waarbij we kunnen 
overhouden wat wij het allerbelangrijkst vinden.

Henk Grootjans

Het Steunpunt Materiële Hulpvragen (SMH) 
helpt inwoners van Eindhoven, ongeacht ras, 
kleur of geloof. Het verhaal van de barm-
hartige Samaritaan is daarbij een bron van 
inspiratie.

De hulp van het Steunpunt is incidenteel en bedoeld 
voor mensen die ingeschreven staan in Eindhoven.
Omdat onze mogelijkheden beperkt zijn, is de 
concrete hulp vooral bedoeld voor mensen, die 
onder, op of net boven (tot 130% van) het mini-
muminkomen moeten rondkomen en voor personen 
die – vaak door onvoorziene omstandigheden – 
tijdelijk hulp behoeven en daarvoor geen beroep 
kunnen doen op de plaatselijke overheid of hulp-
verlenende instanties.

Ontstaan van het Steunpunt Materiële 
Hulpvragen
SMH bestaat sinds 2 mei 1997 en is opgericht door 
de parochies in Eindhoven en enkele kloosters, met 
name het klooster van de paters Augustijnen. 
Zij werden vaak geconfronteerd met hulpvragen 
van vooral materiële aard. Niet ieder van deze 
parochies en kloosters beschikte over kennis en 
vaardigheden om met deze lastige vragen om te 
gaan. Ook hadden ze hier vaak de noodzakelijke 
middelen niet voor.
Onder verantwoordelijkheid van het dekenaat 
Eindhoven is toen SMH opgericht. Ieder hield wel 
zijn eigen verantwoordelijkheid om mensen te 
helpen.

Wat wij doen
SMH geeft materiële hulp in de vorm van kwali-
tatief goede tweedehands goederen op het gebied 
van huisraad, witgoed, babyuitzet, medische 
hulpmiddelen (brillen) en fi etsen. Ook schenken 
wij nieuwe artikelen op het gebied van woning-
inrichting als vloerbedekking en verf en betalen 
wij eenmalig een eerste huur of borg voor de huur 
van een woning.

Steunpunt Materiële Hulpvragen (SMH)
voor Eindhovenaren

In opdracht van de gemeente Eindhoven beheren 
wij het Gemeentelijk Noodfonds. Uit dat fonds 
betalen wij cash leefgeld aan personen die daar-
voor in aanmerking komen omdat zij in afwachting 
zijn van een uitkering en geven wij verstrekkingen 
voor een pasfoto en een ID.
En ten derde beheren wij het Thomas Tandarts-
fonds: noodzakelijke tandartszorg voor mensen 
die geen tandartskosten in hun verzekeringspakket 
hebben. Dit Fonds wordt gefi nancierd door enkele 
grote charitatieve stichtingen.

Armoedebestrijding is mensenwerk
Het team van SMH bestaat uit gedreven vrijwilligers 
met een sterk gevoel voor medemenselijkheid. 
Voor veel mensen is SMH een laatste toevlucht. 
We doen wat we kunnen om van die strohalm een 
reddingsboei te maken. Daarbij worden we gedreven 
door de volgende uitgangspunten:
•  Solidariteit
  De maatschappij maak je samen. Die overtuiging 

zit diep verankerd in ons DNA. Armoede is geen 
keuze, hoe je ermee omgaat wel. Samen leven 
betekent samen delen en samen bouwen aan 
de toekomst.

  Wij kiezen voor onze medemens. Zo leveren wij 
onze bijdrage aan een inclusieve samenleving.

 Solidariteit is een keuze.
•  Betrokkenheid
  Armoedebestrijding gedijt bij betrokkenheid. 
  Onze vrijwilligers bieden een luisterend oor 

voor wie daar behoefte aan heeft. Zonder te 
oordelen, zonder verwachtingen. Wie wil kan 
zijn of haar verhaal kwijt. Door oprechte inte-
resse maken we verbinding en daardoor zijn 
we in staat om effectieve hulp te bieden.

•  Resultaatgericht
  Wij zijn laagdrempelig. Geen lange procedures, 

wel spelregels. Iedere Eindhovenaar met een 
hulpvraag kan bij ons terecht. Twee of drie keer 
per week is er een spreekuur en twee maal per 
maand worden uitgebreidere hulpvragen be-
handeld. De hulpvragen worden zoveel moge-
lijk direct opgepakt. Vaak door SMH zelf, waar 
nodig wordt doorverwezen naar professionele 
maatschappelijke instellingen.

Verlichting in noodsituaties
Vanuit bovenstaande uitgangspunten maken we 
werk van armoedebestrijding. Vanuit een persoon-
lijke aanpak beantwoorden we acute fi nanciële 
hulpvragen van Eindhovenaren. Incidenteel maar 
effectief.
Geen langdurige begeleiding, wel verlichting in 
noodsituaties.

Het College van Diakenen van de Protestantse 
Gemeente Eindhoven draagt jaarlijks bij aan het 
eigen noodfonds van het SMH.
Voor meer info zie de website: smh-eindhoven.nl

Spreekt het werk van SMH u aan en zou u wel 
mee willen werken in het SMH-team? Mail dan 
naar info@smh-eindhoven.nl 

Wim Wiggers
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Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven
Op zaterdag 7 juni a.s. organiseren wij een 
oecumenische viering met als thema ‘Desiderius 
Erasmus en de klacht van de vrede’. 

Voorganger zal zijn Kees Kok, liturg verbonden 
aan de Ekklesia Amsterdam

Aanvangsuur: 18.30 uur
Plaats: Johanneskerk Mercuriuslaan 1B Eindhoven
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Toen ik predikant was op het eiland 
Marken stond voor de pastorie een 
grote container voor grofvuil. Het 
was wel interessant te zien wat mensen 
zo allemaal weggooiden. Ooit zag ik 
in het midden van al deze afval een 
stoffi  ge en verroeste olielamp. 

Deze olielamp was – zo werd me later 
verteld – een zogenaamde ‘vleermuis’ die 
vroeger op vissersboten gebruikt werd als 
verlichting. Maar de tijd van de visserij 
en daarmee ook van de vleermuis was 
vanaf de bouw van de afsluitdijk in de 
jaren dertig voorbij. Waarschijnlijk stond 
dat stoffi  ge stuk oud ijzer jarenlang 
ongebruikt in een schuur of op zolder 
totdat de eigenaar besloot op te ruimen 
en het in de container te mikken. 

Toen ik zo naar deze schijnbaar waar-
deloze lamp keek, zag ik opeens heel wat 
vergelijkingen met Pinksteren. Het was 
een verrassend meditatieobject om na te 
denken over de moeite die veel mensen 
hebben met de werking van de Heilige 
Geest in hun leven. Natuurlijk kan elke 
vergelijking ook te ver schieten als men 
alle details uit wil leggen; maar soms 
kunnen zodoende bepaalde aspecten van 
een onderwerp beter begrijpelijk worden.

Het eerste wat mij uitdaagde bij deze 
lamp was: wat moet gebeuren dat ze weer 
gaat branden en licht geeft? De dikke 
laag stof verwijderen? Een nieuwe laag 
verf opspuiten? Of wachten totdat het 
licht vanzelf ontvlamt? Of toch de hoop 
opgeven dat er ooit iets gaat veranderen. 
Misschien was het maar een illusie dat 
vroeger deze lampen licht konden geven. 
Waarschijnlijk bestaat er helemaal geen 
vuur! Of bestaat het vuur alleen in onze 
verbeelding? 

Praten over de Heilige Geest roept voor 
veel mensen gemengde gevoelens op. 
Wat zouden wij als kerk of als individu 
moeten doen om het vuur van de Heilige 
Geest weer te laten branden? Veel acties 
herinneren me aan net genoemde 
voorstellen waar we intuïtief doorhebben 
dat deze niet (goed) werken. Hoe dan wel? 

Misschien helpt het beeld van deze lamp 
een stukje verder. Een olielamp zonder 
olie zal nooit licht kunnen geven. Hoe 
komt de olie in de lamp? Gewoon 
uitgieten over de lamp? Hoe meer hoe 
beter? We weten allemaal dat het zo niet 
werkt. Er is een dopje dat eerst geopend 
moet worden. Of anders gezegd: als een 
mens (olielamp) afgesloten wil zijn, staat 
de Almachtige God voor een gesloten 
deur. Niemand wordt gedwongen om 
vervuld te worden met de Heilige Geest. 
Het is een kwestie van overgave en zich 
openstellen. De Geest wil gebeden zijn. 

In het geval van deze verroeste olielamp 
zat het dopje muurvast. Dit kan blijkbaar 
ook bij mensen het geval zijn die om 
wat voor redenen dan ook gesloten zijn. 
Angst voor verandering? Oud zeer? 
Verkeerde informatie over God en zijn 
heilsplan? Geen idee. Het probleem blijft 
hetzelfde: God kan zijn Geest tien keer 
uitgieten over iemand – als het ‘dopje’ 
niet open is, blijft alles bij het oude. 

Hoe kan zo’n vastzittend dopje technisch 
gezien wel geopend worden? Er zijn minstens 
drie oplossingen. 1) grof geweld. Maar daar 
maak je de lamp kapot. 2) warmte. 

Het dopje wordt door de verwarming 
groter en laat zich dan meestal goed 
openen. 3) kruipolie. Gewoon een beetje 
olie laten inwerken en met veel geduld 
(na uren of dagen) wordt het geheel weer 
soepel. 

De Heilige Geest 
werkt soms als kruipolie

Oplossing nummer 1) is niet aan te raden. 
Geweld en Heilige Geest passen niet bij 
elkaar. Met druk wordt de schade alleen 
groter. Veel beter is de ervaarbare warmte 
en liefde die een mens ontvangt (optie 2). 
Dan kunnen oude wonden genezen en 
openheid en vertrouwen richting Gods 
Geest werken letterlijk wonderen. Maar 
ook optie nummer 3) is aan te raden. De 
Heilige Geest werkt soms als kruipolie. 
Het kost tijd en geduld. Dit is geen 
hupsakee-oplossing. Als mensen met 
het evangelie in aanraking komen en 
de Heilige Geest zijn werk onopvallend 
verricht, kunnen harten opengaan. 

Wat mij het meest geraakt heeft in de 
vergelijking van olielamp en mijn leven 
is dit: De Heilige God, die in het Oude 
Testament in een gouden tempel zijn 
intocht heeft genomen, wil nu zijn 
intocht nemen in een stoffi  g en niet al te 
net huis. Wat een verhuizing! Van goud 
naar roest! 

Er zijn zeker meer punten van verge-
lijking te ontdekken. Ik wil sluiten met 
een Bijbelse belofte over de Heilige 
Geest. In Lukas 11:13 zegt Jezus over 
het gebed: Als jullie dus, slecht als jullie 
zijn, je kinderen al goede gaven kunnen 
schenken, hoeveel te meer zal de Vader 
in de hemel dan niet de heilige Geest 
geven aan wie Hem daarom vragen!’

Het gaat dus om vragen. Zonder vragen 
(met alle gevolgen van dien) zal er niets 
gebeuren. Vragen in Jezus’ naam. Hij 
zal deze Geest schenken. Dit heeft Hij 
beloofd. De vraag is of wij Hem geloven.

Werner Gugler
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bij collectedoelen
ZONDAG 1 JUNI
Collecte: Diaconie
Huiskamer voor vluchtelingen

De stichting ‘Huiskamer voor vluchtelingen’ in 
hartje Eindhoven is een school, ontmoetingsplek 
en activiteitencentrum voor kwetsbare vluchte-
lingen die in afwachting zijn van het wel of niet 
toekennen van een verblijfsdocument. Vijf dagen 
per week bezoeken rond de 40 vluchtelingen de 
Huiskamer.

De Huiskamer is een veilige plek waar vluchte-
lingen gebruik kunnen maken van basisvoorzie-
ningen, zoals samen een warme maaltijd eten, 
douchen en kleding wassen. Ook is er een ruim 
activiteitenaanbod gericht op ontspanning, ont-
wikkeling en ontmoeting: Nederlandse taalles, 
theater, fi etsen repareren, kleding ontwerpen en 
naaien, fotografi e en sport. Dit doen ze voor het 
welzijn van de bezoekers van de Huiskamer, maar 
ook om maatschappelijk bij te dragen aan de leef-
baarheid in Eindhoven.

Met de Huiskamer richt men zich op vluchtelingen 
zonder status: vluchtelingen die geen dak of thuis 
hebben, geen school of werk, geen inkomen, geen 
primaire basis. Mensen die vaak al jaren aan het 
overleven zijn. 

ZONDAG 8 JUNI 2025
Collecte: Kerk in Actie - Zending
Myanmar - Kerken ondersteunen jongeren 
bij traumaverwerking

Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in 
Myanmar schrikbarend toegenomen. Veel kinderen 
en jongeren zijn getraumatiseerd; drugsverslaving 
en zelfmoord nemen toe. Praten over psychisch 
welzijn is echter taboe. 
De Raad van Kerken wil dat doorbreken en traint 
kerkleiders in psychosociale zorg, zodat zij jongeren 
kunnen helpen bij traumaverwerking. Ook stimu-
leert de raad ouders aandacht te hebben voor 
de geestelijke gezondheid van hun kinderen. Zo 
verspreidt de Raad van Kerken Gods licht onder 
jongeren in Myanmar. 

ZONDAG 15 JUNI
Collecte: De bestemming van de collecte wordt 
per wijk bepaald.

ZONDAG 22 JUNI
Collecte: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat 
Nederland - Geef vluchtelingen een thuis

Nieuwkomers in Nederland hebben het niet mak-
kelijk. Of je nu asielzoeker, statushouder of ar-
beidsmigrant bent of helemaal niet over papieren 
beschikt, je belandt in lange procedures en uitzicht 
op een betere toekomst ontbreekt vaak. 
Kerk in Actie werkt samen met diverse (kerkelijke) 
organisaties die deze mensen helpen met informatie, 
advies en scholing om hun zelfredzaamheid te sti-
muleren. Ook proberen ze een passend onderkomen 
te vinden voor wie in een asielzoekerscentrum 
wacht op een plek om opnieuw te beginnen. 
Op 20 juni was het Wereldvluchtelingendag. 
Daarom collecteren we vandaag voor een beter 
leven voor vluchtelingen in ons eigen land. 

ZONDAG 29 JUNI
Collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat  
Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in 
Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. 
Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen 
achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en 
vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwets-
bare en eenzame kinderen en ouderen zijn. 
Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt ker-
kelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en 
traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. 
Dit werkt twee kanten op: door elkaar te ontmoe-
ten zijn jong én oud wat minder alleen! 

Vluchtelingen in de Knel (VidK)
VidK helpt afgewezen vluchtelingen met 
(psycho)sociale en juridische begeleiding 
en toegang tot basisrechten zoals medische 
zorg en soms ook onderdak. Hun werkgebied 
is Eindhoven en omgeving en ze werken met 
andere NGO's in het land nauw samen.

Iedereen heeft recht op een menswaardig be-
staan. Vanuit die overtuiging zet VidK zich in voor 
de basisrechten en de belangen van ongedocu-
menteerden.

Hoe help je mensen die tussen wal en schip val-
len? Zeker in de huidige tijd met onze regering die 
dit vooral niet wil.

Zo is per direct de Landelijke Vreemdelingen 
Voorziening (LVV) stopgezet. Met de LVV werd met 
alle betrokken partners overlegd over hoe verder 
met uitgeprocedeerde mensen. Daarbij werden 
(on)mogelijkheden voor terugkeer, legalisatie 
en doormigratie besproken en was de afspraak 
dat mensen gedurende dat proces niet opgepakt 
zouden worden. Ook was dagbesteding mogelijk 

in de tussentijd, waarmee mensen wat konden 
doen. Er zijn goede resultaten geboekt; sommigen 
kregen een vergunning, sommigen keerden terug 
en een aantal is naar een ander land gegaan. 
Door de stopzetting van de regeling kunnen 
uitgeprocedeerden weer direct opgepakt worden 
en staan de levens weer zo goed als stil. 

Gemeente Eindhoven staat achter de stichting en 
wil deze groep vluchtelingen zeker helpen. Ze doet 
er alles aan om VidK en de Huiskamer overeind 
te houden. Maar de verwachting is dat er strenge 
regels komen waardoor het fi nancieel steeds 
moeilijker wordt. Een deel van deze vluchtelingen 
valt niet onder een leefgeldregeling of een vorm 
van huisvesting. De moedeloosheid neemt toe.

Het gaat hier vaak om schrijnende gevallen, zoals 
mensen die ziek zijn en moeten herstellen van een 
zware operatie of chemo. Of een vrouw die nog 
geen regiobinding heeft, ernstige trauma's heeft 
opgelopen en nergens terecht kan. Omdat ze niet 
voldoen aan bepaalde voorwaarden, is er geen 
plek om te herstellen. VidK vangt deze mensen op 

totdat ze zelf weer op eigen benen kunnen staan. 
VidK stelt zichzelf iedere dag de vraag of ze 
iemand wel of niet kunnen opvangen. En als er 
geen fi nanciering is vanuit de gemeente, moet 
VidK het zelf fi nancieren. Het eigen geld van 
de stichting raakt zo langzamerhand op en de 
verwachting is dat er nog meer nodig gaat zijn de 
komende jaren. 

Ieder die wel de Mens wil blijven zien in de ander 
wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen 
met VidK en bij te dragen. Dit kan bijvoorbeeld door 
te doneren op de website van vidk.nl
Ook wil VidK graag in contact komen met donateurs,
niet om te bedelen maar om mensen ook te kunnen
bedanken. Het telefoonnummer van VidK is 
040-2569517, email: info@vidk.nl

Namens VidK,
Eef Daey Ouwens en 

Marieke Visser
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Rondom de kerk

Open Huis Sint Cathrien
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 13.30 uur
in de Catharinakerk, Begijnenhof 2; 
op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
in de Petruskerk, Kloosterdreef 31. 
(12.15 – 12.45 uur meditatieve oecumenische viering)
broodmaaltijd om 12.45 uur
tel. 2569124; www.openhuiscathrien.nl
IBAN NL75TRIO0198481446

Inloophuis ’t Hemeltje
Hemelrijken 117
zondag t/m donderdag 12.00 - 15.00 uur
tel. 2468785
IBAN NL42INGB0006870550
www.inloophuishemeltje.nl

8 9

Z
o
rg

S
a
m

e
n Licht!

S
a
m

e
n
 n

a
a
r b

u
ite

n

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en leeg.
Een stormwind woei over het donker water.
Toen riep God: ‘licht!’ En het werd licht.”

Het scheppingsverhaal kun je op verschillende 
manieren lezen. Je kunt het lezen als een verhaal 
van lang geleden; hoe het ooit allemaal begonnen 
is. Zo zagen mensen het toen. Nu denken we er 
anders over. Maar je kunt het ook lezen als een 
verhaal, dat zich in het hier en nu afspeelt. God 
is nog steeds bezig met het scheppen van licht 
en ruimte om te leven. De schepping is niet af. 
Het gebeurt nog elke dag. Het gebeurt in je eigen 
leven.

Het is in ieder geval te hópen, dat het gebeurt. 
Want iedereen maakt tijden mee in zijn en haar 
leven, dat het erom spant. Net zoals de aarde, kan 
ook je eigen leven woest en leeg zijn. Zo ervaar je 
het vooral vaak, als je iets ernstigs overkomt. Dan 

de steek.” “Het luisteren naar muziek troostte mij, 
daardoor heb ik het volgehouden.” “De wolken en 
de bomen hielden me op de been, toen ik verder 
nergens puf voor had.” 

Laatst sprak ik een vrouw, die een zware tijd door-
maakte. Ze vertelde me hoe ze soms heel vroeg 
in de ochtend wakker is en het dan meemaakt 
hoe het licht wordt. “Eerst is alles nog helemaal 
donker. Je ziet niets. En dan komt er ineens licht, 
dan iets meer licht, steeds meer licht. Elke keer 
weer een scheut erbij. En zo begin je de contouren 
van je kamer weer te zien. In plaats van zwart en 
grijs komen de kleuren weer terug. Je ziet de lucht 
buiten. Elke dag weer anders. Soms gedempt, 
bewolkt. Dan weer prachtig stralend in roodtinten. 
Het is een wonder! Vroeger stond ik er nooit zo 
bij stil. Het is of ik het nu pas voor het eerst echt 
zie. En dan denk ik: ook al heb ik geen zin, ik ga 
nu opstaan.”

Inkeri Hyvarinen
Geestelijk verzorger GGzE Uit het Open Huis

Onlangs ging ik in mijn kerkelijke gemeente 
koffi e drinken. Er zaten een aantal mensen 
met elkaar te praten. Mannen aan een an-
dere tafel dan de vrouwen. Heel bijzonder, 
maar dat lijkt een spontaan proces. Ik schoof 
aan en had enkele leuke gesprekken.

Terwijl ik naar huis reed, dacht ik: hoe is dit kof-
fi e drinken anders dan het koffi e drinken in het 
Open Huis. We hadden, als vrijwilligers, net een 
training gehad over ontvangen: hoe ontvang je, 
maar ook hoe zou jij ontvangen willen worden? 
Vooral dat laatste maakte nogal wat los. Iedereen 
had zo zijn/haar eigen speerpunt: Het moet veilig 

zijn, vertrouwd; wordt er naar me geluisterd, valt 
het gesprek in goede aarde?
Toen keek ik met andere ogen nog eens naar hoe 
het koffi e drinken in onze Ontmoetingsruimte 
gaat. Het valt mij op, dat gasten vaak niet met 
elkaar praten. Dat ze vooral alleen zitten of wel 
met iemand anders aan dezelfde tafel, maar er 
ontstaat lang niet altijd een gesprek. Het is mooi 
om te zien, dat de gastvrouwen/-heren wel vaak 
een gesprek aangaan, waar ook vaak goed op 
gereageerd wordt. Belangrijk is dan om aan te 
voelen of een gast wel een gesprek wil. We zien 
vaak dat iemand binnen komt, gaat zitten, iets 
drinkt, maar vooral met rust gelaten wil worden.

In mijn kerk komt dat laatste nooit voor. Wie komt, 
wil praten, anders kun je beter thuisblijven. Hoe 
anders zijn de gasten in het Open Huis. Gezien 
het aantal vaste gasten zijn onze vrijwilligers er 
heel goed in om aan te voelen, waar behoefte aan 
is. Velen hebben geen sociaal netwerk en komen 
naar ons om rustig iets te eten en te drinken, wat 

rond te kijken, de krant te lezen, maar veel minder 
voor sociale interactie. Ik zou willen concluderen, 
dat wij op een goede manier ontvangen met, 
naar mijn idee, niet zoveel andere speerpunten: 
Het moet wel veilig en vertrouwd zijn en áls er 
iemand wil praten, moet er wel goed geluisterd 
worden. Heel belangrijk daarbij is, dat men in het 
Open Huis zoveel mogelijk bij de naam genoemd 
wordt. Je bent geen nummer, maar Piet of Alex 
of Willy. Daar zijn we heel secuur in. Bij je naam 
genoemd worden, betekent dat je gezien wordt 
en buiten op straat is dat lang niet altijd het geval.

Daarmee een compliment aan onze vrijwilligers 
die het belang van onze gasten altijd voor-
opstellen, maar ook een compliment aan onze 
gasten, want samen zorgen we voor een fi jne, 
veilige en vertrouwde sfeer in het Open Huis.

Bernadette van Litsenburg

komen de vragen: Waarom overkomt me dit? Hoe 
moet het nu verder? Wat heeft mijn leven nog 
voor zin? Als een stormwind waaien de vragen 
over je heen. Je zoekt tevergeefs naar houvast, 
naar oriëntatie, naar een lichtpunt… Moet ik hier 
mijn leven lang mee blijven zitten? Ja, soms lijkt 
het haast ondragelijk lang te duren totdat iemand 
eindelijk roept: licht! En het werd licht. 

Dat hoeft helemaal geen groot oogverblindend 
licht te zijn. Vaak gaat het om kleine lichtpuntjes. 
Die zijn genoeg. Mensen vertellen er meestal ach-
teraf over: “Toen het zo donker was in mijn leven, 
kwam je elke week even langs. Je liet me niet in 
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Als TINT en IFES voelen wij ons geroepen om 
studenten een plek te bieden, waar zij kunnen 
refl ecteren over levensvragen, zingeving, geloof 
en spiritualiteit. Gelukkig worden wij hierin al ja-
renlang ondersteund door de PKN en ook door de 
PGE. De ondersteuning door de PKN gaat via een 
vijf jaar durende subsidie en binnenkort wordt 
deze (hopelijk) weer verlengd. In de afgelopen tijd 
hebben we vanuit TINT en IFES hard gewerkt aan 
de nieuwe subsidieaanvraag. TINT richt zich in het 
studentenwerk op studenten met uiteenlopende 
levensbeschouwingen en religieuze achtergron-
den, IFES richt zich voornamelijk op christelijke 
studenten. Op deze manier bieden we samen een 
platform voor alle studenten in het hoger onder-
wijs in Eindhoven. Onze roeping is een belangrijk 
onderdeel van de aanvraag. In onze aanvraag 
hebben we hier het volgende over geschreven:

‘Het studentenpastoraat Eindhoven geeft invul-
ling aan de roeping van de kerk vanuit een reactie 
op wat er gebeurt op de campus van Eindhoven. 
Daar beleeft een grote en diverse groep studen-
ten bij de TU/e en Fontys belangrijke jaren van 
hun leven. Ze volgen een studie, maken keuzen 
voor hun verdere loopbaan, zoeken en vinden 
nieuwe plekken (steeds vaker in een nieuw land 

Dit alles heeft zijn uitwerking op het mentaal 
welbevinden van de student (dat is: veerkracht, 
positieve mentale gezondheid en levenstevreden-
heid). Het is juist op deze terreinen van sociaal 
en emotioneel/mentaal welzijn (buiten het bereik 
van TU/e en Fontys) waar – om met de woorden 
van visiedocument PKN te spreken- de Geest aan 
het werk is en Jezus zich laat vinden. En de Geest 
kan aan het werk doordat studenten – ondanks 
de tegenwind – toch iedere keer weer nieuwe we-
gen vinden, geïnspireerd raken en blijven. Jezus 
laat zich vinden daar waar studenten omzien naar 
elkaar en vooral naar hen die minder zichtbaar 
zijn, daar waar mensen opkomen voor menselijke 
waardigheid en zich inzetten voor gerechtigheid, 
vrede en heelheid van de schepping. We zien het 
als studentenpastoraat als onze roeping om hier 
te zijn en onze bijdrage te leveren.’

Graag delen we deze woorden over onze roeping 
ook met jullie. We zijn dankbaar dat de PGE ons 
in ons werk ondersteunt en dat we elkaar inspi-
reren in het begeleiden van jonge mensen op hun 
levensweg. Samen met de PGE hierin optrekken 
heeft voor TINT en IFES veel waarde.

Willem Mak
Voorzitter TINT bestuur
www.tint-eindhoven.nl

en cultuur), maken een persoonlijke groei door op 
allerlei terreinen. De studententijd is belangrijk 
voor de toekomst van henzelf, de mensen om hen 
heen en ook de samenleving, omdat studenten 
vaak op belangrijke posities terecht komen.

Makkelijk is het niet. De campus is divers ge-
worden wat betreft nationaliteiten, culturen en 
religies. Studenten stellen zichzelf hoge eisen 
en worden daarin vaak aangejaagd door hun 
sociale omgeving (vooral via onder andere soci-
ale media). Er is een overvloed aan invloeden en 
“antwoorden”, maar niets is meer vanzelfspre-
kend. Wat er nog ‘vanzelfsprekend’ was, wordt op 
(geo-)politiek vlak in record tempo afgebroken. 
Internationale confl icten (Oekraïne, Gaza) komen 
de campus binnen en mondiale bedreigingen (kli-
maat, biodiversiteit) worden prangender.
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Van Appel tot Orgel
Wat is dit een vreemde aanhef!!! Ik zal het 
verklaren. Vijf en zeventig jaar geleden - ik zit 
nog net niet in de eerste klas - ben ik helemaal 
onder de indruk van het harmoniumpje 
(traporgeltje) dat bij ons thuis in de kamer 
stond en dat nog steeds bij ons in de gang 
staat!

Iedere zondag na de kerkdienst kwamen kennissen 
van mijn ouders koffi e drinken en sommigen 
speelden er op! Ik was diep, diep onder de indruk! 
Ik vond het schitterend en wilde dat ook gaan leren.

Dan krijg ik na heel veel en lang zeuren, les van de 
organiste van onze kerk!!
Ze liet mij een appel zien en zei:
‘Dit is een heeeele appel en 
dit - wijst het notenschrift 
aan - is een heeeele noot.’
Dat begreep ik.

Ze ging verder,
sneed de appel doormidden en zei: 
‘Dit is een halve appel en dit is een halve noot.’ 
Zo ook met kwarten en achtsten.
Zo verging de les. Ik vond het geweldig en 

begreep het!!
Mijn kleine beentjes 
konden trappen en 
er kwam geluid uit 
het orgeltje, dat was 
een feest. Ik begon het steeds fi jner te vinden en 
studeerde heel veel, hoe klein ik ook nog was.

En weet je wat ik van alle lessen het fi jnste vond? 
Dat ik een nieuwe hele appel op mocht eten voor 
onderweg.

Als ik nu in de kerken speel, denk ik heel vaak aan 
mijn orgellessen terug!

Ineke Wilbrink - Schoppert

TINT team en bestuur tijdens visie-avond
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JOHANNESGEMEENTE
Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b T 2435248
Wijkredactie, De Pannelaan 6 T 2912214
E-mail: redactie-woensel@pkn-eindhoven.nl
Koster: mw. M. Anpong T 2424870

Kerk in Son, Zandstraat 26, Son
Kerkbeheer: dhr. P. Greijdanus T 06 19546912
E-mail: kerkbeheerson@gmail.com

VIERINGEN

Zondag 1 juni
Voorganger in de Johanneskerk: 
mw. Berthilde van der Zwaag.

Voorganger in de kerk in Son:
ds. Bernadette van Litsenberg.

Zondag 8 juni Pinksteren
Gezamenlijke dienst in de Johanneskerk.
Voorgangers: ds. Kirsten Wuijster en
mw. Petra Zweers.
Deze zondag vieren we Pinksteren, het feest 
van de heilige Geest. De Johannesgemeente en 
wijkgemeente Eindhoven-Zuid vieren vandaag 
samen. De Cantorij van de Johannesgemeente zal 
zingen in deze dienst, en we vieren de Maaltijd van 
de Heer. Kerkelijk werker Petra Zweers en ds. Kirsten 
Wuijster gaan samen voor in deze vrolijke viering. 
Iedereen is van harte welkom!

Zondag 15 juni
Voorganger in de Johanneskerk: 
ds. Johan Beks.

Voorganger in de kerk in Son: 
dhr. Werner van de Wouw.

Zondag 22 juni
Voorganger in de Johanneskerk: ds. Kirsten Wuijster.
Het is zover: de zomer is offi cieel aangebroken! Op 
deze lange lichtdag lezen we Jesaja 65: 1-10 en Lu-
cas 8: 26-93. In de evangelielezing wordt verhaald 
over een man die bezeten was, maar door Jezus werd 
gered. Er kwam licht in zijn leven, alsof hij opnieuw 
geboren was.

Voorganger in de kerk in Son: 
ds. Christien Pumplun.

Zondag 29 juni
Voorganger in de Johanneskerk: 
mw. Berthilde van der Zwaag.

Voorganger in de kerk in Son: 
ds. Marise Boon.

VANUIT DE GEMEENTE

Pastorale ondersteuning in de Johannes-
gemeente, wijkdeel OSB
Zoals al langere tijd bekend is, blijft kerkelijk werker 
Petra Zweers 2 dagen werken (in plaats van de oor-
spronkelijke 3 dagen).
De wijkkerkenraad van de Johannesgemeente 
en de Algemene Kerkenraad van de PGE 
hebben toestemming gegeven dat pastorale 
ondersteuning kan worden ingezet voor het 
gemeentedeel OSB (Sint-Oedenrode, Son en Breugel). 
Dit is ter vervanging van de uren die niet meer door 
Petra worden ingevuld. Dit geldt uiteraard voor de 
periode dat de vacature kerkelijk werker binnen de 
Johannesgemeente niet is vervuld.
Mevrouw ds. Welmoed van Seventer kan de pastorale 
ondersteuning bieden en is vanaf 1 mei beschikbaar.
Welmoed van Seventer is lid van onze kerk-
gemeenschap en heeft in de negentiger jaren de 
protestantse gemeente Sint-Oedenrode, Son en 
Breugel als predikant gediend.
De afgelopen jaren is het aantal contactpersonen 
binnen het pastoraat enorm afgenomen. Maar 
gelukkig is het “omzien naar elkaar” van 
gemeenteleden onderling groot. Een gegeven is dat 
mensen niet makkelijk zelf aangeven dat pastorale 
ondersteuning nodig is. Aan gemeenteleden wordt 
dan ook gevraagd alert te zijn of zij vermoeden 
dat pastorale ondersteuning door Petra Zweers of 
Welmoed van Seventer nodig kan zijn.
Namens de kerkenraadscommissie 

OSB, Nel van der Schouw

Informatie bereikbaarheid:
Petra Zweers 
telefoon: 06-58774450
email: kerkelijkwerkerpetra@gmail.com 

Welmoed van Seventer
telefoon: 06-12843905
email: w.vanseventer@chello.nl 

Namens pastoraat OSB
Nel van der Schouw
telefoon: 06-23712344
email: nelvanderschouw@kpnmail.nl 

Gespreksgroep Rafaël 
Op woensdag 25 juni komt de groep Rafaël weer bij 
elkaar, om 20.00 uur in de Johanneskerk. Het is een 
groep voor gemeenteleden in de leeftijd van achttien 
jaar en ouder. Eens in de zes weken komen we bij 
elkaar en bespreken dan een bepaald onderwerp, 
na uitgebreid te hebben bijgepraat. De laatste keer 
hebben we een avondwandeling met bijbellezingen 
gedaan, in het Eckartbos. Daarvoor hebben we ons 
verdiept in Actieve Hoop, naar het gelijknamige 
boek van Joanna Macy en Chris Johnstone. 
De variatie in thema’s die we behandelen is groot. 
Als het je leuk lijkt om te komen, of als je nog 
vragen hebt, mail dan naar: k.wuijster@gmail.com. 

Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort!

Koffi e-inloop
Iedere donderdagochtend is er een koffi e-inloop in 
de hal van de Johanneskerk, van 10.00 - 12.00 uur. 
Gemeenteleden en ook mensen uit de buurt, iedereen 
is welkom.

KRUISPUNTGEMEENTE
Adventskerk, Camphuysenstraat 4
T 2520472 
Wijkredactie, T 2097623
E-mail:  w.gugler@fi lternet.nl

predikant@kruispuntgemeente.nl
Website: www.kruispuntgemeente.nl
Kerkbeheer: dhr. T. Poot, T 06 53362677
E-mail: beheerder@kruispuntgemeente.nl

UIT DE WIJKGEMEENTE

Doop
Op zondag 27 april zijn twee kinderen gedoopt in 
onze gemeente. We wensen de kleine dopelingen 
Gods zegen toe, dat zij mogen opgroeien in liefde, 
geloof en vertrouwen.

Geboren
Graag delen we het mooie nieuws dat familie Kon 
uitgebreid werd met de geboorte van een gezonde 
zoon. We wensen hem een leven vol liefde, geloof 
en zegen toe en bidden om kracht en vreugde 
voor het hele gezin. Van harte gefeliciteerd!

Ambtsdragers
Zondag 18 mei werden 2 mensen voor het eerst in 
het ambt bevestigd en twee mensen herbevestigd. 
We zijn blij dat zij zich op deze manier voor de 
kerk willen inzetten en wensen hen Gods zegen 
en veel wijsheid en vreugde in hun werk.
Na afl oop van deze dienst was er wat lekkers bij 
de koffi e, gebakken door de kerkenraadsleden. Op 
deze manier bedanken we iedereen die op welke 
wijze dan ook bijdraagt aan het gemeenteleven.

Preekbespreking
Zondag 11 mei bespraken we na afl oop van de 
kerkdienst met een krappe 20 mensen de preek. 
Enkele malen per jaar is er een preekbespreking 
waarin we met de dominee napraten over het 
thema, met veel interactie.

Gemeenteavond
Op de gemeenteavond bespraken we het be-
leidsplan en het jaarthema en evalueerden we 
de avondbijeenkomsten die hieruit voortvloeiden. 
Hierover spraken we in groepjes. De opmerkingen 
en suggesties die naar voren kwamen, worden 

in de bespreking binnen de kerkenraad meege-
nomen. De kerkrentmeesters gaven vervolgens 
een duidelijke presentatie die inzicht bood in de 
fi nanciën. Het was goed om met elkaar te zijn, om 
te luisteren, te delen en samen gemeente te zijn.

Gerda van den Bos

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 T 2437651
Wijkredactie, Diepmeerven 26 T 2122563
E-mail: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl
Kerkbeheer: dhr. V. Valstar T 06-19036008

VANUIT DE GEMEENTE

Vanuit de wijkdiaconie
Na de dienst voor VidK (Vluchtelingen in de Knel) 
op 16 maart en de collecte en donateurswerving 
voor VidK op 25 mei, waarover we in het wijkbul-
letin schreven, staat in deze SAMEN een stuk van 
VidK zelf.
Naast donateurs kunnen ze ook hulp gebruiken 
om regelmatig een stukje te schrijven voor SAMEN 
over een concrete cliëntsituatie. Als iemand dat 
leuk vindt om te doen is diegene ook van harte 
welkom.
In de blokhut zal af en toe Gerdien de Graaf te 

vinden zijn van stichting Oog in Oog, die nu één 
dag in de week als protestantse straatpastor ac-
tief is. Zij doet dit werk in goed overleg met Rob 
Kosterman, bij wie ze ook stage gelopen heeft. 
Helaas is het in Eindhoven niet mogelijk dat ze 
onder dezelfde stichting valt als Rob Kosterman.
Onze kerk (en dus ook de blokhut) liggen wel 
praktisch dicht bij het aanmeldpunt voor daklo-
zen aan de Fuutlaan, vandaar dat ze daar graag 
af en toe terecht kan.
Voor het Hemeltje is er nog de vraag om kokers 
en/of kookhulpen. Op dinsdag en donderdag 
wordt daar 's morgens een eenvoudige warme 
maaltijd klaargemaakt voor de gasten. Vind je 
koken voor een groep leuk, neem dan contact op 
met Karin Kaashoek voor meer informatie.

Met hartelijke groet,
Marieke Visser

Over het diaken-zijn 
Ik ben nu meer dan een jaar diaken en op ver-
schillende momenten leer ik weer nieuwe dingen 
over het diaken zijn. Diaken komt van het Griekse 
woord ‘diakonos’, dat dienaar betekent. Volgens 
de PKN zijn diakenen de ‘doeners’ van de kerk; 
mensen die de handen uit de mouwen steken en 
zich inzetten voor mensen die hulp nodig hebben. 
Dat kan zijn voor onze medemensen ver weg, 
zoals het fi nancieren van een koksopleiding voor 
jonge mensen in Colombia (avondmaalscollecte), 
maar ook een stuk dichterbij door inzet voor bij-
voorbeeld Vluchtelingen in de Knel. 
Laatst heb ik geleerd dat je inzetten voor een 

ander helemaal niet groots of ingewikkeld hoeft 
te zijn. Tijdens een wandeling op een zonnige 
zondagmiddag riep een man mij vanaf de andere 
kant van de straat. Hij had zijn auto geparkeerd 
maar begreep helemaal niks van de parkeerauto-
maat. Voor mij was het een kleine moeite om hem 
te helpen en een parkeerticket te regelen, maar 
voor dit echtpaar maakte het een wezenlijk ver-
schil, zo ontzettend blij waren ze! Je handen uit 
de mouwen steken voor een ander kan dus al via 
kleine dingen – laten we naar elkaar blijven om-
kijken en elkaar een helpende hand bieden. We 
zijn samen op deze wereld, en iedere actie, groot 
of klein, is van belang.

Maaike Bril

LUTHERSE GEMEENTE
Kerkdiensten in Dommelhoefstraat 1a
Wijkredactie, Amerlaan 2 T 2623104
E-mail: redactie@lutherszuidnederland.nl
Website: www.lutherszuidnederland.nl 

VIERINGEN

De vieringen van de Lutherse Gemeente staan op 
pagina 14 bij de kerkdiensten.

V
a
ria

Dit jaar zijn er voor koningsdag ook lintjes 
neergekomen bij enkele gemeenteleden van 
de wijkgemeente Eindhoven-Zuid. Op vrijdag 
25 april werden deze gemeenteleden, na ont-
vangst van de lintjes van de burgermeester, 
gefêteerd in de Ontmoetingskerk. 
De gemeente geeft in onderstaande beschrij-
vingen aan wat de motivatie was voor het ver-
lenen van de onderscheiding.

Gerold Alberga, Lid in de 
Orde van 
Oranje-Nassau
Gerold speelt al 50 jaar in het 
Philips Symfonie Orkest, een 
Eindhovens amateurorkest. 
Naast het spelen heeft hij zo-
wat alle functies binnen het 

bestuur vervuld. Hij heeft zich toen het bestuur in 
crisis was, opgeworpen als een van de leiders en zo 
de rust weer terug laten keren. Mede dankzij hem 
heeft het orkest de uitstraling die het nu heeft. 

Philips Symfonie Orkest 
Sinds 1974 actief bij het Philips Symfonie Orkest, 
een Eindhovens amateurorkest. Tijdens deze periode 
heeft hij enorm veel voor het orkest betekend: 
•  Diverse bestuursfuncties, waaronder die van 

penningmeester, artistieke zaken en logistieke 
zaken.

•  De organisatie van verschillende tournees (Bra-
zilië, Israël, Rusland - die laatste was afgeketst 
door de oorlog in Oekraïne)

•  Het behartigen van de fi nanciële belangen van 
het orkest bij bedrijven en mogelijke sponsors

•  In 2001 was er een groot confl ict in het orkest 
tussen verschillende bestuurders en andere le-
den. Gerold heeft toen samen met twee ande-
ren deze ruzie opgelost en hard getrokken aan 
een nieuw bestuursmodel, met lagere kans op 
confl icten. Dit heeft het orkest gered.

Protestantse gemeente
Lid Wijkkerkenraad Ontmoetingskerkgemeente, 
Ouderling Kerkrentmeester, lid van de Wijkraad van 

Lintjes Ontmoetingskerk
Kerkrentmeesters, afgevaardigde naar het college 
van Kerkrentmeester en Algemene Kerkenraad.

Sonja Trapman, Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau
We leven in een lastige tijd. 
Een tijd van onrust in de we-
reld, in de samenleving, een 
tijd van polarisatie. Jongeren 
die in deze tijd opgroeien heb-
ben het vaak lastig en kampen 

met mentale problemen. Gelukkig voor een grote 
groep jongeren uit Eindhoven is daar Sonja.
Zij zet zich al jaren in bij de Protestantse Gemeente 
Eindhoven voor de jeugd, om ze te helpen ontwik-
kelen tot jongvolwassenen. Zij organiseert diverse 
activiteiten voor de jongeren. Iedere 2 weken komt 
zij samen met de jeugd in de Jeugdkerk om te pra-
ten over het geloof en onderwerpen waar zij tegen-
aan lopen. Jongeren krijgen de ruimte om zichzelf 
te zijn en hun mening te uiten. Een aantal van deze 
jongeren is lid van de LHBTIQ+-gemeenschap en 
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De Kapel

VIERINGEN
Zondag 1 juni - Johanneskerk - 12.00 uur
Viering Velerlei 

Zondag 8 juni - Johanneskerk - 12.00 uur
Oecumenische Pinksterviering, Elcke Smits 

Zondag 15 juni - Johanneskerk - 12.00 uur
Viering Velerlei 

Zondag 22 juni - Johanneskerk - 12.00 uur
Oecumenische viering, Jef De Schepper

Zondag 29 juni - Johanneskerk - 12.00 uur
Viering Velerlei 

De collecte in elk van onze vieringen is voor onze 
goede doelen: de Huiskamer voor Vluchtelingen 
en Vluchtelingen in de Knel.

Liturgische vieringen 

Een liturgische viering wordt door vrijwilligers 
van de liturgiegroep samen met een voorganger 
voorbereid. Tijdens de viering lezen we teksten uit 

de Bijbel en soms ook teksten uit andere tradities 
of gedichten. We tasten en zoeken naar hoe die 
oude verhalen uit de Bijbel in ons leven nu van 
betekenis kunnen zijn en we proberen de krant 
naast de Bijbel te leggen, ook delen we brood 
en wijn met elkaar. De voorgangers hebben 
verschillende achtergronden waardoor iedere 
viering een eigen accent krijgt.
Het koor van De Kapel luistert deze vieringen 
muzikaal op.
Wees welkom.  

Vieringen Velerlei 

Viering Velerlei, zondag 1 juni: 
Themalunch ‘Hoop, hoper, hoopst’

Als je het nieuws volgt en om je heen kijkt, lijkt 
het of de bovenbazen, de grote bekken en het 
groot kapitaal aan de winnende hand zijn. 
God zij dank zijn er voorbeelden genoeg die 
laten zien, dat het zo ver nog niet is, en dat we 
juist hoop mogen hebben dat de zachte krachten 
uiteindelijk zullen winnen. Het thema van onze 
viering werd “Hoop, hoper, hoopst”, ontleend 
aan een prachtige tekst van de Vlaamse priester 
Thieu Plessers.
Wij willen in deze viering onze behoefte aan hoop 
met jullie delen. We lezen drie heel verschillende 
hoopvolle teksten en zingen in allerlei toonaarden 
over hoop. Want één ding is zeker: we mogen de 
moed niet verliezen!

De pastoraatsgroep

Viering Velerlei, zondag 15 juni: 
Viering samen met en over TINT

Oorspronkelijk is TINT ontstaan vanuit de ESK (de 
vroegere De Kapel). Na een aantal jaren kwamen er 
twee verschillende behoeften naar voren: studenten 
die ondersteuning nodig hadden, evenals een 
veilige plek om levensvragen te onderzoeken, en 
studenten die meer behoefte hadden aan eenheid 
en harmonie tussen de verschillende christelijke 
geloven. De ESK besloot om zich op te splitsen  
in De Kapel en TINT. TINT evolueerde naar een  
organisatie die zowel religieuze als niet-religieuze 
studenten ondersteunt.

TINT biedt een plek aan (internationale) studenten 
van de TU/e, Fontys en de Design Academy. Door 
middel van verschillende soorten persoonlijke 
ontwikkeling workshops en trainingen, onderwijst 
TINT de kunst van het leven om mensen te helpen 
in het bereiken van persoonlijke groei en om te 
mensen te helpen om hun eigen plek te vinden. 
TINT is er voor het supporten van studenten in 
welzijn, groei en levensvragen.

Samen met TINT verdiepen wij ons in de studenten-
wereld rond deze thema’s. 

Viering Velerlei, zondag 29 juni:
We sluiten het seizoen af met een picknick met 
toneelspel voor en door de aanwezigen. Neem dus 
iets lekkers te eten/drinken mee. Precieze locatie 
volgt nog op de website www.kapel-eindhoven.nl. 
Het is zowel voor volwassenen als voor kinderen 
bedoeld.

De Lutherwandeling van Wittenberg naar Rome in 1510
Etappe 13: Van Creussen naar Pegnitz

Achter Luther aan lopen
Een tocht op stevige stap-
pers

Markus Matthias over zijn 
wandeltocht in het voetspoor 
van Luther. Een serie met 

belevenissen, ontmoetingen, overdenkingen en 
beschouwingen opgedaan tijdens zijn voettocht 
in navolging van Luther in 1510 met Rome als 
einddoel.

De route van Creussen naar Pegnitz was over 
het algemeen niet spectaculair, maar rustig en 
ontspannend ondanks af en toe dreigende be-
wolking. We begonnen bij het oude stadshuis van 
Creussen. Eerst gingen we door veel natuur, bossen, 
velden, weilanden, langs wilde tuinen, veelal met 
goed zicht op de omliggende bergen.

Bijzondere plekken waren onder meer de 
Rotmainquelle en de St. Michaeliskirche in 
Lindenhardt. Een bron is als het ware de voort-
durende geboorte van een rivier, die alleen maar 
sterker wordt naarmate hij met verschillende 
zijrivieren samenstroomt, zich daarbij vermengt 
met andere wateren, soms in zijn voordeel, soms 
in zijn nadeel. Een mooi beeld voor menselijke 
gemeenschappen, toch? 

‘Naar de bronnen’ (‘Ad fontes’) was het motto van 
de humanisten, tot wie Luther zich ook mocht r 
ekenen. En de Bijbel kent ook het verschil tussen 
de helderheid en levendigheid van een bron in  
tegenstelling tot plassen en kunstmatige putten 
die ooit zullen uitdrogen (Jer. 2:13).

Wij wisten wel dat wij ons op Luthers lange reis 
van Wittenberg naar Rome bevonden. Maar dat 
Martin dit ook met stickers had willen bevestigen 
was verrassend.

In Lindenhardt is de Sint-Michielskerk, voor het 
eerst gebouwd rond 1130, opmerkelijk, niet alleen 
vanwege de talrijke renovaties (een ooit barokke 
galerij werd in 1926 op een protestantse manier 
‘schoongemaakt’!) en veranderingen in de inrichting 
door de jaren heen, maar vooral vanwege het 
laatgotische altaar (1503) van Mathias Grunewald 
(ca. 1480 -1530), de bekende schilder van het 

Isenheimaltaar in Colmar. (Natuurlijk wordt ook 
door sommigen getwijfeld aan het auteurschap 
van Grünwald.)

Het wordt het (Veertien) Heilig Helpersaltaar  
genoemd omdat het in gesloten toestand de Veertien 
Heilige Helpers toont, heiligen om aan te roepen bij alle 
soorten van ziektes en aandoeningen. Deze heiligen 
(Achatius, Ägidius, Barbara, Blasius, Christopherus, 
Cyriakus, Dionysius, Erasmus, Eustachius, Georg, 
Katharina, Margareta, Pantaleon en Vitus) waren in 
de late middeleeuwen erg present. In open toestand 
toont het altaar Maria als Koningin van de Hemel met 
het kindje Jezus in haar armen. 

In 1520 publiceerde Maarten Luther een Latijns 
troostboekje voor zijn vorst, waarin hij zinspeelt op 
de verering van de Veertien Helpers: Veertien troost 
voor de vermoeiden en belasten (vgl. Mt 11,28). 
Voor Luther is het belangrijk dat wij als christenen 
door het evangelie leren ons lijden goed te in te 
schatten (niet te groot te maken) en de voordelen 
die we hebben ontvangen niet te vergeten (niet 
vanzelfsprekend meenemen). Dit is natuurlijk iets 
anders dan alleen maar om hulp schreeuwen.

Hoe je je de relatie tussen het pastor-echtpaar, 
afgebeeld op een voor het echtpaar gemaakte 
grafsteen, moet voorstellen, bleef voor ons een 
raadsel. Even raadselachtig is dat de tijd hier leek 
stil te staan (Goede vrijdag ? Preekstoel, Huwelijk 
? bloemversieringen op de banken; groene kaar-
sen ? Pasen). Het was immers begin augustus! 

De bestemming van onze wandeling op deze dag 
was het kleine stadje Pegnitz met zijn protestant-
se stadskerk St. Bartholomeus, die er historisch 
uitziet maar dateert uit 1900. Het protestantse 

hoogaltaar met zijn afbeelding van de geboorte van 
Christus, het Heilig Avondmaal, het kruis en de 
opstanding is echter waarlijk historisch (1696/97). 
Van de eerste kerk die hier in 1533 op deze plek werd 
gebouwd kort na de invoering van de Reformatie 
(1529) (inhuldiging op Bartholomeüsdag: 
24 augustus 1533) is bijna niet meer over.

Ik was onder de indruk van de moderne installatie 
naast de kerk over de impact van Maarten Luther 
door de eeuwen heen, die gemaakt werd ter gele-
genheid van de verjaardag van de Reformatie. Of 
was Luther zijn tijd simpelweg vooruit?

Prof. dr. em. Markus Matthias

voelt zich volledig thuis in de Jeugdkerk; zij voelen 
zich gesterkt in hun identiteit doordat er ruimte 
voor hen is in de kerk. Sonja is hier mede voor ver-
antwoordelijk. 
Naast het jeugdwerk is Sonja scriba van de Wijkge-
meente Zuid van de Protestante Gemeente Eindho-
ven. Dit is, samen met de voorzitter, de meest veelei-
sende en tijdsintensieve rol binnen het bestuur van 
een kerkgemeenschap. Deze rol vervult zij met veel 
enthousiasme en duidelijk leiderschap. Alhoewel 
het haar idee was om na 6 jaar het stokje van scriba 
door te geven, zit ze (bij gebrek aan een goede op-
volger) na 10 jaar nog steeds op deze post.
•  2005-2010: Protestante Gemeente Eindhoven 

PKN  vormgeving 40 dagen kalender 5 geza-
menlijke kerken Eindhoven

•  2006-2018: PTT harmonie  naast dwarsfluitspe-
ler ook bestuurslid, opleider en redactie maand-
blad Korpsnieuws van de harmonie

•  2012 tot heden: jeugdkerk van de Ontmoetings-
kerk  leider tienergroep

•  2014 tot heden: PKN kerkgemeenschap Eindho-
ven Zuid  scriba (= secretaris van een kerkelijke 
gemeente)

Wim Wiggers, Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau
Wim is een bescheiden man 
met het hart op de juiste plaats 
en een duidelijke overtuiging 
om iets te willen betekenen 
voor de medemens, vooral de 
zwakkeren en kwetsbaren in 

onze samenleving. Vaak niet op de voorgrond maar 
als de stille kracht op de achtergrond.
•  2001 tot heden: Johannesgemeente  diaken
•  2009 tot heden: Ontmoetingskerk  koster

•  2014 tot heden: Protestantse Gemeente Eindho-
ven (PKN)  penningmeester van het college van 
diakenen

•  2018 tot heden: Stichting Wilco ’t Hart Rijk  
bestuurslid

•  2022 tot heden: Huiskamer voor Vluchtelingen 
en de Diaconie van de Protestants Gemeente 
Eindhoven  kartrekker project Werkvloer 
voor Vluchtelingen

•  actief als collectant voor goede doelen
•  vrijwilliger voor het IVN t.b.v. jaarlijks  

onderhoud van knotwilgen
•  via de vakbond hulp bij belastingaangifte
•  jarenlang mantelzorger geweest voor zijn 

vrouw en schoonmoeder
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Samen Samen naar de kerk in juni 2025

De meeste diensten zijn online te volgen:

Johanneskerk en De Kapel: via kerkdienstgemist.nl
Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
Kruispunt via: www.kerkdienstgemist.nl en www.xpunt.info

Let ook op nadere aankondigingen via de website www.pkn-eindhoven.nl 
en de weekbrief van uw wijkgemeente!

Bovenaan de wijkberichten vindt u de adresgegevens van de betreffende wijkkerken.
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Verschijnt 10 maal per jaar

Adres Hoofdredactie van SAMEN
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: samen.redactie@pkn-eindhoven.nl

Leden van de Hoofdredactie van SAMEN
Jaap Stooker, Leo Steinhauzer, Gea Vos en 
Joke Wytzes-de Bie

Attentie
Het volgende SAMEN-nummer: 
06-07-2025 t/m 06-09-2025

Inleverdata t.b.v. het volgende SAMEN-nummer:
•  16 juni: kopij voor het wijkbericht 

bij de wijkredactie
• 18 juni: complete wijkbericht 
 bij de hoofdredactie
•  16 juni kopij van schriftelijke reacties 

op artikelen bij de hoofdredactie
•  18 juni kopij voor het overige gedeelte 

bij de hoofdredactie

Kerkelijk Bureau
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Geopend op afspraak
Telefonisch bereikbaar:
- maandag t/m donderdag van 09.00 – 11.30 uur
- telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

Protestantse Gemeente Eindhoven
IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Eindhoven 
o.v.v. uw doelbestemming

Collectebonnen
U kunt een veelvoud van € 20,00 storten op
IBAN: NL69 RABO 0373 7186 67 t.n.v. 
PGE - Collectebonnen o.v.v. adresgegevens 
en aantal bonnen van €1,- en/of €2,-.
De bonnen worden u daarna zo spoedig mogelijk 
toegestuurd.

Kerkblad SAMEN
IBAN: NL03 RABO 0373 7186 91 t.n.v.
PGE - Kerkblad SAMEN o.v.v. gift SAMEN

Indien een artikel uit dit kerkblad wordt 
overgenomen, dan met bronvermelding. 
Op de foto’s rust copyright.
Alle herkenbare personen op foto’s hebben 
hun toestemming voor publicatie verleend.

Drukwerk: Snep

ALGEMENE KERKENRAAD
Voorzitter: dhr. H. Grootjans, 
p/a Camphuysenstraat 4, 
5615 KS Eindhoven, tel. 2985888,
e-mail: AK.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Scriba: vacant
e-mail: AK.scriba@pkn-eindhoven.nl

DIACONIE
Voorzitter: mw. D. Verburg-Burger, 
e-mail: CvD.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Secretaris: vacant
e-mail: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32
t.n.v. College van Diakenen Protestantse
Gemeente Eindhoven o.v.v. uw doelbestemming

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Predikant: vacant
Kerkelijk werker: dhr. L.T. Wijbenga,
De Sitterlaan 80, 5505 AE Veldhoven, 
tel: 06-19356774, e-mail: 
ehvzuid.kerkelijkwerker@pkn-eindhoven.nl
Scriba: mw. S.A. Trapman,
Waterfront 135, 5658 SG, tel. 8424442,
e-mail: ehvzuid.scriba@pkn-eindhoven.nl
Pastorale kerngroep, e-mail: 
ehvzuid.kerngroeppastoraat@pkn-eindhoven.nl
IBAN wijkfonds: NL88 RABO 0373 7187 13
t.n.v. Wijkgemeente Eindhoven-Zuid - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming 
IBAN bloemenfonds: NL87 RABO 0373 7369 67

Kerkbladbezorging: 
Strijp-Gestel-Meerhoven: 
dhr. T. Schneider, tel. 2518614 
Stratum-Tongelre:
dhr. J. Trapman, tel. 2122482
e-mail: j.trapman@chello.nl

JOHANNESGEMEENTE
Predikant: mw. K.M. Wuijster, 
Ithacastraat 28, 5631 JE, tel. 8795522,
e-mail: k.wuijster@gmail.com
Kerkelijk werker: mw. P. Zweers,
tel. 06-58774450 
e-mail: kerkelijkwerkerpetra@gmail.com
Scriba: mw. A. Buitenhuis-Kreeft,
Chamonixlaan 19, 5627 LX, tel. 06-12392751, 
e-mail: Johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl 
IBAN: NL66 RABO 0373 7187 21
t.n.v. Johannesgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

Kerkbladbezorging:
dhr. S. Nauta, tel. 2425633
e-mail: nauta.sjaak@gmail.com

KRUISPUNTGEMEENTE
Predikant: dhr. W. Gugler,
Vullinghspark 6, 5591 DB Heeze, tel. 2097623, 
e-mail: predikant@kruispuntgemeente.nl
Scriba: mw. G. van den Bos-van Voorst,
Akkerwinde 13, 5684 HG Best, tel. 06-48126533, 
e-mail: scriba@kruispuntgemeente.nl
IBAN: NL13 RABO 0373 7187 05
t.n.v. Kruispuntgemeente - wijkfonds 
o.v.v. uw doelbestemming
EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE 

ZUID-NEDERLAND
Predikant: vacant
Scriba: dhr. T. Tempelaar, Amerlaan 2, 
5626 BP, tel. 2623104,
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

KINDERDIENST/JEUGDWERK
Eindhoven-Zuid, 
Floor de Nooij, tel. 2122563, 
e-mail: smits.de.nooij@hetnet.nl 
Johannesgemeente,
Linda van Dijk, tel. 06-10258550, 
e-mail: l.e.vandijk@gmail.com
Kruispuntgemeente
Hanna Hardeman-van der Zwan, 
e-mail: bertenhanna@gmail.com 

STUDENTENPASTORAAT/TINT
Studentenpastor/life coach: mw. M.S. van Tuijl
e-mail: m.v.tuijl@tue.nl
TU/e Atlas
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
www.tint-eindhoven.nl
Scriba: dhr. W. Mak, Grondheuvel 20,
5685 AV Best, tel. 0499-310383,
e-mail: willem.mak@xs4all.nl

PREDIKANTEN/GEESTELIJK VERZORGERS 
GGZE Grote Beek, mw. A. Bremmer,
tel. 06-83667851, e-mail: Alice.Bremmer@ggze.nl
GGZE Grote Beek, mw. I. Hyvärinen,
tel. 2970619, e-mail: ai.hyvarinen@ggze.nl
GGZE De Woenselse Poort, dhr. B.Veldhorst,
tel. 2613791, e-mail: bj.veldhorst@ggze.nl
MMC, mw. Petra Zweers, tel. 8889582
Petra.Zweers@mmc.nl 
Mw. K. Seijdell, e-mail: info@zinlab.nl, 
tel.06-17137235

INLOOPHUIS ’t HEMELTJE
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

OPEN HUIS SINT CATHRIEN
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant
Tel. 0800-0432 (gratis) 
iedere dag van 14.00-20.00 uur

SENSOOR (SOS Telefonische Hulpdienst)
Tel. 0900-0767 of 040-2125566
24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele 
ondersteuning. Chat en e-mail: www.sensoor.nl
Info: www.sensoor.nl/brabant

Zondag 1 juni 2025   Collectedoel: Diaconie
Johanneskerk 10.00 uur mevr. B. van der Zwaag 
 12.00 uur Viering Velerlei (dienst De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur ds. B. van Litsenburg
Kruispunt 10.00 uur ds. B. van Werven, Diever
 19.00 uur verdieping
Ontmoetingskerk 10.00 uur dhr. L.T. Wijbenga 
Lutherse Gemeente 10.30 uur ds. B.J. van Haarlem

Zondag 8 juni 2025  Collectedoel: Kerk in Actie -
  Zending Pinksteren
Johanneskerk 10.00 uur ds K.M. Wuijster
 12.00 uur  pastor E. Smits, oecumenische viering 

(De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur gezamenlijke dienst in de Johanneskerk
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur geen bijeenkomst
Ontmoetingskerk 10.00 uur gezamenlijke dienst in de Johanneskerk
Lutherse Gemeente 10.30 uur ds. E. van der Panne

Zondag 15 juni 2025  Collectedoel: per wijk in te vullen 
Johanneskerk 10.00 uur ds. J.W. Beks
 12.00 uur Viering Velerlei (De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur dhr. W. van de Wouw 
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur ds. W. Gugler

Ontmoetingskerk 10.00 uur dienst verzorgd door de jeugdkerk
Lutherse Gemeente 10.30 uur ds. S. Coenradie

Zondag 22 juni 2025   Collectedoel: Kerk in Actie - 
Binnenlands Diaconaat

Johanneskerk 10.00 uur ds K.M. Wuijster 
 12.00 uur  pastor J. De Schepper, 

oecumenische viering (De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur mevr. C. Pumplun MA
Kruispunt 10.00 uur leesdienst 
 19.00 uur bijbelacademie
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. M.J. Kreeft 
Lutherse Gemeente 10.30 uur mw. Rinske Rompen-Phaff 

Zondag 29 juni 2025   Collectedoel: Kerk in Actie - 
Werelddiaconaat

Johanneskerk 10.00 uur ds. M. Luijk
 12.00 uur Viering Velerlei (De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur gezamenlijke dienst in de Johanneskerk
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk 10.00 uur diaconie  
Lutherse Gemeente 10.30 uur dr. J. Goud

Collecte 
U kunt uw collectebijdrage overmaken op IBAN nummer NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE-collecten onder vermelding van de afkorting van 
uw wijkgemeente (JK = Johannesgemeente, KP = Kruispuntgemeente en OK = Wijkgemeente-Zuid), de datum van de zondag en het collectedoel.
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Evensong in de Cathrien
Op zondag 15 juni zal er weer 
een Evensong in de Catharina-
kerk zijn. Het is dan de zondag
na Pinksteren, die gevierd wordt 
als zondag Trinitatis (drievuldig-
heid). De keuze van liederen en 
lezingen wordt ingegeven door 
deze tijd van het kerkelijk jaar.

Gezongen worden:
Psalm 104:  1-10 op een Chant van Sidney Bevan 

(1838-19001), 
Magnifi cat en Nunc Dimittis in d van Thomas  
 Attwood Walmisley (1814-1956),
Anthem:  O worship the Lord van John Reading 

(c. 1645-1692),

Hymns:  Holy, holy, holy,
Eternal Father,
There is a wideness.

De gebeden en responsies klinken in een toonzetting 
van John Reading.
De Capella Vesperale staat onder leiding van Fred 
Vonk.
De Evensong begint om 16.00 uur in de Catha-
rinakerk.

Toekomst
U bent er inmiddels misschien aan gewend geraakt 
dat de berichten over de Evensongs eindigen met een 
uitnodiging (om de Evensong te bezoeken en mee te 
maken) en een oproep (om de Capella te versterken). 
Dat is nu niet anders. Het is wel duidelijk geworden 

dat zonder versterking van de Capella met een aan-
tal zangers en een groei van het aantal bezoekers 
de Evensongs niet langer in de huidige vorm en het 
huidige ritme voortgezet kunnen worden. Of we in 
de toekomst de Evensongs in stand kunnen houden, 
zal afhangen van de ontwikkelingen tot deze zomer. 
Daarom ook nu nog een keer de uitnodiging aan wie 
graag Engelse Hymns en koormuziek zingt om (een 
paar keer per jaar) met de Capella mee te zingen. 

Wie interesse heeft kan het melden bij 
Bert Jan van Haarlem, tel. 040 2366339, 
e-mail: bjvanh57@gmail.com
En natuurlijk de even hartelijke als dringende 
uitnodiging om de Evensong mee te maken!

Bert Jan van Haarlem
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Jongeren & Muziek

Love shine a light in every corner of my heart
Let the love light carry, let the love light carry

Light up the magic in every little part
Let our love shine a light in every corner of our hearts

Love shine a light in every corner of my dreams
Let the love light carry, let the love light carry
Like the mighty river, fl owing from the stream

Let our love shine a light in every corner of my dreams

And we're all gonna shine a light together
All shine a light to light the way

Brothers and sisters, in every little part
Let our love shine a light in every corner of our hearts

Love shine a light in every corner of the world
Let the love light carry, let the love light carry

Light up the magic, for every boy and girl
Let our love shine a light in every corner of the world

And we're all gonna shine a light together
All shine a light to light the way

Brothers and sisters, in every little part
Let our love shine a light, in every corner of our hearts

And we're all gonna shine a light together
All shine a light to light the way

Brothers and sisters, in every little part
Let our love shine a light in every corner of our hearts

Shine a light in every corner of our hearts

                                                    Katrina and the Waves

Love shine a light 


