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Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad.

Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.

Lied 276: 1

Th uis voelen
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gespaarde geld van de ouders. Maar dan? 
Zo vaak tref ik studenten die wel twee of 
drie bijbaantjes hebben en daar écht 
uitgeput door raken. Tegelijk zijn ze ook 
nog eens heel gespannen, omdat ze zich 
geen studievertraging kunnen permitteren. 
Ach, wat maakt het vaak al veel uit dat ze 
ergens terecht kunnen met hun zorgen! 
Samen stilstaan en zorgvuldig afwegen 
van opties (en prioriteren!) kan zoveel 
verschil maken. Ook kan hulp heel 
praktisch zijn: sommige studenten hebben 
hun bachelor al af, dus in plaats van veel 
uren ongeschoold werk, kunnen ze ook 
overstappen op beter passend werk op 
niveau. Een win-win: hetzelfde verdienen 
in minder uren én werk dat dichter bij 
hun hart ligt! De dankbaarheid is zo 
groot!

Wat mij het meest raakt, is hoe de 
generatiekloof door het mixen van 
culturen soms zo snel kan vergroten. 
De ouders kennen enkel hun land en 
hun cultuur, en de studenten zitten in 
een ander land én in een andere 
cultuur. Een cultuur waar ze zich aan 
aanpassen, waar ze zich ook graag aan 
willen aanpassen. Je kunt je de stress 
voorstellen die ontstaat bij de student 
als de ouders aankondigen op bezoek 
te willen komen in het ideale 
Nederland. Hoe leg je dan uit dat je - 
bij gebrek aan een ander studentenhuis 
- in een studentenhuis met een groot 
deel mánnen woont, terwijl dat in het 
land van herkomst voor een vrouwelijke 
studente echt ondenkbaar zou zijn?   

En ook al lijkt het thema ‘thuis voelen’ 
zo overduidelijk te spelen voor 
buitenlandse studenten, voor Nederlandse 
studenten is het net zo goed een puzzel. 
Bij de introductie-weken wordt van 
alles georganiseerd zodat de nieuwe 
studenten zich thuis gaan voelen op de 
TU/e, maar ook in Eindhoven. Vroeger 
was er één introductieweek aan het 
begin van je studie, één keer een 
periode van wennen. Maar tegen-
woordig heb je intro-momenten voor 
je bachelor én voor je master. Want 
anders dan vroeger doe je de tweede 
helft van je studie soms in een andere 
stad/universiteit of zelfs in een ander 
lánd. In mijn werk voel ik, dat 
studenten soms écht het ‘even stilstaan’ 
nodig hebben om te beseffen dat het 
thuis voelen niet vanzelf gaat, en dat 

Wat een eer dat wij bij TINT mochten 
meedenken over een thema voor het 
zomernummer! We hoefden niet lang 
na te denken, want op de universiteit 
leeft het thema ‘thuis voelen’ op vele 
manieren. 

Natuurlijk denk je meteen aan de 
internationale studenten die hun 
thuisland achter zich laten en hier hun 
weg moeten vinden. Maar als je even 
stilstaat: is dit thuis voelen niet ook een 
thema dat op alle niveaus speelt en 
eigenlijk overal te ontdekken is? 
Marja zal eerst ingaan op het thema 
thuis voelen en de individuele geestelijke 
begeleiding. Vervolgens beschouwt Margit
het thema vanuit het perspectief van de 
TINT activiteiten. 

Thuis voelen in individuele geestelijke 
begeleiding
Bij individuele begeleiding zie je de  
‘thuis voelen’-worsteling het sterkst bij 
internationale studenten. Die diepe 
heimwee, het verlangen naar de familie, 
naar vroeger, zelfs naar de geur van thuis, 
en dan soms tegelijk het besef niet terug 
te kúnnen. Dit maakt zeer diepe indruk 
op me en doet machteloos voelen. 

verlangen naar de geur van 
thuis en niet terug kunnen

De oplossing lijkt zo simpel: dan zorg je 
‘gewoon’ dat ze zich thuis gaan voelen! 
Maar als je dieper kijkt, heeft de 
worsteling niet zomaar eenzelfde oorzaak 
voor iedereen. 
Het kan een buitengesloten-voelen zijn 
dat als een soort vicieuze cirkel steeds 
erger wordt. Zo begeleidde ik een 
studente die altijd beleefd bleef lachen als 
er grapjes gemaakt werden over haar 
Aziatische afkomst. Het kwam niet in 
haar op om ook maar iets te laten merken 
van de diepe kwetsing die ze ervoer. Pas 
als je als begeleider weet hebt van deze 
kwetsing, kun je met haar meedenken en 
haar een nieuwe ‘bril’ aanreiken om naar 
de situatie te kijken. 
Ook zie ik vaak een teleurstelling: 
Nederland wordt opgehemeld, in 
Nederland is the sky the limit. Maar vaak 
geeft de overstap naar Nederland op 
verschillende levensgebieden onzekerheid: 
bijvoorbeeld op financieel gebied. Soms 
kan de student de stap naar Nederland 
enkel maken met het weinige bij elkaar 

levensvragen en persoonlijke ontwikkeling. 
Zo kunnen studenten zelf kiezen bij welke 
soort activiteiten ze zich het meeste thuis 
voelen. Ook gebeurt het dat studenten 
TINT leren kennen via de laagdrempelige 
activiteiten en vervolgens de stap zetten 
richting de meer diepgaande workshops.
 
Bij de laagdrempelige activiteiten is er vaak 
iets te eten. Zo organiseren we bijvoorbeeld 
gezamenlijke lunches met andere 
studentenorganisaties, waarbij studenten 
van een lunch kunnen genieten, terwijl ze 
aan de hand van vragenkaartjes met elkaar 
in gesprek gaan. Vaak zien we bij dergelijke 
lunches veel nieuwe gezichten. Het 
gezamenlijk eten breekt het ijs en sluit 
goed aan bij verschillende culturen, waarin 
‘samen eten’ de bedding vormt voor de 
relatie die je met elkaar opbouwt. 
Tijdens deze laagdrempelige activiteiten 
zorgen we voor een ‘speelse’ manier om 
met elkaar in gesprek te komen. Zo heeft 
onze programmamanager een spel 
ontwikkeld, waarbij deelnemers met 
pionnen op een spelbord aangeven hoe zij 
staan ten opzichte van een bepaalde 
stelling. Op die manier zie je in één 
oogopslag waar iedereen zich bevindt en 
kunnen de bijbehorende ervaringen 
gemakkelijk gedeeld worden. Een andere 
vorm die al vaak goed gewerkt heeft, is het 
‘vriendschappelijk speeddaten’: in rondes 
van ongeveer 7 minuten ga je met steeds 
een nieuwe partner in gesprek over 
persoonlijke vragen. Op die manier leer je 
veel verschillende mensen kennen en kom 
je al verrassend veel van elkaar te weten.
Bij onze activiteiten zien we zowel 
vertrouwde gezichten als ook nieuwe 
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Thuis in de studentenwereld?
dat ook niet gek is, want vanzelf gaat 
het voor niemand. 

praten over waarden 
en geloof helpt enorm

Het thuis voelen hangt ook sterk samen 
met gevoel dat de waarden waar je voor 
staat door anderen worden gedeeld, of 
minstens dat anderen kunnen begrijpen 
dát je ergens waarde aan hecht en dat 
respecteren. Praten over waarden en 
geloof helpt hierbij enorm. Vaak komen 
we zo op het spoor waarom je je ergens 
thuis voelt, gezien en gehoord voelt. 
Gewoon open vragen waar de student in 
gelooft, dat geeft de mooiste antwoorden. 
Ja, de aankomende generatie zoekt, maar 
moet harder zoeken dan eerder: de 
kaders liggen zo open. Maar ik durf te 
beweren dat we mogen vertrouwen en 
hoop hebben. Ik zie een nieuwsgierigheid, 
een zoektocht die om een antwoord 
vraagt. Ik weet zeker dat u met me mee 
zou genieten!

Thuis voelen in TINT activiteiten
Graag neem ik hier het stokje van Marja 
over om jullie iets te vertellen over hoe we 
studenten zich thuis laten voelen bij 
TINT activiteiten. Allereerst doen we dat 
door twee soorten activiteiten aan te 
bieden: enerzijds zijn er de laagdrempelige 
activiteiten, waarbij het vooral gaat om 
elkaar te leren kennen en op een luchtige 
manier persoonlijke ervaringen uit te 
wisselen. Anderzijds bieden we ook 
workshops aan, waarin we meer de diepte 
ingaan en studenten nieuwe inzichten 
kunnen opdoen op het gebied van 

T
h
u
is v

o
e
le

n

studenten. Studenten kunnen bij TINT 
zelf kiezen of ze eenmalig of juist vaker 
aansluiten. Dit houdt de sfeer open en 
maakt het makkelijk voor nieuwe studenten 
om aansluiting te vinden bij anderen. 
Daarnaast moedigen wij studenten aan 
om een vriend of studiegenoot mee te 
brengen naar onze activiteiten. Zo is er 
voor hen in elk geval al één vertrouwd 
gezicht aanwezig en wordt de drempel 
om deel te nemen nog lager.
Ook bij de workshops, waarbij we meer de 
diepte in gaan, is het belangrijk dat 
studenten zich thuis voelen: hoe meer je je 
thuis voelt, hoe gemakkelijker het is om 
persoonlijke ervaringen te delen. We 
proberen daarom bij het voorbereiden van 
een workshop de ruimte op tijd klaar te 
hebben, zodat we de deelnemers die 
binnendruppelen persoonlijk kunnen 
verwelkomen. De stoelen staan bij onze 
workshops meestal in een kring om zo een 
andere sfeer te creëren dan tijdens colleges: 
in een kring kun je voelen dat iedereen 
gelijkwaardig is aan elkaar en dat we 
‘samen op weg’ zijn, ieder met eigen 
ervaringen. We beginnen de workshop 
met een uitgebreide inleiding, zodat de 
deelnemers tijd hebben om ‘te landen’. In 
deze inleiding delen we als workshopleiders 
iets van onze eigen worsteling op het 
gebied van het thema van de workshop. 
Zo laten we zien dat we zelf ook zoekende 
mensen zijn en dat we al zoekend onze 
inzichten hebben opgedaan. Deelnemers 
kunnen daardoor voelen dat ook zij met 
hun zoektocht en worstelingen welkom 
zijn. 
Na de inleiding volgt vaak een speelse 
ijsbreker, waarbij deelnemers aan de 

hand van een luchtige vraag alvast iets 
over zichzelf kunnen delen. Een vraag als 
‘wat was iets fijns dat je onlangs hebt 
meegemaakt?’ is al genoeg aanleiding 
voor een eerste, persoonlijke uitwisseling 
en legt een positieve bedding onder de 
workshop. Tijdens de workshops is er 
nog veel verdere gelegenheid voor de 
deelnemers om met elkaar in gesprek te 
gaan. Net als bij de laagdrempelige 
activiteiten, zorgen we er ook hier voor 
dat deelnemers meerdere anderen 
spreken, zodat zij meerdere nieuwe 
connecties kunnen opdoen. 

‘ik ben niet de enige
die hiermee worstelt …’

Tijdens deze gesprekken vinden zij vaak 
veel herkenning bij elkaar, waarbij de 
opluchting voelbaar is: ‘ik ben niet de 
enige, die hiermee worstelt…’. We 
benadrukken daarbij dat je zelf mag 
kiezen wat je van jezelf wilt delen en dat 
wat je deelt vertrouwelijk blijft. Onlangs 
gaf een deelnemer uit één van onze 
workshops na afloop de volgende 
feedback: ‘Er was een goede sfeer in de 
workshop. De workshopleiders waren 
vriendelijk en ze maakten het 
gemakkelijk om mee te doen en te 
delen. Ze probeerden niet te hard om 
me uit mijn comfortzone te halen en 
lieten me verkennen hoe ver ik durfde te 
gaan en dat hielp me juist om verder te 
gaan dan ik anders zou zijn gegaan.’

Elkaar inspireren
Op bovengenoemde manieren werken we 
er bij TINT aan dat studenten zich bij 
onze activiteiten thuis kunnen voelen. 
Waarschijnlijk zijn er veel overeenkomsten 
met hoe je er in een kerkelijke gemeente 
aan kunt werken dat mensen zich thuis 
voelen. Mooi om deze ideeën uit te 
wisselen en elkaar te inspireren. We hopen 
dat dit nummer van SAMEN hieraan kan 
bijdragen!
Ja, dit ‘thuis voelen’ is inderdaad een thema 
dat op alle niveaus speelt en eigenlijk overal 
te ontdekken is. Je thuis voelen in 
Nederland, in je stad, in je buurt, in je 
kerkgemeente, maar ook bij jezelf, en 
misschien wel heel speciaal bij God?

Marja Ernst en Margit van Tuijl
Studentenpastores/life coaches bij TINT

www.tint-eindhoven.nl
laagdrempelige activiteit bij TINT

in gesprek tijdens TINT workshop
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ergens op je gemak, op je plaats en gebor-
gen voelen. Het is een gevoel van thuishoren 
en verbondenheid met een bepaalde plek, 
omgeving of zelfs een groep mensen.

Ik ben gezegend met een rijke groep lieftallige 
mensen om me heen, mijn gezin, familie, 
liefdevolle vriendinnen, fijne wandelmaatjes, 
leesclubmaatjes, onze kerkgemeente, een 
geweldige werkgever en collega’s. Daar voel ik 
me thuis en veilig bij.
Ik ken ook de duistere kant van niet thuis voelen. 
Pestproblemen op school, teams waarin geroddeld 
werd, een werkgever die me zwart maakte, en op 
een nare manier ontsloeg. Ook mijn start op de 
arbeidsmarkt begin jaren ’80 was duister: begin 
20 was ik, maar in de tijdsgeest van toen met 
gigantische jeugdwerkeloosheid was er geen 
werk, geen plekje voor mij in de maatschappij. 
Als ik solliciteerde was ik een van de 900 brieven. 
Kortom geen thuisgevoel, ik nam me toen voor 
iedereen in mijn omgeving zich thuis bij mij te 
laten voelen, en ze de somberheid te besparen 
die ik soms had in periodes van duisternis. 

Iedereen in mijn omgeving
zich bij mij thuis laten voelen

In mijn eigen gezin stond de deur open voor de 
vele vrienden van de kinderen; ik had soms wel 20 
kinderen in de tuin, wij hadden een half jaar een 
buitenlandse student in huis die mij ‘my Dutch 
mam’ noemt. We hebben nog steeds een zeer 
goede band.

Toch is mijn blik niet altijd zuiver. Jaren geleden 
meldde onze  zoon Jelle op maandag dat hij op 
kamers ging wonen in Breda en op dinsdag dat 
hij al een kamer had gevonden in een prachtig 
studentenhuis in hartje centrum, 20 m2. Op mijn 
vraag hoe hem dat gelukt was, zei hij dat hij een 
makelaar in de arm genomen had. Kennismaking 
met zijn toekomstige huisgenoten was blijkbaar 
niet nodig.

Toen we hem verhuisden sloeg de schrik me 
om het hart. De eerste huisgenoot die we tegen 
kwamen in de gang was stomdronken en slechts 
gekleed in een onderbroek. De anderen lagen met 
zijn tweeën op één matras hun roes uit te slapen. 
De leuke huisgenoten van Jelle waren Russische 
arbeidsmigranten die nauwelijks Engels spraken. 
Ik wilde mijn zoon het liefst direct weer mee naar 

huis nemen, met 
verhuisdozen en al, 
hij wilde dit niet. Ik 
gaf hem een hele 
lijst met instructies 
mee: sluit je kamer 
af, houd je telefoon 
bij de hand als je 
voelt dat de sfeer 
ruzieachtig wordt, 
geen discussie aan 
gaan, vlucht! 
Jelle had een andere 
strategie: eenmaal 
weer nuchter 
nodigde hij zijn 
huisgenoten uit voor 

een biertje, en hoorde vervolgens het verdrietige 
levensverhaal: eenzaamheid, uitbuiting, een kind 
dat ze niet mochten zien.  Hij vertelde ze dat ik 
bang voor ze was en over mijn instructies: Ze 
zeiden proestend van het lachen: ‘Jelle luister 
altijd naar je moeder, als wij dat hadden gedaan, 
was onze leven veel beter geweest.’  

Een eye-opener voor mij op het gebied van thuis- 
en veilig voelen, waarom was ik bang voor deze 
kwetsbare mensen, die hier geen vlieg kwaad 
doen omdat ze dan nog meer in de problemen 
komen, als ongedocumenteerden.
Ook ik moet nog veel leren over thuis voelen …

Hermien Fijan
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Als ik dit schrijf is de zomer net begonnen 
en begint het al lekker warm te worden. Het 
kerkelijk seizoen loopt ten einde en de va-
kanties gaan beginnen.

In juni zijn we met de Algemene Kerkenraad (AK) 
nog een keer bij elkaar gekomen met als voor-
naamste doel de tekst van een nieuw beleidsplan 
te bespreken dat zal gaan over de jaren 2026 tot 
2029. In dit beleidsplan worden de prioriteiten en 
bijbehorende acties voor de komende jaren vast-
gelegd. 

Achtergrond van het beleidsplan is de huidige 
krimp en vergrijzing binnen de Johannesge-
meente en de wijkgemeente Eindhoven-Zuid en 
daarmee samenhangend het teruglopen van de 
inkomsten uit vrijwillige bijdragen. In de periode 
tot 2029 willen we in ieder geval de huidige vier 
kerkgebouwen openhouden, maar wel voorberei-

dingen treffen voor de verwachte sluiting van de 
kerk in Son, zoals bij de fusie in 2020 is afgespro-
ken. Prioriteiten zijn ook het zorgen van een voor 
de toekomst houdbare bestuursorganisatie zowel 
centraal als binnen de wijken. 
Dat zal nog moeilijk zijn omdat zowel bij de  
centrale organisaties (AK, CvK en CvD) als bij 
de wijkkerkenraden een aantal mensen in de 
komende tijd zullen stoppen en er nog geen op-
volgers zijn. Hiervoor moeten we als Protestantse  
Gemeente Eindhoven (PGE) op korte termijn een 
oplossing vinden om te zorgen dat alles blijft 
draaien. Naast deze problemen op de korte ter-
mijn willen we ook een visie ontwikkelen voor 
de organisatie van de PGE op de lange termijn,  
omdat de bestaande trend zich zal doorzetten.
Op financieel gebied heeft de Protestantse  
Gemeente Eindhoven besloten om in de periode 
tot 2030 een deel van het vermogen in te zetten 
om tekorten in de begroting te dekken. Dat zal 

ons helpen om ons langzaam aan te passen aan 
de terugloop in inkomsten. Het besluit om iets in 
te teren op het vermogen, wat mede ondersteund 
is door de Classis, heeft ons in staat gesteld om op 
zoek te gaan naar een nieuwe full time predikant 
voor de wijkgemeente Eindhoven-Zuid en naar 
een 0,7 fte kerkelijk werker voor de Johannesge-
meente. Als Algemene Kerkenraad hopen we dat 
voor de beide vacatures op korte termijn iemand 
gevonden zal worden.
In september zullen we weer met frisse moed  
beginnen en dan zijn we van plan het beleidsplan 
af te ronden, waarna het voor informatie op de 
website gezet zal worden en ook besproken zal 
worden tijdens de gemeenteavond in november. 
Voor nu wens ik ieder van u een mooie zomer en 
voor wie weggaat een fijne vakantie.

Henk Grootjans,
voorzitter AK

Toelichting bij collectedoelen
ZONDAG 6 JULI
Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ghana - Stop kinderarbeid in de visserij
In Ghana werken naar schatting 20.000 kinde-
ren en jongeren onder dwang in de visserij. In 
arme vissersplaatsen moeten zij vaak al jong  
meewerken. Ze zijn een makkelijke prooi voor 
handelaren, die hen soms tegen betaling en on-
der valse beloften bij hun families weghalen. Kerk 
in Actie helpt om deze kinderen te bevrijden, op 
te vangen en te herenigen met familie. Via voor-
lichting in vissersdorpen moet nieuwe uitbuiting 
worden voorkomen. 

ZONDAG 13 JULI
PKN - Missionair Werk
Nederland - Online kennisplatform over pi-
onieren
Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel 
geëxperimenteerd met en geleerd over nieuwe 
vormen van kerk zijn. Via online modules over 
thema’s als ‘Hoe ontdekken we samen het chris-
telijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we waar we als 
kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’ en 
‘Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met 
mensen buiten de kerk?’ wil de Protestantse Kerk 
de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar 
stellen voor pioniersplekken, andere vormen van 
kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar 
buiten’ willen zijn. 

ZONDAG 20 JULI
Inloophuis ’t Hemeltje
Inloophuis ‘t Hemeltje is een initiatief van geza-
menlijke kerken in Eindhoven en omgeving, om 
dak- en huislozen en eenzame mensen een laag-
drempelig ‘welkom in de huiskamer’ te bieden. 
Mensen kunnen er binnenlopen voor een kopje 
koffie of thee.
Men kan elkaar daar ontmoeten, men kan er het 
eigen verhaal vertellen en men kan er terecht met 
vragen op sociaal-maatschappelijk gebied. Het 
gebruik van een douche, het laten wassen van ei-
gen kleding en het nuttigen van een warme maal-
tijd behoren tot de mogelijkheden van inloophuis 
‘t Hemeltje aan de Hemelrijken 117 in Eindhoven.
Met de opbrengst van deze collecte willen wij hen 
ondersteunen. Daarom wordt deze collecte van 
harte bij u aanbevolen.

ZONDAG 27 JULI 
Jeugdwerk in Eindhoven
Vandaag is er een bijzondere collecte voor het 
jeugdwerk in onze kerkgemeenten. Waarom is 
deze collecte zo bijzonder zult u zich afvragen? 
Onze jeugd is eigenlijk te vergelijken met het 
zaaigoed van een boer. De boer ploegt het land, 
bemest het en zorgt ervoor dat zijn kostbare zaad 
goed in de aarde valt. Dan laat hij het een tijdje 
berusten. 

En zie, na verloop van tijd komen de loten boven 
de grond. Steeds vaker en vaker komt hij om te 
zien hoe zijn gewas groeit. Op een zeker mo-
ment weet hij dat er geoogst kan worden. Wij als 
gemeente moeten er ook voor zorgen dat onze 
jeugd goede grond heeft om te komen en te blij-
ven. Vaak is dat al de saamhorigheid die in een 
vroeg stadium wordt gekweekt door middel van 
de crèche; vandaaruit de kindernevendienst en 
dan de jeugdkerk. 
Om dat te bewerkstelligen zijn vrijwilligers  
nodig, maar ook financiële ondersteuning. De 
aankleding van ruimtes, attributen voor spelletjes, 
activiteiten binnen en buiten, het kost allemaal 
geld. Een boer die investeert, weet dat hij later op 
een goede oogst kan rekenen. Dat weten wij ook, 
hoewel onze inzet en investeringen niet direct 
zichtbaar zullen zijn. Maar een goede boer heeft 
geduld en dat moeten wij ook hebben. 
Help ons investeren om de jeugd in de goede 
aarde te laten opgroeien. De mensen hebben we, 
nu nog uw financiële steun dan gaat het zeker 
lukken. 
Helpt u mee te zaaien?

ZONDAG 3 AUGUSTUS
De bestemming van de collecte wordt vandaag 
per wijk bepaald. 

ZONDAG 10 AUGUSTUS
Kerk in Actie – Zending
Cuba - Cubaanse kerken bieden hoop
Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is  
tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit.  
Jongeren en goed opgeleide volwassenen ver-
trekken naar het buitenland. Ouderen en zieken 
staan er alleen voor. Kerk in Actie steunt Cubaan-
se kerken om pastorale en diaconale hulp te  
bieden. Volwassenen en jongeren kunnen theolo-
gisch onderwijs of leiderschapstrainingen volgen. 
Zo geven ze hoop via Bijbelstudies, thuiszorg en 
maaltijden van zelf verbouwd voedsel. Hiermee 
ondersteunen ze ouderen in hun dagelijkse strijd 
om het bestaan. 

ZONDAG 17 AUGUSTUS
Diaconie - Open Doors
Open Doors steunt christenen die om hun geloof 
worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bij-
bels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor 
gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training 
en verleent de organisatie praktische hulp, zoals 
traumazorg en noodhulp.
Wereldwijd zijn 365 miljoen christenen niet vrij om 
in Jezus Christus te geloven. Ze worden achterge-
steld, gevangengezet of zelfs gedood. De roeping 
van Open Doors is te versterken wat dreigt te ster-
ven. Een verwoeste kerk in Syrië, een groep geheime 
gelovigen in Noord-Korea of een weduwe in Nigeria. 
Zij zijn geroepen om als christenen wereldwijd ver-
bonden te zijn: als één van ons lijdt, lijden we alle-
maal mee. Jouw bijdragen en betrokkenheid zorgen 
ervoor dat vervolgde christenen niet alleen staan.

ZONDAG 24 AUGUSTUS
Algemene Kerkenwerk 
U ontvangt elke maand via de bezorger uw kerkblad 
SAMEN. Geprobeerd wordt om de kosten van dit 
blad zo laag mogelijk te houden. Zo is er een groep 
vrijwilligers die zorgt voor de stukjes die in het blad 
opgenomen worden. Een andere groep vrijwilligers 
kijkt hier redactioneel naar. Voordat weer een ande-
re groep vrijwilligers SAMEN bij u in de bus doet, 
moet het blad gedrukt worden. Hier zijn kosten mee 
gemoeid. De collecte van vandaag wordt gehouden 
om deze kosten te kunnen blijven dragen. 

ZONDAG 31 AUGUSTUS
Protestantse Kerk – Pastoraat
Nederland - Veilige plek voor studenten
Prestatiedruk, twijfels of je wel op je plek bent en 
over wat je met je toekomst wilt, rouw, eenzaam-
heid: er kan veel op studenten afkomen. Het studen-
tenpastoraat biedt een veilige plek waar ze terecht 
kunnen met hun vragen over persoonlijke ontwikke-
ling, zingeving en geloof, en voor aandacht en een 
luisterend oor. In de Protestantse Kerk werken ruim 
vijfhonderd predikanten-geestelijk verzorgers op  
bijzondere plekken, zoals in het studentenpastoraat. 
Zij maken de kerk op hun eigen plek zichtbaar. 
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Etappe 15 - Van Gräfenberg naar Kalchreuth
Als ik het nieuws kijk of lees, zie ik zoveel 
leed en onrecht. Ik weet dat het een topje 
van de ijsberg is en dat ik machteloos sta. 
Als individu kan ik geen grote veranderingen 
bewerkstelligen, maar binnen een grotere 
organisatie kan dat wel.

Amnesty International is een grote organisatie die 
opkomt voor de rechten van mensen wereldwijd. 
Het begon lang geleden met als doel de rechten 
van politieke gevangenen te verbeteren. Nu heeft 
Amnesty International een veelzijdig programma 
over mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, 

Amnesty International

De Lutherwandeling van Wittenberg naar Rome in 1510
Etappe 14: Van Pegnitz via Betzenstein naar Gräfenberg

Aanrader(s)

internationale rechtspraak, strijd tegen discrimi-
natie, protestacties etc. Op www. Amnesty.nl kun 
je alle acties en programma’s bekijken. 
Kom in actie en teken de online de protestmails!

In de Ontmoetingskerk wordt Amnesty Internati-
onal gesteund door verkoop van artikelen in de 
decembermaand. 
Verder wordt een aantal keer per jaar een schrijf-
actie gehouden, waarbij door gemeenteleden 
brieven geschreven worden voor mensen die ver-
volgd worden. De voorbeeldbrieven worden door 
Amnesty International verstrekt en worden (bij 

voorkeur) met de hand overgeschreven. De brie-
ven worden direct naar de overheid van het be-
treffende land gestuurd. Deze overheid ontvangt 
een zeer groot aantal brieven omdat tegelijkertijd 
vele groepen en individuen schrijven. 

De acties hebben zeker een kans van slagen, de 
resultaten worden op bovengenoemde website 
gepubliceerd. Het is niet altijd goed nieuws, maar 
het is zeker de moeite waard om mee te doen.

Marianne Osagiator
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Achter Luther aan lopen
Een tocht op stevige stappers
Markus Matthias over zijn wan-
deltocht in het voetspoor van 
Luther. Een serie met beleve-
nissen, ontmoetingen, overden-

kingen en beschouwingen opgedaan tijdens zijn 
voettocht in navolging van Luther in 1510 met 
Rome als einddoel.

Deze tweedaagse etappe leidde ons langzaam 
naar beneden van het ‘Frankenwald’ naar Neu-
renberg (‘Fränkische Schweiz’).
Want in Pegnitz ontspringt de rivier de Pegnitz, 
aan wiens oevers ooit de stad Neurenberg is 
gebouwd. Nadat we afscheid hadden genomen 
van ‘Luther door de tijden’, was onze eerste stop 
het stadje Bronn en zijn Jacobuskerk met een 
uniek gekarteld portaal uit de 1e helft van de 13e 
eeuw, naast sommige inventarisstukken een res-
tant van de voorgangerkerk van deze nu Lutherse 
kerk, die nieuw werd gebouwd in de 17e eeuw.
We vervolgden onze weg naar Betzenstein, een 
klein stadje uit de 11e eeuw met een parochie-
kerk in barokke Markgrafen-stijl.

Wat ons steeds meer opviel, was dat bijna alle 
Evangelisch-Lutherse kerken afbeeldingen hadden 
van de twee hervormers, Maarten Luther en Philipp 
Melanchthon. Dit is zo bijzonder omdat veel luthe-
ranen na Luthers dood kritisch stonden tegenover 
Philipp Melanchthon en hem ervan beschuldigden 
te dicht bij Calvijn en de gereformeerden te staan. 
Hier in Franken hingen beiden harmonieus naast 
elkaar. De een leest de Bijbel, de ander schrijft 
teksten omwille van de hervorming.

De volgende dag gingen wij verder. Het eerste 
culturele en historische hoogtepunt waren de kas-
teelruïnes van Wildenfeld. Dit kasteel, gebouwd 
in de 13e eeuw door de heren van Wildenstein, 
maakte al aan het begin van de 16e eeuw deel 

uit van het domein van Neurenberg, werd volle-
dig verwoest tijdens de Boerenoorlog in 1525 en 
daarna opnieuw na de wederopbouw in 1553.
Het echte hoogtepunt van onze wandeling was 
het privé- en daarom ontoegankelijke kasteel Hilt-
poltstein met zijn twee torenhoge gebouwen. Het 
dateert uit de 11e/12e eeuw en kreeg zijn huidige 
vorm aan het einde van de 16e eeuw.
De protestantse parochiekerk St. Matthäus is een 
hallenkerk met zadeldak, ingetrokken koor en 
toren, die eveneens op een dolomietrots staat. 
De kerk werd aan het begin van de 17e eeuw 
gebouwd op de plaats van de voormalige kapel 
‘Zum Heiligen Blut’ en was dus oorspronkelijk een 
protestants kerkgebouw. Rechts Luther en Melan-
chthon weer in prachtige harmonie!
Delen van het interieur van de kerk zijn afkomstig 
uit middeleeuwse kerken in Neurenberg of zijn 
achtereenvolgens geschonken door Neurenberg-
se patriciërsfamilies, wier vertegenwoordigers 
sinds het begin van de 16e eeuw afwisselend 
de Hiltpoltstein-gouverneurs hebben voorzien, 
bijvoorbeeld een achthoekig doopvont met een 
schelpreliëf (rond 1626) (familie Imhoff). De ba-
rokke preekstoel dateert uit 1706.
Helaas is de protestantse biechtstoel (rond 1700) niet 
bewaard gebleven. Deze kon de protestanten eraan 
herinneren dat ook zij vroeger gingen biechten! 

Omdat Hiltpoltstein in de 16e eeuw het grond-
gebied van Neurenberg was, werd de Reformatie 

hier net zo snel geïntroduceerd als in Neurenberg. 
Martin Glaser, een vriend van Maarten Luther 
en, net als Luther, ooit een Augustijner monnik 
een medebroeder in Wittenberg, predikte hier in 
1527 voor het eerst het lutherse geloof. Dat het 
leven als protestantse predikant niet gemakke-
lijk was, blijkt uit een brief van Luther aan Glaser 
gedateerd 1 oktober 1530, waarin Luther Glaser 
adviseert zijn geestelijke ambt niet op te geven 
voor een ambacht. Blijkbaar verwachtte Glaser 
dat hij als ambachtsman beter en veiliger zou 
kunnen leven dan als priester.

Na prachtige paden door de natuur kwamen we 
uiteindelijk aan in Gräfenberg aan de Hiltpolt-
steiner poort. We sloten onze wandeling af in de 
Drievuldigheidskerk in Gräfenberg. De huidige 
kerk kreeg haar gestalte rond 1700, in een tijd 
waarin de christelijke leer van de Drie-eenheid 
in Midden-Europa in twijfel werd getrokken door 
verschillende groepen die zichzelf ook als chris-
tenen zagen (Unitariërs). Daarom werd deze kerk 
opzettelijk gewijd aan de Heilige Drie-eenheid. 
Het koor is bijzonder fraai vormgegeven.

Prof. dr. em. Markus Matthias

We begonnen onze laatste 
etappe van 2023 bij de Kerk 
van de Heilige Drie-eenheid 
in Gräfenberg.

Eigenlijk wilden we in twee dagen naar Neuren-
berg lopen. Maar omdat de laatste dag volledig 
regenachtig was, hebben we de wandeling van 
dit jaar een dag eerder afgerond en keken we 
uit naar het jaar 2024, waarin we het prachtige 
pad van de Frankische Hoogvlakte naar de oude 
keizerlijke stad Neurenberg zouden beginnen.

Eén van de eerste bezienswaardigheden was de 
Duivelstafel, een zandstenen rots in het formaat 
van een paddenstoel die midden in het bos op de 
Eberhardsberg staat. Het uiterlijk doet ook den-
ken aan een tafel die vanwege zijn grootte alleen 
maar van reuzen of de duivel afkomstig kon zijn. 

Daarom deden er een aantal fantastische verhalen 
de ronde over deze plek. We weten het vandaag 
‘beter’: Miljoenen jaren geleden was de ‘Fränkische 
Schweiz’ een grote zee. Toen het water zich terug-
trok, verweerde de ‘tafelbasis’ sneller dan het ‘ta-
felblad’ vanwege de verschillende rots-dichtheid.

Kort daarna bereikten we Igensdorf, waar we de 
protestantse St. Georgekerk konden bezoeken. Na 
de verwoesting in de Dertigjarige Oorlog werd de 
kerk herbouwd in een eenvoudige, protestantse 
barokstijl en ingewijd op 9 oktober 1687.
Aan het oosten grenst een koor aan het schip. De 
ruimte met zijn twee verdiepingen tellende gale-
rij heeft vrij veel licht dankzij de brede koorboog, 
die het licht van de vier koorramen naar binnen 
laat stromen. Aan het interieur is goed te zien 
dat de kerk oorspronkelijk als protestantse kerk is 
gebouwd: alleen de preekstoel, lessenaar, avond-
maal-altaar met afbeelding van de kruisiging en 
een doopvont zijn nodig voor de dienst.
Als decoratie kunnen afbeeldingen met bijbelse 
motieven of afbeeldingen van Luther (aan de lin-
kerkant van de preekstoel) en Melanchthon en 
grafschriften van belangrijke families dienen. Een 
bijzonderheid is te vinden in de galerijen. Daar 
moesten de kerkbezoekers op massief houten 
planken zitten als een zadel, zonder rugleuning. 
Dit bespaarde ruimte en maakte het moeilijker om 
in slaap te vallen als de preken te lang waren.
Het weer was die dag zeer wisselvallig, meestal 
dikke, grijze regenwolken die regen aankondig-
den, maar zo nu en dan waren er echte sprankjes 
hoop. De paden liepen grotendeels door rustige 
natuur en akkers. Uiteindelijk kwamen we aan 
in Kalchreuth, waar we voor een kleine gift privé 
konden overnachten en interessante gesprekken 
konden voeren met onze gastvrouw. De plaats 
wordt ook wel het ‘kersendorp’ genoemd vanwe-
ge de talrijke kersenbomen.

Een schatkamer van laatgotische kunst is de 
Sint-Andreaskerk van Kalchreuth, waarvan de 
indrukwekkende toren pas in 1788/1789 werd 
gebouwd.

Vooral het hoogaltaar (rond 1500) met volledig 
sculpturale fi guren van Maria en de heiligen 
Andreas, Wolfgang, Petrus en Ursula wordt van 
artistieke waarde geacht. Er zijn ook andere wer-
ken uit de periode kort voor en na de Reforma-
tie, zoals een rijk vormgegeven sacramentenhuis 
(1498) (Adam Kraft), een Vlaams tapijt (ca. 1470–
1480) met de Moeder Gods of een wandkleed 
(15e eeuw) met geborduurde afbeeldingen uit het 
Oude Testament.

Bijzonder schattig zijn de kleifi guren van Jezus en 
zijn twaalf discipelen (1380–1390). Ook het orgel 
uit begin 20e eeuw is eigenzinnig met de naam 
van God in Hebreeuwse letters.
Luther was waarschijnlijk nooit in Kalchreuth. 
We hadden zijn route, de huidige rijksweg 2, in 
Igensdorf al verlaten. De route loopt ca. 3 km 
oostwaarts via Eckental en Heroldsberg naar 
Neurenberg.

Dus wij zagen uit naar een weerzien met Luther in  
Neurenberg in 2024.

Prof. dr. em. Markus Matthias

6 7

Bij alle oorlogsretoriek van de laatste tijd 
heb ik het boek ‘De Droom van Den Haag’ 
(1; 2024) als een verademing ervaren en dus 
geef ik die titel graag aan iedereen door als 
aanrader. 

Het schetst op meeslepende wijze de ontwikke-
ling van het internationaal recht en de daarmee 
samenhangende instituties, inclusief het vredepa-
leis in Den Haag vanaf midden 19e eeuw tot nu 
toe. Knap geschreven! 
Als uitvloeisel daarvan komen dan ‘De wapens 
neer’ (2; 1889) en de biografi e van de schrijfster 
Bertha von Suttner (3; 2024) vanzelf in beeld als 
andere aanraders.  
Nr. 1 is als e-reader verkrijgbaar en evenals nr. 3 
als boek in de boekhandel; nr. 2 is in het Neder-
lands  uitverkocht. Dus daarvoor naar bibliotheek 

of antiquariaat (ook via bol.com en marktplaats). 
In het Duits is ‘Die Waffen nieder’ volop verkrijg-
baar via de boekhandel voor slechts 13 euro en in 

het Engels ‘Lay down your arms’ gratis te down-
loaden. Veel leesplezier en inspiratie!                                                  

 Kees Minderhoud

Maarten Luther en Philipp Melanchthon
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is. De vruchtbaarheid van land, dat alles 
groeien mag, danken wij aan God. En dat 
is wat ds. Baas in zijn lied wil zeggen. 

de Bildtse Psalm fan ds. Baas
De feugels in de maityd, de irpels en de wait. 
De dyken sloâten, lânden, soat ’t der hyne lâit. 
’t Singt alles och soa � eurig, jim singe dochs ok met.  
Fan God dy’t deuze wereld, en alles geven het. 
  
’t Is och soa no� ik weunen, wete jim allegaar.
Hier in ôns Bildtse lândsy, ’t is nergens beter waar.
Hier wille wy ferkere de tiid die God ons geeft.
Gelukkig weze ’t hutsy dat elk op aarde leeft.

At wy ferdrietig binne o Heer, maak ôns weer blij. 
En is ‘d er argewasy geef frede en maak vrij.
Laat ôns, soa’t wy hier leve, in ’t dorp of an é dyk.
Ôns jaren niet fergrieme maar bruke foor Jouw 
ryk.

Toch heb ik dit Bildtse land zes jaar 
geleden achter me gelaten. Zoals zo velen 
die hier in Eindhoven en omstreken 
wonen, hun geboortestreek hebben 
verlaten. Het is een hele stap om ergens 
anders een nieuw bestaan te beginnen. 
Het is een avontuur, een gok. Maar ook 
een kans en misschien voor sommigen 
ook een bevrijding. Ergens opnieuw 
beginnen kan van alles oproepen. Maar 

Deze zomer ga ik weer eens voor in 
een kerk in Friesland. Namelijk in 
Vrouwenparochie, een buurdorp van 
Sint Annaparochie, waar ik vandaan 
kom. Samen met nog een aantal 
andere kerkdorpen in deze omgeving 
worden in de zomermaanden 
gezamenlijke kerkdiensten gehouden. 

Ook de kerkelijke gemeente van 
Minnertsga doet hieraan mee. In dit dorp 
ben ik begonnen als kerkelijk werker en 
heb ik zeven jaar gewerkt. Met deze 
gezamenlijke dienst kan ik gelijk weer 
veel mensen terugzien en weer even 
spreken. Een soort reünie.
Ik zeg wel Friesland, maar de regio Sint 
Annaparochie staat ook bekend als Het 
Bildt. Dit is een poldergebied waar ruim 
500 jaar geleden Hollanders naartoe 
kwamen om het gebied te bedijken en er 
te wonen en te werken. Deze Hollanders 
mengden zich met Friezen die hier ook 
kwamen. En zo ontstond een unieke 
cultuur met een unieke taal: Het Bildts. 
Zelf ben ik ook met Het Bildts 
opgegroeid. Ik kan wel Fries verstaan 
maar spreek het niet. 
Omdat de kerkdienst in mijn geboorte-
gebied plaatsvindt, ben ik voornemens 
de viering in het Bildts te gaan houden. 
Alle liederen, Bijbelteksten, overdenking, 
alles in het Bildts. Daarbij maak ik ook 
gebruik van een bestaand lied in deze 
taal. Het lied heeft als titel: de Bildtse 
Psalm van ds. Baas. Ds. Baas was ooit 
predikant in deze regio en schreef dit 
lied. Hij beschrijft hoe mooi de schepping 
is. En dan vooral in deze regio. 

Er is een uitspraak: God schiep de aarde, 
behalve Nederland, dat deden de 
Nederlanders zelf. Een uitspraak die 
typeert hoe Nederland altijd in strijd was 
met het water. Het Bildt is hier ook een 
voorbeeld van. Drooggelegd door het 
aanleggen van dijken. Maar dat betekent 
niet dat er ook automatisch leven mogelijk 

hopelijk lukt het een ieder om het 
thuisgevoel terug te vinden. In het lied 
wordt gezongen: ‘’t Is och soa nofl ik 
weunen. Het is och zo aangenaam 
wonen’. Dat aangename wens ik een 
ieder toe. Waar je ook woont. 
En wat is dat aangename, dat thuisgevoel? 
Ook dan kan ik putten uit woorden van 
het bovenstaande lied. Een thuisgevoel 
typeert zich door rust, vrede, gelukkig 

zijn. Dat je van 
betekenis bent, voor de 
ander en voor de Ander. 
Dat je je tijd niet 
verkwist, maar gebruikt 
voor Gods rijk. Een rijk 
dat zich uit in liefde, 
gerechtigheid, recht en 
barmhartigheid. 
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Th uis voelen

De vogels in de lente, de aardappelen en de tarwe.
De dijken sloten, velden, zo als het er bij ligt.
‘t Zingt alles och zo � eurig, jullie zingen toch ook mee.
Over God die deze wereld, en alles heeft gegeven.

Het is och zo aangenaam wonen, dat weten 
jullie allemaal.
Hier in ons Bildtse landje, het is nergens beter toch.
Hier willen wij zijn, de tijd die God ons geeft.
Gelukkig zijn de tijd dat elk op aarde leeft.

Als wij verdrietig zijn, o Heer, maak ons weer blij.
En is er ergernis geef vrede en maak ons vrij.
Laat ons, zoals wij hier leven, in het dorp of op de dijk.
Onze jaren niet verkwisten, maar gebruiken voor 
Uw rijk.

Lieuwe Wijbenga
Kerkelijk werker in 

Eindhoven en 
Veldhoven

VACATURE KERKELIJK WERKER

De Johannesgemeente in Eindhoven is een kerkelijke (wijk-)gemeenschap die deel uitmaakt van de 
Protestantse Gemeente te Eindhoven als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
De Johannesgemeente is opgebouwd uit leden wonend in Eindhoven-Noord met als kerkgebouw de 
Johanneskerk in Eindhoven en leden wonend in Sint-Oedenrode, Son en Breugel met als kerkgebouw 
de Kerk van de Eenheid in Christus in Son.

Iedere zondag is er een dienst in beide kerken. Ook wordt er regelmatig een gezamenlijke dienst 
gehouden in één van de twee kerkgebouwen.
Op dit moment is er 1 fulltime predikant en 1 kerkelijk werker voor 0,4 fte werkzaam.  
Enthousiaste vrijwilligers werken mee om de diverse activiteiten vorm te geven of voeren ze zelf uit.

Als geloofsgemeenschap willen we een zichtbare plaats innemen in de samenleving.
Gemeenteleden worden geïnspireerd en aangesproken door Bijbelse verhalen. Daarin zoeken we 
richting, bevestiging en troost.
Voor de voortgang van het werk in onze wijkgemeente zoeken we een kerkelijk werker voor 0,7 fte, die 
affiniteit heeft met pastoraat en met ons wil meedenken in mogelijkheden in het kerk zijn in deze tijd.

Van de nieuwe kerkelijk werker verwachten we dat diegene:

− bereid is om mee te werken en te denken in een gemeente die een fijne ontmoetingsplek wil zijn 
voor iedereen die op zoek is naar zingeving en hoop

− goede communicatieve vaardigheden en verbindende kwaliteiten heeft
− flexibel is in samenwerking met collega’s en vrijwilligers
− affiniteit heeft met liturgie
− bereid is om voor te gaan tijdens de zondagse dienst, alsook rouw- en  trouwdiensten
− openstaat voor oecumene
− bereid is contacten te onderhouden met collega’s van de werkgemeenschap predikanten, 

kerkelijk werkers en pastores van de rooms-katholieke parochies en buurgemeenten.

Vanwege bovenstaande omschrijving is een afgeronde studie HBO-Theologie verplicht, waarbij je 
ingeschreven moet staan in het register kerkelijk werkers van de PKN.
Ook moet je de cursus ‘Homiletische en Liturgische vorming’ al gevolgd en voltooid hebben, of bereid 
zijn deze cursus op korte termijn te gaan volgen.

Wij bieden je een ruimdenkende gemeente aan die je met enthousiasme zal begroeten en die je snel in 
hun gemeente thuis zal laten voelen.

Voor meer informatie en/of solliciteren kunt u contact opnemen met de scriba: 
johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl
o.v.v. vacature kerkelijk werker

Adoptie
In de aankomsthal sprak ik een vader en een 
moeder die hun dochter op kwamen halen. 
Ze had voor haar studie een paar maanden in 
Spanje gezeten, en nu kwam ze weer terug. 

Ze vertelden dat de dochter geadopteerd was, uit 
een ver land. Ze waren erg dankbaar dat het alle-
maal zo goed was gegaan, en dat ze het zo goed 

deed met haar studie. Maar ze had ook een broer, 
die geadopteerd was, en met hem was het hele-
maal niet goed gegaan. Ze hadden dus meege-
maakt, dat een adoptie goed kan verlopen, maar 
ook dat het mis kan lopen. Daarom vonden ze het 
een goede zaak dat intercontinentale adopties 
niet meer zijn toegestaan. 
Wat hebben die mensen veel mee gemaakt, het 

moet diep hebben ingegrepen in hun leven, dat 
ze tot zo’n conclusie komen. 

Veel verhalen van het vliegveld kan ik prima een 
plaats geven, maar dit verhaal heb ik nog lang 
met me meegedragen.

Mirjam van Nie
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Rondom de kerk

Open Huis Sint Cathrien
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 13.30 uur
in de Catharinakerk, Begijnenhof 2; 
op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
in de Petruskerk, Kloosterdreef 31. 
(12.15 – 12.45 uur meditatieve oecumenische viering)
broodmaaltijd om 12.45 uur
tel. 2569124; www.openhuiscathrien.nl
IBAN NL75TRIO0198481446

Inloophuis ’t Hemeltje
Hemelrijken 117
zondag t/m donderdag 12.00 - 15.00 uur
tel. 2468785
IBAN NL42INGB0006870550
www.inloophuishemeltje.nl
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Th uis komen – de hartslag van de hemel

S
a
m

e
n
 n

a
a
r b

u
ite

n

Op 4 juli 2004 werd ik bevestigd als dominee 
met een bijzondere opdracht. Nu is dat 21 
jaar geleden. 

Een zee van tijd die voorbij is gevlogen. Jaren 
waarin ik mijn roeping trouw ben gebleven, op 
telkens andere plaatsen en met andere mensen: 
mensen met een verstandelijke beperking en hun 
naasten en nu, mensen met een chronische of 
ongeneeslijke ziekte. Wat is waardevol voor mij in 
dit werk? Ik schreef er deze woorden over. 

Vanuit ’t Hemeltje

Het nieuws blijft goed, een compleet Team en 
veel vrijwilligers, waardoor er andere dingen mo-
gelijk zijn. Gezien het mooie weer van de laatste 
tijd verblijven onze gasten graag in de tuin. Een 
tafeltennistafel stond er al, maar nu is ook het 
dartbord opgehangen. Er is ruimte voor spelletjes, 
maar ook voor een een-op-eengesprek, als daar 
bij de gasten behoefte aan is. Zelfs als je buiten 
leeft en geen slaapplaats vindt, kan buiten in een 
mooie tuin zijn rust geven. 

We zijn er  in geslaagd een nieuwe penningmees-
ter te vinden. Toeval bestaat. Onze afgetreden 
penningmeester raakte met iemand in gesprek, 

die aangaf - na een aantal jaren van geen vrij-
willigerswerk - wel weer iets te willen doen en 
penningmeester paste daarbij. Inmiddels is het 
Algemeen Bestuur akkoord gegaan en kan alles in 
gang gezet worden om de nieuwe penningmees-
ter in het Dagelijks Bestuur op te nemen. Wij zijn 
heel blij dat het DB weer voltallig is. 

De nieuwe manier van kledinguitgifte moet nog 
geoptimaliseerd worden. Daarom wachten we 
nog even met het weer aannemen van nieuwe 
kleding. Zodra er weer ruimte voor kleding is, 
doen wij een oproep. Wat wij wel kunnen gebrui-
ken is bijvoorbeeld shampoo, wegwerpscheer-
mesjes, douchegel en als het dan over kleding 
gaat: heren T-shirts. Ook krijgen we regelmatig de 
vraag of we een rugzak hebben. Als je niets hebt 
om je spullen veilig op te bergen is een rugzak 
praktisch; een gewone rugzak, dus niet zo’n grote 
voor backpackers. Als je iets over hebt, geef het 

rustig af tijdens openingsuren, zondag tot en met 
donderdag van 12.00 – 15.00 uur.

Wij wensen u een mooie zomer.

Wilt u meer weten over Diaconaal Inloophuis 
’t Hemeltje, kijk op de website 
www.inloophuishemeltje.nl of neem contact op 
met secretariaat@inloophuishemeltje.nl

Met vriendelijke groet,
Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje

Ditta van Eijken
Secretaris
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Door omstandigheden ben ik best veel in 
mijn leven verhuisd. Ik ben Deens, in Kopen-
hagen geboren en getogen. Mijn eerste ver-
plaatsing was naar Londen, waar ik een jaar 
woonde, daarna weer terug naar Denemar-
ken waar ik zes keer ben verhuisd.

Vervolgens naar Eindhoven, dan vier jaar in New 
York op twee verschillende adressen en daar-
na terug naar Eindhoven, waar ik een paar jaar 
later weer binnen Eindhoven ben verhuisd. Voor 
de laatste keer. Misschien. 

Ik heb mij nooit onrustig gevoeld tijdens mijn ver-
huizingen; sommige waren noodzakelijk, dus niet 
zo leuk, sommige waren om een positive reden, 
dus heel leuk; sommige waren ver weg; sommi-
ge om de hoek. Mijn visie is altijd geweest: Zet 
mij maar neer op een willekeurige plek ergens 
op deze planeet en ik ga meteen alles doen om 
me daar thuis te voelen. En tot nu toe is dat aar-
dig gelukt. Maar op een gegeven moment krijg 
je toch wel het gevoel: Dit is het, hier moet ik 
blijven. En dat heeft niet met je huis of met je 
locatie te maken, het heeft met gevoel te maken: 
Het gevoel van zich thuis voelen. Thuis voelen 
is een gevoel van vreugde, zich veilig voelen, 

tevreden zijn, vrienden/famile/kenissen om je 
heen hebben die om je geven.

Thuis voelen is het beste wat er is en is iedereen 
gegund onafhankelijk van wie je bent en waar je 
woont. Soms moet je hard werken om je thuis te 
voelen en soms komt het vanzelf. Soms gaat het 
snel, soms langzaam.
Dus zich thuis voelen is niet altijd vanzelfsprekend 
en niet altijd even makkelijk. Wat er gebeurt in 
de wereld heeft grote invloed op het dagelijkse 
leven voor ons allemaal en daarom hebben we 
een plek nodig waar we ons thuis voelen. Het ge-
voel in een warm bad terecht te komen, je loopt 
ergens binnen en je hebt meteen het gevoel van 
een aura, een sfeer, een connectie met de plek en 

de mensen die daar zijn. Je gaat op vakantie, het 
is heel leuk maar het is net zo leuk of zelfs leuker 
weer thuis te zijn.

En dan is er het huis dat van ons allemaal is, onze 
kerk.
De laatste twee jaar was voor mij een heel lange, 
zware periode en ik wist dat die periode nog niet 
voorbij was. God was bij mij, maar dat was niet 
genoeg. En plotseling wist ik wat ik nodig had: 
Nog een huis waar ik me thuis kon voelen, waar ik 
niet alleen was maar met andere mensen samen.

het was voor mij thuis komen,
een wonder, een omhelzing

Toen ik onze kerk binnen liep bijna twee jaar gele-
den was het gevoel van thuis te zijn heel sterk. Ik 
wist het meteen: Dit was het huis dat ik miste. Het 
was voor mij thuis komen, een wonder, een om-
helzing precies op een moment in mijn leven waar 
ik het nodig had. Dat gevoel heb ik nog steeds 
elke keer als ik weer onze kerk binnen loop.

Ik hoop dat jullie allemaal dat zelfde gevoel 
hebben, er voor elkaar zijn thuis en in onze kerk. 

Dorte van Kaam

Wat waardevol is…
Leven 
Zonder 
Bijvoeglijk naamwoord.
Leven op zichzelf is waardevol
Of het nu een jong, een oud
Een mooi of tragisch
Een kort of lang leven is.

Wat toekomst is…
De droom die maakt
Dat je het volhoudt
Hoop op een goede toekomst 
Voor wie aan je zijn toevertrouwd,
Je partner, kind, je vriend of vriendin.

Wat kostbaar is…
Een moment van contact
Getroost worden als je het niet verwacht
Toegelachen worden
Een hand op je schouder
Een gesprek van mens tot mens,
Dat je weer weet waar je het voor doet.

Wat tegenwind is…
Bezuinigingen
Plannen op de lange baan
Goede mensen die weggaan
Mensen die niet op hun plek zitten

Wat misschien naïef, maar heel belangrijk is…
Denken dat alles uiteindelijk toch goed komt
Het goede zien in wat moeilijk en ingewikkeld is

Gewicht toekennen aan kleine dingen

Wat positief is….
Jezelf blijven vragen waarom je die ander niet 
loslaat.
Als zieke je gehoord voelen
Als partner je gewaardeerd weten.

Wat inspiratie is…
De kleine dingen zien
Je kaarsje brandend houden
Weten waarom je het doet.

Karin Seijdell

‘Ik wil graag een thuis vinden bij God.’
Die woorden hoorde ik tijdens de Hemel-
vaartconferentie Live it!1, en ze bleven bij me 
hangen. Zó eerlijk, zó verlangend. Want ergens 
is dat toch een verlangen dat we allemaal 
delen? Een plek waar je jezelf kunt zijn, waar 
je gekend wordt, geliefd bent – een thuis.

Het thema van de conferentie was dit jaar de 
hartslag van de hemel. Wat is dat eigenlijk? Som-
migen noemden het ritme van genade. Anderen 
spraken over leefregels of juist anti-regels, over 
rustmomenten, over stilte en aanbidding. Maar 
hoe je het ook noemt: het is dat diepe, trage 
ritme waarin je tot leven komt. Waarin je God kunt 
ontmoeten, als je ervoor openstaat.

Hoe vaak zie ik studenten niet worstelen met rit-
me, met tijd maken voor God. Het lukt vaak ge-
woon niet. Ze denken dat stille tijd moet bestaan 
uit Bijbellezen en bidden – en dat het dan ook 
nog iets moet opleveren, dat je iets moet voelen. 
Alsof je pas een ‘goede christen’ bent als je elke 
dag braaf je Bijbel leest. Maar in dat streven om 
het goed te doen, raken sommigen juist verder weg 
van wat het werkelijk is: thuiskomen bij God.
Juist thuiskomen en alles even van je laten 
afglijden. Juist even mogen zijn wie je bent, zonder 
verwachtingen en zonder verplichtingen. Thuisko-
men is niet presteren. Het is niet iets moeten, maar 
even ademhalen in Zijn aanwezigheid. En is dat 
niet precies waar we allemaal naar verlangen?
Een moment dat me bijzonder raakte deze keer 
was de aanbiddingsavond. De hele zaal was 
leeggehaald, geen enkele stoel stond er nog. Dat 
gaf ruimte – letterlijk en fi guurlijk. Sommige stu-
denten stonden en zongen uit volle borst of met 
armen in de lucht. Anderen lagen op de grond, 
met gesloten ogen, terwijl ze de liederen op zich 
lieten inwerken. In een hoek begon iemand spon-
taan te dansen, en al snel volgden er meer. Geen 
prestatie, geen programma – alleen mensen die 
zich durfden over te geven aan het moment, aan 

Gods aanwezigheid. En opnieuw werd ik daar 
verliefd op de studenten. Op deze veelkleurige 
groep jongeren, een beetje verdwaald in het le-
ven, een tikkeltje eigenzinnig en gek. Maar ook zó 
open, zó eerlijk, zó verlangend naar een plek waar 
ze echt thuis mogen komen.
Misschien is dát wel de hartslag van de hemel: 
dat God zegt, keer op keer, “Kom maar thuis. Hier 
ben je welkom. Hier mag je zijn.”
En misschien is dat ook precies waar wij als kerk 
voor geroepen zijn – om een plek te zijn waar 
mensen, jong of oud, gek of onzeker, zoekend of 
zeker, zich thuis mogen weten. ‘Hier mag je zijn!’

Eveline Buist-Laseur, 
IFES studentenwerker Eindhoven,

wijzijnifes.nl 

1 Live it! is een IFES conferentie georganiseerd voor en door studenten. Hier komen studenten uit heel Nederland vanuit verschillende verenigingen en kerkelijke 

achtergronden bij elkaar.

De groep studenten uit Eindhoven

Om half 2 's nachts werden de stoelen weer 
teruggeplaatst in de zaal, want dan hoefden 
ze dit niet om 8 uur 's ochtends te doen.. 
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JOHANNESGEMEENTE
Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b T 2435248
Wijkredactie, De Pannelaan 6 T 2912214
E-mail: redactie-woensel@pkn-eindhoven.nl
Koster: vacant 

Kerk in Son, Zandstraat 26, Son
Kerkbeheer: dhr. P. Greijdanus T 06 19546912
E-mail: kerkbeheerson@gmail.com

VIERINGEN 
Door vakanties lukte het niet om voor beide ker-
ken voorgangers te vinden in augustus. Daarom 
zijn er meerdere gezamenlijke vieringen.

Zondag 6 juli
Voorganger Johanneskerk: ds. Kirsten Wuijster 
We lezen uit Jesaja 66: 10-14 en Lucas 10: 1-20. 
In deze dienst vieren we samen de Maaltijd van 
de Heer.

In Son is er dienst met de bewoners van Zonhove 
in de recreatietent op het terrein van Zonhove. 
Thema: Je bent prachtig!
Aanvang: 11.30 uur
Voorgangers: Ineke van den Berg /Jeannet 
Venekamp

Zondag 13 juli 
Voorganger Johanneskerk: ds. Kirsten Wuijster 
In Deuteronomium 30: 9-14 lezen we over het 
naleven van Gods geboden. In Lucas 10: 25-37 
lezen we over het grote gebod: ‘Heb de Heer, uw 
God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel 
en met heel uw kracht en met heel uw verstand, 
en uw naaste als uzelf.’ Een prachtig gebod, maar 
voor de wetsgeleerde met wie Jezus spreekt, 
niet genoeg: ‘Wie is mijn naaste?’ vraagt hij aan 
Jezus. En Jezus antwoordt met de vertelling over 
de barmhartige Samaritaan.

Voorganger kerk in Son: ds. Kroon (Avondmaal)

Zondag 20 juli - gezamenlijke dienst in de 
kerk in Son
Voorganger: ds. Welmoed van Seventer

Zondag 27 juli
Voorganger Johanneskerk: pastor Rob Kosterman
Voorganger kerk in Son: mw. Anneke Nieuwenhuizen

Zondag 3 augustus - gezamenlijke dienst in 
de kerk in Son
Voorganger: ds. Beate Rose

Zondag 10 augustus - gezamenlijke dienst in 
de Johanneskerk
Voorganger: mw. Anneke Nieuwenhuizen 

Zondag 17 augustus
Voorganger in de Johanneskerk: ds. Johan Beks
Voorganger kerk in Son: ds. Welmoed van Seventer 

Zondag 24 augustus - gezamenlijke dienst in 
de kerk in Son
Voorganger: ds. Kirsten Wuijster
We lezen Jesaja 30: 15-21 en Lucas 13: 22-30. 
Lezingen over Gods redding en ontferming, waar 
de ferme taal van Jezus doorheen klinkt: wie de 
wet naar zijn hand zet, voor zijn eigen gewin 
alleen: díe zal de laatste zijn.

Zondag 31 augustus
Voorganger Johanneskerk: ds. Kirsten Wuijster 
Voorganger kerk in Son: pastor Rob Kosterman 

VANUIT DE GEMEENTE
Vrijgesteld van het dienstwerk
Van zaterdag 26 juli  tot maandag 18 augustus is 
ds. Kirsten Wuijster vrijgesteld van het dienstwerk. 
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen 
met de scriba, mw. Annette Buitenhuis. 

KW

Vacature Kerkelijk Werker
Binnen de Johannesgemeente is er een vacature 
Kerkelijk Werker voor 0,7 fte. Zie ook de 
advertentie op pagina 8.
Uit gesprekken met andere wijkgemeenten, buur-
gemeenten en een delegatie uit de classis, blijkt 
dat het vinden van een kerkelijk werker niet een-
voudig zal zijn. Daarom roepen we u als gemeen-
teleden op om de namen van eventueel mogelijke 
kandidaten aan ons door te geven. Dan kunnen 
wij ze in overleg met u benaderen. Zodra er meer 
duidelijkheid is, informeren we u graag verder. 
Dat zal wel na de vakantie worden.

De benoemingscommissie: 
Marijke Jansen, Cor Erkelens,

 Gerdien Hartzuiker en 
Jeannet Venekamp

KRUISPUNTGEMEENTE
Adventskerk, Camphuysenstraat 4
T 2520472 
Wijkredactie, T 2097623
E-mail:  w.gugler@fi lternet.nl

predikant@kruispuntgemeente.nl
Website: www.kruispuntgemeente.nl
Kerkbeheer: dhr. T. Poot, T 06 53362677
E-mail: beheerder@kruispuntgemeente.nl

VANUIT DE GEMEENTE

Belijdenis van het geloof
Op eerste Pinksterdag was de kerk bijna volledig 
gevuld. Een prachtig gezicht, dat herinnerde aan 
wat er lang geleden tijdens het eerste Pinkster-
feest gebeurde. Tijdens deze dienst legde een 
jonge vrouw belijdenis van haar geloof af – een 
stap die tegenwoordig allerminst vanzelfsprekend 
is. Het was bijzonder dat ze ervoor koos dit te 
doen in het midden van de gemeente. We wensen 
haar Gods zegen, kracht en vreugde toe op haar 
geloofsweg. 

Potluck
Zondag 6 juli is er na de dienst een potluck om 
samen de zomervakantie feestelijk te beginnen. Ge-
meenteleden worden uitgenodigd om iets lekkers 
mee te nemen en met alle aanwezigen te delen. 

Zomerperiode
In de zomerperiode nemen we even afstand van 
de dagelijkse drukte en verplichtingen. Ook het 
kerkelijk leven staat op een lager pitje. In de 
maanden juli en augustus is er wel een dienst op 
zondagochtend, maar geen avondbijeenkomsten, 
catechese en vergaderingen.
We wensen iedereen een ontspannen zomerva-
kantie toe. Of je nu thuisblijft of op reis gaat, we 
hopen dat het een goede periode mag zijn. 

Gerda van den Bos

Wandelafspraak
Geregeld ga ik met mensen wandelen ergens in 
het bos of op de hei rondom Heeze. Het praat ge-
woon anders als je naast elkaar loopt. En het is 
ook niet erg als er stiltes vallen. Soms heb je tijd 
nodig om onder woorden te brengen wat je denkt 
of voelt. Ik kan het echt aanraden. 
Wil je een keer met mij (weer) door de natuur 
in Heeze, Eindhoven of elders lopen om een en 
ander bij te praten – voel je vrij om een afspraak 
te maken. Het liefst overdag – maar in de periode 
na Pinksteren heb ik ’s avonds ook weer meer tijd. 
Een mailtje sturen (w.gugler@fi lternet.nl) werkt 
het beste. Uiteraard kom ik ook voor een gewoon 
huisbezoek bij je langs.

Vakantie
Vanaf maandag 16 juni t/m zondag 6 juli hebben 
wij vakantie. Wij hopen op wat mooie wandelda-
gen in Engeland. Wanneer wij terugkomen zijn 
hier de schoolvakanties begonnen. 
Voor wie in de komende weken op vakantie gaat 
of thuis van de zomer geniet, alle goeds toege-
wenst. 

Werner Gugler

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 T 2437651
Wijkredactie, Diepmeerven 26 T 2122563
E-mail: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl

VANUIT DE GEMEENTE

Beste leden van onze gemeente,

De beroepingscommissie is nu vijf maanden 
aan het werk. In deze tijd hebben we ons 
beziggehouden met de profi elschetsen van onze 
wijkgemeente en de te beroepen predikant, en het 
opstellen van een vacaturetekst. Wij hebben ook 
enige tijd moeten wachten op de zogenaamde 
‘solvabiliteitsverklaring’ vanuit de Classis, die ons 
toestemming geeft om inderdaad een vacature 
open te stellen. Deze hebben wij inmiddels 
ontvangen. Dat betekent dat de werving vanaf 
nu van start kan gaan. Een en ander wordt ook 
toegelicht bij de korte gemeentebijeenkomst op 
zondag 6 juli na de dienst.

De vacature wordt opengesteld vanaf 1 juli. 
Graag geven wij u langs deze weg de gelegenheid 
om namen aan te dragen van de door u geschikt 
geachte predikanten. Zie ook de advertentie met 
vacaturetekst op pagina 15.

Kent u iemand die deze eigenschappen in huis 
heeft? Dan kunt u zijn/haar naam, voorzien van uw 
motivering/argumentatie en uw eigen naam, mailen 
naar beroepingscieEhvZ@gmail.com of schriftelijk 

doorgeven aan de voorzitter (Irene Lammers) 
of secretaris (Giny Middel). Wij zullen dan de 
mogelijke kandidaten benaderen en uitnodigen 
om deel te nemen aan de sollicitatieprocedure. 
Uw voorstel ontvangen wij graag per 
ommegaande, maar uiterlijk 3 augustus.

Met vriendelijke groet, namens de beroepings-
commissie,

Irene Lammers, voorzitter

VANUIT DE DIACONIE
Diaken zijn is een mooie taak: aandacht vragen 
voor de noden van mensen en doen wat nodig is 
om die nood te lenigen. Naast natuurlijk de taken 
in de kerk; collecteren, Avondmaal voorbereiden 
en uitdelen, meedenken over van alles. Dat hoef 
je niet allemaal zelf en/of alleen te doen, want 
als diaconale gemeente doen we het met elkaar. 
Maar dan nog: er is veel nood te lenigen en veel 
te kiezen en te beslissen. Op veel plaatsen wordt 
gezocht naar vrijwilligers en naar fi nanciën. Ik 
ben me er goed van bewust dat we altijd maar 
een deel doen.
Aandacht vraag ik voor ‘t Hemeltje, voor 
Vluchtelingen in de Knel, voor de Huiskamer van de 
Vluchteling en het avondmaalproject in Colombia. 
Veel andere, ook belangrijke, doelen blijven in 
aandacht wel eens achter. Gelukkig zijn daar 
onder andere Henk Damsma die aandacht vraagt 
voor Amnesty en Wim Wiggers die onvermoeibaar 
voor de voedselbank en het diaconale project in 
de Huiskamer bezig is. Ook zijn er vele mensen 
die een praktische taak uitvoeren op verschillende 
plaatsen. Zo fi jn om te zien en te horen.
Geen kerk die hard roept of zich op de borst klopt, 
maar wel veel betrokken mensen, die ieder doen 

wat op hun weg komt.
Fijn dat we het zo samen kunnen doen.

Marieke Visser

Terugblik Pinksteren
We kunnen terugkijken op een mooie 
Pinksterzondag. Bij zo'n gezamenlijke dienst – 
inclusief de viering van het Heilig Avondmaal! 
– gebeurt er veel achter de schermen door heel 
veel gemeenteleden. Aantallen zijn dan ruim 
drie keer meer dan wat we gewend zijn vanuit 
de Ontmoetingskerk en een looproute met vier 
uitdeelpunten wordt uitgedacht. 
Wat bijzonder dat we met zo veel gemeenteleden 
mochten aanschuiven aan de Tafel van de Heer 
en van Zijn goedheid mochten proeven. Dank aan 
iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen. 
Met dit positieve gevoel wil ik jullie allemaal een 
goede zomer toewensen!

Maaike Bril

LUTHERSE GEMEENTE
Kerkdiensten in Dommelhoefstraat 1a
Wijkredactie, Amerlaan 2 T 2623104
E-mail: redactie@lutherszuidnederland.nl
Website: www.lutherszuidnederland.nl 

VIERINGEN

De vieringen van de Lutherse Gemeente staan op
pagina 14 bij de kerkdiensten.

De Nederlandse taal

Th uis zijn bij mensen

Op het vliegveld worden veel verschillende ta-
len gesproken. In de aankomsthal zat ik naast 
een man, en ik vroeg: ‘Komt u iemand ophalen?’ 

De man vertelde dat hij zijn zoon kwam ophalen. 
Hij sprak met een duidelijk Duits accent. Ik zei dat 
ik ook wel Engels of Duits wilde spreken. Toen zei 

Mij ergens thuis voelen vond ik nooit moeilijk.   
Ik voelde me thuis bij mijn moeder in huis. Bij mijn 
oma in huis. Bij mijn vader in huis. Zelfs bij vrienden 
voelde ik me al snel thuis, zeker als ik daar vaak 
kwam. Ik voel me thuis bij mijn schoonfamilie en in 
mijn eigen appartement met mijn partner. 
Nou moet ik toegeven dat die laatste wel even 
tijd heeft gekost, want hoe zetten we nou die 
meubels neer? Waar gaan alle herinneringen en 

hij: ‘Ik ben hier in Nederland, en ik wil verzoeken 
goed Nederlands te spreken’. Dan moet je iemand 
niet corrigeren, of in een andere taal toespreken 
maar gewoon Nederlands terug praten. 
Dus we spraken verder in het Nederlands en hij 
vertelde over zijn zoon die een deel van zijn studie 
deed in Madrid, hoe trots hij was op zijn zoon en 

over de studie die zo goed ging. 
Ik wil best een andere taal spreken als de situ-
atie dat vraagt. Maar als iemand zijn best doet 
Nederlands te spreken is dat alleen maar zeer te 
waarderen.

Mirjam van Nie

snuisterijen? Hangen we dat schilderijtje op die 
muur of op de andere? 

Maar door samen te gaan wonen en weg te gaan 
uit mijn ouderlijk huis, en door het inrichten van 
een eigen plek, ben ik me wel gaan beseffen dat 
het thuis voelen niet afhankelijk is van de spullen 
die er staan. Tuurlijk, het kan helpen, maar thuis 
zijn is voor mij afhankelijk van wie er is en wat 

deze persoon voor mij betekent. En daarom zijn er 
meerdere plekken voor mij waar ik me thuis voel, 
waar ik graag ben. 

Het zijn plekken waar je jezelf kunt zijn. Je hoeft 
niet op je tong te bijten, een deel van jezelf te 
verbergen, bang te zijn om je mening te delen 
of bang te zijn dat je niet welkom bent. Je mag 
er delen waar je blij mee bent, waar je tegenaan 



14 15

V
a
ria

V
a
ca

tu
re

X
V

a
ri

a

loopt, je mag er zijn als je niet oké bent en als 
je een schouder nodig hebt. De personen zijn 
belangrijker dan de locatie. 
Waar ik me ook altijd heb thuis gevoeld, is de 
kerk. Vroeger toen de kerk nog de Morgenster 
heette. Daarna in de jaren dat we als gemeente in 
de Emmaüskerk zaten en toen we als gemeente 
‘terug’ gingen naar de Johanneskerk. Wederom 
was voor mij de locatie geen leidende factor. Het 
waren de mensen, het is de gemeente. 

Vele gemeenteleden ken ik al mijn hele leven, 
omdat ook u die jaren tot de gemeente behoort. 
Het gevoel van thuis komen in de kerk komt voor 
mij door de mensen. Ik kan mezelf zijn. En alles 
wat ik meeneem in mijn hoofd en hart, mag ik 
meenemen. En ik mag er dan nog steeds zijn. 

De kerk is niet per se alleen maar een plek waar 
ik naartoe ga om bij het geloof stil te staan. Het 
is om de mensen te zien, waarmee je normen, 
waarde en herinneringen deelt. Als ik zeg dat ik 
naar de kerk ga, bedoel ik niet het gebouw. Ik 
bedoel de mensen. 
En in deze huidige tijd, waar een thuis hebben, 
een plek waar mensen zijn die belangrijk voor je 

zijn, niet meer vanzelfsprekend is, is een veilige 
plek als de kerk een zegen. 

De wereld wordt steeds onrustiger en mensen 
verliezen steeds meer van wat eerst hun thuis is of 
zou moeten zijn. En ook daarin heb ik het over het 
verlies van familieleden, vrienden, buren. Mensen. 
Als kerk kun je een plek zijn waar mensen welkom 
zijn. Ongeacht waar ze vandaan komen of naartoe 
willen. Het zijn muren ergens in de stad, maar wat 
er binnen die muren afspeelt en wie daar zijn, dat 
maakt het een veilige plek. Dat maakt het een 

thuis. Zoveel plekken zijn niet meer veilig. Niet 
alleen maar ‘ver weg’ door oorlog, aan de andere 
kant van de wereld. Ook hier in ons eigen land is 
het niet meer altijd even veilig. De verandering 
is merkbaar. Minder tolerantie, meer mensen die 
denken dat alles zomaar gezegd en gedaan kan 
worden. En wie je daarmee raakt maakt ze niks 
meer uit. Het is een beangstigend gevoel, boven 
op de wereldse onrust. Taal wordt harder, acties 
worden extremer. 
Voor mij is een tegenhanger dat ik weet dat ik bij 
de mensen om me heen mag ‘zijn’. Met alles wat 
ik met me meedraag. Zo ook in de kerk. Ik hoop 
dat u dat ook ervaart in uw leven. Niet de muren 
en het dak of de plek en locatie, maar de mensen. 
Al is het er maar 1. 

En hoe mooi zou het zijn als we dat kunnen 
bieden aan mensen die geen thuis meer hebben, 
geen familieleden meer hebben, geen buurt, 
geen gemeente. Dat wij ‘tot een zegen mogen en 
kunnen zijn’ voor anderen, om hen een thuis te 
bieden. Zoals u voor mij al mijn leven lang een 
thuis bent. 
 Esther Visser
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Eén wereld, één God, één geloof
Is dit zo mooi als het klinkt? Of is dit de weg 
naar Babel? De Babyloniërs waren zo vervuld 
van dit ideaal, dat ze een toren wilden 
bouwen die tot in de Hemel zou reiken. Dit 
leidde echter tot uniformiteit en slavernij. 
De mens verloor zijn individuele identiteit,  
zodat God er een stokje voor moest steken 
om zijn Goede Schepping niet verloren te 
laten gaan.

Toch kunnen we in de Bijbel Jezus’ oproep 
lezen: ‘Zijt allen één, zoals de vader één is.’ 
Dat wij in Eindhoven nog drie wijkgemeenten 
hebben onder de paraplu van één protestantse 
gemeente (PGE), is een rijkdom, maar wel een 
rijkdom waar een rauw randje aan zit. We zijn 
één kerk, maar uit verschillende tradities. Dat is 
op zichzelf niet erg en zelfs boeiend, maar helaas 
is er weinig onderling contact. De wijken neigen 
naar eenkennigheid. Hoe komt het toch dat we 
zo weinig met die rijkdom doen? Zijn wij zo in 
onszelf gekeerd? Durven wij ons gezicht niet aan 
anderen te laten zien? Voelen we ons alleen thuis 
in eigen kring? Is het alleen daar veilig?

Voelen we ons alleen thuis 
in eigen kring?

In het verleden heb ik nogal eens stukjes 
geschreven over de diaconie. Over wat de 
diaconie doet of aan eigen activiteiten ontwikkelt, 

maar ook dat diaconie er niet voor de diakenen 
is. Het gaat over een diaconale levenshouding, 
geloofshouding. Die betreft iedereen. Het hoort bij 
kerk zijn, christen zijn en mens zijn. Het is de zorg 
voor elkaar en de zorg voor de ander, Wij zijn het 
gelaat van Christus en zo vertegenwoordigen we 
ook onze kerk in de samenleving. Zo laten wij zien 
wie Christus is.

We trekken ons echter kennelijk liever terug in 
de geborgenheid van de ons vertrouwde eigen 
traditie. Met de bekende gezichten en de bekende 
opvattingen en de vaste gewoonten en tradities. 
Dit is op zich niet erg, als het daar maar niet bij 
blijft. We moeten ons juist laten zien aan de hele 
wereld. Juist in deze tijd. Niet meer zoals vroeger 
om vooral ‘het geloof’ te verbreiden door bijbels 
uit te delen, dogma’s te belijden en zieltjes te 
winnen. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het 
belangrijk om de wereld kennis te laten nemen 
van de Bijbel, de verhalen en de boodschap die 
erin wordt verwoord. Het is goed om duidelijk 
onze opvattingen naar buiten te brengen. We 
moeten echter oppassen voor de pretentie de 
enige waarheid in pacht te hebben. 

Als we ons aan de buitenwereld willen laten 
zien moeten we dan echter niet beginnen om 
ons elkaar te laten zien. Niet om de verschillen 
te bestrijden, maar om er kennis van te nemen, 
elkaar onze belangstelling voor elkaar en de 

verschillen te laten zien, er kennis van te nemen 
en te waarderen. Ze met elkaar te bespreken en 
zo in gesprek komen.

belangstelling tonen
in gesprek gaan en

verschillen laten zien

Al tweeduizend jaar geven wij een boodschap 
door, een boodschap van vrede en zorg voor elkaar. 
Een boodschap die in werkelijkheid al veel ouder 
is. Jezus bracht zijn boodschap vanuit de Thora en 
de eeuwenoude joodse cultuur waaruit hij voort-
kwam. Zijn voorspreker was God zelf. Jezus keek 
naar mensen en niet naar de regels. Voor ethiek 
en tegen het wettische. Hebt God lief bovenal en 
je naaste als jezelf. Regels, de Thora is er om de 
mens te dienen, om het leven, goed samenleven 
te bevorderen.

Weest één, zoals de Vader één is. Dit is geen oproep 
tot eenvormigheid. Wij hoeven niet allemaal gelijk 
te worden, hetzelfde te denken of geloven. Jezus 
vraagt niet om één soort mensen, die allemaal het-
zelfde geloven, om eenvormig te zijn. Neen, wij zijn 
allen geroepen om te doen waarvoor we op de we-
reld zijn gezet, om te doen wat God van ons vraagt. 
Wat vraagt God dan van ons? En hoe weten we 
wat God van ons vraagt. Dat op zichzelf is al een 
hele zoektocht, maar één waarvan het de moeite 
waard is die met elkaar te delen.

En buiten de kerk is de secularisering nog 
steeds bezig. Toch is er ook een kentering. 
Niet dat men massaal terugkeert naar de kerk, 
integendeel, velen zetten zich nog af tegen een 
instituut waarin zij zich niet meer thuis voelen, 
of waardoor zij zich wellicht verdrukt hebben 
gevoeld. Een kerk die niet de ruimte gaf zichzelf 
te zijn, of een bepaalde opvatting over God 
opdrong waar velen zich niet meer in konden 
vinden.

Zoeken de kerk en gelovigen wel voldoende naar 
wat er buiten de eigen kerk en in de seculiere 
wereld gebeurt? Spelen wij in op hun vragen 
en noden? Er is een duidelijke behoefte aan 
spiritualiteit en er wordt weer gezocht naar de 
verhalen en de betekenissen ervan. Spelen wij 
hier op de juiste wijze op in?
De historicus en cultuurcriticus Maarten van 
Rossem, die zich heel badinerend kan uitlaten 
over het geloof en die zich een verklaard atheïst 

noemt, kan ook respectvol gesprekken daarover 
voeren met welgelovigen. Daarin kan hij soms fel 
van repliek dienen. En hij kent de verhalen, heeft de 
Bijbel gelezen en kan zijn onverholen kritiek op het 
christendom met kennis van zaken geven. In een 
gesprek met Leo Fijen spreekt hij zijn waardering 
voor Jezus uit: ‘Een geweldige figuur. Als jullie nu 
eens deden wat Hij zegt, dan zag de wereld er 
anders uit’.

Leo Steinhauzer
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VIERINGEN
Zondag 20 juli - Het Wasven - 10.00 uur
Zomerviering 

Zondag 10 augustus - 
Regenboogkerk - 10.00 uur 
Zomerviering met PGN en Jef De Schepper 

Zondag 31 augustus - 
Johanneskerk - 12.00 uur 
Oecumenische viering, Elcke Smits 

De collecte in elk van onze vieringen is voor onze 
goede doelen: de Huiskamer voor Vluchtelingen 
en Vluchtelingen in de Knel.

Liturgische vieringen in De Kapel 
Een liturgische viering wordt door vrijwilligers 
van de liturgiegroep samen met een voorganger 
voorbereid. Tijdens de viering lezen we teksten uit 
de Bijbel en soms ook teksten uit andere tradities 

of gedichten. We tasten en zoeken naar hoe die 
oude verhalen uit de Bijbel in ons leven nu van 
betekenis kunnen zijn en we proberen de krant 
naast de Bijbel te leggen, ook delen we brood en 
wijn met elkaar. De voorgangers hebben verschil-
lende achtergronden waardoor iedere viering een 
eigen accent krijgt.
Het koor van De Kapel luistert deze vieringen 
muzikaal op.
Wees welkom. 

Zomerviering - zondag 20 juli 2025
Thema: keer in uzelf en vind daadwerkelijke rust.
Berna en Bas nemen jullie mee om voor of tijdens 
jullie vakantie daadwerkelijke rust te vinden. Net 
zoals Jezus zijn discipelen had aangegeven om te 
doen, nadat die waren teruggekeerd van aan hun 
opgedragen taken (Marcus 6).

En op de plek waar Jezus heeft aangegeven, dat 
je daadwerkelijke rust kan vinden en ook het 

Koninkrijk van God zich bevindt (Lucas 17).
Deze viering is voorbereid door Berna Smit en Bas 
Sturkenboom.
Locatie is het Wasven in Eindhoven en het begint 
om 10.00 uur (dus niet om 12.00 uur).

Zomerviering in Nuenen - 
zondag 10 augustus
Zondag 10 augustus zal er opnieuw een viering 
zijn met de Kapelgemeenschap en de Protestant-
se Gemeente te Nuenen in de Regenboogkerk. Wij 
als PGN zullen samen een mooie viering voorbe-
reiden met Jef De Schepper. Het koor van De Kapel 
zal samen met zangers uit de PGN weer mede-
werking verlenen.
De dienst begint om 10.00 uur. Na afl oop is er 
koffi e en thee. Van harte welkom iedereen.
Adres PGN: Sportlaan 5 te Nuenen.

Ingrid de Graaff

De Kapel

Leerhuis met rabbijn Tzvi Marx 
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     goede zomermaanden

Worstelen met een tekst
Worstelen met God
Worstelen met een rabbijn

In het leerhuis ontmoeten predikanten en andere 
geïnteresseerden elkaar om te lernen en te dis-
cussiëren over teksten uit TeNaCH, het Eerste Tes-
tament uit de Bijbel, onder de bezielende leiding 
van rabbijn Tzvi Marx.

In het leerhuis in Eindhoven gebeurt het. En het 
mooie is dat je er geen blauw oog bij oploopt. Je 
wordt er wel wijzer van.

Profeet SAMUEL: Discussies over macht en 
misbruik van macht

1 Samuel
Het boek 1 Samuel bevat de overgang van een 
stamgeoriënteerde samenleving in het land Israël 
tot de centralisering van de politiek in de vorm 
van monarchie, eerst onder Saul en dan onder 
David. Deze overgang van de stampolitiek die 
beschreven is in het boek Richteren tot het ko-
ningschap van Saul en David brengt ons letterlijk 
tot discussies over macht en misbruik van macht. 

Wat motiveerde de stammen van Israël om ko-
ningschap te eisen? Waarom was de profeet 

Samuel ertegen? Hoe probeerde hij hen te waar-
schuwen tegen de gevaren van zo’n machtig poli-
tiek stelsel? Hoe kan een religieuze maatschappij 
die pleit voor recht en gerechtigheid in de naam 
van de Heilige, omgaan met de menselijke zwak-
ten die met het uitoefenen van de macht naar vo-
ren komen? Wat is Gods rol daarin? Waarom geeft 
Hij toe? Wat is het, in het hebben van politieke 
macht, dat redelijk goede mensen zoals Saul in 
het begin was, er uiteindelijk toe brengt corrupt 
en manipulatief te worden? Hoe is de balans tus-
sen de verschillende wetgevende, uitvoerende en 
rechterlijke organen in de politiek en hoe kunnen 
die organen gecontroleerd worden? 

Het boek Samuel moet ook gezien worden in 
verband met Deuteronomium 17:14 - 20. Hierin 
is de opdracht om een koningschap te organise-
ren op voorwaarde dat het volk het wil; “als u 
zegt, `Ik wil een koning over mij aanstellen.’ ” Dit 
spannende narratief zullen wij met gebruik van 
de Engelstalige 1 Samuel-tekst van Abraham Ro-
senberg bestuderen, om ook toegang te krijgen 
tot de rabbijnse traditie in de Talmoed en door 
commentaren zoals Rasji* en Redak** 

*  Rabbi Sjlomo Jitschaki (Rasji), Troyes 1040-
1105, Franse rabbijn uit de Middeleeuwen, die 
tot op de dag van vandaag wordt beschouwd 
als een van de belangwekkendste verklaarders 
van de Tenach en Talmoed.

**  Rabbi David Kimhi (Redak), 1160-1235, middel-
eeuwse rabbijn, bijbels commentator, fi losoof 
en grammatica geleerde. 

INFORMATIE EN INSCHRIJVING
Data najaar 2025: 16 sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec
Data voorjaar 2026: 20 jan, 17 feb, 17 mrt, 21 apr

Dinsdags: 10.30 - 12.30 uur

Bijdrage:  •  €160 voor het seizoen.
 •   In overleg zijn enkele lessen à € 22.50 te volgen.

Adres:   Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
   

U kunt zich inschrijven voor dit Leerhuis. Zie voor Informatie en Inschrijving hieronder. 

Als u wilt kennismaken met het Leerhuis, bent u van harte welkom om een les bij te wonen. Hieraan 
zijn geen kosten verbonden.

Tienke de Vries
Secretaris Kerk en Israël Zuid

Voor meer informatie: 
www.joods-christelijke-dialoog.nl/26e-leerhuis-eindhoven-met-tzvi-marx/
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Samen Samen naar de kerk in juli en augustus

De meeste diensten zijn online te volgen:

Johanneskerk en De Kapel: via kerkdienstgemist.nl
Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
Kruispunt via: www.kerkdienstgemist.nl en www.xpunt.info

Let ook op nadere aankondigingen via de website www.pkn-eindhoven.nl en de weekbrief van uw wijkgemeente!

Bovenaan de wijkberichten vindt u de adresgegevens van de betreffende wijkkerken.

19

Wie Wat Waar

19

Verschijnt 10 maal per jaar

Adres Hoofdredactie van SAMEN
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: samen.redactie@pkn-eindhoven.nl

Leden van de Hoofdredactie van SAMEN
Jaap Stooker, Leo Steinhauzer, Gea Vos en 
Joke Wytzes-de Bie

Attentie
Het volgende SAMEN-nummer: 
07-09-2025 t/m 04-10-2025

Inleverdata t.b.v. het volgende SAMEN-nummer:
•  18 augustus: kopij voor het wijkbericht 

bij de wijkredactie
• 20 augustus: complete wijkbericht 
 bij de hoofdredactie
•  13 augustus: kopij van schriftelijke reacties 

op artikelen bij de hoofdredactie
•  20 augustus: kopij voor het overige gedeelte 

bij de hoofdredactie

Kerkelijk Bureau
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Geopend op afspraak
Telefonisch bereikbaar:
- maandag t/m donderdag van 09.00 – 11.30 uur
- telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

Protestantse Gemeente Eindhoven
IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Eindhoven 
o.v.v. uw doelbestemming

Collectebonnen
U kunt een veelvoud van € 20,00 storten op
IBAN: NL69 RABO 0373 7186 67 t.n.v. 
PGE - Collectebonnen o.v.v. adresgegevens 
en aantal bonnen van €1,- en/of €2,-.
De bonnen worden u daarna zo spoedig mogelijk 
toegestuurd.

Kerkblad SAMEN
IBAN: NL03 RABO 0373 7186 91 t.n.v.
PGE - Kerkblad SAMEN o.v.v. gift SAMEN

Indien een artikel uit dit kerkblad wordt 
overgenomen, dan met bronvermelding. 
Op de foto’s rust copyright.
Alle herkenbare personen op foto’s hebben 
hun toestemming voor publicatie verleend.

Drukwerk: Snep

ALGEMENE KERKENRAAD
Voorzitter: dhr. H. Grootjans, 
p/a Camphuysenstraat 4, 
5615 KS Eindhoven, tel. 2985888,
e-mail: AK.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Scriba: vacant
e-mail: AK.scriba@pkn-eindhoven.nl

DIACONIE
Voorzitter: mw. D. Verburg-Burger, 
e-mail: CvD.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Secretaris: vacant
e-mail: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32
t.n.v. College van Diakenen Protestantse
Gemeente Eindhoven o.v.v. uw doelbestemming

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Predikant: vacant
Kerkelijk werker: dhr. L.T. Wijbenga,
De Sitterlaan 80, 5505 AE Veldhoven, 
tel: 06-19356774, e-mail: 
ehvzuid.kerkelijkwerker@pkn-eindhoven.nl
Scriba: mw. S.A. Trapman,
Waterfront 135, 5658 SG, tel. 8424442,
e-mail: ehvzuid.scriba@pkn-eindhoven.nl
Pastorale kerngroep, e-mail: 
ehvzuid.kerngroeppastoraat@pkn-eindhoven.nl
IBAN wijkfonds: NL88 RABO 0373 7187 13
t.n.v. Wijkgemeente Eindhoven-Zuid - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming 
IBAN bloemenfonds: NL87 RABO 0373 7369 67

Kerkbladbezorging: 
Strijp-Gestel-Meerhoven: 
dhr. T. Schneider, tel. 2518614 
Stratum-Tongelre:
dhr. J. Trapman, tel. 2122482
e-mail: j.trapman@chello.nl

JOHANNESGEMEENTE
Predikant: mw. K.M. Wuijster, 
Ithacastraat 28, 5631 JE, tel. 8795522,
e-mail: k.wuijster@gmail.com
Kerkelijk werker: mw. P. Zweers,
tel. 06-58774450 
e-mail: kerkelijkwerkerpetra@gmail.com
Scriba: mw. A. Buitenhuis-Kreeft,
Chamonixlaan 19, 5627 LX, tel. 06-12392751, 
e-mail: Johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl 
IBAN: NL66 RABO 0373 7187 21
t.n.v. Johannesgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

Kerkbladbezorging:
dhr. S. Nauta, tel. 2425633
e-mail: nauta.sjaak@gmail.com

KRUISPUNTGEMEENTE
Predikant: dhr. W. Gugler,
Vullinghspark 6, 5591 DB Heeze, tel. 2097623, 
e-mail: predikant@kruispuntgemeente.nl
Scriba: mw. G. van den Bos-van Voorst,
Akkerwinde 13, 5684 HG Best, tel. 06-48126533, 
e-mail: scriba@kruispuntgemeente.nl
IBAN: NL13 RABO 0373 7187 05
t.n.v. Kruispuntgemeente - wijkfonds 
o.v.v. uw doelbestemming

EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE 
ZUID-NEDERLAND
Predikant: vacant
Scriba: dhr. T. Tempelaar, Amerlaan 2, 
5626 BP, tel. 2623104,
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

KINDERDIENST/JEUGDWERK
Eindhoven-Zuid, 
Floor de Nooij, tel. 2122563, 
e-mail: smits.de.nooij@hetnet.nl 
Johannesgemeente,
Linda van Dijk, tel. 06-10258550, 
e-mail: l.e.vandijk@gmail.com
Kruispuntgemeente
Hanna Hardeman-van der Zwan, 
e-mail: bertenhanna@gmail.com 

STUDENTENPASTORAAT/TINT
Studentenpastor/life coach: mw. M.S. van Tuijl
e-mail: m.v.tuijl@tue.nl
TU/e Atlas
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
www.tint-eindhoven.nl
Scriba: dhr. W. Mak, Grondheuvel 20,
5685 AV Best, tel. 0499-310383,
e-mail: willem.mak@xs4all.nl

PREDIKANTEN/GEESTELIJK VERZORGERS 
GGZE Grote Beek, mw. A. Bremmer,
tel. 06-83667851, e-mail: Alice.Bremmer@ggze.nl
GGZE Grote Beek, mw. I. Hyvärinen,
tel. 2970619, e-mail: ai.hyvarinen@ggze.nl
GGZE De Woenselse Poort, dhr. B.Veldhorst,
tel. 2613791, e-mail: bj.veldhorst@ggze.nl
MMC, mw. Petra Zweers, tel. 8889582
Petra.Zweers@mmc.nl 
Mw. K. Seijdell, e-mail: info@zinlab.nl, 
tel.06-17137235

INLOOPHUIS ’t HEMELTJE
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

OPEN HUIS SINT CATHRIEN
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant
Tel. 0800-0432 (gratis) 
iedere dag van 14.00-20.00 uur

SENSOOR (SOS Telefonische Hulpdienst)
Tel. 0900-0767 of 040-2125566
24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele 
ondersteuning. Chat en e-mail: www.sensoor.nl
Info: www.sensoor.nl/brabant

Zondag 6 juli 2025  Collectedoel: 
  Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Johanneskerk 10.00 uur ds. K.M. Wuijster
 12.00 uur geen dienst (De Kapel)
Kerk in Son 11.30 uur dienst in Zonhove
Kruispunt 10.00 uur leesdienst
 19.00 uur geen dienst
Ontmoetingskerk 10.00 uur dhr. L.T. Wijbenga 
Lutherse Gemeente 10.30 uur ds. Y. Hiemstra

Zondag 13 juli 2025  Collectedoel: PKN - Missionair Werk
Johanneskerk 10.00 uur ds. K.M. Wuijster
 12.00 uur geen dienst (De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur ds. Kroon 
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur geen dienst
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. T.C.M. Dronkert
Lutherse Gemeente 10.30 uur lekendienst door gemeenteleden

Zondag 20 juli 2025  Collectedoel: Inloophuis ‘t Hemeltje
Johanneskerk 10.00 uur gezamenlijke dienst in Son
Het Wasven 12.00 uur zomerviering (De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur  ds. W. van Seventer
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur geen dienst
Ontmoetingskerk 10.00 uur dhr. P. Molenaar 
Lutherse Gemeente 10.30 uur ds. W.J.H. Boon

Zondag 27 juli 2025  Collectedoel: Jeugdwerk Eindhoven
Johanneskerk 10.00 uur dhr. R. Kosterman  
 12.00 uur geen dienst (De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur mw. A. Nieuwenhuizen
Kruispunt 10.00 uur leesdienst
 19.00 uur geen dienst
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. T. de Zwart
Lutherse Gemeente 10.30 uur ds. I. Reinhold-Scheuermann

Zondag 3 augustus 2025 Collectedoel: 
  Open collecte, door de wijk in te vullen
Johanneskerk 10.00 uur gezamenlijke dienst in Son
 12.00 uur geen dienst (De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur ds. B. Rose
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur geen dienst
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. M.J. Kreeft
Lutherse Gemeente 10.30 uur ds. E. van der Panne

Zondag 10 augustus 2025 Collectedoel: Kerk in Actie - Zending
Johanneskerk 10.00 uur mw. A. Nieuwenhuizen
Regenboogkerk Nuenen 12.00 uur zomerviering, pastor J. De Schepper 
  (De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur gezamenlijke dienst in Eindhoven
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur geen dienst
Ontmoetingskerk 10.00 uur liturgiegroep
Lutherse Gemeente 10.30 uur mw. C.M. van Huijzen

Zondag 17 augustus 2025 Collectedoel: Diaconie
Johanneskerk 10.00 uur ds. J.W. Beks
 12.00 uur geen dienst (De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur ds. W. van Seventer
Kruispunt 10.00 uur ds. M.J. Luteijn, Vuren
 19.00 uur geen dienst
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. L. Grosheide
Lutherse Gemeente 10.30 uur dr. I. Tan

Zondag 24 augustus 2025 Collectedoel: Algemeen Kerkenwerk
Johanneskerk 10.00 uur gezamenlijke dienst in Son
 12.00 uur geen dienst (De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur ds. K.M Wuijster
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur geen dienst
Ontmoetingskerk 10.00 uur mw. B. van der Zwaag
Lutherse Gemeente 10.30 uur mw. M. Peters-Mathijsen

Zondag 31 augustus 2025 Collectedoel: PKN - Pastoraat
Johanneskerk 10.00 uur ds. K.M. Wuijster
 12.00 uur oecumenische viering, pastor E. Smits 
  (De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur dhr. R. Kosterman
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur geen dienst
Ontmoetingskerk 10.00 uur dhr. L.T. Wijbenga
Lutherse Gemeente 10.30 uur dr. M. Junte

Collecte 
U kunt uw collectebijdrage overmaken op IBAN nummer NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE-collecten onder vermelding van de afkorting van 
uw wijkgemeente (JK = Johannesgemeente, KP = Kruispuntgemeente en OK = Wijkgemeente-Zuid), de datum van de zondag en het collectedoel.
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Jongeren & Muziek

2020 was een zwaar jaar, daar kan iedereen het 
misschien wel mee eens zijn. De coronapan-
demie hield alles stil, en de lockdown zette het  
dagelijkse leven stop. Mijn broer vertrok uit huis, 
en ineens voelde het huis opvallend leeg. Tege-
lijkertijd begon ik aan een nieuw deel van mijn  
studie, maar in plaats van collegezalen en nieu-
we gezichten waren er alleen Zoom-meetings. 
In plaats van kennismaken met andere studen-
ten keek ik urenlang naar grijze schermpjes met 
naamlabels en stilstaande profiel-iconen — vrij-
wel niemand durfde zijn camera aan te zetten.  
Iedereen voelde zich daar een beetje ongemak-
kelijk bij, zomaar al je klasgenoten een kijkje in 
je persoonlijke ruimte laten nemen. Mijn vrienden 
sprak ik af en toe nog, maar alleen via de tele-
foon, wat het lastig maakte om echt verbonden 
te blijven. Ik was vaak alleen thuis en merkte dat 
de dagen zich voortsleepten. Ik was thuis, maar 
het voelde niet zo. Het was alsof ik ver weg was 
en vanaf een afstand keek, alsof ik niet meer  
gegrond was. 

Toen hoorde ik dit lied, Mystery of Love van  
Sufjan Stevens. Het is opmerkelijk hoe zoiets 
kleins als een lied je een nieuwe, hoopvolle kijk 
op een situatie kan geven. 
Het is een lief lied, dat gaat over een eerste liefde 
en hoe deze voor altijd bij je blijft. Een bijzondere 
ervaring die je nooit zal loslaten. Het begint met 
een gevoelig gitaardeuntje dat erg mooi de teder-
heid en broosheid van het begin van een eerste 
liefde laat horen. Maar in mijn oren liet deze  
melodie mij eindelijk landen, eindelijk thuisko-
men. Zomer, warmte, en liefde zijn de woorden 
die me te binnen schieten als ik moet omschrijven 
welk gevoel dit lied mij geeft, en het brengt me 
altijd tot rust. 

Tijdens de zomer van 2020 heb ik erg vaak naar 
Mystery of Love geluisterd. Niet alleen omdat ik 
het zo mooi vond, maar ook omdat het me troost 

Mystery of Love
‘Thuis voelen’ is een stille herkenning - vertrouwd en zo menselijk, maar wanneer je het wilt 
uitleggen is het lastig om er woorden voor te vinden. Het is een ervaring die zich meer laat 
voelen dan verklaren. Toch ga ik een poging wagen om uit te leggen hoe dit er voor mij uitziet. 

bood. Het lied wordt opgebouwd uit tegenstellin-
gen. Zo is de eerste zin: ‘Oh, to see without my 
eyes’ (oh, om te zien zonder mijn ogen). Met deze 
woorden wordt er beschreven hoe een concre-
te, zintuiglijke ervaring kan samenhangen met 
een dieper, emotioneel gevoel. Ik ervoer dit toen 
ik de muren die ik onbedoeld in deze periode 
had opgebouwd liet zakken, en in die openheid  
opnieuw zag wat ik uit het zicht verloren was: 
mijn vrienden, mijn familie, mijn liefde. 

Kijken met je gevoel
in plaats van met je ogen

De laatste zin van het lied luidt “Blessed be the 
mystery of love” (gezegend is het mysterie van de 

liefde). Dit ‘mysterie’, of ‘geheim’, is iets wat hier 
beschreven wordt als bestaand uit tegenstellin-
gen, uit zowel tastbare momenten als emotionele 
gevoelens. Dat is hoe ik ‘thuis voelen’ ervaar. Het 
is niet alleen een huis wat je naar believen hebt 
ingericht, of zelfs de mensen die dat huis of die 
plek vullen. Het is het gevoel wat ze achterlaten, 
de warmte en het comfort wat nablijft, dat voort-
leeft zelfs lang nadat ze er niet meer zijn. Een  
gevoel dat je op die plek kan zijn wie je echt bent, 
en dat je weet dat ondanks alles, je hier geaccep-
teerd bent. Voor iedereen zal dit gevoel anders 
zijn, maar dat is ook wat de menselijke ervaring 
zo mooi maakt. 
Ik wens iedereen toe dat je de kans krijgt om 
je ergens thuis te voelen, want dat is het fijnste  
gevoel dat er is. En wanneer je begint te kijken 
met je gevoel in plaats van met je ogen, zal er een 
wereld voor je open gaan. 

 Rosalijn Dekker


