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KansArm?

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn

en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen

als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien

naar alles wat er leeft.

Lied 992
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Bij het verzoek om een artikel voor 
SAMEN te schrijven over armoede en 
dak- en thuislozen heb ik wel even moeten 
nadenken wat het moet worden: een 
verhaal over één persoon of in grote lijnen. 
Het wordt een verhaal in grote lijnen. 
Want ieder mens heeft zijn eigen verhaal 
waarom hij/zij dakloos is geworden en 
wat dat voor hem/haar betekent. 

Wellicht is het goed om even aan te geven 
wat er verstaan wordt onder een dakloze of 
thuisloze. Een dakloze is iemand die geen 
vaste plek heeft, die op straat leeft maar soms 
ook van bank naar bank hopt en bij bekenden 
slaapt. We zien dit laatste veel bij jongeren. 
Een thuisloze is iemand die een eigen huis of 
kamer heeft, maar een klein sociaal netwerk. 

… en ineens slaap je in je auto

In de jaren dat ik als bestuurslid gewerkt heb 
bij Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje, heb ik 
veel verhalen van onze gasten gehoord. Er 
zijn veel factoren waarom iemand dakloos 
wordt. Denk aan het verlies van een baan, 
een scheiding, een verslaving, een slechte 
thuissituatie. En dan gaat het soms sneller 
dan je denkt. Je verliest je baan, er zijn 
spanningen in je relatie, een scheiding, verlies 
van woonruimte en ineens slaap je in je auto. 
En dan? Vaak proberen mensen het eerst zelf 
op te lossen, want dat moet wel lukken. Je 
had een baan en er komt vast snel een andere 
baan. Hetzelfde geldt voor een woning. Het 
niet-altijd-onderkennen van de problemen 
is een eerste indicatie. En dan komen er 
nog een aantal problemen extra bij en is de 
neerwaartse spiraal ingezet. Geen huis, geen 
adres betekent dat je niet ingeschreven staat 
bij een gemeente. En geen adres is ook geen 
kans op een baan, want je hebt dat nodig voor 
een uitkering/zorgverzekering. Zo beland 
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je in armoede. Om dan hulp te vragen is 
moeilijk. 

Binnen de gemeente Eindhoven en de 
randgemeenten is Springplank 040 de eerst 
aangewezen plaats om hulp te vragen. Bij de 
centrale Inloop wordt je hulpvraag bekeken 
en een plan opgesteld om je zo snel mogelijk 
weer perspectief te bieden. Deze stap is 
voor mensen die kort geleden dakloos zijn 
geworden vaak nog goed te doen. Maar voor 
een aantal mensen die al jaren op straat wonen 
of structureel bij vrienden slapen, is deze stap 
enorm groot. Die zet je niet zomaar. Deze 
mensen zien we vooral in de inloophuizen zoals 
het Open Huis Sint Cathrien en ’t Hemeltje. 
Veel van deze mensen hebben weinig 
vertrouwen meer in de maatschappij. En daar 
begint een belangrijk punt: het opbouwen 
van vertrouwen in elkaar. Als vrijwilliger/
werker bouw je aan een relatie met deze 
mens die geen plek meer heeft. En op basis 
van dit vertrouwen, van deze relatie, is er 
misschien een stap te zetten naar hulp, naar 
een eigen plek. Maar dat kan jaren duren. 
Het is een broos gebeuren. Soms begint het 
met een glimlach bij een kop warme soep. 
Gelukkig kunnen we in de inloophuizen de 
gasten voorzien van eten en drinken, een 
douche en soms van kleding. 

soms begint het met een glimlach

Het leven op straat was en is al hard, 
maar zeker na de coronaperiode is het 
nog zwaarder om op straat te leven. Iedere 
dag de vraag: waar kan ik veilig en droog 
slapen? Dan is armoede je grote vriend. Dat 
geldt zowel financieel als sociaal: geen geld, 
weinig vrienden, weinig tot geen familie om 
je zorgen mee te delen.  
Sinds corona komt daar een grotere groep 
daklozen bij: de dakloze arbeidsmigranten. 
De mensen uit Midden- en Oost-Europa 
die hier naartoe komen om te werken. Vaak 
zijn werk en wonen aan elkaar gekoppeld. 
Verlies je je baan dan ben je ook je huis 
kwijt. En deze mensen hebben dan helemaal 
niets meer. Dan is de straat de enige plek, 
het wordt dan overleven. Ze hebben in 
Nederland geen recht op hulp vanuit de 
maatschappelijke opvang (voorziening 
voor daklozen). Immers er is in de EU vrij 
verkeer van personen. Vaak kunnen zij ook 
niet meer terug naar hun land van herkomst 

want ze hebben geen geld. De armoede 
neemt in dit geval heel sterk toe. Ook zij 
komen dan voor eten en drinken naar de 
inloophuizen. Dat trekt wel een zware wissel 
op het werk in de inloophuizen met name 
door de taalproblemen. Het vergt veel van de 
vrijwilligers en werkers.

En soms lukt het dan toch om de stap weer 
omhoog te zetten. Weer een eigen plek, kans 
op werk (vrijwilligerswerk of betaald). Dan 
praten we over het leven van een thuisloze. 
Maar met een uitkering of kleine baan, is het 
ook geen vetpot. De wereld van de bijstand 
met mogelijkheden voor extra financiële 
mogelijkheden is soms een doolhof. Bij 
al je aanvragen hoop je dat de uitleg 
duidelijk was, dat je de juiste gegevens hebt 
doorgegeven, en niet weer van het kastje 
naar de muur wordt gestuurd. En daarbij 
de angst: kan ik alle rekeningen wel blijven 
betalen. Voor velen wordt hun wereld ook 
niet eenvoudiger.
En hebben zij dan mensen om hen heen die 
mee willen helpen, denken en ondersteunen? 
In hun omgeving zijn er niet veel mensen, 
want zoals al genoemd, zijn het mensen met 
een klein sociaal netwerk. Ook hier speelt 
het hebben van een goede en waardevolle 
relatie met anderen een grote rol. Zij moeten 
kunnen blijven vertrouwen op goede 
mensen.

de wereld van de bijstand 
is soms een doolhof

Daar komt onze geloofsgemeenschap om 
de hoek. Welke hulp kunnen we aan deze 
mensen bieden en geven? Hoe geven wij 
uitvoering aan barmhartigheid, solidariteit 
en gerechtigheid?  
Dat kunnen we doen door onze 
voortdurende steun uit te spreken aan die 
organisaties en instellingen die werken voor 
dak- en thuislozen en door onze jaarlijkse 
geldelijke bijdragen. Maar dat kan ook 
door als vrijwilliger mee te werken in de 
inloophuizen. 
Ja, er is veel armoede onder daklozen en 
thuislozen, maar het zijn mensen die onze 
steun hard nodig hebben. En dat kan al heel 
eenvoudig beginnen door de mens te zien 
en ze bijvoorbeeld goedemorgen te wensen. 
Want net als u en ik, willen ze gezien worden.

Jeannet Venekamp (diaken)



3

Bereikbaar verlangen?
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Het is weer het eind van het jaar. Tijd 
van feestdagen. Sinterklaas en Kerst met 
cadeautjes en gedichten en gezellig samen 
eten in een nieuwe outfit. En soms kom je 
nog mensen tegen die weten waar het écht 
over gaat.

Nee, ik wil niet oordelen. Maar soms 
overvalt me de oppervlakkigheid en 
onbekendheid met een probleem. We weten 
allemaal wel dat er groeiende armoede is. 
Zowel landelijk als in onze eigen stad en 
kerk wordt er aandacht voor gevraagd. 
Diaconieën, noodfondsen, speciale acties; 
kerken zetten zich in waar ze kunnen. Maar 
raakt het ons? Of kennen we deze mensen 
niet? Is het een ‘ver van mijn bed’ gebeuren? 

En weet u om welke inkomens het gaat? Dit 
jaar is de bijstand nog geen €1300 (netto) 
en geldt iets meer dan €1500 als sociaal 
minimum. 
Probeert u zich dat eens in te denken in uw 
eigen situatie. Natuurlijk, er zijn een paar 
vangnetten. Maar als de huur een derde deel 
van de inkomsten mag wezen, hoeveel blijft 
er dan over na het betalen van zorg, energie 
en andere noodzakelijke lasten? 

Ik durf het aan om te zeggen dat wij allemaal, 
ook in de kerk, mensen uit genoemde sociale 
groep kennen. Als ik hoor dat de aanvragen 
voor hulp voor het grootste deel voor buiten 
de kerkelijke gemeente zijn, verbaast me dat. 
Hoe kan dat in onze stad, waar de armoede, 
vergeleken met andere delen van het land, 
groot is? En de tweedeling wordt steeds 
groter. Er zijn wel degelijk mensen die de 
eindjes niet of nauwelijks aan elkaar kunnen 
knopen. Maar durven ze het te zeggen? Of is 
er te veel schaamte? 

Als we in de kerk om ons heen kijken, zien 
we een hoog percentage hoogopgeleide 
mensen. Zij hebben financieel geen zorgen. 
Waardoor kennen we die anderen niet? Een 
paar redenen die ik kan bedenken:

Oordelen: 
Het zal je eigen schuld wel zijn. Iedereen 
krijgt kansen, zeker in dit land! Maar dat is 
helaas nog steeds niet het geval. Kinderen 
uit lagere sociale milieus worden bijna 
per definitie ook weer lager geplaatst op 
vervolgonderwijs.
En dat werkt lang en diep door. Wanneer ze 
wel gaan studeren, kunnen ze niet terugvallen 
op geld van hun ouders. Het gevolg is een 
torenhoge schuld, die later belemmerend 
werkt bij het kopen van een woning. 

Een andere oorzaak zijn vaak de scheidingen. 
Veel kinderen komen in een eenoudergezin 
niet in een financieel ruime situatie terecht.

Waardoor kennen we die 
anderen niet? 

Vooroordelen:
Als je geen financiële middelen hebt, zijn 
leuke dingen niet aan je besteed. Daar heb je 
toch geen feeling mee. En belangrijker nog, 
je kunt er toch niet aan mee doen. Maar 
wat is er niet aan je besteed? Sport, muziek, 
(beeldende) kunst? Is talent dan afhankelijk 
van de hoeveelheid geld op de bankrekening 
van je ouders? Mag een door onze Schepper 
gegeven talent niet ontwikkelen omdat 
ouders daar het geld niet voor hebben? 

Ik kan me niet ontworstelen aan de indruk 
dat er ook een stuk onverschilligheid, 
machteloosheid en onwetendheid achter 
zit. We zullen moeten leren om met andere 
ogen te kijken. Kansarme mensen zijn geen 
tweederangs mensen zonder gevoelens, 
verlangens en emoties.

Als iemand niet meedoet aan activiteiten, 
weten we dan waarom niet? Het kan een 
keuze zijn. Maar weten we dat zeker? Of is er 
geen eigen vervoer en is OV te duur? Of is er 
schaamte voor uiterlijk, omdat de kapper niet 
te betalen is, net als nieuwe kleren? Niemand 
wil op een negatieve manier opvallen. 
Waarom gaat een kind niet sporten of 
muziek maken? Zeker, er zijn fondsen om 
te helpen. Maar als je letterlijk twee tientjes 
boven de grens zit, krijg je niets. Vaak is de 
armoede dan nog groter dan bij zogenaamde 
échte minima. Wist u dat het cultuurfonds 
zoveel aanvragen krijgt dat ieder kind er 
maar één of twee keer aan mag deelnemen? 
En weet u wat dat betekent? Wanneer het 
kind talent blijkt te hebben, is dat na één 

of twee jaar heel jammer. Ze hebben er dan 
even aan mogen ruiken, maar een vervolg 
komt er vaak niet. Of een kind het wél zou 
willen doorzetten, wordt niet gevraagd. 

Terug naar de titel van dit stukje. 
Het laat zich raden wat dit met elkaar te 
maken heeft. Ook ik heb een paar keer 
dankbaar gebruik gemaakt van de inhoud 
van de kerstpakketten. Het betekende een 
beetje luxe. De kinderbijslag was de kans 
om nieuwe jassen en/of schoenen te kopen. 
Toch voelde je soms het oordeel. Hoezo kun 
je met een hoge opleiding niet zelf voor je 
gezin zorgen? 

Toch voelde je soms het oordeel

Ik heb in die tijd ook gehoord van de vakantie
weken via de diaconie. Maar helaas, hoe 
goed bedoeld ook, niet voor ons. In een 
enkel geval hoorden we niet bij de doelgroep. 
Of mijn inkomen was net een paar tientjes te 
hoog.
Het was goed bedoeld, maar de situatie werd 
er pijnlijker door. Mijn advies aan degenen 
die ze willen uitdelen; verdiep je eerst in de 
voorwaarden vóór je het iemand aanbiedt. 
Probeer te voorkomen dat je een gezin, of 
de ouder, blij maakt met een dode mus. Dat 
vergt echte betrokkenheid. En het kan zeker 
geen kwaad om de situatie van iemand goed 
te kennen. Ja, ik weet dat dit ‘inbreuk’ doet 
op de privacy. Maar het maakt aangeboden 
hulp adequater.  

Ik heb geen ervaring met diaconaal 
werk, misschien heb ik makkelijk praten. 
Maar laten we proberen om mensen in 
verschillende situaties als even waardevolle 
mensen te zien, ongeacht hun status…

De auteur is bij de redactie bekend
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Uitnodiging PGE Gemeenteavond - woensdag 20 november 2024

Stof tot nadenken 

Op Woensdagavond 20 november 2024 om 
20.00 uur is er de jaarlijkse gemeenteavond 
van de Protestantse Gemeente Eindhoven. 
Deze zal dit jaar voor het eerst gehouden 
worden in de Kerk in Son. Als u hier nog 
niet geweest bent, is het extra de moeite 
waard om te komen. U vindt de kerk aan 
de Zandstraat 26 in Son en Breugel. Ik 
hoop dat u komt.

Het onderwerp waar we het dit jaar over 
willen hebben is hoe kerkdiensten te houden 
zonder dat er een predikant of kerkelijk werker 
aanwezig is. Met het vertrek van ds. Tjalling 
Huisman en het emeritaat van ds. Bert Jan van 
Haarlem en tevens de beperkte beschikbaarheid 
van ds. Kirsten Wuijster zitten we in Eindhoven 
heel dun in onze voorgangers. Ook is het steeds 
moeilijker om invallers te vinden. Het is dus 

Vragen die je laten nadenken, jezelf beter  
leren kennen en je wereldbeeld verfrissen. 
Bij TINT inspireren we graag studenten en 
zetten we hen aan het denken. Daarom stel ik 
wekelijks in onze community WhatsApp chat 
een zogenaamde ‘weekly food-for-thought’ 
vraag. Vaak doe ik dit in de vorm van een poll 
(peiling), zodat het een hele laagdrempelige 
manier is voor studenten om te antwoorden. 
En zo leren wij dan ook weer hoe de huidige 
studenten in het leven staan.

Een van deze food for thoughts die ik dit jaar deel-
de met onze community is: Hoe gemakkelijk laat 
jij dingen los? Voel je je erg gehecht aan dingen 
in je leven, zoals je vrienden, je overtuigingen, je 
tijdsinvesteringen? Durf je, wanneer de wereld of 
jijzelf verandert, een stap terug te doen en opnieuw 
te evalueren of iets nog steeds bij je past, en het los 
te laten als dat niet meer zo is? Sommige studenten 
lieten met hun reactie op deze vraag blijken dat 
ze het soms inderdaad lastig vinden om iets los 
te laten, maar anderzijds het belang er wel van 
inzien of hierbij vooral willen luisteren naar hun 
intuïtie. Het is een balans tussen verandering willen 
en ook stabiliteit ervaren.

Een andere vraag die ik onze community vroeg is: 
wat betekent vrijheid voor jou? Ik gaf ze de mo-
gelijkheid om een antwoord te selecteren, waar-
bij de grote meerderheid aangaf dat voor hen 

onoverkomelijk dat er af en toe een zondag zal 
zijn waarop geen voorganger beschikbaar is. In 
dat geval willen we toch graag een dienst houden. 
Hoe precies, dat willen we graag met onze gemeen-
teleden bespreken. Aan het begin van de avond 
zullen mensen van de Kerk in Son en van de  
Ontmoetingskerk wat vertellen over hun ervaringen, 
omdat ze daar al diensten hebben gehad zonder 
voorganger. Daarna is het de bedoeling om onder-
ling in discussie te gaan over dit onderwerp, zodat 
we uw ideeën en ook zorgen kunnen meenemen.

Verder zal ikzelf iets vertellen over de stand van 
zaken met het werk aan ‘De Toekomst van de 
Kerk’ en na de pauze zullen zoals gebruikelijk de 
begrotingen voor het jaar 2025 worden gepresen-
teerd door de penningmeesters van het College van 
Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen. 
U kunt deze begrotingen ook vinden op onze 

website www.pkn-eindhoven.nl. Als gevolg van 
de stijgende kosten, vooral door hogere salaris-
sen van onze predikanten en kerkelijk werkers en 
door de hogere energiekosten, is er ook dit jaar 
een flink tekort van € 85.000 op de begroting. 
Tijdens de gemeenteavond zal verder worden 
uitgelegd hoe dat komt en waarom we dit tekort 
op dit moment acceptabel vinden. De begroting 
van de diaconie laat dit jaar een klein tekort 
zien, maar is verder niet veel veranderd ten 
opzichte van vorig jaar. Wel is er een gestegen 
bijdrage aan Inloophuis ‘t Hemeltje.

Ik hoop van harte dat u tijd zult kunnen vrijmaken 
om te komen en uw inbreng te geven.

Henk Grootjans,
voorzitter AK

vrijheid betekent dat je je eigen keuzes kunt en 
mag maken. Maar ook je authentieke zelf zijn en 
mogen houden van wie dan ook, werd door velen 
gezien als een belangrijk onderdeel van vrijheid. 
Voor mij is vrijheid een belangrijke waarde. Ik wil 

mijn eigen leven kunnen vormgeven en daarbij de 
mensen om mij heen dezelfde vrijheid geven.

Ik ben benieuwd of bovenstaande vragen jou ook 
al aan het denken hebben gezet. Er zijn nog zoveel 
meer vragen die ik met jullie wil delen, maar voor 
nu nog één laatste: als jouw ‘jongere ik’ jou nu 
zou zien, wat zou hij/zij dan niet kunnen geloven? 
Op deze vraag gaven studenten massaal ant-
woord (zie afbeelding). Stel je voor hoe je jongere 
zelf zou reageren op alles wat je intussen hebt 
bereikt, de stappen die je hebt gezet, de onver-
wachte vriendschappen die zijn ontstaan en hoe 
je bent veranderd. Het kan soms moeilijk zijn om 
trots te zijn op je veranderingen, maar door de 
ogen van je jongere zelf zie je misschien duide-
lijker hoeveel goeds je voor jezelf betekend hebt. 

Als je het lastig vindt om deze vragen te beant-
woorden, kan het helpen om er met anderen over 
in gesprek te gaan. Luister naar hun perspectieven 
en kijk in hoeverre die met jouw gedachten reso-
neren. Je hoeft niet meteen alles te weten; soms is 
het een zoektocht en soms veranderen je inzichten 
door de jaren heen. Ik hoop in ieder geval dat ik je 
aan het denken heb gezet en je hebt laten reflec-
teren op hoe jij naar het leven kijkt.

Kimberly Drabbels
Programma manager bij TINT

www.tint-eindhoven.nl
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Joachim en Anna - Händels ‘Messiah’, het klinkende woord
Dinsdag 10 december - 14.00 uur - Johanneskerk
Händels ‘Messiah’ is een absoluut meester-
werk en een van de meest uitgevoerde ora-
toria. Jos Thomassen heeft als dirigent dit 
oratorium enkele malen mogen instuderen en 
uitvoeren en kan er enthousiast over vertellen. 
In korte tijd een compleet beeld schetsen is 
vrijwel niet mogelijk, daarom zal hij de aan-
dacht richten op enkele aspecten. 

Waarin verschilt dit werk van de grote Passionen 
van Bach? In hoeverre was dit werk vernieuwend? 
Wat was de rol van librettist Charles Jennens, 
welke opvattingen bepaalden zijn keuze en rang-
schikking van de Bijbelverzen? Hoe werden latere 
grote componisten, zoals bijvoorbeeld Mozart, 
door Händel geïnspireerd? 

Het geheel zal rijk geïllustreerd worden met klin-
kende muziekvoorbeelden. Een laagdrempelig 
verhaal dat ook niet muzikaal geschoolden zal 
kunnen boeien. Voor kenners en geoefende luiste-
raars zijn er wellicht verrassende inzichten of die-
pere betekenislagen in de muziek te ontdekken. 
Daardoor zal men nog meer van dit werk kunnen 
genieten. 

We beginnen de middag als altijd om 14.00 uur. 
Na een pauze wordt de lezing voortgezet en is er 
ruimte voor vragen. We sluiten om 16.00 uur af 
en daarna is er gelegenheid iets te drinken. Een 
vrijwillige bijdrage is welkom - er staat een doos 
in de hal.

Voor ons is het belangrijk dat u zich van tevoren 
aanmeldt, uiterlijk 8 december, met het oog op 
de catering.

U kunt zich aanmelden via 
e-mail: joachimenanna@hotmail.com
of via de telefoon:
Gonnie v.d. Pijl: 2621624
Klaas Meijer: 2410633

Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd / wijk / 
woonplaats / al dan niet betrokken bij de Johannes-
kerk! 

Namens Joachim en Anna, 
Janneke van Wijk- Hoek
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Jubileumconcert Fanfareorkest Wilhelmina

Fanfareorkest Wilhelmina Eindhoven bestaat 
dit jaar 100 jaar en ter gelegenheid hier-
van organiseren we een jubileumconcert op  
zaterdagavond 16 november in de Blauwe 
Zaal van het auditorium op de TU Eindhoven.

Het concert zal starten om 20.00 uur en vanaf 
19.30 uur is de zaal open. Met het thema ‘Klassiek 
meets Classics’ zullen we enkele bekende musicals 

ten gehore brengen (classics), maar ook meer 
klassieke werken zoals Ave Maria en Nessun Dorma. 
Deels zullen we in ons optreden vergezeld worden 
door zangeres Maaike Hupperetz en zanger Maurice 
de Beer.
Meer informatie en kaartverkoop is te vinden op 
https://fanfareorkestwilhelminaeindhoven.nl/
jubileumconcert
Uiteraard is ook verkoop aan de deur mogelijk.
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Winterconcert in de Johanneskerk op zaterdagavond 14 december
Op zaterdag 14 december 2024 geeft het 
Eindhovens Gemengd Koor ‘De Roostenzangers’ 
in de Johanneskerk een concert in een warme 
midwintersfeer met een klein Scandinavisch 
accent, waarbij verwezen wordt naar Kerst 
en naar ‘Joel’. 

Naast traditionele kerstliederen zijn er liederen 
over licht, geboorte, sneeuw als symbool van 
zuiverheid én van vergankelijkheid, winterse om-
standigheden en warme naastenliefde (caritas). 
Pianist Rob van Heck, de vaste begeleider van het 
koor, zal ook als solist te beluisteren zijn. Het geheel 
staat onder leiding van Jos Thomassen. Het concert 
begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur 
en een kwartier.

In de Germaanse en Scandinavische landen vormden 
de donkere dagen aan het einde van het jaar van 

oudsher een belangrijke feestperiode. Joel was 
het feest van de geboorte van het nieuwe licht.  
Na de zonnewende (21 december) zou het licht 
weer terugkomen, de zon zou weer langer gaan 
schijnen. Het woord Joel (Jul) heeft dezelfde wortel 
als het woord voor geel in diverse talen en zou 
kunnen wijzen op het geel glinsteren van de zon 
in de sneeuw. Het was een lichtfeest. Een zonnerad 
van takken werd in brand gestoken en over de 
akkers gerold, een joelblok moest brandend ge-
houden worden. Groene takken symboliseerden 
een vruchtbaar nieuw jaar. In de Joeltijd werd veel 
lawaai gemaakt om de demonen te verjagen en er 
werd luidruchtig gedronken. Joel was een vrolijke 
tijd om te rusten en vrede te bewaren. Bij vorst 
en guur winterweer vormde de warmte van het 
samenzijn een tegenwicht. Na de kerstening van  
Joel werd de geboorte van het Jezuskind gevierd, 
voor christenen het ‘licht van de wereld’. Veel 

oude elementen bleven in iets andere gedaante: 
kaarslicht, naastenliefde, vrede op aarde. Met de 
verwijzing naar Joel wordt het Kerstfeest in een 
wat breder perspectief geplaatst. 

Toegang en parkeren
De toegangsprijs bedraagt € 15,00. Kaartverkoop 
via de daartoe bestemde link op de website van 
het koor: www.roostenzangers.nl . De resterende 
kaarten worden aan de zaal verkocht voorafgaand 
aan het concert tegen contante, bij voorkeur ge-
paste, betaling of QR-code. Pinbetalingen zijn niet 
mogelijk. De zaal gaat open om 19.30 uur.

Op zaterdag 14 december is het parkeerterrein 
van het Summa College tot 23.00 uur geopend 
voor bezoekers van het concert; ingang schuin te-
genover de Johanneskerk.



B
e
z
in

n
in

g
 e

n
 G

ro
e
i Bijbelacademie

Zondag 24 november – 19.00 uur
In Amos 7 lezen wij van een veelzeggende con-
frontatie tussen Amos en de ‘beroepsprofeten’ die 
in dienst van koning Jerobeam staan. Het onheil 
over Israël lijkt besloten vanwege de religieuze en 
sociale misstanden. Zoals bij gerichtsprofeten in 
het OT ‘gebruikelijk’ vinden wij ook een aankon-
diging van toekomstig heil en herstel. Daar lezen 
wij in Amos 9 over. Hoe dit heil uiteindelijk op een 
verrassende wijze gerealiseerd werd, lezen wij in 
het boek Handelingen. Juist deze vervulling heeft 
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grote gevolgen voor de wijze hoe wij ‘Israël als 
volk van God’ moeten begrijpen.
Van harte welkom – ook al heb je de andere avonden 
gemist.

Donderdag 21 november - 20.00 uur 
In Openbaring 7 lezen wij van volgelingen van het 
Lam uit Israël én alle volkeren. Er is bij hen sprake 
van een aantal kenmerken die buitengewoon re-
levant zijn voor ieder die Jezus wil volgen.

Donderdag 28 november - 20.00 uur 
In Openbaring 8-9 lezen wij van de zeven bazui-
nen die nogal spreekwoordelijk apocalyptische 
toestanden op aarde veroorzaken. Wat is de 
bedoeling van dit visioen en hoe kunnen we de 
kleurrijke beelden op een verantwoorde manier 
duiden?

Werner Gugler

A
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a The Prodigal Son/Daughter

Musical over het leven van de verloren zoon/dochter
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november a.s. 
zal in Theater De Schalm in Veldhoven het 
prachtige Bijbelse verhaal over de verloren 
zoon uit Lukas 15 uitgebeeld worden in een 
rockmusical. 

Twintig jaar geleden is dezelfde musical ook in 
Theater De Schalm op de planken gezet door 
deels dezelfde mensen. Het was toen een groot 
succes.

Het verhaal is een beetje aangepast, sommige 
teksten zijn herschreven maar in grote lijnen komt 
het neer op dezelfde inhoud. Spelers en bandle-
den komen uit diverse kerkelijke achtergronden. 
De liederen zijn weliswaar Engelstalig maar door 
de verhaallijn zal het verhaal duidelijk zijn voor 
iedereen.

We hopen dat veel mensen in diverse kerken 
belangstelling hebben en vooral dat zij anderen 
uitnodigen om dit mooie verhaal persoonlijk te 
beleven. 

De vraag van het kernteam van deze productie is 
of we vrienden, kennissen, buren en anderen wil-
len uitnodigen. Na afloop van de musical zijn er 
mensen in de zaal beschikbaar voor gesprekken 
en zijn er stands van boekenwinkel De Fakkel en 
andere organisaties.

Kaarten zijn te bestellen via www.theprodigalson.nl

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
lianne_gast@hotmail.com of 
bel naar 040 2859952.

Lianne Gast

Vertelvoorstelling ‘Het kindeke Jezus in Vlaanderen’ 
Op zaterdag 7 december vindt de vertelvoor-
stelling ‘Het kindeke Jezus in Vlaanderen’ 
plaats in de kerk in Son. Dit verhaal zal ver-
teld worden door Marinus den Oudsten.  

Het verhaal ‘Het kindeke Jezus in Vlaanderen’ is 
geschreven door Felix Timmermans. Hij  plaatst 
het geboorteverhaal van Jezus in Katholiek 
Vlaanderen. Maria zou van de pastoor moeten 
intreden bij de nonnekes, maar krijgt dan een 
hemelse ontmoeting. Jozef, aangeslagen door het 
gebeuren, wordt in sappig Vlaams toegesproken 

door een andere pastoor en moet een beslissing 
nemen. En in de kerstnacht laat Felix Timmermans 
voor de tweede maal de grote ster stralen boven 
Bethlehem, waarvan ruige, ongeschoren herders 
getuige zijn en op pad gaan om het kindeke te 
ontmoeten.

Dit verhaal wordt in sappig Vlaams (wel ‘verne-
derlandst’ zodat iedereen het kan volgen) verteld 
in twee delen: de aankondiging aan Maria en 
veropenbaring aan Jozef voor de pauze. De kerst-
nacht volgt na de pauze. 

Deze vertelvoorstelling vindt plaats op zaterdag  
7 december in de Protestantse Kerk in Son, Zand-
straat 26. De aanvang is om 15.30 uur (half 4 ). 
Bij de deur wordt een collecte gehouden voor een 
bijdrage in de kosten. 

Na afloop bent u van harte uitgenodigd om wat 
na te praten over de voorstelling.

Jeannet Venekamp
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Het laatste testament
November is van oudsher de tijd van het 
gedenken. Op 1 november Allerheiligen, 
op 2 november Allerzielen, gedenk-
momenten die ook wat meer een plek 
hebben gekregen in de protestantse 
vieringen, zeker in het zuiden van het 
land. Op de eerste zondag van november 
hebben wij Gedachteniszondag, ons 
moment om de overledenen uit onze 
kerkelijke gemeente te gedenken (zie 
hiervoor ook de tekst van Kirsten 
Wuijster, pagina 10).

In de loop van de afgelopen decennia is er - 
naar mijn mening - in onze samenleving wat 
meer aandacht gekomen voor de dood en het 
rouwen. Ik herinner me de uitvaart van Lady 
Di, de duizenden langs de kant van de weg, 
ik herinner me de uitvaart van Pim Fortuyn, 
de bloemen die op de auto werden gegooid. 
Het was in mijn beleving uniek. Wij waren 
als nuchtere Nederlanders gewend in stilte te 
rouwen. En nog is er een grote verlegenheid 
rond het rouwen, nog is het moeilijk om over 
dood en sterven te spreken, zeker wanneer 
het jezelf of je familie betreft. 
Wanneer je volop in het leven staat en nog 
helemaal niet met de dood bezig bent, dan is 
het ook lastig om geconfronteerd te worden 
met het einde van het leven. Ook als het de 
dood van je ouders betreft. 

woorden van troost en hoop, 
van nabijheid en steun

Maar wanneer de jaren gaan tellen, komt 
de dood onherroepelijk dichterbij. Een 
oude, terminaal zieke patiënt die ik in 
het ziekenhuis sprak, zei het mooi: 'Niet 
iedereen haalt de 85. En daarna gaan we 
allemaal dood.' 

In onze kerkelijke gemeente hebben veel 
mensen die op leeftijd zijn, al wel over hun 
uitvaart nagedacht. Sommigen hebben 
een kleine verzameling liederen en teksten 
aangelegd 'voor het geval dat'. Het zijn 
teksten die hen dierbaar zijn, die soms een 
leven lang met hen zijn meegegaan. De 
trouwtekst, het lied dat gezongen werd toen 
hun echtgenoot overleed. Een gedicht dat 
zo aansprak. Ze hebben ook besloten of ze 

begraven of gecremeerd willen worden - en 
ja de kinderen weten dat ook. 
In de afgelopen jaren heb ik in de gemeente 
veel mensen gesproken die het vooral over 
hun uitvaart wilden hebben. Ouders maken 
zich soms zorgen over de uitvaart wanneer 
hun kinderen niet kerkelijk zijn. Ze willen 
dat er na hun dood een mooi afscheid 
kan zijn ondanks de verschillen. In die 
gesprekken wilden ze weten wat er kon en 
niet kon, ik kon met hen meedenken en 
vaak geruststellen. Een kerkelijke uitvaart 
hoeft niet vanuit de kerk, het kan ook in 
het crematorium of vanuit de aula op de 
begraafplaats. De Paaskaars kan mee. De 
ouderling is erbij. We kunnen samen zingen 
of liederen luisteren. Er kan veel en er staat 
maar weinig vast.

Maar wat ik nu vaak zie, is dat na het 
overlijden van een gemeentelid op leeftijd, 
de kerk helemaal niet betrokken wordt 
bij de uitvaart. Mijn collega-voorgangers 
herkennen dat. De uitvaart wordt geregeld 
met de uitvaartondernemer zonder dat er 
een voorganger van de kerk wordt gevraagd. 
De rouwkaarten worden geschreven en nog 
dezelfde dag gedrukt. Voor de adressen 
wordt het oude, bijna uit elkaar vallende 
telefoonboekje doorgebladerd, of soms is de 
adressenlijst al in een keurig Excel-bestand 
gezet. Daar staat dan ook 'de kerk' in, en 
dat niet eens altijd, laat staan dat er pastorale 
werkers of contactpersonen uit de kerk in 
vermeld staan. Er zijn kerkelijke of pastorale 
contacten die soms tientallen jaren hebben 
geduurd, waarin lief en leed is gedeeld, 
en die zomaar stoppen zonder dat er een 
mogelijkheid is om afscheid te nemen.

Persoonlijk hoef ik er niets van te vinden dat 
'de kerk' geen plaats krijgt in een uitvaart. 
Het staat ieder vanzelfsprekend geheel 
vrij om de uitvaart naar eigen inzicht en 
wensen vorm te geven. En als je als kinderen 
helemaal niets meer met de kerk hebt, dan 
kan het ook echt wel een drempel zijn om de 
dominee op te bellen.

Maar wanneer u / jij de wens hebt dat jouw 
uitvaart een 'Dankdienst' wordt, een dienst 
van woord en gebed, waarin jouw leven in 
verband wordt gebracht met het verhaal van 
God en mensen - dan mag dat gerespecteerd 
worden. En ik vind persoonlijk dat dat 
gerespecteerd móét worden. Want als je leven 
in het teken heeft gestaan van kerkelijke 
betrokkenheid, een geloof en vertrouwen in 
God - of op welke manier je daar ook maar 
uiting aan hebt gegeven - dan mag dat ook 
gelden voor het sterven. Dan mogen er ook 
woorden klinken van troost en hoop, van 
nabijheid en steun. Je hebt je leven geleid in 
een geloofsgemeenschap en van daaruit mag 
er ook afscheid worden genomen. 
Nogmaals: ieder staat daar geheel vrij in. 
Uiteraard, ik wil helemaal niemand iets 
voorschrijven.

praat met je kinderen 
over je uitvaart

Mijn boodschap met dit stukje is wel: ook 
al heb je er met je dominee of pastor over 
gesproken, het testament van je uitvaart 
ligt niet vast. Wanneer jouw nabestaanden 
'de kerk' niet bellen, dan zal er geen 
kerkelijke betrokkenheid zijn. Dus praat 
met je kinderen over je uitvaart. Vertel 
wat voor jou belangrijk is. Vertel waar ze 
het telefoonnummer van de kerk kunnen 
vinden, en dat de voorgangers erop uit zijn 
om samen met de nabestaanden een mooi 
afscheid vorm te geven, dat recht doet 
aan het leven van de overledene en dat de 
nabestaanden helpt bij het afscheid. En wijs 
ze op dat laatje waar je de mooie teksten en 
gedichten in bewaart, je laatste testament. 
Voor het geval dat.

Petra Zweers
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Diaconie
Waar denken we aan bij Diaconie? Tijdens 
de eredienst verzorgen de diakenen vaak de 
collectes (en vragen aandacht voor het collec-
tedoel) en ze zijn verantwoordelijk voor de 
Maaltijd van de Heer. Dit zijn zichtbare taken.

Belangrijk zijn ook de minder zichtbare taken 
van de Diaconie. Dat is bewustwording creëren 
en aandacht vragen voor recht en gerechtigheid, 
niet alleen binnen de kerk maar vooral ook buiten 
de kerk. Het motto van de Diaconie is nog steeds 
‘Helpen waar geen helper is’.
Dat betekent helpen op basis van wederkerigheid; 
niet zorgen voor, maar naast iemand staan,
een luisterend oor bieden, aandacht hebben voor 
de mensen die God op je weg plaatst.
De Protestantse Gemeente Eindhoven preten-
deert een diaconale gemeente te zijn. U en ik zijn 
allemaal diaken.

Het College van Diakenen ondersteunt financieel 
(en de PGE ook vaak in menskracht) een heel aan-
tal doelen in Eindhoven. Een aantal daarvan wil ik 
summier uitlichten.
• ��We besteden veel aandacht aan vluchtelingen, 

door samen met De Huiskamer voor Vluchtelin-
gen een project op te zetten waarbij de vluch-
telingen kunnen werken aan hun toekomst. 
Zo zijn in september 2024 veertien vluch-
telingen gestart met een iT-cursus. Ze leren 
niet alleen hoe ze een website moeten bou-
wen, maar krijgen ook een viertal trainingen 

in Soft Skills: hoe schrijf je een sollicitatiebrief, 
een curriculum vitae aanmaken op LinkedIn, 
zorgen dat je er verzorgd uitziet et cetera. 
Een aantal cursisten beschikt niet over een eigen 
kamer wat niet bevorderlijk is voor de studie. 
Begin november brengen we met een aantal 
mensen een bezoek aan de Protestantse Gemeen-
te Utrecht om te zien hoe zij er in geslaagd zijn 
kamers voor vluchtelingen te regelen. Hopelijk 
kunnen we hun ‘succes’ kopiëren in Eindhoven. 

• �We doneren jaarlijks een bedrag aan Steunpunt 
Materiële Hulpvragen (SMH). Het SMH beheert 
het noodfonds voor de gemeente Eindhoven, 
maar heeft ook een eigen noodfonds waaraan 
wij en de Parochiële Caritas Instelling Sint Ca-
thrien bijdragen. Dit noodfonds helpt Eindhoven-
se burgers die niet voldoen aan de gemeentelijke 
criteria, maar wel geholpen moeten worden. Het 
SMH geeft in principe alleen in natura.

• �Sinds dit jaar dragen we (bescheiden) bij aan 
Stichting Oog in Oog. Dit is de Protestantse tak 
van het Straatpastoraat. U kent misschien wel 
Rob Kosterman: hij is al jaren straatpastor in 
Eindhoven en in dienst van een Rooms-Katho-
lieke stichting. Helaas zijn we in Eindhoven nog 
niet zover dat het straatpastoraat in oecume-
nisch verband uitgevoerd kan worden.

• �Samenwerkingsverband Minima Eindhoven 
(SME): bestaat uit mensen die verbonden zijn 
aan allerlei organisaties, maar op persoonlijke 
titel per twee maanden bij elkaar komen om de 
armoedeproblematiek in Eindhoven te bespreken. 
Jaarlijks organiseert het SME het Armoededebat. 
Armoede is meer dan alleen gebrek aan finan-
ciële middelen. Een levensgebeurtenis zoals een 
scheiding, het overlijden van een partner, verlies 
van een betaalde baan leidt vaak tot armoede 
en schulden. En dat heeft weer effect op o.a. de 
gezondheid, de eigenwaarde en het vertrouwen 
in de toekomst.

Onlangs was Tim ’S Jongers aanwezig bij het 
55-jarig jubileum van de Vrijwillige Hulpdienst 
Eindhoven (in1969 opgericht door drie kerkge-
nootschappen!) en hij schreef een boek ‘Armoede 
uitgelegd aan mensen met geld’. Gebaseerd op 
zijn eigen leven.

Diaken zijn betekent in de praktijk gewoon om je 
heen kijken en open staan  voor (de noden van) je 
medemensen, dichtbij en veraf.

Wim Wiggers
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We proberen ieder jaar twee keer een kle-
dingbank te organiseren. Een in het voorjaar 
met zomerkleding en een in het najaar met 
winterkleding. Vrijwilligers van netwerk 
Goed Volk helpen daarbij. Zij verzamelen kle-
ding, helpen die mee sorteren en bemannen 
de tafels met kleding. Onze eigen vrijwilligers 
kennen natuurlijk de meeste gasten en helpen 
hen kleren uitzoeken. 

Op 16 oktober was het weer zover. In de namiddag 
van 15 oktober werd heel veel kleding gebracht 
en werd er een voorselectie gemaakt, zodat op 16 
oktober snel alles in orde gemaakt kon worden in 
de kerk. De ontmoetingsruimte is dan dicht voor de 
gasten, want voorraadkamer voor de kledingbank. 

Op de dag zelf gaat de kledingbank open van 
13.00-15.00 uur en er is dan ook koffie, thee, soep 
en niet te vergeten: buiten staat een frietkar, waar 
iedereen frites en een snack kan halen. Dat kost 
uiteraard wel behoorlijk wat geld, maar wij zijn in 
de gelukkige omstandigheid, dat het koor ‘4Tune 

Entertainment’ de opbrengst van hun kerstcon-
cert op de laatste adventzondag (22 december dit 
jaar) doneert aan het Open Huis, waardoor deze 
verwennerij betaald kan worden. Het koor voelt 
zich inmiddels heel betrokken bij onze gasten en 
heeft aangegeven nog wel meer te willen bete-
kenen voor het Open Huis. Daar zijn we heel blij. 
In welke vorm dat wordt, bespreken we in de ko-
mende tijd.

Terug naar de kledingbank. Vrijwilligers hadden 
een aantal tafels neergezet met bordjes: kinderen, 
vrouwen, mannen. Er was een tafel vol speelgoed, 
banken vol winterjassen, truien, broeken en ook 
veel schoenen. Er was voor iedere maat wel iets te 
vinden. Vanaf 12.30 uur begonnen dak- en thuis-
lozen zich te verzamelen rond de zijingang van de 
Catharinakerk. Toen om 13.00 uur die deur open 
ging, stroomde de kerk vol en de eerste run was 
op de jassen, maar ook de andere tafels werden 
druk bezocht. Tussendoor wat drinken, kopje soep 
en later een frietje. Wat een feest. 

Het was mooi om te zien, dat de vrijwilligers van 
netwerk Goed Volk verrast waren door zoveel 
belangstelling. Een globale telling gaf aan dat er 
meer dan 100 dak- en thuislozen geweest zijn, 
die allemaal wel iets vonden om mee te nemen. 
De sfeer was gezellig en ondanks de grote drukte 
bleef het rustig. Het was een geslaagde middag. 

Bernadette van Litsenburg

Vanuit het Open Huis
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Open Huis Sint Cathrien
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 13.30 uur
in de Catharinakerk, Begijnenhof 2; 
op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
in de Petruskerk, Kloosterdreef 31. 
(12.15 – 12.45 uur meditatieve oecumenische viering)
broodmaaltijd om 12.45 uur
tel. 2569124; www.openhuiscathrien.nl
IBAN NL75TRIO0198481446

Inloophuis ’t Hemeltje
Hemelrijken 117
zondag t/m donderdag 12.00 - 15.00 uur
tel. 2468785
IBAN NL42INGB0006870550
www.inloophuishemeltje.nl

D
ie

n
e
nDe laatste maanden hebben we (Marieke, 

Ellen, en Maaike) ons gerealiseerd dat een 
belangrijk deel van de diaconie om Aandacht 
gaat, zowel 'aandacht geven aan', als 'onder 
de aandacht brengen'. In de categorie 'onder 
de aandacht brengen' willen we vanaf nu 
jullie alvast informeren over de aankomende 
collectedoelen.

3 november – Kerk in Actie - Zending (Ghana)
Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Ghana is een overwegend christelijk land, maar 
in het droge noorden zijn christenen in de min-
derheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het le-
ven een uitdaging, met slechte wegen en tekort 
aan schoon drinkwater en elektriciteit. Kerken in 
Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die 
de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen 
en de mensen kunnen ondersteunen. Ook leren 
kinderen, met behulp van de Bijbel, lezen in eigen 
taal. Dit is voor hen een manier om uit de armoe-
de te ontsnappen.

10 november – Kerk in Actie - 
Werelddiaconaat
(Duurzame landbouw in de hoge Andes in Bolivia)
Door klimaatverandering valt de regen in het 
hoge Andesgebergte steeds grilliger. Boeren en 
boerinnen gaan samenwerken in coöperaties. 
Dankzij waterreservoirs kunnen ze hun land ir-
rigeren. Ze leren inheemse groenterassen weer 
waarderen en biologisch verbouwen. Jongeren 
zien weer toekomst op het platteland. Stadsbe-
woners leren stadslandbouw en scholieren gaan 
aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs 
op 4.000 meter hoogte landbouw mogelijk is.

17 november – Stichting Ervaring die staat
De stichting Ervaring die Staat van de Straat is 
opgericht door dak- en thuislozen zelf met een 
professional, vanuit hun kennis en ervaringen. 
Krachtgericht en herstelgericht werken staat cen-
traal, net als zelfregie en medezeggenschap. De 
stichting vormt een ander aanbod in met name 
de maatschappelijke opvang in Eindhoven. We 
werken met ervaringswerkers die zelf ook ooit 
dakloos zijn geweest. We willen mensen weer 
op het spoor brengen van hun eigen kracht en 

talenten. Hen het geloof in zichzelf laten terug-
vinden. Zo vaak worden onder anderen daklozen 
geconfronteerd met het ongeloof van anderen in 
hun kunnen. Ze horen ‘Dat kan je niet’ en er is 
geen vertrouwen in hun kunnen waardoor ze in 
een neerwaartse spiraal komen met alle gevolgen 
van dien. Mensen die bij ons werken en/of parti-
ciperen bij de avondinloop praten mee over de 
invulling van ons aanbod en helpen mee om het 
aanbod uit te voeren. Hiermee helpen we dak- en 
thuislozen het geloof en vertrouwen in zichzelf  
terug te vinden. Doelgroep: we zijn er voor alle be-
woners van Eindhoven met name voor kwetsbare 
medeburgers. Vooral voor mensen die dakloos en 
thuisloos zijn, mensen met een psychische en/of 
verslavingsproblematiek. Maar ook voor eenzame 
mensen die geen eigen netwerk hebben.

24 november - PKN - Pastoraat
Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom col-
lecteren we voor pastoraat aan mensen in hun 
laatste levensfase. De Protestantse Kerk heeft 
diverse geestelijk verzorgers in verpleeghuizen 
en andere instellingen. Pastoraat is omzien naar 
elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit ge-
loof, hoop en liefde. Voor mensen in de gemeente 
en voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, 
op Schiphol, in gevangenissen of bij het leger. De 
Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van 
pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in zieken-
huizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het 
leven een belangrijk thema. Aandacht geven, een 
luisterend oor, en woorden van troost en bemoe-
diging kunnen voor hen veel verschil maken.

Van de diaconie - Informatie over de collectedoelen

1 december – Kerk in Actie - 
Werelddiaconaat (Moldavië, Advent)

Moldavië 
Kinderen en ouderen worden gezien
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken 
veel mensen in het buitenland. Kinderen en ou-
deren blijven achter en krijgen thuis niet de zorg 
en aandacht die ze nodig hebben. In de twee op-
vangcentra van de christelijke organisatie Bethania 
worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd op-
gevangen, krijgen ze eten en drinken en hulp bij 
hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde 
maaltijd en zorg, en ze kunnen in de opvangcentra 
terecht voor gezamenlijke activiteiten en een war-
me douche.

8 december – Kerk in Actie - 
Werelddiaconaat (Ghana, Advent) 

Ghana 
Een beter inkomen voor Sheaboerinnen
In het noorden van Ghana is het te droog om een 
heel jaar van de eigen oogst te leven. Sheabomen 
zijn een belangrijke bron voor extra inkomen. Vrou-
wen verzamelen en verkopen de noten en  verwer-
ken een deel tot sheaboter. Ieder jaar leren 15.000 
vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Door 
goed samen te werken krijgen ze een betere prijs 
voor hun producten. Na een aantal jaren kunnen 
de vrouwen op eigen kracht verder.

9
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JOHANNESGEMEENTE
Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b	T 2435248
Wijkredactie, De Pannelaan 6	 T 2912214
E-mail: redactie-woensel@pkn-eindhoven.nl
Koster: mw. M. Anpong	 T 2424870

Kerk in Son, Zandstraat 26, Son
Kerkbeheer: dhr. P. Greijdanus	   T 06 19546912
E-mail: kerkbeheerson@gmail.com

VIERINGEN
Zondag 3 november - Allerheiligen en Aller-
zielen
Ds. Kirsten Wuijster: In onze gemeente is er op 
zondag 3 november een viering in het licht van 
Allerheiligen en Allerzielen, beide vieringen die 
hun oorsprong vinden in de katholieke kerk. Op 
Allerheiligen werden, zoals de naam het al zegt, 
de heiligen en martelaren herdacht. Oorspronke-
lijk was deze dag op 13 mei, maar in 844 besloot 
paus Gregorius IV dat het 1 november moest wor-
den gevierd, omdat deze datum het begin van de 
wintertijd inluidde.
Pas sinds de tiende eeuw wordt Allerzielen breed 
gevierd in Europa. Van oudsher werden de overle-
denen herdacht, waarvan men nog niet zeker wist 
of ze in de hemel waren, of nog hun weg zochten 
in het vagevuur. Een gebed voor hun ziel zou hen 
kunnen begeleiden naar de hemel. Waarschijnlijk 
werd Allerzielen pas breed ‘gevierd’ in de tijd van 
de pestperioden. Velen stierven en werden in een 
massagraf begraven, soms ook als onbekenden. 
Hun namen noemen met Allerzielen, en voor hen 
bidden, bracht rust en troost.
Het noemen van de namen is een mooie traditie. 
In de meeste protestantse kerken in Nederland 
worden de namen genoemd op de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar, dat is de zondag voor de  
Adventstijd aanbreekt. In Eindhoven, en ook andere 
protestantse kerken in het zuiden, sluiten we aan 
bij de katholieke traditie, al besteden we geen 
aandacht aan de heiligen.
Deze zondag gedenken we wie ons in het afge-
lopen jaar ontvallen zijn. We noemen hun namen 
en steken een kaarsje voor hen aan. Daarnaast 
is er gelegenheid voor alle aanwezigen om naar 
voren te komen en een kaarsje aan te steken voor 
wie worden gemist. Het is altijd een mooie en 
ontroerende viering. Fijn ook dat de cantorij in 
deze viering weer zingt. We hopen met velen te 
gedenken en dat het noemen van de namen, het 
samen gedenken en te vieren, ons troost brengt 
en bemoediging om opnieuw op weg te gaan.

Zondag 10 november
Mw. Berthilde van der Zwaag.

Zondag 17 november
Ds. Karin Seijdell en ds. Kirsten Wuijster: Deze zondag 
gaan wij samen voor. We noemen deze vieringen zelf 
altijd ‘geen drempel-vieringen’. Door het thema en 
de benadering ervan hopen we iedereen die aan-
wezig is te kunnen aanspreken, zowel wie regel-
matig in de kerk komt, als wie er alleen vandaag 
is. Het is dus een geschikte viering om gasten, 
vrienden, buren mee te nemen. Over het thema 
kunnen we dit zeggen: laat je verrassen. Dat doen 
wij ook.

Zondag 24 november
Ds. Kirsten Wuijster: Deze zondag is de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar – de week hierna 
begint de Adventstijd. De lezingen bij de laatste 
zondagen van het kerkelijk jaar staan altijd in het 
teken van het einde der tijden. De lezingen zijn 
vaak heftig: beelden van verwoesting staan naast 
beelden van inkeer en de wederkomst van Chris-
tus. Vandaag komt de eerste lezing uit Sefanja 1: 
14 -2: 3. Door de mond van de profeet Sefanja 
wordt rampspoed uitgeroepen over het volk. Alleen 
nederigheid zal het volk nog kunnen redden. De 
tweede lezing is uit Marcus 13: 14-27. We horen 
Jezus rampspoed verkondigen, de komst van valse 
messiassen en uiteindelijk de wederkomst en herstel.

Advent
In de lezingen van Advent volgen we de lezingen 
die gegeven zijn bij het kinderproject van Kind op 
Zondag. Het thema is: Help jij me hopen? Met de 
eerste Adventzondag begint ook het nieuwe ker-
kelijke jaar. Dit komende jaar volgen we de lezin-
gen uit het evangelie van Lucas. 
Zondag 1 december – Eerste Advent, voorgan-
ger mw. Anneke Nieuwenhuizen.
Zondag 8 december – Tweede Advent, ds. Kir-
sten Wuijster.
Op deze tweede Adventszondag lezen we uit Ma-
leachi 3: 1-4 en Lucas 3: 1-6.

VANUIT DE KERKENRAAD
Als kerkenraad kijken we terug op een warm  
afscheid van onze wijkpredikant ds. Bert Jan van 
Haarlem. Het was een afscheid, maar voor de  
Johannesgemeente tevens de start van een nieuw 
kerkelijk seizoen.
Wat waren er veel mensen bij betrokken!
Dank aan allen die meegewerkt hebben om dit 
afscheid tot een echt feest te maken.
Hieruit blijkt dan ook weer de kracht van onze ge-
meente: samenwerken en de handen uit de mouwen 
steken. De komende periode zullen we elkaar dan 
ook hard nodig hebben.
Na het vertrek van Bert Jan beschikt de Johan-
nesgemeente over één fulltime predikant en een 
kerkelijk werker voor 0,6 fte. Deze kerkelijk werker 
is verbonden aan de kerk in Son.

Als Johannesgemeente zullen wij nu de schouders 
eronder moeten zetten om alle activiteiten die er 
zijn gepland ook door te laten gaan. Wij hebben 
er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.

We vonden het gewoon dat bij heel veel activitei-
ten één van de predikanten aanwezig was. Hier 
komt nu verandering in. Ook zonder hun aanwe-
zigheid gaat de geplande activiteit gewoon door. 
Uiteraard blijft de predikant of kerkelijk werker 
op de achtergrond altijd beschikbaar voor advies. 
Door het teruglopend aantal kerkleden kunnen 
we in de toekomst niet meer beschikken over 
twee fulltime predikanten.
Naast één fulltime predikant mogen we op zoek 
gaan naar een kerkelijk werker voor 50%.
Een voorbereidingscommissie, bestaande uit 
twee kerkenraadsleden en drie gemeenteleden is 
nu aan het uitzoeken op welke terreinen we de 
kerkelijk werker willen inzetten, hoe hij/zij aan-
vullend kan zijn op werkzaamheden van de reeds 
aanwezige predikant en kerkelijk werker. Met de 
informatie van het voorbereidingsteam kan dan 
een sollicitatiecommissie aan de slag gaan met 
het maken van een profielschets en de sollicita-
tieprocedure starten.
Dit alles vergt tijd en zal beslist niet in een paar 
maanden zijn geregeld. 

Ik wil eindigen met de bede:
God ga met de gemeente mee en houd ons 
vast.

Namens de kerkenraad,
Diny Zuidam

VANUIT DE GEMEENTE

Jaarthema-bijeenkomst II –  Het gegeven-zijn 
van het leven
Het jaarthema is in dit kerkelijke seizoen: Door-
gang. Ingegeven door onze ervaringen in het 
afgelopen jaar stellen we onszelf en elkaar de 
vraag: hoe vinden we een weg door ons leven? 
Hoe gaan we om met tegenslag, met verdriet, met 
obstakels, die soms zo groot zijn dat we het even 
niet meer weten? Hoe gaan we om met het ge-
geven dat de tijd gewoon maar door gaat, terwijl 
we zelf soms zo graag zouden willen dat alles om 
ons heen ook op pauze gaat. En hoe ziet het leven 
eruit als we doorgang hebben gevonden? Zijn we 
veranderd en hoe dan?
In het bijbelboek Exodus lezen we over het volk 
Israël dat wegtrok uit Egypte. Noodgedwongen, 
want het leven daar was geen leven meer. Dus het 
volk moest weg, een doorgang vinden. Soms let-
terlijk – door de Rietzee, door de woestijn – maar 
ook figuurlijk: telkens weer moesten ze de spullen 
oppakken en stappen zetten in de richting van het 
Land van melk en honing. Ze moesten zichzelf 
overwinnen, motiveren, in beweging komen, vaak 
tegen wil en dank. 
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Op woensdag 20 november is de tweede jaarthe-
mabijeenkomst, om 14.00 uur in de Johanneskerk. 
Bij de eerste bijeenkomst hebben we gekeken 
naar de momenten in onze levens, die we door 
moesten komen. Welke momenten waren dat? 
Welke ervaringen heb je opgedaan? Wanneer be-
gon de doorgang, en hoe ziet je leven er nu uit? 
Deze tweede bijeenkomst gaan we opnieuw kij-
ken naar die momenten van doorgang, en hoe ze 
je veranderd hebben. Als je leven op de kop staat, 
moet je sommige dingen heroverwegen, afscheid 
nemen van bepaalde overtuigingen, ideeën, stel-
lingen. Vandaag willen we kijken welke overtui-
gingen – waarden en normen – we met ons mee-
dragen. Had je die altijd al, of zijn die veranderd 
door wat je in het leven bent tegengekomen? Heb 
je ook overtuigingen moeten loslaten? Hoe is je 
zicht op het leven beïnvloed door de ‘doorgang’? 
Het is fi jn als je je van tevoren opgeeft, zodat we 
voldoende koffi e en thee kunnen zetten. Dat kan 
via de mail, aan 
Petra Zweers: kerkelijkwerkerpetra@gmail.com of 
Kirsten Wuijster: k.wuijster@gmail.com
We zien uit naar een mooie middag samen! 

Rafaël
Op woensdag 6 november komt de groep Rafaël 
weer bij elkaar, om 20.00 uur. Het is een groep 
voor gemeenteleden in de leeftijd van achttien en 
ouder. Eens in de zes weken komen we bij elkaar 
en bespreken dan een bepaald onderwerp, nadat 
we uitgebreid bijpraten. De vorige keer hebben 
we ieder een muzieknummer meegebracht, ge-
luisterd en besproken wat ons aanspreekt. Soms 
doen we iets met een bijbeltekst, soms een spel: 
het kan van alles zijn.
Als het je leuk lijkt om te komen, of als je nog vra-
gen hebt, mail dan naar: k.wuijster@gmail.com  
Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort!

Koffi e-inloop 
Iedere donderdag van 10.00 -12.00 uur koffi e-inloop.
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s koffi e-
schenkers. Alleen of met z’n tweeën (nog mooi-
er!). De koffi edienst is ongeveer 2 keer in de drie 
maanden en is altijd met twee personen. Het is 
leuk en altijd een dankbaar werkje. Gezellig bo-
vendien. Wat let u nog om eens een dienst op 
proef mee te komen draaien?
Inlichtingen of aanmelden bij 
Janneke van Wijk: telefoon: 06 53 25 97 38, 
e-mail: janneke.vanwijk@hotmail.com of 
Chiel en Gonnie van der Pijl: 
telefoon: 040 262 16 24, 
e-mail: m.pijl85@upcmail.nl

Kerstviering voor ouderen
Graag willen wij u uitnodigen voor een kerst-
viering voor ouderen van de Johannesgemeen-
te. Deze zal plaatsvinden op woensdagmiddag 
18 december in de hal van de Johanneskerk. 

Vanaf 14.00 uur bent u welkom en staat de koffi e 
en thee voor u klaar. Daarna is er een viering met 
afwisselend lezingen, muziek, gedicht en medita-
tie. De exacte invulling is nog niet bekend. 
Na de viering is er nog voldoende tijd over voor 
een gezellig samenzijn onder het genot van een 
hapje en een drankje. Rond 16.00 uur willen we 
de middag afsluiten. 
In verband met de inkopen willen we graag weten 
hoeveel mensen er ongeveer zullen komen. (liefst 
voor 16 december).

Het is de bedoeling dat u voor eigen vervoer 
zorgt. Als dit voor u echt een probleem is, kunt 
u altijd contact opnemen met de voorbereidings-
commissie.

U kunt zich aanmelden bij: Jeanet Hilberts, 
telefoon: 2427168, of bij Annette Buitenhuis, 
johannesgemeente.scriba@pkn-Eindhoven.nl
Op zondag 8 en zondag 15 december kunt u zich 
ook aanmelden via een intekenlijst in de hal van 
de kerk.

Kerst Sing-along
Maandag 9 december van 19.30 - 20.30 uur. In-
loop vanaf 19.00 uur in de Johanneskerk.
Het Vrouwen Vocaal Ensemble, onder leiding van 
Dineke van der Sman, verzorgt 9 december een 
sfeervolle kerstzangavond.
Het koor zingt enkele liederen solo en u kunt een 
aantal bekende kerstliederen meezingen, of al-
leen komen luisteren. Zangervaring is niet vereist. 
Na afl oop is er een nazit met koffi e, thee, fris en 
wat lekkers.
U hoeft zich niet op te geven.
Voor deelname vragen wij u een bijdrage van 3 
euro per persoon contant te voldoen bij de in-
gang. Daarvoor ontvangt u een consumptiebon.
U bent van harte welkom! 

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3  T 2437651
Wijkredactie, Diepmeerven 26 T 2122563
E-mail: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl
Kerkbeheer: dhr. V. Valstar T 06-19036008

VIERINGEN
Zondag 3 november 10.00 uur 
Lieuwe Wijbenga
herdenken overledenen, cantorij
Zondag 10 november 10.00 uur 
Christo Weijs

Zondag 17 november 10.00 uur
Taizé dienst
cantorij
Zondag 24 november 10.00 uur
Tineke Dronkert
Zondag 1 december 10.00 uur
Tinie Kämink
preek van de leek
Zondag 8 december 09.00 uur 
jeugdkerk Adventsontbijt

VANUIT DE DIACONIE

Bezoek van een delegatie uit Oekraïne, 
5 november
Te midden van het vele oorlogsnieuws uit het 
Midden-Oosten en af en toe wat nieuws over Soedan 
blijft ook nog steeds de oorlog in Oekraïne door-
gaan, nu al weer in het 3e jaar.
Op uitnodiging van de PKN komt een delegatie 
uit Oekraïne naar Nederland en ook een dag naar 
Eindhoven. Deze delegatie bestaat uit twee voor-
gangers, twee diaconale jongeren en twee hulp-
verleners.
Ze zullen onder andere kennismaken met ‘t Hemeltje 
en waarschijnlijk de Huiskamer van de Vluchteling 
en daarna rond 18.00 uur in de Ontmoetingskerk 
een hapje eten. 
Bij het eten of net daarna, tussen 19.00 - 20.00 uur 
is er de mogelijkheid om met de delegatieleden in 
gesprek te gaan.
Wie doet daaraan mee?
Geef u op bij Marieke Visser,
telefoon: 06-18140139 of via 
e-mail: mariekevisser@mac.com

Marieke Visser

Adventskalender
We naderen alweer het eind van het kerkelijk jaar 
en de Kerst. Veel mensen gebruiken in de kersttijd 
graag een adventskalender.
Via de PKN of Petrus kunt u deze zelf aanvragen, 
dan hebt u die ook bijtijds in huis. Als u op Petrus 
adventskalender zoekt komt het goed.
Lukt dit niet, vraag dan even hulp bij de diakenen.

Vrijwilligers gezocht voor ‘t Hemeltje
Bij ‘t Hemeltje is nog plaats voor diverse vrijwil-
ligers, o.a. voor het 's morgens koken op dinsdag 
of donderdag.
Ook voor de kledingkamer en voor gastvrouwen/
gastheren die gasten laten eten of voorzien van 
koffi e en thee is nog plaats.
Ook is het mogelijk om alleen af en toe bood-
schappen te doen...
Voor ieder wat wils.
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.inloophuishemeltje.nl
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Zo 3 nov   11.00 uur
Viering Velerlei: Amnesty International
Deze viering zal in het teken staan van informatie 
over en van brieven schrijven met Amnesty Inter-
national. 
Wanneer is de laatste keer dat jij een handge-
schreven brief ontving? Een persoonlijke brief 
maakt indruk. Brieven schrijven is dan ook Am-
nesty's meest beproefde actiemiddel. We schrij-
ven naar autoriteiten met het verzoek om onrecht 
te stoppen. Deze viering wordt voorbereid door 
Thea Koot in samenwerking met Amnesty Inter-
national Eindhoven.

Zo 17 nov	 12.00 uur
Viering Velerlei: Themalunch met de pasto-
raatsgroep
De pastoraatsgroep van De Kapel probeert ‘om-
zien naar elkaar’ vorm te geven door het organi-
seren van een pastoraatsviering/themalunch. 
Deze vieringen bestaan uit twee delen, een korte 
viering in de kerkzaal en het lunch- en ontmoe-
tingsdeel in de koffieruimte. Er is altijd een ge-
zamenlijke afsluiting in de vorm van een samen 
gezongen lied.

VANUIT DE GEMEENTE

Adventsontbijt – 8 december
Als op 8 december staat aangegeven dat de 
dienst om 9.00 uur in plaats van om 10.00 uur 
begint, dan weten velen het al: Adventsontbijt-
zondag. Een bijzondere viering in de Adventstijd, 
voorafgegaan door een feestelijk ontbijt. Wees 
welkom en geef je vóór 4 december op: 
adventsontbijt@gmail.com.
Dit jaar zorgt de jeugdkerk er niet alleen voor dat 
de gedekte tafels op tijd klaar staan, de jeugdker-
kers en de 18+ groep verzorgen ook de dienst, 
die in het teken staat van mensen die onterecht 
vervolgd, gediscrimineerd of gevangen genomen 
zijn in het kader van:

Amnesty Write for Rights 
Wat hebben Manahel, Oqba, Bach, Joel, Kyung 
Seok, Maryia, Neth Nahara, Şebnem en Wet’su-
wet’ met elkaar gemeen? Het zijn negen mensen, 
die door Amnesty zijn uitgekozen, omdat hun 
leven een heel andere wending heeft gekregen 
nadat ze zich hadden ingezet voor behoud van de 
natuur, verbetering van levensomstandigheden of 
mensenrechten en dat met een rechtszaak of een 
gevangenisstraf hebben moeten bekopen. Voor 
hen schrijven we dit jaar. 
Vanaf half november zijn er na de kerkdienst pak-
ketjes beschikbaar om vast thuis brieven te schrijven 
en/of kaarten te versieren. En blijf op 8 december, 

na afloop van het Adventsontbijt, nog even na, want 
ook dan kan er geschreven en gekleurd worden. 
Een schrijfpakketje kan na half november ook be-
steld en opgehaald worden bij Henk en Margreet 
Damsma, telefoon: 040 2113595.

D
ie

n
e
n Vacature Coördinator voor ‘t Hemeltje

De huidige coördinator van ‘t Hemeltje heeft laten 
weten dat zij met ingang van 1 januari 2025 an-
der werk wil gaan doen. Dit betekent dat wij op 
zoek moeten naar een nieuw lid voor ons team 
van betaalde krachten. Tijdens de laatste be-
stuursvergadering hebben wij besloten iets meer 
tijd te nemen om het team te versterken. Wij gaan 
eerst met het team in gesprek wat hun verwach-
tingen zijn van een nieuwe collega. Hierna gaan 
wij kijken of de profielschets, die van eerdere 
zoektochten beschikbaar is, wellicht aangepast 
moet worden. 

Het is niet eenvoudig om coördinator te zijn in ´t 
Hemeltje, dat komt enerzijds door de doelgroep, 
dak- en thuislozen, maar ook door de grootte van 
het Team. Er zijn vier betaalde krachten, die met 
elkaar de taken verdelen. Het werk in de huiskamer 
is een belangrijk onderdeel van die taken. Dat 
maakt, dat niet echt iemand ‘de baas’ is, maar je 
het met elkaar doet. Dit vraagt een sterke mate 
van vertrouwen naar elkaar. Wel is er één teamlid, 
de coördinator, die de contacten onderhoudt met 
het Bestuur, de bestuursvergaderingen bijwoont 
en contact heeft met onze ketenpartners.  

Onze gasten, dak- en thuisloze mensen, vragen 
een duidelijke, maar liefdevolle aanpak, waarbij 
een luisterend oor heel belangrijk is en ook om 
zonder oordeel te kunnen luisteren. 
Dit vraagt een bepaalde levensvisie. Vandaar de 
zorgvuldigheid die wij in acht nemen. 
Via de digitale Nieuwsbrief houden wij u op de 
hoogte wanneer de vacature uitgezet wordt.

Kijkt en denkt u met ons mee voor deze vacature?

Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje
Ditta van Eijken

Secretaris

A
g
e
n
d
a De Kapel

Onze agenda
Zo 3 nov	 11.00 uur 	 Viering Velerlei: Amnesty International
Zo 10 nov	 12.00 uur 	 Liturgische viering met Jef De Schepper
Zo 17 nov	 12.00 uur   	 Viering Velerlei: Themalunch met de pastoraatsgroep
Zat 23 nov	 12.00 uur	 Workshop Viering Velerlei
Zo  24 nov	 12.00 uur	 Liturgische viering met Elcke Smits
Zo  01 dec	 12.00 uur	 Eerste  (liturgische) adventsviering: kinderviering met Feike Weeda

De themalunches zijn om ook letterlijk brood en 
gedachten samen te delen en zo de onderlinge 
verbinding van de kapelgangers te bevorderen.  
Ieder kan wat etenswaar/drinken meebrengen, 
maar dat is niet verplicht. Ook zonder dat is er 
genoeg voor iedereen om te kunnen delen. Het 
thema van de viering wordt bekend gemaakt op 
de website, www.kapel-eindhoven.nl , of via de 
wekelijkse digitale ontmoeting of maandelijkse 
nieuwsbrief. 

Els Maas
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Kerstpakkettenactie 2024
In de weken voor Kerst worden door de Pro-
testantse Gemeente in Eindhoven en Son en 
Breugel Kerstpakketten uitgedeeld. 

In Eindhoven worden ruim 200, merendeels 
eenpersoons, kerstpakketten uitgedeeld door de 
diakenen en andere vrijwilligers aan mensen die 
in deze tijd een extraatje wel kunnen gebruiken, 
zoals mensen in de bijstand, asielzoekers en dak-
lozen. Bij de pakketten komt een zelfgemaakte 
kerstkaart met een groet van de PGE.

In elke wijk is één diaken die een lijst met namen 
samenstelt van mensen die in deze wijk in aan-
merking komen voor een pakket. Ook het Pro-
testfonds, Het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje, 
Vluchtelingen in de Knel en de Stichting ‘Ervaring 
die staat’ (deze stichting geeft zorg aan mensen 
die eerder dak- en thuisloos waren), De Huiska-
mer voor Vluchtelingen en het Open Huis Sint Ca-
thrien leveren namen aan. Al deze groepen en de 

vluchtelingen kunnen veel pakketten gebruiken.
U kunt deze kerstpakkettenactie ondersteunen 
door bij te dragen aan de kosten voor deze actie. 
Voor vier kerstpakketten is zo’n €100,- nodig. U 
kunt een bijdrage geven door geld over te maken 
naar IBAN: NL62RABO0373736932 t.n.v. College 
van Diakenen Protestantse Gemeente Eindhoven. 

D
ie

n
e
nLaten wij oog hebben voor elkaar en onze mede-

mensen waar nodig actief ondersteunen!  

In Son en Breugel werd deze kerstpakketten-
actie al jaren door de beide kerken (protestants 
en katholiek) georganiseerd. Sinds enkele jaren 
wordt deze actie georganiseerd en uitgevoerd 
door de Stichting Kerstpakkettenactie Son en 
Breugel. Het is een actie voor de minima van 
Son en Breugel. In de weken voor Kerst worden 
houdbare producten ingezameld. Op basis van de 
gezinssamenstelling worden door vrijwilligers de 
pakketten samengesteld. Nadere informatie over 
deze actie komt begin december beschikbaar via 
de nieuwsbrief.

Namens de diaconie een hartelijke groet,
Jeannet Venekamp/Wim van Dijk

Vanuit 't Hemeltje
Ik moet beginnen met te vermelden dat 
in het vorige stukje van oktober stond dat  
diverse kerkleden vrijwilliger werden in  
't Hemeltje. Gelukkig zijn er nog steeds vrijwil-
ligers vanuit de kerken, maar tegenwoordig 
wordt er ook breder gezocht naar vrijwilligers. 
Ieder met een warm hart voor de doelgroep en 
wat tijd daarvoor beschikbaar heeft is welkom.  

Dat brengt mij meteen bij het belangrijkste punt. 
Het tekort aan vrijwilligers, dat er op dit moment 
is. Wij hebben heel trouwe vrijwilligers, die al 
jaren vrijwilliger zijn. Een nadeel hiervan is, dat 
een aantal van deze vrijwilligers al behoorlijk op 
leeftijd is en om gezondheidsredenen nu moet 
stoppen. Op dit moment lukt het met moeite om 
alle dagen open te gaan. Het Team van beroeps-
krachten en vrijwilligers moet nu eenmaal uit een 
minimum aantal mensen bestaan.  
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers, 
die zich gedurende één dag per week - meer mag 
natuurlijk ook - in willen zetten voor 't Hemeltje. 
Wij zijn open van zondag tot en met donderdag 
van 12.00 – 15.00 uur. Gedurende die tijd zijn er 
vrijwilligers die, samen met de beroepskrachten, 
zorgen voor een gezellige sfeer in de huiskamer. 
Er wordt koffie geschonken en een maaltijd ge-
serveerd. Daarnaast kunnen de gasten een dou-
che nemen of een was laten doen. Dat vraagt 
allemaal om inzet van vrijwilligers. Om rustig aan 

het werk te gaan begin je rond half elf en na slui-
tingstijd wordt gezamenlijk de dag besproken en 
is het om ca. 16.00 uur tijd om te gaan. Wanneer, 
welke dagen en hoe vaak je dit wil doen, wordt in 
onderling overleg afgesproken.  

Inmiddels hebben wij ook van een aantal kook-
vrijwilligers afscheid genomen. Ook in dat Team 
kunnen we versterking gebruiken. Het is mooi als 
het kookteam uit twee tot drie kokers bestaat. 
Op dinsdag en donderdag wordt er een maaltijd 
gekookt voor alle gasten. Deze vrijwilligers begin-
nen om 09.00 uur en als de maaltijd klaar is, zijn 
zij ook klaar. De rest van de vrijwilligers serveert 
de maaltijd uit. Op maandag en woensdag krijgen 
onze gasten soep met brood, die meestal door het 
team of de vrijwilligers wordt klaargemaakt. Op 
zondag wordt de maaltijd verzorgd door de zgn. 
kokende kerken. Dit zijn kerken die 't Hemeltje een 
warm hart toedragen en op zondag een maaltijd 
bereiden. Zij hebben echter geen plaats in het  
Algemeen Bestuur. 

Daarnaast zijn we nog op zoek naar vrijwilligers 
die boodschappen willen doen en/of zich bezig 
willen houden met de kledingkamer. Op onze web-
site www.inloophuishemeltje.nl vind je uitgebreide 
beschrijvingen van deze functies als u binnen de 
tekst ‘Vrijwilliger gezocht’ tikt op de woorden 
‘boodschappen’ of ‘kledingkamer’. 

Als u eens met een ervaren vrijwilliger wil spre-
ken voordat u zich aanmeldt, neem gerust con-
tact met mij op en ik breng u in contact met zo'n 
vrijwilliger. Uiteraard kunt u ook eens kennis 
komen maken en een dagje meelopen tijdens de 
openingsuren om te kijken of vrijwilliger zijn in 
't Hemeltje iets voor u is. U zult met open armen 
ontvangen worden.

In deze tijd van het jaar zijn we extra blij met 
slaapzakken, nu het weer kouder wordt. Daar-
naast zijn spijkerbroeken, truien, jassen en T-shirts 
ook altijd welkom. U kunt dit afgeven tijdens 
openingsuren. Vanuit veiligheidsoverwegingen 
verzoeken wij u het niet op de stoep te zetten.
Wilt u meer weten over Diaconaal Inloophuis  
't Hemeltje, neem gerust contact op met 
secretariaat@inloophuishemeltje.nl

Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje
Ditta van Eijken

Secretaris
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De meeste diensten zijn online te volgen:

Johanneskerk en De Kapel: via kerkdienstgemist.nl
Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
Kruispunt via: www.kerkdienstgemist.nl en www.xpunt.info

Let ook op nadere aankondigingen via de website www.pkn-eindhoven.nl 
en de weekbrief van uw wijkgemeente!

Bovenaan de wijkberichten vindt u de adresgegevens van de betreffende wijkkerken.

Zondag 3 november 2024  Collectedoel: Kerk in Actie - Zending
Johanneskerk 10.00 uur ds. K.M. Wuijster
 12.00 uur viering velerlei  (dienst De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur mevr. P. Zweers
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur verdieping
Ontmoetingskerk 10.00 uur dhr. L. Wijbenga 

Woensdag 6 november 2024  Collecte in natura
Dankdag voor gewas en arbeid
Kruispunt 19.30 uur ds. W. Gugler

Zondag 10 november 2024 Collectedoel: Kerk in Actie - 
Werelddiaconaat 
Johanneskerk 10.00 uur mevr. B. van der Zwaag 
 12.00 uur pastor J. De Schepper  (dienst De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur ds. W. van Seventer
Kruispunt 10.00 uur mevr. T. Broere
 19.00 uur aanbidding
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. C. Weijs

Zondag 17 november 2024  Collectedoel: Ervaring die Staat
Johanneskerk 10.00 uur ds. K. Seijdell
 12.00 uur viering velerlei  (dienst De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur  mevr. A. Nieuwenhuizen
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur prop. M. van Genderen
Ontmoetingskerk 10.00 uur Taizédienst, dhr. E. Boers 

Zondag 24 november 2024  Collectedoel: PKN - Pastoraat
Johanneskerk 10.00 uur ds. K.M. Wuijster
 12.00 uur pastor E. Smits  (dienst De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur ds. De Raaf
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur bijbelacademie
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. T.C.M. Dronkert

Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur prop. M. van Genderen
Ontmoetingskerk 10.00 uur Taizédienst, dhr. E. Boers

Zondag 1 december 2024  Collectedoel: Kerk in Actie - 
Werelddiaconaat

Johanneskerk 10.00 uur mevr. A. Nieuwenhuizen
 12.00 uur pastor F. Weeda  (dienst De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur mevr. P. Zweers
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur verdieping
Ontmoetingskerk 10.00 uur preek van de leek, mevr. T. Kämink

Zondag 8 december 2024   Collectedoel: Kerk in Actie - 
Werelddiaconaat

Johanneskerk 10.00 uur ds. K.M. Wuijster
 12.00 uur pastor M. Spoelstra  (dienst De Kapel)
Kerk in Son 10.00 uur ds. C. Terlouw
Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur aanbidding
Ontmoetingskerk 09.00 uur jeugdkerk, Adventsontbijt

Collecte 
U kunt uw collectebijdrage overmaken op IBAN nummer NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE-collecten onder vermelding van de afkorting van 

uw wijkgemeente (JK = Johannesgemeente, KP = Kruispuntgemeente en OK = Wijkgemeente-Zuid), de datum van de zondag en het collectedoel.
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a Requiem van Cherubini in de Johanneskerk op zondag 3 november

Op zondag 3 november 2024 voert het Eind-
hovens Gemengd Koor ‘De Roostenzangers’ 
in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1B, 5632 
EE Eindhoven, het Requiem in c van Luigi 
Cherubini uit met begeleiding van een strij-
kersensemble onder aanvoering van An-
ne-Marie van de Grint en de vaste pianist 
Rob van Heck. Het geheel staat onder leiding 
van Jos Thomassen. Het concert begint om 
20.00 uur en duurt ongeveer een uur en een 
kwartier.

Het ‘Requiem in c’ is een meesterwerk dat in de 
galerij van requiem-verklankingen een belangrij-

ke plaats inneemt. De componist heeft bewust 
afgezien van virtuoze solopassages; het werk is 
geschreven enkel voor gemengd koor en orkest. 
In plaats van uiterlijk vertoon is er volledige con-
centratie op de betekenis van de tekst, die soms 
tot op woordniveau muzikaal wordt uitgebeeld. 
Het programma bevat naast het ‘Requiem in c’ 
van Luigi Cherubini uit 1816 ook de in 1820 ge-
componeerde aanvulling ‘In paradisum deducant 
te angeli’, het gregoriaanse 'Absolve, Domine', 
‘Verleih uns Frieden gnädiglich’ van Felix Men-
delssohn. Als intermezzo worden gespeeld de Ro-
manze op. 42 van Jean Sibelius en het Larghetto 
uit de Serenade op. 20 van Edward Elgar. 

Toegang en parkeren
De toegangsprijs bedraagt € 15,00. Kaartverkoop 
via de daartoe bestemde link op de website van 
het koor: www.roostenzangers.nl of de QR-code 
op de fl yer. De resterende kaarten worden aan de 
zaal verkocht voorafgaand aan het concert tegen 
contante, bij voorkeur gepaste, betaling of QR-co-
de. Pinbetalingen zijn niet mogelijk. De zaal gaat 
open om 19.30 uur.
Op zondag 3 november is het parkeerterrein van 
het Summa College tot 23.00 uur geopend voor 
bezoekers van het concert; ingang schuin tegen-
over de Johanneskerk.
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Adres Hoofdredactie van SAMEN
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: samen.redactie@pkn-eindhoven.nl

Leden van de Hoofdredactie van SAMEN
Jaap Stooker, Leo Steinhauzer, Gea Vos en 
Joke Wytzes-de Bie

Attentie
Het volgende SAMEN-nummer: 
15-12-2024 t/m 01-02-2025

Inleverdata t.b.v. het volgende SAMEN-nummer:
•	 �25 november: kopij voor het wijkbericht  

bij de wijkredactie
•	� 27 november: complete wijkbericht  

bij de hoofdredactie
•	� 20 november: kopij van schriftelijke reacties  

op artikelen bij de hoofdredactie
•	� �27 november: kopij voor het overige gedeelte  

bij de hoofdredactie

Kerkelijk Bureau
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Geopend op afspraak
Telefonisch bereikbaar:
- maandag t/m donderdag van 09.00 – 11.30 uur
- telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

Protestantse Gemeente Eindhoven
IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Eindhoven 
o.v.v. uw doelbestemming

Collectebonnen
U kunt een veelvoud van € 20,00 storten op
IBAN: NL69 RABO 0373 7186 67 t.n.v. 
PGE - Collectebonnen o.v.v. adresgegevens 
en aantal bonnen van €1,- en/of €2,-.
De bonnen worden u daarna zo spoedig mogelijk 
toegestuurd.

Kerkblad SAMEN
IBAN: NL03 RABO 0373 7186 91 t.n.v.
PGE - Kerkblad SAMEN o.v.v. gift SAMEN

Indien een artikel uit dit kerkblad wordt  
overgenomen, dan met bronvermelding.  
Op de foto’s rust copyright.
Alle herkenbare personen op foto’s hebben  
hun toestemming voor publicatie verleend.

Drukwerk: Snep

ALGEMENE KERKENRAAD
Voorzitter: dhr. H. Grootjans, 
p/a Camphuysenstraat 4, 
5615 KS Eindhoven, tel. 2985888,
e-mail: AK.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Scriba: vacant
e-mail: AK.scriba@pkn-eindhoven.nl

DIACONIE
Voorzitter: mw. D. Verburg-Burger, 
e-mail: CvD.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Secretaris: vacant
e-mail: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32
t.n.v. College van Diakenen Protestantse
Gemeente Eindhoven o.v.v. uw doelbestemming

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Predikant: vacant
Kerkelijk werker: dhr. L.T. Wijbenga,
De Sitterlaan 80, 5505 AE Veldhoven, 
tel: 06-19356774, e-mail: 
ehvzuid.kerkelijkwerker@pkn-eindhoven.nl
Scriba: mw. S.A. Trapman,
Waterfront 135, 5658 SG, tel. 8424442,
e-mail: EhvZuid.scriba@pkn-eindhoven.nl
IBAN wijkfonds: NL88 RABO 0373 7187 13
t.n.v. Wijkgemeente Eindhoven-Zuid - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming 
IBAN bloemenfonds: NL87 RABO 0373 7369 67

Kerkbladbezorging: 
Strijp-Gestel-Meerhoven: 
dhr. T. Schneider, tel. 2518614 
Stratum-Tongelre:
dhr. J. Trapman, tel. 2122482
e-mail: j.trapman@chello.nl

JOHANNESGEMEENTE
Predikant: mw. K.M. Wuijster, 
Ithacastraat 28, 5631 JE, tel. 8795522,
e-mail: k.wuijster@gmail.com
Kerkelijk werker: mw. P. Zweers,
tel. 06-58774450 
e-mail: kerkelijkwerkerpetra@gmail.com
Scriba: mw. A. Buitenhuis-Kreeft,
Chamonixlaan 19, 5627 LX, tel. 06-12392751, 
e-mail: Johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl 
IBAN: NL66 RABO 0373 7187 21
t.n.v. Johannesgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

Kerkbladbezorging:
dhr. S. Nauta, tel. 2425633
e-mail: nauta.sjaak@gmail.com

KRUISPUNTGEMEENTE
Predikant: dhr. W. Gugler,
Vullinghspark 6, 5591 DB Heeze, tel. 2097623,  
e-mail: predikant@kruispuntgemeente.nl
Scriba: mw. G. van den Bos-van Voorst,
Akkerwinde 13, 5684 HG Best, tel. 06-48126533,  
e-mail: scriba@kruispuntgemeente.nl
IBAN: NL13 RABO 0373 7187 05
t.n.v. Kruispuntgemeente - wijkfonds 
o.v.v. uw doelbestemming

EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE 
ZUID-NEDERLAND
Predikant: vacant
Scriba: dhr. T. Tempelaar, Amerlaan 2, 
5626 BP, tel. 2623104,
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

KINDERDIENST/JEUGDWERK
Eindhoven-Zuid, 
Floor de Nooij, tel. 2122563, 
e-mail: smits.de.nooij@hetnet.nl 
Johannesgemeente,
Linda van Dijk, tel. 06-10258550,  
e-mail: l.e.vandijk@gmail.com
Kruispuntgemeente
Hanna Hardeman-van der Zwan, 
e-mail: bertenhanna@gmail.com 

STUDENTENPASTORAAT/TINT
Studentenpastor/life coach: mw. M.S. van Tuijl
e-mail: m.v.tuijl@tue.nl
TU/e Atlas
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
www.tint-eindhoven.nl
Scriba: dhr. W. Mak, Grondheuvel 20,
5685 AV Best, tel. 0499-310383,
e-mail: willem.mak@xs4all.nl

PREDIKANTEN/GEESTELIJK VERZORGERS 
GGZE Grote Beek, mw. A. Bremmer,
tel. 06-83667851, e-mail: Alice.Bremmer@ggze.nl
GGZE Grote Beek, mw. I. Hyvärinen,
tel. 2970619, e-mail: ai.hyvarinen@ggze.nl
GGZE De Woenselse Poort, dhr. B.Veldhorst,
tel. 2613791, e-mail: bj.veldhorst@ggze.nl
MMC, mw. Petra Zweers, tel. 8889582
Petra.Zweers@mmc.nl 
Mw. K. Seijdell, e-mail: info@zinlab.nl,  
tel.06-17137235

INLOOPHUIS ’t HEMELTJE
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

OPEN HUIS SINT CATHRIEN
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant
Tel. 0800-0432 (gratis) 
iedere dag van 14.00-20.00 uur

SENSOOR (SOS Telefonische Hulpdienst)
Tel. 0900-0767 of 040-2125566
24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele 
ondersteuning. Chat en e-mail: www.sensoor.nl
Info: www.sensoor.nl/brabant
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