Jaarthemabijeenkomst 2 - Tekens van vrede in een
verdeelde wereld

Een zeer ingrijpend ‘teken van de tijd’ vormen de vele conflicten
die er op dit moment zijn. Gaza en Israél, Oekraine en Rusland,
burgeroorlog in Soedan.

De Verenigde Staten raken steeds meer op drift. Europa gaat
veel meer uitgeven aan defensie, de grenzen worden steeds
nauwkeuriger bewaakt. De regering vraagt ons een noodpakket
samen te stellen voor het geval het echt mis gaat. Diplomatie,
internationaal recht, onderhandelen voor vrede en ontwikkelings-
samenwerking lijken helemaal vergeten te worden. Terwijl dit toch
altijd de belangrijkste pilaren voor veiligheidsbeleid waren.

Met een wereldorde die aan het schuiven is, raken we er meer en
meer van overtuigd dat we ons moeten wapenen voor wat komt.
Maar bewapening lokt ook weer een reactie uit. Een noodpakket
voor als het echt misgaat zou toch uit veel meer moeten bestaan
dan blikken eten, flessen water, contant geld en transistorradio.
Juist dan heb je buren nodig, mensen die elkaar willen helpen,
onderlinge solidariteit. Hoe verhouden we ons daartoe? In de kerk
hebben we het vaak over vrede, geinspireerd door het Bijbelse
verlangen naar vrede. Maar hoe geven we daar in deze tijd
handen en voeten aan?

Deze avond komt Jan Jaap van Oosterzee, namens PAX.

Jan Jaap is al dertig jaar werkzaam voor PAX, vooral in het
Midden-Oosten en in beleidsbeinvioeding naar Nederlandse en
internationale politiek. We kunnen deze avond onze zorgen en
vragen delen, en bespreken welke onderdelen we zelf bij kunnen
dragen aan een noodpakket voor vrede.

Het is fijn als je je van tevoren aanmeldt, zodat we de juiste zaal
reserveren en er voldoende thee en koffie is!

Waar: Johanneskerk
Wanneer: Donderdag 11 december, 20.00 uur.

Aanmelden: k.wuijster@gmail.com



