
Joachim en Anna, dinsdagmiddag 29 
april om 14:00 uur 
 

Wat is poëzie?  
 
Sinds de coronaperiode wordt op initiatief van onze 
predikant Kirsten Wuijster een aantal mensen rond 
Kerst en Pasen verrast met een kaart met een 
gedicht. Ook heeft  Kirsten een paar avonden 
belegd over poëzie. 

 
 

Voor 29 april is een professionele dichter, Paul Meeuws, uitgenodigd om 
ons wat meer over dichtkunst uit te leggen én te demonstreren. 
Na een lange loopbaan in het onderwijs en na publicatie van twee 
verhalenbundels is Paul, op latere leeftijd, poëzie gaan publiceren.  
Met zijn bundel “De geluiden” werd hij genomineerd voor de Buddingh’ 
Poëzieprijs voor het beste debuut in 2017. In 2022 verscheen zijn 
bundel “Aanblik” en er is een derde bundel in de maak welke hopelijk in 
2026 verschijnen.  
Naast het schrijven heeft Paul jarenlang leesgroepen geleid over zowel 
romans en verhalen als poëzie.  
Voor verdere informatie verwijzen we graag naar zijn website: 
www.paulmeeuws.nl.  
Aan de hand van een klein aantal gedichten dat via de beamer wordt 
getoond, onderzoekt hij samen met de deelnemers de kenmerken van 
poëzie. Wat maakt een tekst tot een gedicht? We zullen zien dat de 
poëtische gedachte een andere is dan die in proza.  
Het is raadzaam pen en papier mee te brengen, voor wat aantekeningen 
en misschien wel een zelfgeschreven dichtregel.  
 
We starten de middag om 14.00 uur in de Johanneskerk. Rond 16.00 uur 
ronden we af en is er tijd om na te praten en samen iets te drinken. 
 
Aanmelden en bijdrage: 
Meld je van tevoren aan, uiterlijk 26 april, via e-mail: 
joachimenanna@hotmail.com of telefonisch bij Gonnie v.d. Pijl 
(2621624) of Klaas Meijer (2410633). 
Een vrijwillige bijdrage is welkom, die is inclusief koffie/thee en het 
drankje na afloop; in de hal staat een doos voor je bijdrage. 
Iedereen is welkom, ongeacht je leeftijd, wijk, woonplaats of 
betrokkenheid bij de Johanneskerk.  


