
Berichten van hoop 
Sinds kort hangt er een bord in de hal van de kerk waarop 
iedereen die een positief, hoopgevend bericht wil delen dat kan 
doen. De tekst waarin ds. Kirsten Wuijster dit introduceerde:  

'Bord van de Hoop' 
wordt hieronder weergegeven: 
 

"Goede voornemens, goede berichten 
Beste gemeenteleden, in de overdenking 
van afgelopen zondag heb ik het idee 
geopperd om goede berichten te 
verzamelen. Het is in de wereld soms zo 
donker, dat goed nieuws, optimisme vaak 
ver te zoeken is. Daarom lijkt het mij leuk 
en helpend als we samen goed nieuws, 
goede, mooie berichten gaan verzamelen 
– berichten waar je van opleeft, hoop van 
krijgt. Dat kunnen berichten over de natuur 
zijn, gezondheid, wetenschap, ga zo maar 

door. 
Ik zal een groot stuk karton in de hal van de kerk hangen. 
Daarbij zet ik lijm en plakband. Als je nu een goed bericht leest 
of hoort, knip het dan uit of schrijf het op een stukje papier, en 
plak het op het stuk karton. Op die manier kan je iedereen 
deelgenoot maken van het mooie, goede, hoopgevende, 
optimistische nieuws. Ook dit is een manier van zorgen voor 
elkaar. Het karton blijft tot en met Pasen hangen. 
Hopelijk kunnen we samen een muur van goed nieuws maken, 
en daar in de Paasviering aandacht aan besteden. 
                                                                     ds. Kirsten Wuijster" 
 
Wat er nu al hangt: een krantenbericht over de Amerikaanse 
historicus James Kennedy, die hoop heeft voor Amerika na 
Trump, een verhaal over hulp aangeboden door onbekenden, 
en een artikel over burenhulp tijdens de sneeuw.  


