Joachim en Anna
Dinsdag 14 april 14.00 uur Johanneskerk
Als je Philips zegt, dan zeg je Eindhoven! (en andersom?)
Spreker: Fons Weijts
We kennen onze buurtgenoot Fons Weijts als een
enthousiaste spreker, die eerder een lezing voor ons hield,
“van analoog naar digitaal”.

byl ¥ Fons zal in zijn lezing ingaan in op de ontwikkeling van
JWW&AW Philips door de jaren heen en de gevolgen voor de stad
Eindhoven, aan de hand van historische feiten, anekdotes en verhalen.

Vanaf 1891 beginnen Gerard en Frederik Philips in Eindhoven gloeilampen
te fabriceren. Door het enorme succes, mede door Anton, de broer van
Gerard, groeide Philips uit tot de grootste gloeilampenfabriek van de wereld
en dat had grote gevolgen voor de stad Eindhoven. De komst van Philips
zorgde voor een enorme economische impuls. Arbeiders uit heel Nederland
en daarbuiten trokken naar Eindhoven. De bevolking van de stad nam
daardoor in rap tempo toe. Philips bouwde complete woonwijken voor zijn
personeel, zoals het bekende Philipsdorp. Het bedrijf investeerde ook in
scholen, sportvelden en medische voorzieningen. Deze sociale
betrokkenheid versterkte de band met de inwoners.

In 1913 werd PSV opgericht als sportvereniging voor Philips medewerkers.
Naast sport ondersteunde Philips ook culturele initiatieven in de stad. Het
Muziekcentrum Frits Philips is daar een voorbeeld van. Na de oorlog
breidde het bedrijf zijn productaanbod uit met radio’s, televisies en
huishoudelijke apparaten. Eindhoven ontwikkelde zich tot een centrum van
technologische innovatie. Het NatLab van Philips werd een broedplaats
voor baanbrekende uitvindingen. In de jaren ‘90 verplaatste Philips delen
van de productie naar het buitenland. Veel historische Philips fabrieken
werden herbestemd tot woningen, kantoren en culturele ruimtes, zoals op
Strijp-S. Uiteindelijk koos Philips ervoor om zich te concentreren op
uitsluitend medische technologie en gezondheidszorg. De geschiedenis van
Philips en Eindhoven zijn met elkaar verweven en heeft de stad gevormd
tot het innovatieve hart van Nederland.

We beginnen de middag in de Johanneskerk als altijd om 14.00 uur. We
sluiten om 16.00 uur af, en daarna is er gelegenheid iets met elkaar te
drinken. Een vrijwillige bijdrage is welkom- er staat een doos in de hal. Voor
ons is het belangrijk dat u zich aanmeldt, uiterlijk 12 april, via de mail:
joachimenanna@hotmail.com, of via de telefoon:

Gonnie van der Pijl, 2621624 of Klaas Meijer 2410633.

ledereen is welkom, ongeacht leeftijd/ woonplaats/ al dan niet betrokken bij
de Johanneskerk.

Namens Joachim en Anna, Janneke van Wijk-Hoek



