
Jaarthemabijeenkomst 
Bijeenkomst 5 - Dromen: tekens uit de hemel? 
Geen touw aan vast te knopen? Wakker worden met beelden 
waar je niets mee kunt… De meeste mensen besteden weinig 
aandacht aan hun dromen. Maar dat is jammer. Een oud Joods 
commentaar op de bijbel zegt: “Een droom niet onderzoeken is 
als een brief van God die je ongelezen laat”. 
 
In vele godsdienstige tradities spelen dromen een beduidende 
rol. Denk bijvoorbeeld aan bekende dromen uit de bijbel.  
Jacob ziet in zijn slaap engelen op- en neerklimmen langs een 
ladder en weet daardoor dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. 
Jozef droomt, als hij nog jong is, over zijn toekomstige 
leiderschap: in zijn droombeeld buigen de korenschoven van 
zijn broers voor de zijne.  
De drie wijzen uit het oosten ontmoeten in een droom een 
engel die hen waarschuwt niet langs keizer Herodes te reizen.          
 
Hoe mooi zou het zijn om onze eigen dromen eens te 
onderzoeken? Die brieven níet ongelezen te laten? 
Godsdienstpsychologe Barbara Koning heeft zich erin verdiept 
en verrassende ingangen gevonden.  
Op dinsdag 24 maart zal zij in een lezing ingaan op de eigen 
soort wijsheid van dromen. Achtergrondinformatie en 
praktijkvoorbeelden zullen verduidelijken hoe we ook als 
eigentijdse personen waarde kunnen hechten aan onze 
dromen. In het dromen vindt een unieke vorm van ‘brede-band-
denken’ plaats. Het emotionele centrum in onze hersenen 
speelt daarbij een grote rol. We kunnen leren van onze dromen. 
En inzichten verwerven waar we overdag met ons ‘gezonde 
verstand’ niet bij kunnen… 
Waar: Johanneskerk Woensel 
Wanneer: dinsdag 24 maart, Let op! Het begint 
om 19.30 uur! 
Aanmelden: k.wuijster@gmail.com 
Kirsten Wuijster  


