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Beste lezer,

In dit boekje kun je lezen wat er dit jaar aan gespreksgroepen en activiteiten
plaatsvindt in de Ontmoetingskerk.

Voel je welkom om één of meerdere keren mee te doen!

Aan de meeste activiteiten zijn geen kosten verbonden, soms wordt er een
vrijwillige bijdrage gevraagd. Als het om een boekbespreking gaat, moet je in
de meeste gevallen het boek zelf aanschaffen of lenen.

Het adres van de Ontmoetingskerk is: Meerkollaan 3 (Eindhoven).

De activiteiten op de meeste maandagavonden worden voorafgegaan door
een avondgebed met veel stilte (en weinig woorden). Het begint om 19.30
uur en duurt ongeveer 20 minuten. Voel je vrij om aan te schuiven.

Graag tot ziens!



Een parel in Gods ogen, Henri Nouwen.

De in 1996 overleden priester Henri Nouwen schrijft in een brief aan een niet-
godsdienstige vriend wat geloven voor hem betekent. Hij doet dat heel direct
en zonder kerkelijke taal te gebruiken. Aan de hand van zijn boek
onderzoeken we voor onszelf of een Godsgeloof iets in ons leven zou kunnen
betekenen. ledere avond bestaat uit twee delen, eerst onderling gesprek en
daarna een meditatie op een langere of kortere tekst.

Henri Nouwen was priester en hoogleraar in de V.S. maar werd vooral ook
bekend omdat hij in een gemeenschap ging wonen met verstandelijk
gehandicapten. In het boek deelt hij een aantal ervaringen uit die
gemeenschap met de lezer.

Als je mee wilt doen aan deze gespreks- en meditatiegroep, is het handig om
het boek te lenen of te kopen.

De avonden zijn op de maandagen 18 en 25 september, en 2, 9 en 23 oktober
en vinden plaats in de Ontmoetingskerk. We beginnen om 20.00 uur maar je
bent om 19.30 uur ook welkom voor een kort avondgebed.

Opgave kan bij ds Tjalling Huisman, 06 15 69 59 19 / tjhuisman27@gmail.com

Henri Nouwen

Een parel in Gods ogen

sedachten ove
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Ruimte om te sterven.

Van de zestiende-eeuwse filosoof Michel de Montaigne zijn de woorden ‘als
je hebt geleerd hoe je sterven moet, heb je afgeleerd slaaf te zijn.’

Carlo Leget is hoogleraar zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij
heeft veel over sterven nagedacht. In de Middeleeuwen had je de Ars
moriendi, de kunst van het sterven. In navolging daarvan spreekt Leget liever
over ‘Ruimte om te sterven’. Zo heet zijn boek dan ook, waarin hij die ruimte
beschrijft in vijf levensthema’s die bij sterven een rol kunnen spelen. Hij heeft
zijn boek geschreven terwijl hij aan het werk was in verpleeghuizen, er staan
dus veel voorbeelden in.

De ondertitel van het boek is ‘een weg voor zieken, naasten en
zorgverleners’. Maar ik zou zeggen dat het boek interessant is voor iedereen
die inziet dat sterven bij het leven hoort.

We bespreken het boek van Carlo Leget op de maandagavonden 30 oktober
en 6, 13, 20, 27 november in de Ontmoetingskerk.

De avonden duren van 20.00 tot 21.30 uur. Vooraf kun je meedoen aan een
korte stilteviering, die begint om 19.30 uur. Opgave kan bij ds Tjalling
Huisman, 06 15 69 59 19 / tjhuisman27 @gmail.com
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Mediteren in de Adventstijd

Het christendom kent een rijke traditie op het gebied van meditatie. In de
verstilling kun je bij jezelf komen en ontvankelijk worden voor Gods
aanwezigheid. Op drie avonden van anderhalf uur gaan we hiermee samen
oefenen. Met behulp van technieken uit het oosten, zoals een goede
zithouding en ontspannen ademhaling, richten we ons op teksten en
afbeeldingen uit het christelijk geloof. Ervaring met meditatie is niet nodig om
mee te doen. De avonden worden begeleid door Berthilde van der Zwaag.
Welkom op de maandagavonden 4, 11 en 18 december om 20 uur in de
Ontmoetingskerk. Aanmelden bij: BerthildevanderZwaag@on.nl

Bijbelgroep van ongeveer 20 tot ongeveer 35 jaar

Ongeveer 1x per maand komen we als bijbelgroep samen op zondagavond.
We beginnen met een maaltijd, waarna we een stuk tekst lezen in de Bijbel
en daarover in gesprek gaan aan de hand van vragen. Zo hebben we Psalm 1
en het verhaal over de Verloren Zoon gelezen. Dit leverde mooie gesprekken
en nieuwe inzichten op! Wees welkom om eens aan te schuiven. App, bel of
mail ds Tjalling Huisman voor data: 06 15 69 59 19 / tjhuisman27 @gmail.com
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Lernen met LEV, Abraham

We gaan met Joodse teksten op Joodse wijze een stukje van de (Joodse)
Tenach bestuderen, een aantal verhalen over Abraham. Lernen gaan we, dat
is iets actiefs dat je dus zelf doet. Zoals je een bos beter leert kennen door
een wandeling dan door een lezing erover, zo leer je ook de tekst beter
begrijpen door er zelf doorheen te gaan. Dat gebeurt door vragen, vragen bij
de Bijbeltekst en vragen bij teksten uit de Joodse commentaren op die
Bijbeltekst. En het gebeurt samen, want samen kom je verder en dieper dan
alleen. We volgen bij het lernen het cahier over Abraham van de Stichting LEV
(prijs: 5 euro).

We gaan op de volgende maandagavonden aan de slag: 8, 15, 22, 29 januari
en 5 februari. We komen samen in de Ontmoetingskerk, steeds van 20.00 tot
21.30 uur. Voor achten is het mogelijk om een korte stilteviering bij te wonen,
die begint om 19.30 uur.

Opgave kan bij ds Tjalling Huisman, 06 15 69 59 19 / tjhuisman27 @gmail.com
Als je je op tijd opgeeft, ligt er op de eerste bijeenkomst een cahier voor je
klaar.
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U doet niets, want U bent God.

Onder deze prikkelende titel heeft Stephan de Jong 40 zeer korte (een kleine
bladzijde) overpeinzingen geschreven. Hij schrijft ze, in navolging van
Augustinus, als brief of gebed aan God. Omdat het er veertig zijn, is het
boekje geschikt om te lezen in deze Veertigdagentijd: elke dag één bladzijde
om over na te denken (zondag niet).

De korte overpeinzingen bevatten veel gedachten over God, zogenaamde
Godsbeelden. Daarom zullen we ook elke keer een gedicht lezen dat een
gedachte over God verwoordt. Zo komen onder andere de dichters Joost
Zwagerman, Ed Hoornik en Bertus Aafjes voorbij.

Elke avond begint om 20.00 uur met het aansteken van een kaars, we sluiten
rond half tien af. De data zijn: de maandagavonden 19 en 26 februari en 4,
11, 18 en 25 maart.

Informatie en opgave kan bij ds Tjalling Huisman, 06 15 69 59 19 /
tihuisman27 @gmail.com

VEERTIG ZEER KORTE
OVERPEINZINGEN

Dienstvoorbereiding

Op de maandagavond 8 en 15 april gaan we de diensten voorbereiden van
respectievelijk 14 en 21 april. Samen lezen we de tekst op het leesrooster
voor die zondag en praten over wat onze indruk van de tekst is en wat de
betekenis zou kunnen zijn. Verder gaan we in gesprek over de invulling van de
liturgie: welke liederen passen bij de lezing(en), hoe gaan we de dienst verder
vormgeven.

We beginnen om 20.00 uur en aan elk van beide avonden kun je apart
meedoen. Opgave kan bij ds Tjalling Huisman, 06 15 69 59 19 /

tihuisman27 @gmail.com
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Praten over poézie

Een gedicht kan met weinig woorden hele werelden oproepen: beelden
waarin je je baadt, gevoelens die in je opkomen. Op twee maandagavonden
gaan we weer ‘praten over poézie’: iedere deelnemer wordt gevraagd een
gedicht rond een thema mee te nemen. Die gedichten vormen de leidraad
voor ons gesprek, waarbij ervoor gezorgd wordt dat ieder gedicht goede
aandacht krijgt.

Op maandagavond 22 april is het thema ‘lente’; op maandagavond 13 mei is
het thema ‘hemel’. Het is mogelijk één van de twee avonden mee te doen,
beide bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Opgave kan bij ds Tjalling
Huisman, 06 15 69 59 19 / tihuisman27 @gmail.com

DICHTEN
IS HET

OPENEN
VAN JE ZIEL

Loy

De andere kant van de muur, een Palestijns perspectief

De Palestijnse theoloog en predikant (in Bethlehem) Munther Isaac schreef
een bevlogen boek over zijn kijk op Israél en het Joods-Palestijnse conflict.
We lezen dit boek in de aanloop op Israélzondag begin oktober. Op vier
avonden gaan we in gesprek over een aantal hoofdthema’s van het boek: hoe
het leven is achter de muur (die dwars door Bethlehem loopt); hoe de Bijbel
spreekt over het bezit van het land; hoe naastenliefde iedereen omsluit, Jood
en Palestijn; hoe vrede en gerechtigheid de leidraad zijn in Isaacs kijk op Israél
en Palestina.

De vier avonden vinden plaats op de maandagen 27 meien 3,10 en 17 juni
2024 in de Ontmoetingskerk.

We beginnen steeds om 20.00 uur, maar om 19.30 ben je al welkom om mee
te doen aan een korte stilteviering.

Je kunt je opgeven bij ds Tjalling Huisman 06 15 69 59 19 /

tihuisman27 @gmail.com
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Pelgrimage; een middag naar een pelgrimshoeve op 21 april 2024

Na het bezoek aan de abdij van Berne in Heeswijk Dinther in 2022 zijn we in
2023 een heel weekend naar het klooster Abdij O.L. Vrouw van
Koningshoeven in Berkel Enschot bij Tilourg geweest. We houden de volgorde
aan zoals we dat voor corona deden: het ene jaar een weekend, het andere
jaar een zondagmiddag.

Volgend jaar willen we dus weer een zondagmiddag weg. Dat wordt D.V.
zondag 21 april 2024 wanneer we naar de Pelgrimshoeve in Vessem gaan. De
groepsgrootte mag maximaal 20 personen zijn.

We vertrekken ’s ochtends na de kerk en worden daar om ongeveer 12.30
uur verwacht. De reis kan per auto of per fiets worden gemaakt. Met de auto
is het ongeveer 30 minuten rijden. Voor wie de uitdaging aan willen gaan op
de fiets, dan is de verwachte fietstijd een uur en 10 minuten. Wel doorfietsen
want het is net geen 20 km over toch wel een leuke route.

In het programma op de hoeve zijn opgenomen: een uitleg over de
belevingstuin, lunch, labyrint lopen onder begeleiding, kopje koffie of thee en
gebruik van de kapel. Een vol programma voor een middag.

Het labyrint ligt op het terrein van de Pelgrimsherberg. De weg door het
labyrint wordt gezien als een metafoor voor je levenspad. In het echte leven
kent ons pad immers ook de nodige - verwachte en onverwachte -
wendingen. Met het lopen van het labyrint doen we dat als het ware na.

De kosten voor deze middag bedragen ongeveer € 20 per persoon.

De pelgrimshoeve is geen klooster, maar een langgevelboerderij.
Hier worden de activiteiten gehouden.



Welkom

Elke derde donderdagochtend van de maand vindt er een Instuif bijeenkomst
plaats in de Ontmoetingskerk. De ochtend start om 10.30 uur en wordt rond
12.00-12.30 uur afgesloten met een gezamenlijke voedzame lunch. De inhoud
van de bijeenkomst kan een lezing zijn over een thema, bijvoorbeeld het
klimaat, brede welvaart, informatie over het inloophuis voor daklozen,
levensverhaal schrijven. Het kan ook een doe-activiteit zijn, zoals kaarten
maken, bloemschikken of papiercollages maken. Voor het komende jaar
stellen we weer een divers programma samen.

Het doel van de Instuif is vooral het onderlinge contact en de verbinding met
elkaar. Daarnaast kan een interessant thema ook tot een (geloofs)- gesprek
en mogelijk nieuwe inzichten leiden. ledereen is welkom!

Informatie over de activiteit is te vinden in het twee wekelijkse wijkbulletin.
Ook via Margreet Damsma tel. 040- 2113595 of Tinie Kdmink tel. 040-
2121253



Gespreksgroep van ongeveer 35 tot ongeveer 55 jaar

Wij zijn een groep van mensen die ieder op hun eigen manier betrokken zijn
bij de kerk. Zo’n acht keer per jaar komen we samen, soms in de kerk, soms
wandelend, maar meestal bij iemand die een wat grotere huiskamer heeft.
We gaan met elkaar in gesprek over ons leven en de plaats van geloven
daarin, over keuze’s die we maken in ons leven, over Bijbel en samenleving.
Twee keer per jaar eten we samen.

Als het je leuk lijkt een keer mee te doen, dan kun je contact opnemen met ds
Tjalling Huisman voor de eerstvolgende datum: 06 156959 19 /

tihuisman27 @gmail.com

Achttienplus gespreksgroep

Sinds enkele jaren komt onder de bezielende leiding van Tjalling Huisman
elke paar weken een groep 18-plussers bij elkaar in de blokhut achter de
Ontmoetingskerk. De activiteiten en momenten van samenkomst van deze
groep worden in overleg bepaald. Zo hebben we in 2022 samen een
kerkdienst georganiseerd en zijn we op dit moment volop bezig met het
bezoeken van allerlei verschillende kerken en andere gebedshuizen, zoals
stadskerk 040, de Sint Jan in Den Bosch, een synagoge en een hindoeistische
tempel.

Vind je dit interessant, of heb je een ander leuk idee, kom dan vooral een
keer meedoen! Voor info kun je terecht bij diezelfde Tjalling Huisman 06 15
69 59 19
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AGENDA OVERZICHT 2023 - 2024.

Een parel in Gods ogen.

18 en 25 september, 2, 9 en 23 oktober.
Ruimte om te sterven.

23 en 30 oktober, 6, 13, 20, 27 november.
Mediteren met Berthilde van der Zwaag.
4,11, en 18 december.

Lernen met LEV.

8, 15, 22, 29 januari en 5 februari.

U doet niets, want u bent God.

19,26 februari, 4, 11, 18 en 25 maart.
Dienstvoorbereiding.

8 en 15 april.

Pelgrimage.

21 april.

Praten over poézie.

22 april en 13 mei.

De andere kant van de muur.

27 mei,3,10en 17 juni.

De instuif.

Elke derde donderdagochtend van de maand.

Oontmoetingskerk. Meerkollaan 3, Eindhoven
Redactie: Commissie Bezinning & Groei
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